
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 30 mei 2004, 9.15 uur (Pinksteren) 
Thema: ‘Onstuitbare Geest-kracht’ n.a.v. Ezechiël 47: 1-12 en Handelingen 2: 1-13 en 41-47 
 
1. Pinksteren: Gods nieuwe begin 
* De Noorse poolreiziger Roald Amundsen nam een postduif mee naar de noordpool, waar hij hem vrijliet. 

Toen die duif thuis aankwam, riep zijn vrouw: ‘Hij leeft! Hij leeft!’ Zo is de uitstorting van de Heilige Geest een 
teken dat Jezus leeft! Hij maakt een nieuw begin. 

* Ezechiël 47 geeft een prachtig beeld van het werk van de Heilige Geest. 
* Ezechiël was profeet in de periode waarin het volk van Juda in ballingschap was in Babel. Ver van 

Jeruzalem, dat in puin lag. Ezechiël krijgt een hoopvol visioen over een nieuwe tempel. Sommigen denken 
dat deze ooit nog gebouwd zal worden, anderen dat deze tempel een symbool is van Gods Koninkrijk op 
aarde.  

* God Zelf keert naar deze tempel terug (hoofdstuk 43), en het altaar wordt hersteld: God en Zijn volk worden 
weer verzoend! Dan komt dit visioen. Er is zomaar een nieuwe bron: vanuit de tempel borrelt water onder de 
deur door op het oosten. Van de tempel stroomt het water door de voorhof, langs het altaar, naar de 
Oostpoort in de buitenmuur. Niemand mag door deze poort, behalve de HERE Zelf (44: 2), maar het water 
stroomt er wel onderdoor. Dit is water van God, een beeld van de Heilige Geest! Die Geest ontspringt waar 
God mensen ontmoet, waar mensen Hem de lof toezingen en waar de verzoening plaatsvindt.  

* In Lukas 24 wordt vermeld, dat de discipelen in Jeruzalem, in de tempel God bleven loven. In Handelingen 1: 
14 wordt vermeld, dat ze eenparig bleven volharden in het gebed. Dáár ontspringt de Geest, in de 
ontmoeting met God! Waar we tijd en ruimte nemen voor gebed, voor het lezen van de Bijbel, voor de kerk.  

* Wij hebben een bron nodig! Daarom is het zo belangrijk dat we ruimte maken voor de ontmoeting met God! 
Voor de lofprijzing en de schuldbelijdenis. Hij zál vergeving geven, want Christus stierf voor ons. Nu zijn geen 
dierenoffers op een altaar meer nodig, Hij is het Lam! 

* Waar liggen onze bronnen? Bent u bekend in de tempel, dat is dus méér dan de kerk. Het is die ontmoeting 
met de Here God. Vanuit die ontmoeting ontspringt nieuw leven: de Geest! 

 
2. Gods werk in de wereld groeit! 
* De beek stroomt de tempel uit, de wereld in! Zo moeten ook de discipelen de wereld in (Handelingen 1: 8), 

zo zijn ook wij geroepen om in de wereld Gods getuigen te zijn.  
* De beek wordt steeds dieper, tenslotte kan Ezechiël er niet meer in lopen. En dat terwijl veel beken in het 

Midden-Oosten juist kleiner worden en stoppen (door verdampend en wegzakkend water). Zó zie je ook 
enorme groei van het aantal gelovigen op Pinsteren (Handelingen 2: 41 en 47).  

* Ook vandaag de dag is er enorme groei, eigenlijk overal behalve in West-Europa. In China zijn meer 
christenen dan alle inwoners van Duitsland (83 miljoen). Er zijn meer Anglicaanse christenen in Nigeria dan 
in Engeland en de VS samen. In Duitsland heb je ‘Kircheneintrittstellen’ waar jaarlijks duizenden mensen 
‘eintreten’, lid worden van de kerk. Ook hier in Nederland komen mensen tot geloof, vooral de laatste tien 
jaar, met name door allerlei cursussen die een inleiding geven in het christelijk geloof. In onze gemeente zijn 
tientallen mensen die geen christelijke achtergrond hebben of een tijd niet kerkelijk betrokken zijn geweest.   

 
3. Door Gods Geest verandert doodsheid in leven! 
* In het visioen komt de rivier uit in de Dode Zee. Die is zo zout, dat er geen leven is. maar door de rivier 

verandert hij in een Levende Zee. Het krioelt van de vissen! 
* Zo kan de Geest ook in ons leven onstuitbaar, wonderlijk Zijn werk doen. Je leven hoeft niet meer bedorven, 

vergiftigd te zijn, bijv. door haatgevoelens of door het toegeven aan lusten en verlangens. De Geest maakt 
ons levend! Niet alleen persoonlijk, ook huwelijken, gezinnen, kerken, landen kunnen opleven door het werk 
van de Geest. 

* In de Levende Zee zijn veel soorten vis: de Geest doorbreekt ook grenzen tussen volken en mensen met 
verschillende huidskleuren (Psalm 87!). Wij mogen genieten van elkaar! 

* Er zijn ook poelen en moerassen, die zout blijven. Waarom? Omdat ze afgesloten zijn van het levende water. 
Zo kun je je als mens ook afsluiten voor de Heilige Geest. Dan bereikt die stroom jouw leven niet. Niet in 
iedereen woont de Heilige Geest. daarom: neem de uitnodiging aan! Zie Hnadelingen 2: 38: wie zich bekeert 
en zich laat dopen (als dat nog niet gebeurt is), zal de Heilige Geest ontvangen! 

 
4. Gods Geest maakt ons tot vrucht-dragende mensen 
* Langs de rivier staan vruchtbomen, die elke maand vrucht dragen! En hun bladeren hebben geneeskrachtige 

werking. Wie leeft met God is als zo’n boom (Psalm 1). Door de Geest mag je de vrucht van de Geest 
voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing (Galaten 5: 22).  

* Wat is het geheim van deze bomen? Hun water komt uit het heiligdom! daar ligt hun bron! Waar ligt onze 
bron? In de ontmoeting met God? Als dat zo is, zal de Geest ook ons leven vervullen! 

 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Kent mensen in wie u de Geest aan het werk hebt gezien? En hoe is dat in uw eigen leven? 
2. Om welke redenen zou je je kunnen afsluiten van de Heilige Geest? 
3. Bidt u om de Heilige Geest? 
 
 Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


