Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 8 augustus 2004, 9.15 uur
Bijbelgedeelten: Deuteronomium 32: 8-20, 26-31 en 36-39; 1 Thessalonisenzen 5: 12-28 (kerntekst: vers 24)

1.

*

*

De boodschap van de brief: ‘Jezus komt, leef dus heilig!

In de voorgaande gedeelten van de brief staat, dat Jezus terug zal komen, en dat tot die tijd alle gelovigen door
God bewaard zullen worden. Zij die dan al gestorven zijn, zullen opstaan. De schrijvers hebben er een oproep
aan gekoppeld: ‘Leef dus heilig!" En ze hebben dit toegepast op allerlei terreinen van het leven.

In vers 23 wordt dit als het ware samengevat in een gebed: ‘Hij, de God van de vrede, heilige u helemaal, en uw
totale mens-zijn, geest, ziel en lichaam, moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken helemaal
onberispelijk bewaard te zijn.’

Dan de belofte: ‘Hij zal het doen!” Maakt ons dat weer nie  t tot luie christenen?

Vervolgens komt de bevestiging daarvan in vers 24: ‘Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen!" Hij zal er
dus voor zorgen dat wij, als wij Jezus erkennen als Heiland, inderdaad onberispelijk zullen zijn als Jezus komt: er
zal niets op ons aan te merken zijn! Het komt dus definitief goed met ons, als we geloven in Hem.

Staat dit niet op gespannen voet met de hoofdboodschap van de brief? Als je nu weet dat alles téch wel
goedkomt, word je dan geen lui christen? Zoals wanneer een leraar altijd alleen maar achten geeft?

Toch hebben de schrijvers nét hiervoor ook nog een aantal indringende oproepen gedaan! Bijvoorbeeld: ‘Houd
vrede onder elkaar! (vers 13). Het lijkt zo’n open deur, maar wat is het vaak moeilijk! ‘Kom op voor de zwakken’
(vers 14): dit zijn de mensen die nog niet stevig in hun schoenen staan wat geloof betreft, nieuwe christenen en
mensen die nog bezig zijn christen te worden. Ze moeten niet met argusogen bekeken worden, maar juist
gesteund! ‘Bidt zonder ophouden! (vers16), dat wil zeggen: bid volhardend, blijf bidden! ‘Doof de Geest niet uit,
veracht de profetieén niet, maar toetst alles en behoudt het goede’ (vers 19-21). Als iemand meent dat God hem
of haar iets te zeggen heeft gehad (profetie), laat hij of zij dit dan in het midden leggen van de gemeente. samen
moet je dit toetsen aan de Bijbel: ‘Kan het zijn, dat God ons dit wil zeggen?’ Het moet dus niet klakkeloos
aanvaard worden, maar er moet ook niet lacherig over gedaan worden. Als het getoetst is, kun je het goede eruit
halen en er wat mee doen. [NB: er staat dus niet: ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.” Onder het mom
hiervan hebben mensen allerlei verkeerde wegen bewandeld! ‘Je moet toch alles onderzoeken?’ Nee dus!]

Na allerlei radicale oproepen is er deze belofte: ‘Hij zal het doen!” Vegen de schrijvers daarmee al die indringende
oproepen niet van tafel? God zal het toch doen?! Kortom: maakt deze tekst ons lui?

NEE, want onze heiliging heeft Jezus Zijn bloed gekost!

De God van de vrede zal ons helemaal heiligen en onberispelijk bewaren. Hoe kan dat, wij zijn toch niet
onberispelijk? Dat kan alleen omdat Jezus voor ons gestorven is! Onze redding, onze heiliging, kostte Hem alles!
Zouden wij dan lui en gemakzuchtig worden? Wij zijn dadr betaald!

NEE, want Gods trouw tot het einde betekent niet, datwi | passief kunnen blijven

‘Hij zal het doen’: er staat niet bij dat wij dis niets hoeven te doen! Het beeld van de adelaar (of arend) uit
Deuteronomium 32: 11 kan daarbij helpen. Mozes maakt duidelijk dat de redding van Israél uit de slavernij van
Egypte helemaal Gdds werk was. Maar dat betekende niet dat Israél niets hoefde te doen! De adelaar ‘wekt zijn
broedsel op’! De adelaartjes moeten leren vliegen: hij stoot hen uit het nest. En als ze fladderend hun eerste
vlucht maken, vliegt hij boven hen. Ze mééten echt zelf vliegen, onder hen is de afgrond! Natuurlijk vallen ze nog,
als ze moe worden. Dan schiet de grote adelaar onder hen, vangt ze op en brengt ze terug naar het nest.

Zo staat God Zelf garant voor ons, Hij blijft trouw tot het eind. Maar dat betekent niet dat wij niets hoeven doen!
Hij roept ons op om ons te geven aan Hem, om te bidden, om in Zijn dienst actief te zijn. Daarbij maken wij
fouten, soms heel ernstige. Ook Israél viel steeds terug in zonde, maar dwars door alles heen bleef Hij trouw!

NEE, want naarmate wij ons meer geven, wil God ons ook me  er zegen schenken

Het is God Zelf die ons oproept tot heiliging, tot inspanning voor Hem. Zo geldt dat ook vandaag. Er zijn ‘mini-
risico-christenen’ en ‘maxi-risico-christenen’. Beide soorten christenen mogen bij God in Zijn hemel komen, als zij
vertrouwen op Jezus als Verlosser. ‘Mini-risico-christenen’ leven een gewoon leven met gebed, bijbellezing, kerk.
‘Maxi-risico-christenen’ strekken zich uit naar méér van God, en zullen bidden: ‘Here God, werk door mij heen!
Zend mij maar waar u wilt! Gebruik mij om via mij anderen met Uw Evangelie te bereiken!” Dat maakt het leven
spannend, maar je ervaart er veel meer door van wie God is.

Je hoéft geen ‘maxi-risico-christen’ te zijn, maar God wil het wel zegenen! Zie het artikel in KerkNieuws op pagina
3-4, over jongeren die in de vakantie gaan evangeliseren, of een kamp gaan leiden, of een schooltje gaan
bouwen in India. Ze hééven dat niet te doen, maar ze worden er geestelijk enorm veel rijker door.

Hoe zou je lauw kunnen blijven, als je weet dat God z6 werkt?! Draai de tekst om: ‘Hij is trouw is, die het tot een
goed einde zal brengen: Hij roept ook u! Zo mogen we een nieuw seizoen tegemoet gaan. We mogen onze
vleugels uitstrekken en leren vliegen, en -al zwevend op de wind- Jezus tegemoet gaan!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.

3.

Leest u 1 Thessalonisenzen 5: 12-28 nog eens rustig door. Welke zin raakt u het meest? Waarom?
Wij leven van genade, niet van onze prestaties. Merkt u, als u heel eerlijk bent, dat u dat weleens wat
gemakzuchtig maakt?

Wat doet het beeld van de adelaar met u?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



