
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 19 september 2004, 9.15 uur (opening winterwerk) 
Bijbelgedeelten: Exodus 3: 1-14 en 4: 10-17 en Efeziërs 3: 14-21 
 
1. God is een heilig God! 
* ‘Doe uw schoenen van uw voeten, want u staat op heilige grond,’ zegt God tegen Mozes. God verschijnt 

in vuur, dat is veelzeggend: Hij is heilig en verheven! Zie ook Psalm 97. Wij kunnen wel zo onze 
meningen en oordelen hebben over God, maar als Hij Zelf verschijnt, is Hij vreeswekkend!  

* Deze God doet grote dingen! Zo heeft hij de Roemeense dictator Ceaucescu van zijn troon gestoten, en 
zijn er nu ook belijdende christenen lid van het parlement. Dat was tot 15 jaar geleden ondenkbaar!  

* Voor die hoge, heilige God kunnen wij alleen maar in aanbidding stil worden.  
 
2. Deze heilige God zoekt contact met gewone, kleine mensen 
* Mozes ziet een brandende braamstruik, maar... de braamstruik wordt niet verteerd! En vanuit de 

braamstruik roept de HERE zijn naam: ‘Mozes! Mozes!’ Zó is God. Hij is wel heilig en groots, maar Hij 
verteert ons niet, Hij is genadig!  

* Vanuit het Nieuwe Testament weten we hoe dat komt: de enorme kloof tussen de heilige God en ons als 
zondige mensen is overbrugd door Jezus Christus. Hij droeg plaatsvervangend onze zonden en ging 
ervoor aan het kruis, maar stond ook op in een nieuw leven. Hij is het transformatorhuisje waardoor de 
hoogspanning van God omgezet wordt in de laagspanning van ons leven, waardoor wij in ons levenshuis 
licht hebben, en geluid, en warmte. 

* Midden in ons bestaan komt God met Zijn roepstem. Hij roept ook ons bij naam! In het gesprek tussen 
God en Mozes vallen vier dingen op, die ons aan het begin van een nieuw seizoen veel te zeggen 
hebben.  

 
3. Vier leerpunten uit het gesprek tussen God en Mozes 
 
3a. God spreekt! 
* Het is eigenlijk ongelooflijk dat God zomaar spreekt met een mens! Ook vandaag spreekt God! Hij heeft 

Zijn Woord, de Bijbel gegeven, en wil daar doorheen ook ons aanspreken, ieder persoonlijk. De Bijbel is 
een goudmijn. Nemen we er de tijd voor?!  

* Als wij verlangen naar verdieping van ons geloofsleven, dan ligt het geheim daarvan in een voortdurend 
pionieren in Gods Woord: zoeken naar bijbelgedeelten die nieuw voor ons zijn, en naar nieuwe 
elementen in bekende gedeelten.  

* Persoonlijk bijbellezen is van essentieel belang, maar ook het lezen van de Bijbel in kringverband, en in 
de diensten. De Baptisten in Roemenië houden vaak ook op vrijdagavond dienst, omdat ze hongerig zijn 
naar het Woord van God. Hoe is dat bij ons? 

 
3b. Wij mogen reageren en met God in gesprek gaan 
* Mozes gaat met God in debat. Hij heeft allerlei tegenwerpingen, als God hem roept: (1) ‘Waarom ik?’ (2) 

‘Wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft?’ (3) ‘Hoe kan ik duidelijk maken dat ik U echt ontmoet heb?’ 
(4) ‘Ik praat zo moeilijk’ (5) ‘Eigenlijk wil ik niet’.  

* Het is opmerkelijk dat God niet over zijn bezwaren heenwalst, maar serieus op zijn argementen ingaat en 
aan Mozes tegemoet komt. Hij heeft zelfs Mozes’ tegenargumenten al voorzien, en een oplossing 
gegeven: Aäron is al onderweg! God wil met ons een persoonlijke relatie onderhouden. Wat een 
voorrecht! Door het gebed mogen wij met Hem in verbinding staan, Hij wil een open relatie! 

 
3c. God is bewogen en vraagt dat ook van ons 
* God zegt: ‘Ik heb terdege gezien de ellende van Mijn volk, ja, Ik ken hun smarten’ (Exodus 3: 7). Zo is 

God de hoorder van het gebed. Hij kent de noden van mensen die om hun geloof in Hem gevangen 
zitten. Maar Hij kent ook onze noden!  

* Hij is bewogen met mensen in onze buurt, familie en kring van collega’s. Gods hart klopt ook voor onze 
business partner! Daarom roept Hij ons op voor hen te bidden, en wil Hij daarop antwoorden door 
openingen te geven om het Evangelie met hen te delen.  

 
3d. God vraagt om lef! 
* Mozes was inmiddels veertig jaar schaapherder. Hij wilde niet zomaar veranderen. Maar God roept hem, 

en ons, op om lef te hebben. Mozes staat voor een groet opdracht. Maar God zegt: ‘Ik ben immers met 
u?’ (Exodus 3: 12). God is trouw! dat blijkt ook uit Zijn naam: ‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3: 14).  

* Daarom: wees niet bang! Ga op weg met God, Hij roept ons, Hij wil met ons spreken, Hij is bewogen en 
vraagt van ons: moed, lef! Hij doet groet dingen! Israël bevrijdde Hij uit Egypte, Roemenië verloste Hij 
van Ceaucescu. Maar ook: in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle heeft de 1500e deelnemer 
voor de Alpha-cursus (kennismaking met het christelijk geloof) zich gemeld! Ook in Hervormd Gouda 
draaien tien Alpha-kringen. God laat grote dingen zien! 

* Hij gaat met ons me, en wil ons vervullen met Zijn kracht. ‘Hij is, blijkens de kracht die in ons werkt, bij 
machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen’ (Efeziërs 3: 20). Daarom: vol kracht 
vooruit!  

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


