
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 oktober 2004, 9. 15 uur (doopdienst, Israëlzondag) 
Lezing: Exodus 14: 5-7, 10-14 en 21-31. Kerntekst: vers 14. Thema: ‘Door het water heen gered’  

1. Israël is in nood, en verliest zijn vertrouwen of God 
* Meer dan tachtig jaar is Israël onderdrukt in Egypte (Mozes was tachtig toen hij het volk uit dat 

leidde, zie Handelingen 7: 23 en 30). De periode van de tien plagen is één grote worsteling. 
Dan is er éíndelijk die dag van de bevrijding, die ongelooflijke verlossing! Het is één groot 
feestgedruis voor Israël, als het volk na al die jaren mag vertrekken.  

* Plotseling slaat de stemming om, als de Israëlieten bij de Rode Zee aangekomen zijn, en 
merken dat de Farao achter hen aankomt, met 600 strijdwagens, de tanks van die tijd. Het 
volk wordt ‘zeer bevreesd, en schreeuwt het uit tot de HERE’. Mozes moet het ontgelden 
(‘Wat hebt gij ons aangedaan…?’, en krijgt bittere verwijten over zich heen.  

* Ook als heeft het volk de tien plagen gezien: nu is het elk vertrouwen kwijt! 
 
2. Gods reactie: Hij is tóch genadig! 
* Mozes zou kwaad en verbitterd hebben kunnen worden. En God zou al helemaal dit volk 

hebben kunnen laten vallen! Het begint pas nét aan de woestijnreis, en nu gaat het al zó?!  
* Het is een wonder, maar God blijft trouw! Mozes mag het zeggen: ‘Vreest niet, houdt stand, 

dan zult gij de verlossing van de Here zien. De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.’ 
Waar geen uitweg is, daar máákt God een uitweg!  

* Op Israëlzondag herdenken we, dat God dit volk heeft uitgekozen, dat Hij met Israël Zijn 
verbond heeft gesloten. ‘Het heil is uit de Joden’, zegt Jezus (Johannes 4: 22). Maar dat was 
niet omdat Israël beter was dan andere volken. Israëlzondag wijst ons op de trouw van Israëls 
God! Hij die het volk een eigen land beloofde, gaf dat in 1948 weer aan dat volk terug. Hoe 
vaak Israël ook werd aangevallen, God hield het volk staande. Hoe wij ook denken over de 
Israëlische politiek, de Israëlzondag herinnert ons aan Gods onopgeefbare trouw aan dat volk, 
zelfs al zit dat volk er soms gruwelijk naast, zoals in Exodus 14: 11-12.  

* Israël is het volk dat God heeft gekozen, om in de relatie met dát volk te laten zien wie Hij is. 
Het is alleen dankzij Gods genade dat Israël verkozen is. Uit dat volk liet Hij Zijn Zoon 
voortkomen, en via dit volk liet Hij Zijn zegen uitgaan over de wereld..Zouden wij Israël dan 
niet eren omdat dit volk onze ‘oudste broer’ is, al veel langer op weg met God dan wij.  

 
3. De zonde gaat met Jezus ten onder, wij mogen met Hem opstaa n en met Hem meegaan!   
* God had alle recht om niet met Israël verder te willen na het ongeloof bij de Rode Zee. Toch 

springt Hij juist voor het volk in de bres! Hij baant een pad door de zee! Israël wordt gered, de 
Egyptenaren verdrinken. Aangrijpend! Deze mensen waren vast niet allemaal ‘duivels’,  maar 
ze stonden wel in dienst van een duivels systeem. Zonde maakt meer kapot dan je lief is, dat 
blijkt ook hier!  

* De zonde schuilt in ieder mensenhart, ook al willen we dat meestal niet zo horen of 
aannemen. Het volk Israël heeft meer dan welk volk ook de gevolgen van het kwaad door de 
eeuwen heen ervaren. Het valt níet mee met het kwaad in ons hart! 

* ‘De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.’ De HERE streed door de Rode Zee te 
splitsen, maar ook streed Jezus voor ons Zijn doodsstrijd in Gethsemane en aan het kruis.  

* Farao en zijn duivelse systeem gingen ten onder in de Rode Zee, Israël werd door het water 
heen gered. Jezus nam al onze zonden mee de dood in, daarom worden wij, door het water 
van de dood heen, vanwege Gods genade, gered! Wij mogen met Jezus opstaan, de dood ligt 
niet meer vóór ons, maar achter ons!  

* Vertrouwt u al op Jezus? Helemaal? Dan opent Hij ook voor u de weg, de weg naar Gods 
toekomst, naar het nieuw Jeuzalem! 

 
Om (samen?) over na te denken: 
1. God is genadig: wat houdt genade voor u in? Hoe beleeft u genade? 
2. Heeft het volk Israël een plaats in uw geloofsleven? Zo ja, op welke manier? 
3. Wat is voor u de betekenis van uw eigen doop (als u gedoopt bent)? Zou u zich graag willen 

laten dopen (als u nog niet geboopt bent)? Zo ja, waarom? 
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 
 


