Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 7 november 2004, 9.1 5 uur
Thema: ‘God zien'. Bijbelgedeelten: Exodus 24: 1-11 (kerntekst: vers 10-11) en Johannes 14: 1-14

1.

*

*

Het onmogelijke gebeurt: mensen zien God!

De Amerikaanse president aan de telefoon krijgen, dat is voor ons iets onvoorstelbaars. Hij is toch maar een
gewoon mens. Laat staan dat we de levende God zien! Daarover gaat het in dit hoofdstuk.

Een mens k&n God niet zien en in leven blijven (Exodus 19: 21 en 33: 20; Richteren 13: 22). Toch gebeurt het
hier, en het wordt zelfs tweemaal vermeld (vers 10 en vers 11), met verschillende Hebreeuwse woorden, om elk
misverstand uit te sluiten. Uitdrukkelijk wordt erbij vermeld dat God Zijn hand niet uitstrekt naar wie Hem zien:
Mozes, Aaron, de twee oudste zonen van Adron Nadab en Abihu en verder zeventig oudsten.

Nu is er verschil tussen ‘zien’ en ‘zien’. Kun je de zon zien, midden op een stralende zomerdag? Ja, natuurlijk! En
toch ook niet: je kunt niet rechtstreeks naar de zon kijken. Is dat wat hier gebeurde? Dat deze mensen God wel
zagen, maar Hem niet in het gezicht konden kijken? Dat zou verklaren waarom Mozes in Exodus 33: 18 vraagt
Gods aangezicht te mogen zien, Hem echt te mogen aankijken (dat verzoek kon God niet zo inwilligen).

Ze kunnen God alleen zien, omdat ze gereinigd zijn door bloed

Wat is hier aan de hand? Dit hoofdstuk vertelt over de sluiting van het verbond van God met Israél, de
‘huwelijksvoltrekking’. God heeft de Tien Geboden (Exodus 20) gegeven, als grondwet (nog altijd zeer actueel!).
In de hoofdstukken 20-23 worden deze nader uitgewerkt. En dan ligt daar de ‘verbondsacte’. Mozes leest die
voor, het volk stemt ermee in. Israél zegt ‘Ja’.

Het verbond wordt niet gesloten door het plaatsen van een handtekening. Er wordt een altaar gebouwd met
twaalf stenen (naar de twaalf stammen), waarop offers gebracht worden. Het bloed wordt opgevangen in schalen.
De éne helft sprenkelt Mozes over het altaar, de andere helft over het volk (nadat hij hen opnieuw ‘Ja’ heeft laten
zeggen). Zo ontstaat een bloedband. Ze zijn aan elkaar geklonken!

Was dat bloed wel nodig? Is dat niet griezelig? Kan God ook niet z6 vergeven? Nee, dan zou Hij het kwaad niet
erg serieus nemen, dat mensen van anderen te verduren hebben. Hij neemt de slachtoffers van het kwaad
serieus. Daarom moet er een straf worden voltrokken, om de schuld te bedekken. De dieren droegen
plaatsvervangend deze straf.

Op die manier is de schuld verzoend. Mozes, Adron en zijn zonen en de zeventig oudsten mogen als gereinigde
mensen God zien. ‘Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien! (Matthets 5: 8).

God sluit Zijn verbond met heel gewone mensen

‘Ze zagen God, en ze aten en dronken’. Brood en wijn en allerlei lekkernijen. Waarom gaan deze mensen eten?
(a) Omdat dit een verbondsmaaltijd is. Altijd als er een verbond werd gesloten, was er een maaltijd bij om dit te
vieren. (b) Omdat God hiermee benadrukt dat het gaat om heel gewone mensen. Met alles erop en eraan!

Maar God is nog verder gegaan. Dit verbond bleek een voorlopig verbond te zijn, dat later door de Nieuwe
Verbond werd vervuld. Dat is het werkelijke verbond. Israél staat daarin opnieuw centraal, maar het reikt verder
dan Israél: ieder die in Jezus gelooft, van welk volk ook!

Aan het Heilig Avondmaal gedenken we dat Jezus de wijn ‘het Nieuwe Verbond in Mijn bloed’ heeft genoemd.
Van dat Nieuwe Verbond is de doop het teken. Wie nog niet gedoopt is, mag belijdenis doen en gedoopt worden.
Dat is als het ware ‘een eigen paspoort’ krijgen, je bent dan niet meer bij je ouders ingeschreven, maar
persoonlijk heb je je geloof beleden, en de verantwoordelijkheid genomen voor je eigen doop.

Er is nog een andere reden om belijdenis te doen. Het verbond wordt gevierd met een maaltijd. Zo mogen ook wij
vijffmaal per jaar de Maaltijd aangericht zien. Het is belangrijk dat we zo mogelijk aan die Maatijd deelnemen. Stel
je voor dat 30 van de 74 weg waren gegaan op de Sinai, dat zou vreselijk geweest zijn. Maar intussen zijn de
kerken bij Avondmaalsdiensten wel een heel stuk leger dan normaal. Misschien heeft u het er moeilijk mee, vindt
u zich onwaardig. Maar God wil juist met gewone mensen zijn verbond oprichten! Het gaat erom dat we ons
vertrouwen stellen op Jezus!

We mogen rein zijn, omdat we gekocht zijn met bloed, en z6 God zie n!

Omdat God Zijn Zoon gaf, mogen we rein zijn. Dan kunnen we God zien! Voor deze oudsten was dat een heel
indrukwekkende ervaring. Toch mogen wij méér zien dan zij! Want in Jezus heeft God Zich nog veel vollediger
bekend gemaakt. ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’

Dat Hij Zijn leven gaf voor ons, dat tekent ons leven. Zoals James Ryan in de film Saving Private Ryan beseft, dat
hij alleen de oorlog kon overleven omdat acht anderen voor hem de dood ingingen. Kapitein Miller had het
gezegd, als laatste woorden: ‘James, deserve it! Verdien het, zorg dat je het waard bent!’

Doordat Jezus Zijn bloed gaf, heeft Hij ons vrijgekocht. Door het geloof in Hem mogen wij rein zijn, rein van hart.
En door Hem mogen wij, gewone mensen, God zien! We mogen Hem zien in Jezus. We mogen Hem aan het
werk zien. Vandaag!

Ons leven is duur gekocht. Wat doen wij ermee?!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Wat is voor u de waarde van de Doop? En van het Heilig Avondmaal?
Hoe zouden we in onze tijd God kunnen zien?
Wat betekent het voor u persoonlijk, dat Jezus u heeft vrijgekocht met Zijn bloed?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



