
Preek in de belijdenisdienst op 9 april 2006, Capelle-Schollevaar, 9.15 uur
Thema: ‘De Koning komt Zelf!’ naar aanleiding van Mattheüs 21: 1-11 (kerntekst: vers 9) 

1. Hoog bezoek! Jezus komt!
Het is alweer een jaar of tien, twaalf geleden dat het 
gebeurde. Een vriend van mij werkte bij Ikea. En hij had 
gesoliciteerd binnen het bedrijf naar een best 
verantwoordelijke functie. En om die reden werd hij 
uitgenodigd door de hoogste baas van Ikea-Nederland voor 
een gesprek. En wat gebeurde er? Ze maakten een 
afspraak, en die hoogste baas, die zei opeens: ‘O, woont u 
in Amersfoort? Nou, dan kom ik wel bij u langs!’ Dat was 
wel even slikken, en ook wel heel erg bijzonder: ‘De 
hoogste baas komt bij mij thuis op bezoek!’
Dat een belangrijk iemand naar jóú toekomt, dat gebeurt 
niet zo vaak. Meestal is het andersom. Als je al met zo 
iemand mag praten, dan word je uitgenodigd, ergens in een 
groot kantoor, of misschien wel in een paleis. Maar dat die 
ander naar jóú toekomt... Dat is heel bijzonder. Het is niet 
voor niets, dat in dit bijbelgedeelte dat éne woordje heel 
veel accent krijgt, het woordje ‘komen’. ‘Hosanna, de Zoon 
van David, gezegend Hij, die KOMT in de naam des Heren; 
hosanna in de hoogste hemelen!’ Hij komt. Zo staat het ook 
al in vers 5, dat is een citaat, een stukje tekst uit het Oude 
Testament, Zacharia 9: 9: ‘Zegt tegen de dochter van Sion: 
Zie, uw Koning KOMT tot u, zachtmoedig en rijdend op een 
ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.’

2. Wat gebeurt er als Jezus komt?
Jezus is een Koning die komt. Die Zélf komt. Dat is wat de 
mensen hier zingen, en beleven. Maar wat is dan de 
situatie? Nou, drie jaar lang is Jezus al bezig met Zijn werk 
in het openbaar. Drie jaar lang zijn er voortdurend massa’s 
mensen om Hem heen, die naar Hem luisteren, die van 
Hem leren, en die zien wat er gebeurt. Want er gebeurt heel 
veel. Blinden, ze worden genezen door Jezus. Zelfs 
mensen die blind geboren zijn, kunnen weer zien. 
Verlamden, ze worden door Jezus opgericht en ze kunnen 
weer lopen. Doven, ze kunnen weer horen. Een paar keer is 
zelfs een dode door Jezus weer teruggebracht in het leven. 
En er gebeurt nog meer. Mensen die in de goot van de 
samenleving waren terechtgekomen, ze ontmoeten Jezus, 
en die ontmoeting brengt hun leven weer op orde. 
Prostituees, ze laten hun beroep achter zich en ze maken 
een nieuwe start. Afpersers en landverraders, ze keren om 
als een blad van een boom. Niet alleen lichamelijk worden 
mensen genezen, ook geestelijk worden mensen geheeld. 
Jezus raakt mensen aan in hun ziel, en dan bloeit er nieuw 
leven op. 
Maar er is ook een andere kant. Jezus is ook recht door 
zee. En zonder pardon prikt Hij door alle buitenkantjes 
heen. Alle opgeklopte eigendunk, vooral van de 
godsdienstige leiders in Israël, die het o zo goed met 
zichzelf hebben getroffen. En Jezus zegt tegen de mensen: 
‘Die Farizeeërs, die jullie leiding geven op godsdienstig 
gebied, die zeggen wel veel goede dingen. Het probleem is 
alleen, dat ze zich er zelf niet aan houden.’ 
Ja, en dan gaat het natuurlijk broeien. Als iemand de vinger 
op de zere plek legt, dan komt er spanning. 
Drie jaar lang is dat allemaal al aan het gebeuren. Het is 
allemaal aan het gisten. Er zijn ontzettend hoge 
verwachtingen van Jezus. De mensen fluisteren tegen 
elkaar: ‘Denk jij dat Hij de Messias is, de Verlosser, die al 
eeuwen geleden beloofd is door God?’ En de één zegt: ‘Ik 
denk het wel’, en de ander zegt: ‘Ik weet het niet.’ Maar 
íédereen heeft het over Jezus. 
En dan, op een dag, vlak voor het Pesachfeest, het Joodse 
Paasfeest, dan gaat er een bericht door de 

mensenmassa’s, die allemaal naar Jeruzalem zijn gekomen 
om dat feest te vieren, duizenden pelgrims: ‘Jezus komt 
eraan! Hij komt eraan, op een ezel! Hij komt vanaf de 
Olijfberg!’ 
En u voelt wel aan wat er dan gebeurt: die hele menigte, die 
stroomt Jezus tegemoet. En het wordt één groot feest. De 
koninklijke rode loper wordt uitgelegd, een loper van kleren, 
en mensen zwaaien met palmtakken, en ze zingen Psalm 
118: ‘Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij, die komt 
in de naam des Heren; hosanna in de hoogste hemelen!’ En 
iedereen kijkt elkaar aan, met grote, glanzende ogen, en 
denkt: ‘Nu gaat het gebeuren! De Messias komt!’ 
Ja, wát gaat er dan gebeuren? Waar hebben deze mensen 
aan gedacht? Verreweg de meesten zullen in Jezus de 
ideale áárdse koning gezien hebben. ‘Hij zal de Romeinen 
wegjagen! Hij zal ons als volk tot overwinnaars maken! Nu 
komt eindelijk óns grote moment!’

3. Hij is inderdaad Koning, maar wel ánders
Al die mensen die denken dat Jezus de beloofde Verlosser 
is, die hebben groot gelijk. Het is volkomen waar, wat zij 
zingen. Want inderdaad: hier kómt hun Koning. Alleen 
hebben ze één ding over het hoofd gezien. Als Hij zou 
komen als een aardse Koning, om te heersen, en om te 
vechten, dan was Hij gekomen op een paard, een sterk, 
groot wit paard. Maar deze Koning komt niet op een paard, 
maar op een ezeltje. Heel eenvoudig. 
Waarom? Omdat Hij helemáál niet komt heersen. Hij komt 
helemáál niet om een leger aan te voeren. Nee, Hij komt 
om te lijden, en te sterven aan een kruis. Hij komt als de 
grote Redder, als de Verlosser, die Zichzelf opoffert, om 
ons als mensen te bevrijden van schuld. Hij komt om de 
straf te dragen, die wij van God zouden moeten ontvangen. 
Hij komt om ons eeuwig leven te geven, een leven in de 
nabijheid van God, zonder schuld die in de weg staat, als 
een enorme barrière. En om óns eeuwig leven te geven, 
gaat Hij de dood in. Om ons dicht bij God te brengen, zal Hij 
Zelf aan het kruis hangen, van God verlaten, helemaal 
alleen. 

Ja, Hij komt, inderdaad, en Hij komt in de naam van de 
Here, ook dat klopt. Want de HERE, de hemelse Vader, 
heeft het Zelf zo bestuurd. Hij heeft het gezegd: ‘Mijn Zoon, 
ga maar, maar maar naar de mensen toe, en draag die straf 
maar voor hen. Ik kan het kwaad toch niet zomaar door de 
vingers zien? Het kwaad, dat mensen elkaar aandoen? Ik 
ben toch geen onrechtvaardige God, dat Ik de slachtoffers 
van onrecht en kwaad geen recht zou doen? Nee, de straf 
moet gedragen worden. Als Jij sterft aan het kruis, zal 
iedereen zien hoe zwaar dat weegt voor Mij, dat kwaad, de 
zonde. Ga, maar, in Mijn naam, en neem dan in Mijn naam 
de schuld maar op Je. Dan is er voor hen een uitweg. Voor 
iedereen met berouw is er vergeving. Nieuw leven. Eeuwig 
leven. Want Ik zal je opwekken uit de dood, Mijn Zoon, Ik 
zal je dwars door de dood heen een nieuwe leven geven. 
En ieder die gelooft, zal met Jou opstaan in een nieuw 
leven. Een gloednieuw begin.’
Ja, Jezus weet het, als Hij zo, op die ezel naar Jeruzalem 
rijdt. Hij weet waarvoor Hij gekomen is naar deze wereld. Hij 
weet waarom Hij gekomen is, naar Jeruzalem. Om daar 
gekruisigd te worden. En om daar op te staan, en van 
binnenuit de dood open te breken. Hij komt in de naam van 
de HERE, van de eeuwige God. Sterker nog: Hij ís God. Hij 
is één met Zijn Vader, en één met de Heilige Geest. Eén 
God, die Zich op drie manieren bekend maakt. 



4. Jezus kómt: wij mogen leven van genade!
Jezus komt. Hij komt Zélf. En in dat kleine zinnetje ligt 
eigenlijk de kern opgesloten van het hele christelijk geloof. 
Denkt u nog maar even terug aan Rob en zijn oma. Die 
oma had niets aan allerlei goedbedoelde adviezen. Het 
enige dat haar hielp, dat was: dat er iemand kwám! 

De Koning komt Zelf. Dat is nou het fundamentele verschil 
tussen het christelijk geloof en alle andere godsdiensten. 
Er is een verhaal, misschien kent u het wel, over een 
Chinees, die aan het vertellen is. Die Chinees, die was op 
een dag viel in een vreselijk diepe put gevallen. 
Afschuwelijk! Hij deed mijn best om er uit te komen, maar 
dat lukte hem niet. 
Na een poosje kwam Confucius voorbij en zei: ‘Mijn zoon, 
als je mijn lessen goed gevolgd had zou je niet zo diep in de 
put zitten.’ 
’Ja, dat kan zo zijn’, huilde de man, ‘maar daar heb ik nu 
niets aan. Help mij en ik zal voortaan al uw voorschriften 
nakomen.’ Maar Confusius vervolgde zijn weg en liet de 
Chinees in wanhoop achter...

Een ander keek over de rand van de put. Het was de 
Boeddha. Hij kruiste de armen en zei: ‘Mijn zoon, kruis je 
armen en sluit je ogen. Je zult in een toestand van 
volmaakte rust en onderwerping komen. Je bereikt het 
Nirwana, net zoals ik. Je moet je onverschillig tonen 
tegenover alle uiterlijke omstandigheden. Dan vind je de 
eeuwige rust.’
’Verlos mij, vader, en ik zal doen wat u mij beveelt...’ riep de 
Chinees. Maar de Boeddha vervolgde kalm en 
onverstoorbaar zijn weg en liet de man voor wat hij was...

Vervolgens kwam Mohammed, boog zich over de rand en 
keek in de put, ‘Man wat ben je er akelig aan toe, maar je 
hoeft niet bang te zijn Dit is de wil van Allah. Niemand kan 
zich tegen zijn wil verzetten. Spreek de belijdenis uit: “Allah 
is groot en Mohammed is zijn profeet.” Blijf deze belijdenis 
herhalen, houd je aan de voorschriften in de koran en je zult 
het paradijs mogen binnenkomen. En ook Mohammed 
vervolgde zijn weg...

Toen klonk openieuw een stem... 
’Mijn zoon!’ Toen de Chinese man opkeek, zag hij Jezus, 
die naar hem keek met ogen vol liefde.
Jezus maakte hem geen verwijt, gaf hem ook geen 
opdracht, Hij daalde Zelf af in de put, sloeg de armen om 
hem heen en haalde de man eruit.
Toen hij weer boven was, kreeg hij eten. Jezus trok zijn 
vuile kleding uit en gaf hem een stralend wit kleed. Toen zei 
hij tegen hem: ‘Volg Mij en ik zal je voortaan leiden en voor 
vallen behoeden...’
Daarom - zo besloot de Chinees - ben ik gaan geloven in de 
God van de Bijbel, daarom werd ik christen....

U begrijpt: dit is een symbolisch verhaal. Maar het slaat de 
spijker op zijn kop. Jezus wíjst niet een weg, met allerlei 
goedbedoelde adviezen. Nee, Hij ís de weg, Hij droeg onze 
schuld. En omdat Hij ál onze zonden heeft weggedragen, 
naar het kruis, daarom mogen wij vrijuit gaan. Het zijn dus 
niet onze eigen prestaties, waardoor we een waardevol 
mens zijn voor God. Als je nu maar dit doet en dat doet en 
zus en zo, dan kom je na je dood misschien wel door het 
grote examen heen. Het is niet werken, werken, werken, en 
dan hópen dat het goed komt. ‘Nee,’ zegt Jezus, ‘als je 
gelooft in Mij, dan ís het al goed. Want je bent een geliefd 
kind van God. Ik ben, ook voor jou, gekómen. Ik ben ook 

voor jou afgedaald, naar deze aarde. Je mag leven van 
genade!’

En als je dat ontdekt, dat je zó mag leven, leven van 
genade, dan gaat je leven tintelen van blijdschap. Want dan 
is je eigen waarde, de waarde van wie je bent, niet meer 
afhankelijk van jouw prestaties, en van mensen daarvan 
vinden, of hoe God dat beoordeelt. Nee, je bént al 
aanvaard. Jezus ís gekomen, en je bént verlost. 
Dat is nou het meest leven-gevende principe in het 
christelijk geloof. Denk maar aan een kind. 
Een kind dat altijd opgejaagd wordt, een kind dat de liefde 
van zijn ouders moet verdienen: ‘Denk erom, goed je best 
doen hoor, en waag het eens om met slechte cijfers thuis te 
komen’, zo’n kind, dat altijd op z’n tenen moet lopen, dat 
altijd moet werken om geaccepteerd te worden, dat raakt 
geestelijk misvormd. Maar ouders die echt liefdevol zijn, die 
zullen het uitstralen: ‘Mijn kind, natuurlijk gun ik je, dat je het 
goed doet, dat is belangrijk en dat is voor jezelf ook heerlijk. 
Maar wat je ook doet, en wat er ook gebeurt, je bent en je 
blijft mijn kind. En natuurlijk hou ik van je, ontzettend veel!’
Dat is leven van genade. Omdat de Koning niet zegt: 
‘Probeer maar omhoog te klimmen naar de hemel’, maar 
omdat Hij Zelf omlaag gekomen is, naar de aarde. Omdat 
Hij Zelf naar Jeruzalem gekomen is, om te lijden en te 
sterven, en op te staan. 

5. Het gevolg: blijdschap op aarde en in de hemel!
En die Koning, die is ook gekomen in jullie leven. Bij ieder 
weer op een andere manier. Niet in de persoon van Jezus, 
maar door de Heilige Geest. En dan gaan er dingen 
veranderen in je leven. Jullie hebben dat gemerkt. Er gaat 
een diepe vrede neerdalen op je ziel. Het is alsof de 
puzzelstukjes van je leven in elkaar gaan vallen. En 
omgekeerd zijn er ook dingen waar je onrustig over wordt, 
omdat je merkt: ‘Hé, dat heb ik altijd zo gedaan, maar 
eigenlijk is het niet goed.’ Zo gaat God met je aan de slag. 
En Hij vormt je. Niet om ooit eens de hemel te verdienen, 
want die hemel ís al voor je verdiend, door Jezus. Maar hier 
en nu wil Hij al in je werken. En Hij wil bij je wonen. 

Ja, en als Jezus daar dan aankomt, in Jeruzalem, dan is het 
één groot feest! ‘Hosanna in de hoogste hemelen!’ 
Misschien hebben die mensen wel de verkeerde 
verwachting gehad van Jezus, maar dat ze juichen over Zijn 
komst, dat is volkomen terecht! Want als Jezus komt, daar 
in Jeruzalem, of nu, in je eigen leven, dan is het feest! Eén 
groot jubelfeest! Feest hier op aarde. Nu in de kerk. En 
straks, in de Rehobothschool. En feest in de hemel! 
Vandaag juichen de engelen, om wat er gebeurt, hier, in de 
Ontmoetingskerk. Hemel en aarde, die zijn vandaag één. 

Jezus komt! De Koning komt Zelf! Ja, er komt een dag, dat 
dát door iedereen zal worden geroepen. Iedereen, gelovig 
of niet. ‘Jezus komt eraan! Hij komt met de wolken van de 
hemel!’ Er komt een dag, dat Jezus terugkeert op aarde. En 
wat is het een feest, als je hem dan tegemoet mag rennen 
als leerling, als volgeling van die goed Meester. Wat is het 
een feest, als je hem dan mag ontmoeten als als vríénd... 
Dat Hij geen grote onbekende voor je is, maar dat je 
vertrouwd met Hem bent. Dan strek je je handen uit, je gaat 
Hem tegemoet, met een hart dat jubelt van blijdschap. 
Bent u er bij, bij dat feest, als Hij komt? Wilt u, wil jij dicht bij 
Hem wonen, wilt u Zijn volgeling zijn?
Vandaag zeggen negen mensen Ja tegen God, Ja tegen 
Jezus Christus. Negen mensen. Wie volgt? Amen.
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