
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 7 mei 2006, 9.15 uur
Thema: ‘Sta op  in de vrijheid!’ n.a.v. Psalm 30 en Romeinen 6: 1-14 (kerntekst: vers 4)

1. Sterven en opstaan: afgesleten woorden? Of indrukwekkende realiteit?
* Dodenherdenking en bevrijdingsdag bepalen ons bij degenen die gestorven zijn voor onze vrijheid, en ook bij 

degenen die stierven omdat er geen vrijheid was. Tijdens de dodenherdenking werd een Paaslied gespeeld (‘Laat 
ons loven, laat ons juichen, nu de Heer is opgestaan’). 

* Sterven en opstaan: het kunnen afgesleten woorden zijn, of ze kunnen juist indringen in je hart. Zo is het Joodse 
volk door een doodstunnel heen opgestaan en heeft eindelijk in 1948 een eigen thuis gekregen.  

* Sterven en opstaan: daarover zingt ook Psalm 30 met een grote intensiteit. 
* Paulus pakt dit thema op. Hij geeft aan dat we met Christus begraven zijn én opgewekt. Wat bedoelt hij? Wat 

betekent de opstanding van Christus voor de praktijk van ons leven? 

2. Het misverstand: ‘Als Jezus toch onze zonden vergeeft, kunnen we erop los leven.’
* Paulus reageert met zijn uitspraken op een misverstand: omdat Jezus gestorven is voor de zonden en de 

rekening volkomen heeft betaald, zou je er dus maar op los kunnen leven, zonder je druk te maken over je zonde. 
Je zou zelfs kunnen zeggen: ‘Als ik meer zondig, krijg ik ook meer genade’ (vers 1). 

3. Paulus’ reactie: ‘Je bent toch gestorven voor de zonde?’ 
* Wat is Paulus reactie? Werkt het zo? ‘Volstrekt niet!!!’ (vers 2). ‘Weet je niet, besef je niet dat je doop een teken is 

van je dood, samen met Christus? Je bent samen met Hem gestorven, om ook samen met Hem op te staan in 
een nieuw leven’ (vers 4). De zonde is als het ware in het doopwater achtergebleven. Paulus denkt met name 
aan de doop door onderdompeling. Doop door besprenkeling is niet minder waard, maar het kopje onder gaan is 
een mooi symbool van het sterven en opstaan. 

* Niet alléén Jezus is gekruisigd! Ook wijzelf zijn gekruisigd! Aan het kruis stierf Hij voor mij, en zo werd de schuld 
van mijn zonde betaald. Aan het kruis stierf ik met Hem, en zo werd de kracht van mijn zonde gebroken.

* Sterven en opstanding horen onlosmakelijk bij elkaar, zoals het kruis en het lege graf van Jezus heel dicht bij 
elkaar liggen (zie Johannes 19: 41-42). De Heilige Grafkerk is over beide heengebouwd (als dit de juiste plaatsen 
zijn). Dat geldt niet alleen aan het einde van ons leven, als we sterven, maar ook nu al!

4. De macht van de zonde is dus gebroken!
* Paulus vergelijkt de zonde met een soort slavernij. Vers 6: het gaat erom dat we ons niet langer opstellen als 

slaven van de zonde. Een slaaf is immers vrij van zijn meester als hij overlijdt? Door zijn dood valt hij niet meer 
onder diens macht. Wie met Christus gestorven is, is dus ‘rechtens’ (juridisch) vrij van de zonde (vers 7). 

* Zonde kun je inderdaad vergelijken met slavernij. Vergelijk verslaving: je kunt prima een glas wijn drinken, maar 
de alcohol kan je in zijn greep krijgen. Zo is het ook met bijvoorbeeld kleren, of de tv, of sport, of je werk. Op 
zichzelf niet verkeerd, maar het kan iets worden waar je je geluk in gaat zoeken, wat de basis van je leven wordt. 
Daar kan iets achter zitten: je zoekt naar erkenning en waardering van anderen, om daarin een stuk houvast te 
vinden. Maar je kunt ook gewoon zoeken naar de lol, plezier als doel in je leven. 

* Als je zo leeft, hol je achter de wortel van het geluk aan, maar je zult die nooit krijgen. Je wordt pas echt een vrij 
mens, als je met Jezus Christus sterft én weer opstaat. En als je gelooft in Hem, dan ís dat al gebeurd. Dan ben 
je gestorevn, wat betreft je zondige en egoïstische IK, dan bén je al opgestaan in een nieuw leven. Dat is een 
ingrijpende operatie, zoals het afkomen van een verslaving altijd ingrijpend is. 

5. Zet daarom je mogelijkheden niet in voor de zonde, maar voor God, als wapens van gerechtigheid
* Als je van die verslaving van de zonde af bent, dan ga je toch niet opnieuw daarmee beginnen?! Je zou toch wel 

gék zijn? Net als een roker die met veel moeite gestopt is, en vrolijk weer opnieuw begint! 
* Met Christus gestorven en opgewekt, dat wil zeggen: alle bindingen zijn verbroken, alle handboeien zijn 

losgemaakt. Er is maar één binding over: die aan God. Daar knap je als mens van op. 
* ‘Stel je dus niet langer in dienst van de zonde’,  zegt Paulus, ‘maar zet je leden (je mogelijkheden) in als wapens 

van gerechtighied in dienst van God (vers 13). Gebruik je pen om een ingezonden stuk te schrijven, je handen 
om goede internetsites op te zoeken, je voeten om eerlijk je werk te doen, je oren om echte te luistenen, 
enzovoorts. Laat geen bitterheid of haat leven in je hart. Wij zijn met Christus opgewekt door de majesteit van de 
Vader. En die majesteit, die zet ook ons leven in een blinkend nieuw morgenlicht.

* Betekent dat, dat de strijd voorbij is? Nee, die gaat altijd door, maar we liggen niet meer onder, maar boven. 

6. Sta op in de vrijheid!
* Een barkeeper in San Diego kwam tot geloof, en maakte op keuispunt een soort piramide van biervaten, ging 

erop staan, sloeg drankflessen kapot en vertelde zijn levensverhaal. Daarna ging hij naar beneden en verbrandde 
de hele  stapel. De rest van zijn leven besteedde hij in dienst van zijn Heiland. 

* De radicaliteit van deze barkeeper hebben ook wij nodig! Sta op in de vrijheid!

Om (samen?) over na te denken:
1. Klopt het dat zonde verslavend is? Kent u daar voorbeelden van? 
2. Merkt u bij uzelf de neiging om zonde makkelijker toe te laten omdat Jezus er toch voor heeft betaald? 
3. Sta op in de vrijheid! Wat betekent dat voor u persoonlijk?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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