
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 5 november 2006, 9.15 uur
Thema: ‘Pasen in de herfst’, n.a.v. 2 Koningen 6: 24 - 7: 11 en 7: 15-17 (kerntekst: 7: 9) en Mattheüs 28: 1-10

1. Bittere nood
* Samaria wordt belegerd (rond 850 voor Christus), de Syriërs hongeren de bevolking uit. Het wordt één doffe 

ellende. Zelfs een ezelskop, het minst eetbare deel van de onreine ezel, wordt voor bijna een kilo zilver verkocht, 
mensen eten duivenmest. En zelfs... spreken twee moeders af om hun kinderen één voor één te doden en op te 
eten. Elk uitzicht is weg, er is geen enkele hoop. Samaria is één groot graf geworden, de dood heerst er. 

* Zo kunnen er in ons leven ook situaties zijn waarin we elke hoop verliezen. Alleen maar duisternis. Dat kan te 
maken hebben met onze kinderen, onze relatie, ons werk, onze gezondheid, of de situatie in de wereld. Je kunt 
zelf getroffen worden, of mee-lijden met een ander. Je zit vast in een belegerde stad, zonder uitweg. 

2. Hoe reageer je? Met geloof? Met bitter ongeloof? Of gemixt?
* Koning Joram van Israël wordt heen en weer geslingerd. Het totaal oordeel over zijn regering is negatief (2 

Koningen 3: 2), vooral vanwege de twee gouden kalveren in Bethel en Dan (1 Koningen 12: 25-32). Toch is hij er 
niet van los, van de dienst aan de HERE, en God laat hem niet los. Enerzijds reageert hij bitter op een verzoek 
om hulp (6: 27), anderzijds heeft hij toch een rouwkleed aan als teken van verootmoediging voor God. Maar als 
hij hoort van de dood van het kind is zijn woedende reactie: ‘Laat Elisa (als aardse vertegenwoordiger van God) 
onthoofden!’ En tegelijk rent hij de bode achterna omdat hij toch met Elisa wil praten. En als hij Elisa ziet, zegt hij: 
‘Wat een ellende heeft de HERE over ons gebracht! Waarom zou ik nog op Hem hopen?!’

* Kennelijk heeft Elisa die twee dingen gezegd: ‘Koning, als u de HERE links laat liggen, trekt Hij Zijn bescherming 
en en laat Hij de rampspoed dus toe.’ En: ‘Keer terug naar Hem, en blijf toch op Hem hopen!’

* Misschien loopt het soms bij ons ook door elkaar. Aan de ene kant het vaste geloof dat God uitkomst zal geven, 
zoals Elisa dat had. Anderzijds de vertwijfeling, zoals bij Joram: ‘Waarom zou ik nog op de HERE hopen?!’

* Maar die gemixte Joram, die net nog Elisa wilde laten onthoofden, krijgt nu een belofte van God: één dag later zal 
er een overvloed van voedsel zijn! Zo is er ook voor ons elke zondag weer de belofte in de kerk: ‘Houd moed! 
God is bezig je verlossing voor te bereiden!’ Hij zegt: ‘Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’ (Jozua 1: 5). Maar 
het komt erop aan, dat we gelóven! Dat we vertrouwen op Hem!

* De officier van Joram gelooft niet, hij is bitter ongelovig. Hij zal dan ook wél zien dat God Zijn belofte vervult, maar 
zal er geen deel aan hebben... God laat niet met Zich spotten!

3. De verlossing! God overwint in de avondschemering
* Vier melaatse mannen buiten de stadspoort lopen uit wanhoop naar het Syrische kamp. En wat blijkt? Alle 

militairen zijn weg! Want de HERE heeft in de avondschemering een geluid laten horen van een geweldig leger. 
In paniek is iedereen gevlucht. Dat woord ‘avondschemering’ (letterlijk: ‘tussen de avonden’) slaat op de hele 
namiddag, vanaf dat de zon gaat dalen (1e avond) totdat hij ondergegaan is (2e avond). Het gebruik van het 
woord hier doet denken aan Exodus 12: 6: aan de vooravond van de uittocht uit Egypte moeten de Israëlieten 
een lam slachten in de avondschemering. In de avondschemering vindt het avondoffer plaats, ongeveer om drie 
uur ’s middags, en eeuwen later zal ook rond die tijd Jezus aan het kruis uitroepen: ‘Het is volbracht!’

* In de avondschemering heeft God de overwinning behaald! En de eerste getuigen daarvan zijn geen gewichtige 
mensen, maar melaatsen. Ze eten en drinken en graaien in de buit, en zeggen dan: ‘Dit is niet goed, dit is een 
dag van blijde boodschap en wij houden ons stil!’ (7: 9). Een paar uur later, als de verkenners terug zijn, stroomt 
Samaria uit. De plaats waar de dood heerste, het graf, gaat open, en uitgemergelde mensen vinden het leven! 
Dat is toch Pasen?! Als God gaat spreken, breken de graven open. Zie ook Gezang 210!

* God geeft ons eeuwig leven, daarvoor gaf Hij Zijn enige Zoon over om gedood te worden... De vrouwen in 
Samaria doodden dat kind om ervan te eten. God gaf Zijn kind, zodat wij zouden leven. En Jezus heeft Zich 
vrijwillig aangeboden. Maar Hij is opgestaan! Als zelfs de dood is overwonnen, wat jaagt ons dan nog angst aan? 

4. Ook als de bladeren dood van de bomen vallen, vieren wij de opstanding!
* Het Paasevangelie draagt ons héle leven. Ook in tijden waarin van alles misgaat, zijn er toch ook de tekenen dat 

God leeft en werkt. Maar zien we die wonderen wel?! Bijvoorbeeld dat God werkt in de gemeente, en ook in het 
leven van mensen persoonlijk. Het Evangelie is géén succesformule. Samaria lééd onder de bezetting, en ook 
vandaag de dag is er heel veel ellende. maar toch: de HEER zál uitkomst geven! Linksom of rechtsom. Redding 
ván de dood of dóór de dood heen. Ook in de herfst vieren we Pasen! 

* Eens komt de grote ‘dag van blijde boodschap’. Dan komt Jezus om álle dingen nieuw te maken! Laten we Hem 
geloven, op Hem vertrouwen, en niet, als die officier van Joram, op de dag van het leven de dood vinden... 

* Op die dag zullen we verbaasd staan! Alles zal mooier zijn dan we dachten. Oók voor dat kind, gedood door zijn 
moeder in Samaria. Ook voor andere jong gestorven kinderen, waarover Ida Gerhardt het gedicht ‘Over de weide’ 
maakte: ‘Zéker zal hij er zijn / die wij op aarde beschreiden, / komende over de weide, / lachend en zonder pijn. / 
Kniediep in bloemen, klein, / komende over de weide, / lopende tussen ons beiden.- / En in zijn wijze geleide / 
zullen wíj kinderen zijn. / Komende over de weide, / zéker zal hij er zijn.’ We vieren Pasen in de herfst!

Om (samen?) over na te denken:
1. Leeft de boodschap van de opstanding ook buiten de Paastijd voor u?
2. ‘De HEER zál uitkomst geven’. Kun je dat altijd zo zeggen? 
3. Waarom blijven de melaatse mannen eerst stil? En waarom zou je de blijde boodschap doorgeven?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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