
Preek in de dienst, waarin , Wouter Klop en Geert-Jan van Breugel worden uitgezonden naar Zuid-Afrika
Ontmoetingskerk, Capelle-Schollevaar, 7 januari 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Kom, volg Mij!’ naar aanleiding van Markus 1: 14-20

1. ‘Kóm!’, thema in een 
uitzendingsdienst...

Is dat niet vreemd, eigenlijk? Het is toch 
een uitzendingsdienst? Wouter en Geert-
Jan gaan toch wég? En dan is het thema: 
‘KOM!’ ‘Kom, volg Mij!’ Ja, en daarmee 
zitten we meteen middenin de bedoeling 
van Jezus. Daarmee zijn we meteen bij 
het hart van wat zending is. Want 
natuurlijk staat alles vandaag in het teken 
van uitzending, afscheid nemen, een 
afstand die er gaat komen, een half jaar lang, Zuid-Afrika is 
een eind weg. Maar hoe komt dat nou allemaal? Dat komt 
omdat Jezus Christus jullie geroepen heeft. En roepen, dat 
is altijd naar je tóé! Als je iemand roept, dan wil je juist dat 
de afstand kléíner wordt. Jezus stuurt niet weg, nee, Hij 
roept! 
In de relatie met de Here Jezus zijn er dus géén 
afscheidsmomenten. Althans, niet wat Hem betreft. Kijk, 
als mens kun je bewust afscheid nemen van Jezus. Want 
de Here Jezus dringt Zich nooit op. Hij nodigt uit, Hij roept, 
maar Hij zet je niet het mes op de keel. Nee, in de relatie 
met de Here Jezus zijn er geen afscheidsmomenten! 
Integendeel. ‘Kom!’ zegt Hij. ‘Kom achter Mij!’ Dat woordje 
‘Kom’, dat houdt dus een belofte in. De belofte dat je 
steeds dichter bij Hem mag komen. Dat je steeds meer 
van Hem mag ontdekken, mag leren. 

2. Ieder uitgezonden, niemand uitgezonderd
Deze roeping van Jezus, om te komen, om achter Hem 
aan te komen, geldt voor ons allemaal. Niemand 
uitgezonderd. Het is dus niet zo dat twee mensen 
uitgezonden, en dat wij, de rest, worden uitgezonderd. 
Nee, de Here Jezus zegt het tegen ons allemaal. ‘Kom 
achter Mij aan, wordt een leerling van Mij, een discipel.’ En 
hoe word je een discipel? Door jezelf te geven aan Hem, 
door te bidden: ‘Here God, hier ben ik, wilt U vergeven wat 
niet goed is in mijn leven? En wilt U dan in mijn leven het 
roer overnemen?’ En daarna groei je als discipel door 
discipline. Discipline, dat wil zeggen: oefening. Er zijn wel 
mensen die tegen mij zeggen: ‘Ik ga eigenlijk nooit zozeer 
naar de kerk, en uit de Bijbel lezen of zo, dat doe ik niet zo, 
maar ik geloof wel! Ik geloof wel dat er een God is!’ 
Nou, dat is zeker een heel mooi begin, maar daarmee heb 
je de kern nog niet te pakken. De duivel gelooft ook dat 
God er is, maar dat maakt hem nog niet tot een volgeling 
van Jezus. Nee, Jezus volgen gaat veel verder. Dat wil 
zeggen dat je er werk van maakt, dat je er ernst mee 
maakt, om dichterbij te komen, dichterbij Jezus! ‘Kom, volg 
Mij!’ Deze week zei iemand dat nog: ‘De laatste tijd neem 
ik ’s morgens na het opstaan eerst tijd om uit de Bijbel te 
lezen, en ik merk hoe ik daardoor gezegend wordt. Hoe de 
dag er anders door wordt.’ Het zijn die heel voor de hand 
liggende dingen: tijd nemen voor gebed, voor de Bijbel, 
discipline in je kerkgang. En ook: integerheid op je werk, 
trouw in je relaties met mensen, zorgvuldigheid in je 
geldbesteding, bewust omgaan met je eigen lichaam en 
met de natuur. Iedereen kan het bedenken. Maar nu de 
vraag: zet je ook stappen? Of wéét je het wel, en denk je 
alleen maar ‘Eigenlijk zou ik dit... en éigenlijk zou ik dat...’

Eén van de zegeningen van deze dag is, dat we in jullie 
twee mensen mogen meemaken die heel concreet een 
stap hébben gezet. En dat is een hoopvol teken. Soms is 

het leven net alsof je probeert door de 
stroop heen te lopen. Je wílt het 
allemaal wel, maar het lukt niet. En dan 
hoor je weer eens een preek en je 
denkt: ‘Nu ga ik echt mijn leven 
veranderen.’ Maar je komt maar niet 
vooruit. In jullie laat de Heilige Geest 
het ons zien: ‘Ik kan mensen ertoe 
bewegen om stappen te zetten in de 
navolging van Christus.’ En dat is 
hoopvol, voor ons allemaal!

3. Rustig achter Jezus aan
‘Kom!’ zegt Jezus. ‘Kom, volg Mij!’ En als je dan stappen 
zet, als je de weg van de discipel, de weg van de discipline 
gáát, mag je vervolgens die weg weer gaan op een heel 
rustige, een heel ontspannen manier. Je hoeft niet op je 
tenen te lopen, om maar te presteren voor Jezus. Nee, kijk 
maar in vers 17: ‘Komt áchter Mij en Ík zal maken dat jullie 
vissers van mensen worden.’ Op twee manieren stelt 
Jezus ons gerust. Hij zegt: ‘Kom maar áchter Mij.’ Hij gaat 
dus voorop. Hij baant de weg. Je mag als het ware achter 
Hem wegkruipen. Je mag schuilen achter je Verlosser. Hij 
gaat voorop. Je hoeft niet bang te zijn dat je de weg 
kwijtraakt, dat je verdwaalt. Want Hij gaat voor je uit. Jezus 
stuurt je niet het veld in, de voorste linies in, om dan Zelf 
veilig in de luwte te blijven. Nee, ‘Kom maar achter Mij 
aan’. Dat is de eerste geruststelling. 
En de tweede geruststelling volgt meteen daarna: ‘Ík zal 
maken dat jullie vissers van mensen worden.’ Híj zal je dus 
vormen. Hij zal je, als het ware, kneden, zoals een 
pottenbakker uit een bonk klei een mooie vaas kneedt en 
vormt. ‘Ga maar met Mij mee, zet maar stappen in geloof, 
en je zult over jezelf verbaasd staan.’

4. Leren vertrouwen
‘Kom maar.’ De afstand naar Jezus toe wordt dus alleen 
maar kleiner, naarmate je méér die stem van Jezus volgt. 
En al gaandeweg leer je ook vertrouwen. Zo was het 
natuurlijk wel een wonder, dat die 12.000 euro die jullie 
nodig hadden er in een paar weken waren. Zulke 
ervaringen versterken je vertrouwen om de Here Jezus te 
volgen. Maar als jullie niet de stap hadden gezet om naar 
Zuid-Afrika te willen gaan, hadden jullie ook deze ervaring 
niet gehad. 
Zo geldt dat ook voor ieder van ons. De HERE roept ons, 
ieder in onze eigen situatie, om stappen te zetten naar 
Hem toe. Denkt u er maar over na: wat kan voor u zo’n 
stap zijn? Wat kunt u nu doen, wat kun jij doen, om dichter 
bij de Here Jezus te komen? Hij roept ons. Maar áls we 
stappen zetten in geloof, dan -met eerbied gesproken- 
krijgt God ook de kans om die stappen te bevestigen, om 
ons vertrouwen te versterken. Dan gáát Jezus die weg met 
ons. 
Op Hydepark, dat is het seminarie, waar predikanten een 
deel van de opleiding krijgen, hadden we eens een 
programma-onderdeel over vertrouwen. En als oefening 
moest dan de één de ander blinddoeken en als je dan 
geblinddoekt was, werd je door de ander, die achter je liep, 
door het gebouw geleid. ‘Hier naar links, hier naar rechts, 
nu komt er een trap naar beneden.’ Ik heb me erover 
verbaasd, dat je in een paar minuten zoveel vertrouwen in 
die ander, achter je, kan winnen. En omgekeerd, als die 
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ander je een keer tegen de muur laat botsen, expres of per 
ongeluk, dat je vertrouwen ook echt weg is. 
Jezus zegt: ‘Als je Mij volgt, als je stappen zet, dan geef je 
Mij als het ware de kans om in je leven aan 
het werk te gaan. En om jouw vertrouwen te 
winnen. Kom achter Mij aan, en Ik zal máken 
dat jullie vissers van mensen worden.’

5. Komen kan betekenen: gáán, en: 
pijn lijden

Komen. Dat is dus één kant van de zaak. 
Komen naar Jezus. Maar dat komen naar 
Jezus betekent ook: gáán. Komen en gaan. 
Simon Petrus en Andreas, Jakobus en 
Johannes, ze laten alles achter en volgen 
Jezus. Goed beschouwd is dat eigenlijk een 
wonder. Want loslaten, afscheid nemen, dat is 
toch altijd pijnlijk. Zéker als je goede relaties 
hebt, goede contacten. Dat doet zeer, voor jezelf en voor 
de anderen, en dat moeten we eerlijk onder ogen zien. 
Toen Zebedeüs daar zijn zonen stond na te kijken, toen is 
er vast en zeker heel veel door hem heengegaan. 
Trouwens, het gedeelte dat we lazen begint al met een 
heel onheilspellende zin: ‘Nadat Johannes was 
overgeleverd, ging Jezus naar Galilea.’ Johannes was 
overgeleverd, dat wil zeggen: hij was uitgeleverd aan 
koning Herodes, hij was gevangen genomen. Over twee 
weken zullen we over Johannes de Doper horen, hoe hij zit 
weg te kwijnen in een cel, en hoe hij op een tragische 
manier aan zijn eind komt. 
Als Jezus gaat optreden, valt deze donkere schaduw over 
Hem heen. Zijn voorloper, de heraut die Hem heeft 
aangekondigd, zit gevangen. Jezus volgen is bepaald niet 
altijd rozengeur en manenschijn. Jezus volgen kan pijn 
doen, ongelooflijke pijn, pijn in je ziel, en zelfs pijn in je 
lichaam. Jezus Zelf gaat nog een stap verder: ‘Wie niet zijn 
kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn’ 
(Lukas 14: 27). Oftewel: discipelschap, leerling zijn van 
Jezus, gaat altíjd gepaard met pijn. Met offers die je 
brengt. En als je nog niet geleerd hebt om offers te 
brengen, als je nog nooit ‘Au’ hebt geroepen omdat je 
trouw wilde zijn aan Jezus, als je nog nooit hebt gemerkt 
dat het zeer doet, christen zijn, dan moet je je afvragen of 
je dan wel echt Jezus volgt. Want breken met de zonde, 
met verkeerde gewoonten, dat doet pijn. En je tijd 
opofferen, of je geld, of je inzet, dat doet pijn. En afscheid 
nemen, dat doet pijn.

Maar voor Simon en Andreas en voor Jakobus en 
Johannes is het geen vraag meer. Ze doen het, en ze 
doen het met overtuiging. Want ze weten het: ‘Here Jezus, 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.’ En zo gaan 
ze mee, met de Redder van de wereld.
Vandaag komt de vraag op ons af: ‘Wat doen wij met die 
oproep van Jezus: Kom, volg Mij!’ 

6. Gaan betekent: alles leren loslaten
U denkt misschien, of jij: ‘Ja, dat is wel een goede vraag, 
maar we kunnen toch niet allemaal de zending in? We 
kunnen toch niet allemaal naar Afrika?’ Nee, dat is waar, 
daar heeft u gelijk in. En misschien denken we er dan 
stiekem in ons hart wel bij: ‘En dat is maar goed ook! Ik 
moet er niet aan dénken. Geef mij maar de luxe hier...’
Als dat zo is, dan zal de spade nog heel wat dieper 
moeten, in ons leven. Want de Here Jezus vraagt niet van 
ons allemaal om naar Afrika te gaan, Hij vraagt niet van 
ons allemaal om onze luxe op te geven, maar weet u wat 
Hij wél vraagt, van ons allemaal? Hij vraagt ons om álles 

op te geven! Alles! Echt alles! Al onze tijd. Al onze 
welvaart. Ons hele inkomen. Ons hele huis. Onze 
computer, onze auto. Ons leven, alles! 

U denkt: ‘Hoe kan dat nou?’ Ja, dat kan! 
Het is dus niet zo dat wij krampachtig vast 
mogen zitten aan onze spulletjes, aan 
onze veiligheid, aan onze tijd, aan ons 
genoegens, en misschien hier en daar 
wat opofferen van wat we óver hebben. 
Nee, als we Jezus volgen is het 
andersom. Dan is alles van Hem. Echt 
alles! En dan is vervolgens de vraag: ‘Wat 
mag ik voor mijzelf gebruiken? Voor mijn 
eigen behoeften, en die van mijn gezin 
(als je dat hebt)?’ Je begint dus aan de 
andere kant. Alles krijgen we in bruikleen. 
Die vissers, daar in Galilea, die laten álles 
achter en ze volgen Jezus. 

Je moet dus éérst alles leren loslaten, en vervolgens de 
vraag stellen: ‘Wat vraagt de Here Jezus van mij?’ En dan 
kan dat betekenen dat je gewoon het werk blijft doen dat je 
eerder ook deed. Maar dat je wel steeds meer gaat 
vragen: ‘Here Jezus, waarom heeft U mij juist hier 
geplaatst? Wat is uw bedoeling, dat U mij dit werk hebt 
gegeven? Hoe kan ik op deze plaats U dienen?’ ‘Here 
Jezus, waarom heeft U mij in dit huis geplaatst? In deze 
buurt? Wat is mijn roeping hier? Voor welke mensen wilt U 
mij gebruiken?’ 
Als je zo, heel eerlijk, je leven voor God gaat openleggen, 
als je alles in de waagschaal legt, dan kán het betekenen 
dat je een radicale switch moet maken. Misschien móét je 
wel naar Afrika! Of naar een ander continent. Laat die 
vraag maar eens op je afkomen! Misschien moet je wel 
theologie gaan studeren. Weleens over nagedacht? Er is 
dringend behoefte aan predikanten met een warm hart 
voor het Evangelie. Maar misschien ontdek je ook, dat er 
in je gewone omgeving veel meer kansen zijn dan je dacht. 
Kansen om de naam van Jezus te eren. Kansen om 
mensen te helpen God te leren kennen. Deze zomer is er 
weer een actieweek van Athletes in Action. Denk er maar 
over na, is het iets voor jou? Of meehelpen op een 
camping, met recreatie en evangelisatie, zoals Wouter en 
Geert-Jan hebben gedaan? Of een gebedsgroep starten 
bij u op het werk? Of een begin maken met bijbellezen aan 
tafel, als je samen gegeten hebt? Of je opgeven voor de 
schoonmaakploeg in de kerk?

7. Operatie Mobilisatie! Grijp de kans!
‘Kom, volg Mij!’ zegt Jezus. Tweeduizend jaar geleden 
startte de Operatie Mobilisatie, al heel lang voordat de 
organisatie met die naam bestond. Al tweeduizend jaar is 
de Heilige Geest bezig om christenen te mobiliseren, 
mobiel te maken, in beweging te zetten. Vandaag krijgen 
ook wij de kans. De kans om te antwoorden op de 
roepstem van Jezus. Grijp die kans! De kans om dichterbij 
Hem te komen. Steeds dichterbij. Stééds dichterbij!
Amen.

Om (samen?) over na te denken:
1. Welke stap zou u kunnen zetten in antwoord op de 

roepstem van Jezus? 
2. Waarom zou God u geplaatst hebben in uw buurt? 

In uw familie misschien, of in uw baan? Waar ligt 
uw roeping?

3. Wat doet deze uitzending met u?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, 
c.m.van.loon@freeler.nl  
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