
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 17 mei 2007, 9.15 uur (Hemelvaartsdag)
Thema: ‘De rechterhand, de ereplaats’ n.a.v. Psalm 110 en Markus 16: 9-20 (centrale tekst: vers 19)

1. De rechterhand van God: de ereplaats
* Ook in onze hedendaagse etiquette is de plaats aan de rechterhand de ereplaats (zie Reinaldis van Ditzhuyzen: 

Hoe hoort het eigenlijk?, pag. 229). Na álles volbracht te hebben om ons te redden (Zijn hele leven in deze 
zondige wereld, Zijn kruis en opstanding, de instructies aan Zijn discipelen) mag Jezus nu terug naar het 
Vaderhuis. Zijn moeilijke taak is volbracht! Heerlijk! In de hemel krijgt Hij de ereplaats, aan Gods rechterhand! 

* Hoe weet Markus dit? Jezus heeft het Zelf aangekondigd (Markus 14: 62) en Stefanus getuigt ervan, kort na de 
hemelvaart (Handelingen 7: 55). Hemelvaart is het feest van de grote huldiging van de Zoon van God! 

2. De rechterhand van God: de plaats van de macht
* Een vorst in de oudheid had aan zijn rechterhand iemand die namens hem de macht uitoefende. Ook wij zeggen 

weleens: ‘Die en die is de rechterhand van de premier’: iemand die in veel gevallen het werk doet. 
* Jezus zegt: ‘Mij is gegeven (door God) alle macht in hemel en op aarde’ (Mattheüs 28: 18). God regeert dus deze 

wereld via Jezus Christus, en op de manier van Jezus Christus. Als we het zó zeggen, gaan we misschien wat 
dingen beter begrijpen. Want soms lijkt het of de Messias niet regeert: er is nog zoveel onrecht en ellende! Dat is 
ook de reden dat veel Joden niet geloven dat de Messias al gekomen is. Toch stáát het er: ‘Mij is gegeven alle 
macht…’ en ‘De Here Jezus heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.’ Nu al regeert Hij. 

* Maar hóé dan? Op Zijn manier! Niet door goed en kwaad meteen uit elkaar te halen, dan zou het eindoordeel er 
al zijn (vergelijk Mattheüs 13: 24-30). Nee, Hij oefent Zijn macht uit door ruimte te scheppen voor de prediking 
van het Evangelie. Zie Markus 16: 20. Jezus hééft alle macht, ook vandaag. Maar Hij laat nog tegenstand tegen 
Zijn bewind toe. Waarom? Omdat Hij geduldig is (zie ook 2 Petrus 3: 9)! Hij oefent Zijn Koningschap nu nog uit in 
het verborgene, omdat Hij mensen nog de kans wil geven zich te bekeren. Het is nu nog genadetijd! In Psalm 110 
zegt God tegen de Messias: ‘Heers temidden van  Uw vijanden’ (vers 2b). Het is nog een heel proces, voordat die 
vijanden zijn overwonnen. Maar intussen ‘strekt de HERE van Sion Zijn machtige scepter uit’ (vers 2a). Hij heerst! 

* Soms kan het kwaad in deze wereld, en het verdriet in je eigen leven je zó aanvliegen, dat je eraan kunt twijfelen 
of Jezus wel de macht in handen heeft. En tóch is Hij Koning! Maar Hij regeert zoals Hij gekomen is: in 
kwetsbaarheid, als een Lam. Hij roept zondige mensen, mensen die kwaad aanrichten, tot inkeer. Een Hij roept 
mensen tot bekering die tevreden zijn met zichzelf en denken dat God het met hen getroffen heeft… 

* Als je goed kijkt, zie je Jezus’ macht elke dag, in grote en in kleine dingen. Je ziet dan hoe Hij regeert, 
onopvallend, in stilte, door Zijn Woord en Geest. Door Zijn hemelvaart heeft Hij voor die Geest ruimte gemaakt. 

* Aan Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heeft Hij ook alle macht in ons leven? Zijn we bereid bij 
álles wat we doen (TV kijken, vakanties boeken, mensen aannemen) de vraag te stellen: ‘Wat zou Jezus doen?’

3. De rechterhand van God: de plaats van de Rechter
* Jezus ‘zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’ 

(Apostolische Geloofsbelijdenis). Aan de rechterhand van God zit ook de Rechter. Op een dag zal Hij voorgoed 
een einde maken aan al het kwaad en onrecht, waardoor de wereld geteisterd wordt. Na al die duizenden jaren is 
dan Gods geduld op… Over het oordeel moeten we niet te licht denken, zie Psalm 110: 5-7. Berg je maar, als je 
de Messias negeert, afwijst en bespot! Wie spot met Hem, spot met zijn leven!

* Het eindoordeel is een zegen, een geschenk van God. Eindelijk zal Hij al het kwaad wegdoen! Eindelijk een einde 
aan criminaliteit, terrorisme, kindermishandeling, uitbuiting... Eindelijk recht! Zoals je ook opgelucht ademhaalt 
wanneer je een programma ziet over de bevrijding: SS-ers die worden afgevoerd. Jezus is de Rechter! De vraag 
is: hoort u, hoor jij al bij Hem? Dán mag je weten: de Rechter voor wie je eens staan zult is óók je Advocaat!

4. De rechterhand van God: de plaats van de Advocaat, de Pleitbezorger
* Degene die bij een Oosters koning aan zijn rechterhand zat, was ook zijn vertrouweling, die bij de koning kon 

pleiten voor een ander. Waarom? De koning had een onbegrensd vertrouwen in hem gekregen.
* Zo is het ook bij God. Jezus heeft álles gedaan, uit liefde voor de mensen. Daarom pleit Hij voor mensen: 

‘Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit’ 
(Romeinen 8: 34). Want het oordeel is wel een geschenk en een zegen, het is heerlijk dat het kwaad wordt 
gestopt, maar de zonde wordt wel bedreven door ménsen. 

* Als er Eén is die mensen níét wil veroordelen, dan is Hij het: de Rechter. Daarom staat in Psalm 110 tussen het 
koningschap (vers 1-3) en het oordeel (vers 5-7) die bijzondere regel: de Koning en Rechter is ook de Priester! 
‘De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van 
Melchizedek’(vers 4). Melchizedek was de geheimzinnige koning van Salem, die Abraham kwam zegenen 
(Genesis 15: 18-24, Hebreeën 7: 1-10). Zó, op een wonderlijke, hemelse manier, is Jezus Hogepriester. Hij pleit 
voor ons! Hij pleit op Zichzelf, op Zijn offer voor ons! Hij heeft in Gethsemane Zijn strijd gestreden, voor ons! Hem 
mogen wij zómaar benaderen, we hebben troegang tot de Top! 

* Daarom: hulde aan deze Koning, deze Rechter, deze Hogepriester! Hulde aan de Heiland!!!

Om (samen?) over na te denken:
1. De plaats aan de rechterhand heeft meerdere kanten. Welke van de vier genoemde treft u het meest? Waarom?
2. ‘Het eindoordeel is een geschenk, een zegen.’ Wat vindt u van die uitspraak?
3. Wat maakt de Hemelvaartsdag voor u tot een feest?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


