
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 22 juli 2007, 9.15 uur
Thema: ‘Zo vrij als een vis’, naar aanleiding van 2 Petrus 2 (kerntekst: vers 19)

Willen wij groeien, als christen, in geloofskracht, in zelfstandigheid en vrijheid? 
* Petrus hoopt dat zijn lezers groeien naar zelfstandigheid en vrijheid als christen, dat ze krachtig worden in hun 

geloof (zie 2 Petrus 1: 5-7). Om te groeien is het nodig dat ze steeds meer vertrouwd raken met de Bijbel, daar zit 
groeikracht in! Gods Woord is het licht op ons pad (2 Petrus 1: 19-21). 

* Tegelijk weet Petrus dat er dwaalleraren zijn, die zijn lezers juist bij Gods Woord vandaan willen trekken. Vandaar 
dit hoofdstuk, niet het leukste, maar wel noodzakelijk, zoals de veiligheidsinstructie in een vliegtuig. Juist door te 
waarschuwen helpt Petrus ons om krachtiger te worden. Je kunt het hoofdstuk samenvatten in drie levenslessen.

1. Toets het onderwijs dat je krijgt aan de Bijbel
* Er zijn leraren en dwaalleraren, en het verschil moet je zelf ontdekken, je ziet het niet aan de buitenkant. Je moet 

door de vorm heenprikken, aantrekkelijk of onaantrekkelijk. Slik niet alles voor zoete koek!
* Wat is je ijkpunt? De Bijbel (zie 1 Petrus 1: 19-21)! De Bijbel is verrassend actueel en persoonlijk. 
* Ook is het goed te kijken naar de levenswandel van iemand die onderwijs geeft: wat zijn de vruchten? Petrus 

schrijft dat veel dwaalleraren er een losbandige, zondige levenspraktijk op nahouden (zie 2 Petrus 2: 2, 3, 13, 14). 
* Maar zelfs met een goede levenswandel kan iemand je toch op een dwaalspoor brengen. Dwaalleraars 

‘verloochenen de Heerser (Jezus), die hen gekocht heeft’ (2 Petrus 2: 1). Hij heeft ons vrijgekocht, door aan het 
kruis de straf te ondergaan voor onze zonden. Als je Hem verloochent, zeg je Hem vaarwel. Petrus zelf heeft 
Jezus verloochend (Mattheüs 26: 69-75), maar is vol berouw teruggekomen bij Jezus. In Zijn grote liefde nam 
Jezus hem opnieuw in Zijn dienst. Vandaag zijn er heel wat mensen, die Jezus verloochenen, door te ontkennen 
dat in Hem God Zelf dichtbij gekomen is. De Bijbel laat zien dat Jezus Immanuël is: God met ons (Mattheüs 1: 
23). Je kunt Jezus ook niet zomaar in een rijtje profeten plaatsen, Hij is dé weg, dé waarheid en hét leven 
(Johannes 14: 6). En ook als je jezelf als leraar centraal stelt, verloochen je Jezus. 

* Kortom: blijf alert! Dwaalleraars zijn meestal populair, ‘velen zullen hun losbandigheden navolgen’ (2 Petrus 2: 2). 
Klinkt goed: christen zijn en toch je lusten volgen. Durf ertegenin te gaan! Toon ruggegraat! Toets je onderwijs!

* Een prachtig voorbeeld van hoe het wél moet laten de Joden in Berea zien (Handelingen 17: 11). Op een 
positieve manier stellen ze zich open voor Paulus’ boodschap, maar altijd toetsen ze die aan de Bijbel. 

2. Heb diepe eerbied voor God
* Petrus laat zien, dat God niet met Zich laat sollen. Je kunt niet zomaar alles over Hem zeggen! Toen mensen 

elkaar vreselijke dingen gingen aandoen, bracht God de zondvloed over de aarde, die alleen Noach en zijn zeven 
familieleden in de ark overleefden. Sodom en Gomorra, de twee steden met hun gruwelijke onrecht, werden door 
God verwoest. Zelfs in de hemel is er ooit een opstand geweest, de rebelse engelen zijn toen uit de hemel gezet: 
waarschijnlijk is dit de oorsprong van de duivel en zijn demonen (2 Petrus 2: 4, Judas: 6, Openbaring 12: 7-12).  

* Toch lijkt het weleens alsof God wél met Zich laat sollen: er wordt schijnbaar straffeloos ongelooflijk de spot 
gedreven met Hem. Maar je kunt je hart wel vasthouden! Dat God (nog) niet ingrijpt, daaruit blijkt hoe geduldig Hij 
is. Petrus zélf heeft gemerkt dat hij na zijn verloochening van Jezus tóch weer in genade aangenomen werd. Hij 
geeft iedereen de kans om te veranderen: ook ons!

* Eerbied voor God maakt je zelf ook bescheidener. Zelfs de engelen durven tegen de dwaalleraars geen smadelijk 
oordeel in te brengen (2 Petrus 2: 11), terwijl die dwaalleraars zelf de meest heilige dingen belasteren. 

* Diepe eerbied voor God maakt je sterker en onafhankelijker van mensen. In de oorlog verborgen mensen Joden 
vanuit de gedachte: ‘Je moet God meer gehoorzaam zijn dan een goddeloze overheid.’ Hoe dieper je ontzag voor 
God, hoe meer ruggegraat je hebt tegenover mensen. Vergelijk: ‘Wij Friezen knielen alleen voor God.’

3. Zoek de échte vrijheid
* De dwaalleraars spiegelen vrijheid voor (2 Petrus 2: 19), maar het is schijnvrijheid. Want door de zonde word je 

juist een gevangene. Bijvoorbeeld: als je de vrijheid neemt om te liegen, loop je het risico dat het uitkomt, je wordt 
angstig en onvrij. Als je vrij wilt zijn om een ander te nemen naast je eigen partner, kom je in een kluwen van 
ellende terecht. Een vrije moraal, een vrij drugsbeleid, enzovoorts, word je daar een vrij mens van? Integendeel! 
Het is de vrijheid van het visje, dat op het droge springt, omdat het vrij wil zijn om dat ook eens te proberen…

* Wat is echte vrijheid? Een rein geweten, verzoening met God door Jezus Christus en verzoening met je 
medemensen, dát geeft echte vrijheid! Geen ontevreden begeerte meer, geen honger naar méér, beter, luxer, 
enzovoorts, maar dankbaarheid, verwondering over Gods goedheid, dát is vrijheid! Niet meer je identiteit vinden 
in wat mensen allemaal over je zeggen, of ze je nu de hemel in prijzen of de grond in boren, maar je identiteit 
vinden in God: dát is vrijheid! Vrijheid is niet: het recht om te doen wat je wilt, maar de wil om te doen wat recht is! 

* Een schipper in de Biesbosch vaart niet overal, hij houdt de vaargeul aan. Door zich te beperken, blijft het schip 
vrij varen. Vrijheid is: de vaargeul van God volgen, achter Jezus aangaan. 

* Verlangt u ernaar, te groeien in geloof, meer ruggegraat als christen te krijgen, zelfstandiger te worden, te winnen 
aan vrijheid? Neem dan deze drie levenslessen van Petrus in acht, dan bent u zo vrij als een vis!

Om (samen? ) over na te denken:
1. Aan wat voor dwaalleer kun je denken in onze tijd? 
2. Hoe kan een diep ontzag voor God groeien? Waar blijkt dat uit, die eerbied?
3. Herkent u wat hierboven wordt gezegd over echte vrijheid? Bent u echt vrij? Waarom wel of niet?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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