
Om over na te denken in de jongerenpraisedienst, 9 september 2007, 16.00 uur
Thema: ‘Kneed mij, HERE God’ naar aanleiding van Jeremia 18: 1-12

Het zijn maar kleine straatjes, in Jeruzalem, waar 
Jeremia doorheen loopt,  op weg naar het huis van de 
pottenbakker. Daar moet hij heen, dat heeft God hem 
gezegd. En terwijl Jeremia erheen loopt, gaan er allerlei  
gedachten door hem heen. ‘Wat zou God mij duidelijk 
willen maken, daar, bij die pottenbakker? En wat moet 
ik het volk gaan vertellen? Zal het een moeilijke 
boodschap zijn? Iets waardoor de mensen me nog 
meer gaan haten dan ze mij al haten?’ 

Ja, want Jeremia weet wat dat is, als mensen je boodschap 
niet leuk vinden. Jeremia moet heel vaak dwars tegen de 
mening van de massa ingaan. Hij moet aankondigen dat 
God het niet langer kan aanzien, alle zonde en onrecht en 
afgoderij. Jeremia moet op heel wat tenen gaan staan. 
Maar dit, wat zal dit worden, bij de pottenbakker? ‘Shalom’, 
zegt hij, als hij binnenkomt, ‘goeiemorgen!’ ‘Shalom’ zegt 
de pottenbakker, en intussen gaat hij gewoon rustig door, 
met de klei op zijn draaischijf. Wat doet die pottenbakker? 
Hij maakt van klei een mooie pot, of een kruik, of iets 
anders. En hij heeft iets in zijn hoofd. Een mooi ontwerp. 
Maar hoe gaat dat? Dat ken je wel: de ene keer lukt het, en 
dan is die pottenbakker tevreden. Soms lukt het zelfs heel 
goed, dan is hij best trots, eigenlijk, op zijn werk. Dan laat 
hij het aan zijn vrouw zien. ‘Kijk eens, die heb ik vanmorgen 
gemaakt, die is nou echt eens heel mooi gelukt, vind je ook 
niet?’ 
En zijn vrouw kijkt ernaar en zegt: ‘Zoooo! Zou je die wel 
verkopen, die wil ik zelf wel houden!’ 
Maar ja, het zit niet altijd mee. Net als bij jou en bij mij. 
Soms heb je je overwinning, en soms heb je je nederlaag. 
En die pottenbakker heeft ook soms zijn dag niet. Dan wil 
het niet. Die pot wordt te dun of te dik, of hij heeft eigenlijk 
te weinig klei gebruikt of juist te veel. En na een poosje 
denkt hij: ‘Dit wordt niks!’ Hij maakt weer één bal van de 
klei, en hij begint opnieuw. Gewoon weer een nieuwe start. 
Misschien gaat het nu wel goed.

God: de Maker die gewoon doet wat Hij wil?
Dat is wat Jeremia ziet. En wat zou de HERE daar nou mee 
bedoelen? Wat wil God duidelijk maken? Wat denk je?
Nou, laten we maar eens even zorgvuldig gaan lezen. Vers 
5: ‘De HEER zei: “Volk van Israël, ik kan met jullie 
hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. 
Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van 
een pottenbakker.”’ 
Wat wil God nou laten zien met dit voorbeeld? Kijk, het is 
wel duidelijk: God is als zo’n pottenbakker. Hij heeft ons 
gemaakt. En Hij zegt: ‘Ik kan hetzelfde met jullie doen als 
die pottenbakker met de klei. Als Mijn geduld op is, als Ik 
het maar geprobeerd heb en geprobeerd heb en het wordt 
gewoon allemaal niks, dan kan Ik ermee stoppen! Dan 
maak Ik er één grote kleibal van, en Ik begin gewoon 
opnieuw. Dan is het het einde van Juda, dan breng Ik één 
groot oordeel over het volk. En Ik begin later gewoon 
opnieuw, met nieuwe mensen en een nieuwe generatie.’ 
Kijk, dat is wat God zegt. En tot hiertoe kan ik het ook 
allemaal begrijpen. Jij ook, toch? God is de Schepper. Hij 
kan met ons doorgaan. Maar Hij kan ook niet met ons 
doorgaan. Hij heeft alle macht! Hij is de pottenbakker, wij 
zijn de klei! En die klei, heeft die iets in te brengen? Nee 
toch? Of wat denk je, kan die klei zeggen: ‘Hé 
pottenbakker, wacht even, wacht even!’  -  ‘Ja?’

‘Ik wil graag zo blijven. Maak geen grote bal van mij!’
Heb jij dat weleens gezien? Klei die met de pottenbakker in 
gesprek gaat? Nou, ik niet.

De Pottenbakker die luistert naar de klei!!!
En toch, dat is nou precies de boodschap die God hier 
doorgeeft. Als je het goed leest, dan denk je: ‘Hè?! Dit kan 
helemaal niet! Natuurlijk kan die pottenbakker doen en 
laten wat hij wil, met die klei! Maar God zegt: ‘Ik doe en Ik 
laat niet zomaar alleen wat Ik wil. Jazeker, Ik ben de 
Pottenbakker en jullie zijn de klei, Ik ben jullie Schepper, en 
jullie zijn Mijn schepselen, en tóch: wat Ik doe, dat laat Ik 
afhangen van wat jullie doen! Jullie hebben invloed, gróte 
invloed, op wat Ik, als de Pottenbakker, met jullie doe!’
Lees maar mee wat God zegt, in vers 7: ‘De ene keer zeg 
ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, 
verwoesten en ombrengen – maar als dat volk met zijn 
kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil 
waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen 
een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en 
planten – maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet 
het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede 
dat ik had beloofd te doen.’ Lees je het goed? God is dus 
niet zomaar een God die hoog in de hemel zit en denkt: 
‘Wat die mensen allemaal doen, daar op aarde, ach, dat is 
toch allemaal fout. Ik doe wat Ik wil.’ Nee! Hij kijkt heel 
zorgvuldig wat wij doen! En dán bepaalt Hij wat Hij doet. 
God kan Zich dus bedenken. Hij kan iets anders gaan doen 
met jou en met mij, dan Hij eerst van plan was. Zoals die 
pottenbakker eerst iets van plan was, en toch van plan 
verandert. Vind je dat niet bijzonder? God, de 
Pottenbakker, reageert op de klei, Hij reageert op ons! 
Jij weet het beste wat er speelt in jouw leven. De mooie 
dingen, de goede dingen. Als jij je best doet op school. Als 
jij een goede band probeert te houden met je ouders. Als jij 
echt God zoekt, als je probeert echt als christen te leven, 
echt tijd te nemen voor de Bijbel, voor gebed. Als je vecht 
tegen je neiging om te zondigen. Misschien met vallen en 
opstaan. Maar toch, je vecht door. Als dat zo is, dan wil 
God met jou verdergaan. Dan maakt Hij iets moois van je 
leven. Dan ben je bruikbaar voor Hem. Dan kan Hij 
bijvoorbeeld jou inschakelen om anderen weer van Hem te 
vertellen. Of om anderen te helpen om goede keuzes te 
maken. 
Maar als jij God eigenlijk links laat liggen, en je gaat daar 
stug mee door, wat kan de Pottenbakker dan met jou? Dan 
wordt dat heel moeilijk! God had een mooi plan in 
gedachten met jou, maar dat plan, dat gaat dan niet door. 
En uiteindelijk, uiteindelijk kun je zo, als mens, ook verloren 
gaan. Dan kan God niks meer met je. Vreselijk…

Geef jezelf aan God!
God zegt, vanmiddag: ‘Keer je toe naar Mij. Geef je leven 
aan Mij. Dan kan Ik Mijn mooie plan met jou ook verder 
uitvoeren. Dan maak ik er écht werk van, om jouw leven tot 
iets prachtigs te maken, dan word jij een sieraad voor Mij!’  
Wat zeg jij, vanmiddag? Blijf je eigenwijs? Wil je je niet 
overgeven aan God? Zing het dan maar niet mee, het 
volgende lied. Of ligt het anders, laat je je gebruiken, door 
God? Als je dat wilt, echt leven voor God, dan hoop ik dat 
het volgende lied voor jou echt een gebed wordt, een 
gebed uit het diepst van je hart: U bent de Maker, ik ben de 
klei. Kneed mij en vorm mij, Heer, verander mij. Amen.
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