
Samenvatting preek jongerendienst Capelle-Schollevaar, 11 november 2007, 9.15 uur
Thema: ‘God wijst mij een weg… wil ik dat wel?!?’ n.a.v. Jeremia 42: 1-17 en 43: 1-7

1. Wil je luisteren naar Gods Woord als jouw kompas?
* Een oude zeeman verdwaalde altijd op zee. Hij voer op zijn gevoel. Vrienden gaven hem een kompas. Maar wéér 

ging het mis, er volgde een hele reddingsoperatie om hem te vinden op de oceaan. De vrienden vroegen: ‘Heb je 
het kompas niet gebruikt?’ ‘Jawel’, zei de zeeman, ‘ik hield de N naar waar ik zeker wist dat het noorden was, 
maar de naald bleef maar naar het zuidwesten wijzen.’ De zeeman dacht het beter te weten dan het kompas! 

* Zo denken de mensen die bij Jeremia komen het beter te weten dan God. Ze zijn bang. De koning van Babel 
heeft Jeruzalem ingenomen en verwoest. De meeste mensen zijn gedood of meegevoerd naar Babel. De koning 
van Babel heeft Gedalja aangesteld als gouverneur over de achterblijvers. Nu is Gedalja vermoord. De mensen 
hebben daar geen schuld aan, maar zijn wel bang voor de wraak van de koning. Het was immers zijn gouverneur! 
Ze willen vluchten naar Egypte, buiten de grenzen van het Babylonische rijk. 

* Toch gaan ze eerst naar Jeremia. Onder leiding van Jochanan vragen ze Jeremia om voor hen te bidden, en te 
vragen wat de HERE wil. Moeten ze wel of niet naar Egypte? Ze beloven: ‘Wat het antwoord ook is, wij zullen 
doen wat de HERE wil. Als we naar Hem luisteren, zal het ons goed gaan.’ Een prachtige houding! Zo zoekt God 
ook in onze tijd mensen, die Zijn leiding zoeken, Hem willen gehoorzamen. Ben jij bereid om je zó op te stellen?  

2. De hoge, heilige God, komt heel dichtbij! 
* Jeremia gaat bidden. God antwoordt, maar pas na tien dagen. Hij laat zien dat Hij de Heilige is. Hij is niet, als een 

ober, op afroep beschikbaar. Soms test Hij ons! Als we echt willen weten wat Hij wil, moeten we blijven bidden!
* Het antwoord is heel duidelijk. God zegt: ‘Als jullie hier blijven, zal Ik jullie beschermen. Ik heb spijt van wat ik 

jullie heb aangedaan.’ Wat stelt de HERE Zich hier kwetsbaar op! Was het dan fout, het oordeel dat Hij had 
uitgevoerd? Nee, dat niet. Het was nodig, maar Zijn hart bloedt! Hij wil nu een nieuwe start maken. Alleen moet 
het volk Hem wel vertrouwen en niet naar Egypte vluchten.

3. Wat doe je als Gods antwoord je niet uitkomt?
* Het is een duidelijk antwoord, maar het komt het volk niet uit. God spreekt vaak duidelijker dan we denken! 

Alleen, we moeten wél Zijn kompas gebruiken, de Bijbel! Willen we luisteren? En: willen we ook gehoorzamen?
* Op dat punt gaat het hier mis. ‘U liegt!’ zeggen Jochanan en de mensen tegen Jeremia. Eigenwijs gaan ze tóch 

naar Egypte, en ze nemen Jeremia en Baruch zelf met geweld mee. En als je eenmaal begonnen bent Gods wil 
naast je neer te leggen, is de stap om dat weer te doen steeds kleiner. Je gaat van kwaad tot erger. In Egypte 
beginnen de mensen uit Juda ijskoud met het opnieuw vereren van de koningin van de hemel (Jeremia 44). 

* God wijst mij een weg… maar wil ik dat wel? Wat vindt Hij van een relatie met een niet-gelovige? 2 
Korinthiërs 6: 14 is duidelijk: ga niet lopen in een ongelijk span (zoals twee koeien die voor een ploeg gespannen 
waren tegelijk moesten trekken, niet één sterke en één zwakke of zo). Als de ander niet openstaat voor geloof, 
kun je beter de relatie verbreken. Dat kan intens veel verdriet geven, maar het is beter. Toch kan het ook anders: 
Gods hart voor iedereen open, óók voor degene die nog niet gelooft! Als hij of zij de weg met God wil gaan, kun 
je samen verder. Is dat niet zo, dan zijn de moeilijkheden niet te overzien en kun je beter niet met elkaar verder 
gaan.

* Wat wil de Here God? Veel jongeren hebben vragen over seksualiteit. Logisch, want wat normaal is in Nederland 
staat haaks op wat de Bijbel zegt. Zie bijv. 1 Korinthiërs 8: 36. Seksuele gemeenschap is zó mooi, zóiets 
exclusiefs, dat kan alleen binnen het kader van het huwelijk. Als je van relatie naar relatie gaat, ga je vergelijken, 
dat haalt het mooie er al vanaf. Zoals je éérst je rijbewijs haalt en dan pas de snelweg op gaat, zo vraag je eerst 
Gods zegen over je huwelijk, en dan pas leef je als man en vrouw. 

* Wat wil de Here God? Bijvoorbeeld wat je opleiding betreft? Leg het Hem voor! Vraag om Zijn leiding! 
* Wat wil de Here God? Als je een prachtige baan aangeboden krijgt, maar je mag soms niet helemaal eerlijk zijn 

tegenover klanten, en het gaat ten koste van je zondag. Zijn wil is duidelijk! 
* Wat wil de Here God? Moet je perse naar de kerk? Hebreeën 10: 24 is heel helder. Blijf niet weg uit de 

samenkomsten van de gemeente! 

4. Gods wil volgen: een worsteling, maar enorm de moeite waard!
* Vaak is Gods wil wel duidelijk, maar vinden wij het moeilijk om te gehoorzamen. Als dat zo is, als het voor ons 

een worsteling is, is er Eén die ons begrijpt. Dat is Jezus! Hij worstelde ook, aan de vooravond van Zijn lijden, in 
de Hof van Gethsemane. Hij vond het zó moeilijk om de weg te gaan die God Hem wees… (Mattheüs 26: 39). 
Toch gehoorzaamde Hij, en Hij deed het mooiste wat ooit gebeurd is: Hij redde ons van de dood!

* Vind je het moeilijk om Gods weg te gaan, ga dan naar Jezus! En als je fouten hebt gemaakt en bidt om 
vergeving, geeft Hij die! We kunnen het verleden niet terugdraaien, maar wel onze toekomst veranderen! 

* Daniël, een jonge Zwitserse bankier, vroeg God of hij misschien iets in het buitenland zou moeten doen. Zijn baas 
had precies één mogelijke baan: in… Beiroet, Libanon, een land dat op dat moment in burgeroorlog verkeerde! 
Daniël worstelde ermee, maar ging toch. Het was vreselijk moeilijk, zijn huis werd door een raket getroffen, maar 
Daniël werd tot een grote zegen van heel veel mensen!   

* Gebruik het kompas, de Bijbel! God vraag ons Hem te volgen. Dat is de beste keus die we kunnen maken!

Om (samen?) over na te denken:
1. De mensen vragen God om leiding. Op welke punten vraag jij God om leiding?
2. Op welke terreinen vindt jij het moeilijk om God te gehoorzamen? Is het de moeite waard?



Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 62 80, c.m.van.loon@freeler.nl
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