
Preek in de Avondmaalsdienst, Capelle-Schollevaar, 2 december 2007, 9.15 uur (1e Adventszondag)
‘Op reis naar het beloofde land’. Lezing: Exodus 12: 1-13 en 29-42 (kerntekst: vers 11)

Drie lijnen van het Pascha naar het Avondmaal
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Maar 
wanneer werd dat Heilig Avondmaal nou eigenlijk 
ingesteld? Weet u, als je daarover gaat nadenken, dan 
zie je opeens een paar verrassende lijnen door de Bijbel 
lopen. 
Het Heilig Avondmaal is ingesteld, door de Here Jezus, 
toen Hij samen met Zijn discipelen het Pascha vierde, 
het Pesachfeest, het Joodse Paasfeest. En daarnet 
hebben we gelezen wat de oorsprong is van dat Joodse 
Pascha. God Zelf heeft de opdracht gegeven om dat 
Pascha te vieren, toen het volk Israël op het punt stond 
om uit de slavernij in Egypte weg te trekken, de vrijheid 
in, op reis naar het beloofde land. Vol hoop. Vol 
verwachting. 
Vanmorgen wil ik drie lijnen trekken, van dat Joodse 
Pascha naar het Heilig Avondmaal dat is ingesteld door 
Jezus, de Koning der Joden, de Messias voor Israël en 
voor alle volken. Het zijn drie lijnen die beginnen met 
een V. Het is dus vanmorgen VVV.

1. Een vergevingsmaaltijd
De eerste lijn is deze: het Pascha en het Heilig 
Avondmaal zijn allebei een vergevingsmaaltijd. God is 
een God van vergeving. We hebben gelezen wat Israël 
moest doen. Er moest een Paaslam worden geslacht, 
een schaap of een geit, van één jaar oud. Het vlees van 
het Paaslam mocht worden gegeten, maar het bloed van 
het Paaslam moest worden opgevangen in een schaal, 
en dan moest dat bloed met een kwast van hysop aan 
de deurpost worden gesmeerd. God zou die nacht door 
heel Egypte gaan en overal zou de eerstgeborene van 
het gezin sterven. Dat is die vreselijke laatste plaag van 
de tien plagen in Egypte. Maar als God bloed zag aan 
de deurpost, dan zou Hij dat huis voorbijgaan.
Vindt u dat eigenlijk niet opmerkelijk? Waarom was dat 
nou nodig, dat bloed aan die deurposten? Het volk Israël 
had toch geen kwaad op z’n geweten? Die plagen waren 
toch bestemd voor de Egyptenaren? Waarom ging God 
niet zonder meer voorbij aan de huizen van de 
Israëlieten? 
Weet u waarom dat is? Blijkbaar wilde God duidelijk 
maken, dat het niet vanzelfsprekend was, dat Israël 
gespaard zou worden. Israël kon niet zeggen: ‘Wij 
hebben niets gedaan, ons zal God nooit treffen met Zijn 
plaag.’ Nee, God liet zien: ‘Ik maak geen onderscheid. Ik 
ga door heel Egypte. En alleen het bloed van het 
Paaslam, dat kan jullie redden.’ God zei als het ware: 
‘Israël, ook al worden jullie onderdrukt, ook jullie staan 
schuldig tegenover Mij. Jullie zijn niet zonder zonde. 
Jullie delen in die schuld. En er is maar één manier om 
gered te worden. Dat is als een ander sterft, in jouw 
plaats. In dit geval het Paaslam. Als Ik het bloed zie van 
het Paaslam, dan vergeef Ik jullie. Van harte vergeef Ik 
jullie! Er ís al betaald, er heeft al bloed gevloeid! Jullie 
mogen vrijuit gaan!’ 
Is de boodschap van het Heilig Avondmaal eigenlijk niet 
hetzelfde? Misschien dat die gedachte van binnen 
weleens opkomt, heel stiekem. ‘Vergeving van zonden? 
Ja... dat hebben vooral andere mensen nodig. Ik zou 
eigenlijk niet weten waarvoor ik vergeving nodig heb...’ 
Maar God zegt: ‘Als Ik jouw hele leven tegen het licht ga 
houden, tegen Mijn goddelijke licht, Wat zit er dan ook in 

jouw leven veel mis! Ontzettend veel! Als Ik puur en 
alleen als Rechter in jouw leven zou komen, dan zou 
Mijn oordeel je verteren, je helemaal van de kaart vegen! 
Maar kijk eens: hier is het lichaam van Christus, hier is 
het bloed van Christus, van het Paaslam, het bloed van 
Mijn Zoon. Als Ik dat bloed zie, dan ga Ik voorbij aan al 
jou zonden. Dan vergeef Ik je alles, álles wat er scheef 
zit.’ 
Hoe is het met u? Bent u perfect? Blijft u dan straks 
vooral op uw plaats zitten. Het Avondmaal is verboden 
terrein voor perfecte mensen. Voor mensen die dénken 
perfect te zijn. Maar als u bidt: ‘O Heer, wees mij, 
zondaar, genadig!’ dan bent u van harte welkom! Het 
Avondmaal staat dan voor u open. Een 
vergevingsmaaltijd.

2. Een vrijheidsmaaltijd
Het Avondmaal is ook (dat is het tweede), een 
vrijheidsmaaltijd. Dat is de tweede V. De V van vrijheid! 
Het volk Israël staat hier op het punt om de vrijheid in te 
gaan! Moet u zich voorstellen: na tientallen jaren, 
misschien wel honderden jaren van onderdrukking, 

De gerechten van de Pesach-maaltijd
De Pesach- of Seidermaaltijd bevat een aantal gerechten 
die elk een bijzondere betekenis hebben: 
- wijn: vier bekers gaan tijdens de maaltijd rond, elk heeft 
een eigen betekenis nl: een beker der uitleiding, een beker 
der redding, een beker der verlossing en een beker der 
aanneming (vergelijk Exodus 6:5-6) 
- matzes: het ongezuurde brood herinnert aan de 
verdrukking en de haastige bevrijding uit Egypte
- groene kruiden, gedoopt in zout water: beeld van de 
tranen en de Rode Zee 
- bittere kruiden: symbool van de slavernij en de ellende 
van het Joodse volk 
- zoete vruchtjes: verwijzing naar de 'zoete' vrijheid, ook 
een beeld voor de lemen tichelstenen - lamsbotje: 
herinnering aan het Pesachoffer en de verwoesting van de 
tempel 
- gekookt ei: symbool van het nieuwe leven 



mensen die je opjagen met een zweep, marteling, 
discriminatie, na zó’n lange tijd van vernedering, diepe 
vernedering, is daar eindelijk: vrijheid! Als vrij mens je 
weg gaan! Onvoorstelbaar!! Pesach is het feest van de 
bevrijding, van God die al je boeien kapotbreekt! 
En ook dat vieren we in het Heilig Avondmaal. Als wij het 
brood eten en de wijn drinken, dan zeggen we daarmee: 
‘Waar leven wij van? Wij leven van Jezus’ offer. Wij zijn 
op Hem aangewezen. Hij is onze Heer! Hij heeft ons 
vrijgekocht met Zijn bloed. Hij is onze Koning! We zijn 
van Hem, helemaal! Daarom zijn we geen slaven meer. 
We zijn vrij!’ 
Jij hoeft geen slaaf te zijn van de anderen in jouw klas, 
die een druk op jou leggen: jij moet ook een nieuw 
mobieltje, jij moet ook die kleren van net dat merk, jij 
moet doen wat de anderen doen. Kom nou, je bent een 
vrij mens! Volg Jezus! Het enige wat echt belangrijk is, 
dat is, wat Hij ervan vindt! En u, laat u niet meenemen 
door allerlei zondige driften van binnen, door de lusten 
die je op sleeptouw willen nemen. En laat u niet 
meeslepen met de publieke opinie. Recht uw rug! U bent 
een vrij mens. Wij hebben maar één Heer, dat is Jezus 
Christus! Het Avondmaal is een vrijheidsmaaltijd. Dat is 
twee.

3. Een vertrekmaaltijd
Een vergevingsmaaltijd, een vrijheidsmaaltijd. Ten derde 
is het Heilig Avondmaal ook een vertrekmaaltijd. Israël 
staat op het punt om te vertrekken. We hebben het 
gelezen in vers 11: ‘En aldus zult gij het eten: uw 
lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw 
staf in uw hand; overhaast zult gij het eten; het is een 
Pascha voor de HERE.’ Er is geen tijd om het deeg te 
laten rijzen. Er is geen tijd om het vlees te koken. Nee, 
wat eten de Israëlieten? Vlees dat zó, op het vuur, 
gebraden is. En ongezuurd brood. Brood zonder gist. 
Een vertrekmaaltijd. 
En weet u, het Heilig Avondmaal is ook een 
vertrekmaaltijd. Misschien denkt u weleens dat het 
andersom is. Dat het Heilig Avondmaal bestemd is voor 
mensen die hun doel wel zo’n beetje bereikt hebben. 
Mensen die hun zaakjes op orde hebben. Gearriveerde 
christenen. 
Maar het is precies andersom! Het Heilig Avondmaal is 
geen aankomstmaaltijd, maar een vertrekmaaltijd! Israël 
is nog in Egypte, als het Pascha gevierd wordt! Als u 
naar het Heilig Avondmaal gaat, dan is er daarna nog 
een heel lange weg te gaan. God schaaft aan uw 
leven.Steeds weer moeten er dingen op de helling, op 
allerlei punten in je leven moeten er wissels om. Elke 
keer als we Avondmaal vieren, is dat een nieuwe start. 
Een nieuwe impuls, om die weg te gaan, om op reis te 
gaan, om op reis te blijven gaan, achter Jezus aan, op 
weg naar het beloofde land, naar Zijn heerlijke 
Koninkrijk. 

Als u Avondmaal wilt vieren, maar u bent niet van plan 
om daarna te strijden tegen de zonde, en uw Heiland te 
volgen, doe het dan niet! Het Avondmaal is een 
vertrekmaaltijd, we zijn op weg, gemeente, op weg naar 
de dag dat Jezus terugkomt en alle dingen nieuw 
worden! Het is Advent. We verwachten nieuwe hemelen 
en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. En 
als u zich naar die toekomst uitstrekt, doe het dan vooral 
wél, vier het dan mee, en ga op weg, met de Heiland. 
Dat gaat met vallen en opstaan. Elke dag weer. Maar het 
is de goede weg. Het is een heerlijke weg!

Jezus wil ons zegenen!
Het Heilig Avondmaal. VVV. Een vergevingsmaaltijd, 
een vrijheidsmaaltijd, en een vertrekmaaltijd. 
De Amerikaan, ds. Pat Novak was ziekenhuispredikant 
vlakbij Boston. Op een morgen in de zomer werd hij door 
de verpleging bij een patiënt geroepen, die steeds maar 
achteruit ging. De artsen konden geen oorzaak vinden, 
alle onderzoeken waren op niets uitgeloen. John was 
een man van een jaar of zestig, stevig postuur, maar nu 
met een heel ingevallen gezicht en holle ogen. Overal 
slangen en apparaten. Al twee weken had hij niet meer 
gegeten. Ds. Novak wist niet wat hij moest doen. Hij ging 
maar bij John zitten en begon een gesprek. En na een 
poosje kreeg ds. Novak heel sterk het gevoel: ‘Zou ik 
met deze man niet het Avondmaal moeten vieren?’ Dat 
vroeg hij ook aan John. En John zei: ‘Dominee, dat kan 
ik niet, ik ben veel te zondig!’
Ds. Novak vroeg wat hem dwars zat, en John vertelde 
over die ene zonde in zijn leven. Het kwam er zomaar 
uit, als één stroom, en John huilde als een kind. Samen 
gingen ze bidden, en ze vroegen de hemelse Vader om 
vergeving voor John. Na dat gebed was John rustig 
geworden. Opnieuw vroeg ds. Novak of hij het 
Avondmaal wilde vieren, en nu zei John volmondig ‘Ja’. 
Ds. Novak zei: ‘Ik kom zo terug.’ Hij ging naar het 
winkeltje, hij kocht brood en een pak druivensap, en 
samen vierden ze, daar op die ziekenzaal, het Heilig 
Avondmaal. Voor het eerst in twee weken kon John een 
stukje vast voedsel naar binnen krijgen.
Weet u wat er gebeurde? Drie dagen later was John 
zover opgeknapt dat hij zelf het ziekenhuis uitliep. De 
banden van de zonde, de banden van de dood, waren 
verbroken. Het Heilig Avondmaal was voor hem 
geworden een vergevingsmaaltijd, een vrijheidsmaaltijd, 
en uiteindelijk een vertrekmaaltijd. 
Ook vandaag staat Jezus Christus klaar om ons te 
zegenen. U, als u aangaat. Jij, als je ernaar toegroeit om 
belijdenis te doen en het Avondmaal mee te vieren. 
Jezus wil ons zegenen, ieder van ons, op reis naar het 
beloofde land. Op reis naar huis.
Amen. 

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl

  


