
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 februari 2008, 9.15 uur (eerste lijdenszondag)
Thema: ‘Schuilen bij Jezus’, naar aanleiding van Psalm 91: 1-4 en Lukas 13: 31-35 (centrale tekst: vers 34)

1. Dreiging en bedreiging: hoe reageert Jezus daarop?
* Steeds meer mensen worden bedreigd, politici, conducteurs, enz. Ook christenen worden bedreigd om hun 

geloof. In je eigen leven kunnen er nog weer andere dreigingen zijn: bijv. de dreiging van ziekte, of van ontslag. 
* Jezus wordt hier openlijk bedreigd. De Farizeeën komen zeggen dat Herodes Antipas Hem wil doden. Herodes 

regeert over Galilea (Noord-Israël) en Perea (oostelijk van de Jordaan). Ze raden Jezus aan om te vertrekken. 
* Doen ze dit met vriendschappelijke bedoelingen? Uitsluiten kunnen we dat niet helemaal. Jezus stond qua 

(orthodoxe) opvattingen dicht bij de Farizeeën, maar hekelde hun schijnheiligheid (Mattheüs 23: 2). 
* Waarschijnlijker is dat ze met hun opmerking Jezus weg willen werken uit hun gebied. Dit blijkt uit het verband. 

‘Terzelfder tijd’ (Lukas 13: 31) geeft een link aan met het voorafgaande. Daar zegt Jezus dat in het Koninkrijk van 
God velen zullen aanliggen, uit allerlei windstreken, maar dat Zijn Joodse hoorders buitengesloten zullen worden 
vanwege hun ongeloof. Dit is erg confronterend. En juist op dat moment komt dan de boodschap: ‘Ga weg! 
Herodes wil U doden.’ 

* Hoe reageert Jezus? Hij zegt: ‘Gaan júllie maar weg! En zeg tegen Herodes, die vos, dat Ik in dit gebied nog niet 
klaar ben met genezen en uitdrijven van demonen, vandaag niet en morgen ook nog niet. Pas overmorgen, op de 
derde dag.’ Koning Jezus is soeverein, en laat Zijn agenda niet bepalen door Zijn tegenstanders. Hij geeft 
prioriteit aan de stakkers die ziek zijn, of blind of doof, of bezeten, en die Hij eerst nog wil genezen of bevrijden. 
Hij is geen laffe, sluwe vos, maar de sterke Leeuw uit de stam van Juda (Openbaring 5: 5). 

2. Jezus vlucht niet voor de dood, maar gaat die dood juist bewust tegemoet
* Jezus gaat wel op reis, het gebied van Herodes uit en richting Jeruzalem. Maar dat is geen vlucht. Hij bepaalt Zelf 

het tempo. Bovendien vlucht Hij niet voor de dood, Hij gaat juist bewust Zijn dood in Jeruzalem tegemoet. 
* Volgens de torah (Deuteronomium 17: 8-13) moet de hoogste rechtbank namelijk zetelen in de plaats die de 

HERE gekozen heeft. Dat is ongetwijfeld Jeruzalem. Want dan zal het hele volk de uitspraak horen, onder de 
indruk zijn en gemotiveerd worden om de wetten te houden. Jezus zal door die Joodse Raad worden berecht, en 
door de Romeinse gouverneur, in Jeruzalem de hoogste instantie, officieel onschuldig worden verklaard. Om 
vervolgens tóch gekruisigd te worden.  

* Er is er maar Eén die de regie heeft: dat is Jezus Zelf, die doet wat Zijn Vader wil. 

3. Als Jezus bedenkt dat Jeruzalem Hem zal verwerpen, breekt Zijn hart
* De weg naar het kruis is voor Jezus loodzwaar (vergelijk Johannes 12: 27). Toch aanvaardt Hij die weg, omdat 

Hij juist daarvoor gekomen is: om te sterven voor zondige mensen, om ons te redden. Als wij in alle nederigheid 
onze zonden belijden, en vertrouwen op Hem, is er genade voor ons! Dáárvoor gaat Jezus nu naar Jeruzalem.

* Maar als hij aan Jeruzalem denkt, breekt Zijn hart. Want juist die stad, júist Zijn eigen volk, zal Hem verwerpen. 
‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen 
willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.’ Bij Jezus proef je 
geen enkele bitterheid of haat naar Zijn eigen volk toe, maar wel intens verdriet. Twintig eeuwen later weten we 
hoeveel ‘volgelingen’ van Jezus wél de Joden hebben gehaat, wat is er een afschuwelijk bloedspoor door de 
geschiedenis getrokken, met als gruwelijk dieptepunt de holocaust. Die haat komt van de duivel, en zéker niet 
van Jezus. Hij huilt over Jeruzalem (Lukas 19: 41). De afwijzing door Zijn eigen volk raakt Jezus heel diep. 

4. Wie schuilt bij Jezus, is veilig, wie of wat er ook dreigt!
* Je kunt inderdaad Jezus afwijzen. Johannes 1: 11-12: ‘Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen. Máár: allen, die Hem aangenomen hébben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te 
worden, hun, die in Zijn naam geloven.’ Je kúnt Hem dus wèl aannemen, als Jood en als niet-Jood. Dan schuil je 
onder Zijn zegenende handen, zoals kuikentjes schuilen bij de moederkip. Wat of wie er dan ook dreigt, daar ben 
je veilig! 

* Na een prairiebrand werd bij een boerderij een dode kip gevonden. Toen ze werd opgepakt, kwamen er levende 
kuikentjes onder haar vleugels uit. Niemand kan je wat maken, als je zonden verzoend zijn, als je geborgen bent 
bij Jezus, als je naam staat in het boek des levens. Dan krijg je dezelfde houding als Hij: geen angst, maar wel 
een diepe bewogenheid met mensen. 

* Jezus wil, zoals een hen haar kuikens, Zijn volk ‘vergaderen’, bij elkaar brengen. De duivel wil ons uit elkaar 
drijven, Jezus bindt samen. Als Hij bereid was naar Jeruzalem te gaan om te sterven, zouden wij dan niet bereid 
zijn naar elkaar te gaan om het goed te maken?

* Jezus eindigt hoopvol. Als Jeruzalem Hem verworpen heeft, zal de stad Hem lange tijd niet zien, tótdat ook 
Jeruzalem naar Jezus gaat verlangen. Als Hij dan terugkomt, zal Jeruzalem Hem blij verwelkomen met de 
woorden van Psalm 118: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de HERE!’ Die lijn mogen we doortrekken: al 
hebben ook wij schuld aan Jezus’ dood, vanwege onze zonden, we mogen tóch uitkijken naar Zijn komst. Bij 
Hem zijn we veilig!

Om (samen?) over na te denken:
1. Wat voelt u als een dreiging (of bedreiging)? Hoe gaat u daarmee om?
2. Jezus is diep bewogen met het Joodse volk. Hoe is dat bij u?
3. Hoe doe je dat concreet, ‘schuilen bij Jezus’? 

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
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