
Nadenker in de jongerenpraisedienst, Capelle-Schollevaar, 10 februari 2008, 16.00 uur
Thema: ‘Count the Cost, Wear the Crownt’, naar aanleiding van Lukas 14: 25-35

1. Jezus waarschuwt ervoor: Hem volgen gaat je veel kosten!
Op wie zou jij eigenlijk stemmen? Als je nou Amerikaan was? Op Hillery Clinton? Of op Obama? Of 
misschien op John McCain? Ik weet niet of jij het een beetje volgt, maar ik vind het best spannend. 
Het gaat wél om de machtigste baan in de hele wereld! 
Maar stel je nou eens voor, dat Obama zou zeggen tegen een heel volle zaal, duizenden mensen om 
hem heen: ‘U zit hier wel, maar eh... wilt u bij mij horen? Dat kan alleen maar als u bereid bent om te 
breken met uw familie. U kunt me alleen maar steunen als u alles op wilt offeren, alles!’ Dat zou wel 
een dikke rel veroorzaken, toch? Wil je stemmen trekken, dan moet je juist andersom zeggen: ‘Kies 
mij, en jouw leven gaat erop vooruit! Ik zal ervoor zorgen dat je inkomen omhoog gaat. En dat je je 
veiliger zal gaan voelen. En dat je een kortere werkweek krijgt, en meer vakantiedagen.’ Enzovoorts 
enzovoorts. 

Maar Jezus... wat doet Jezus? 
Vers 25: ‘Grote 
mensenmenigten trokken met 
Jezus mee.’ En wat doet Hij 
dan? Hij keert Zich om en zegt 
(vers 26): ‘Wie Mij volgt, maar 
niet breekt met zijn vader en 
moeder en vrouw en kinderen 
en broers en zusters, ja zelfs 
met zijn eigen leven, kan Mijn 
leerling niet zijn. Wie niet zijn 
kruis draagt en Mij volgt op Mijn 
weg, kan Mijn leerling niet zijn.’
Dat is heftig! Dat hakt erin! Wat 
bedoelt Jezus ermee? Want wat Hij zegt, dat roept wel heel veel vragen op. Kun je alleen maar 
christen zijn als je breekt met je familie? Moet je dan zeggen tegen je ouders: ‘Ik wil Jezus volgen, dus 
ik kom nooit meer thuis, ik wil geen contact meer.’ Nou, dat is het dus niet. Zo heeft Jezus Zelf ook 
niet geleefd. Voor Zijn moeder, Maria, heeft Hij heel trouw gezorgd. Zélfs toen Hij aan het kruis hing, 
had Hij nog zorg om Zijn moeder, en vanaf het kruis zei Jezus tegen Zijn discipel Johannes: ‘Kijk 
Johannes, voortaan is zij jouw moeder.’ Oftewel: ‘Zorg goed voor haar, Johannes.’
En toch: tóch meent Jezus het wat Hij zegt, ten volle. Want er zijn op deze wereld duizenden, 
tienduizenden mensen, misschien nog wel veel meer, die inderdaad moeten kiezen: óf Jezus, óf mijn 
ouders. Óf Jezus, of mijn kinderen. Als je woont in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld, of in Iran, of in een 
ander moslimland, en je was altijd moslim, je besluit om christen te worden, en je zegt dat tegen je 
familie, dan is de kans groot dat je eigen vader of je eigen broer je met de dood zal bedreigen. Dat 
gebeurt nú, vandaag de dag. Wat zegt Jezus dus? Hij zegt: ‘Als je Mij wilt volgen, bereid je dan maar 
voor: dat kan je alles kosten, álles. Zelfs je eigen familie kan zich tegen je keren. Zelfs je eigen man of 
vrouw, of je eigen kinderen.’ 
En nu is de grote vraag: heb je dat ervoor over? Jezus zegt: ‘Denk daar vóóraf over na. Iemand die 
een toren wil bouwen moet ook eerst nadenken of hij genoeg geld heeft. En iemand die een oorlog wil 
beginnen, denkt ook eerst na of de tegenstander niet veel te sterk is.’ 

2. Waarom zegt Jezus dat? Hij is eerlijk en halve volgelingen kan Hij niet gebruiken
Waarom zegt Jezus dit nou allemaal? Het lijkt niet zo heel erg verstandig van Jezus. Er is een gróte 
mensenmenigte. Héél veel mogelijkheden om mensen het Evangelie door te geven! En wat zegt 
Jezus: ‘Denk er niet te gemakkelijk over! Bereken de kosten! Count the cost!’ 
Waarom zegt Jezus dat? Nou, twee dingen. 1: Jezus wil geen halve volgelingen. En 2: Jezus wil 
eerlijk zijn. Mensen die Hem wel een beetje willen dienen, maar ook een beetje niet, daar kan Jezus 
niet meer verder. Mensen die het  constant op een accoordje gooien. ‘Nou ja, ik ben toch vorige week 
nog naar de kerk geweest, dan kan ik nou wel weer even laten zitten.’  
‘Ja, die film, daar wordt wel erg veel in gevloekt, en je hebt wel veel bedscènes, maar ja, ik ben nou 
toch wel nieuwsgierig hoe het afloopt.’
‘Geven aan een goed doel, aan de kerk of zo, dat wil ik heus wel, maar ik wil eerst die nieuwe PSP 
kopen en daarvoor heb ik nou eerst het geld harder nodig.’



‘Natuurlijk ben ik christen, maar als ik een keertje aangeschoten ben, nou ja, goed, zo’n probleem is 
dat nou toch ook weer niet.’ 
Weet je, als we zó denken, met elkaar, dan loopt Jezus verder, want dan kan Hij ons niet gebruiken! 
En tegelijkertijd, áls Hij dat doet, als Hij doorloopt, dan doet Hij dat met een bloedend hart. Want Hij 
heeft een intens verlangen naar jou! Hij vindt jou zó waardevol, zo kostbaar. Maar Hij wéét, dat als jij 
Hem volgt, dat je het dan vroeg of laat moeilijk zult krijgen. En Hij wil 100 % eerlijk zijn naar jou toe. Je 
kunt niet een beetje christen zijn en een beetje niet. Net als dat je ook niet een beetje zwanger kunt 
zijn. Je bent zwanger of je bent het niet. Je bent volgeling van Jezus of je bent het niet. En als je er 
hélemaal voor gaat, dán pas ga je ontdekken wat een enorme vreugde dát is: verbonden zijn met 
Jezus, sámen optrekken. 

3. Jezus volgen, de kosten accepteren, daar rust zegen op!
Roemenië is nu onderdeel van de EU, maar 20 jaar geleden was het nog in de 
ijzeren greep van het communisme. Joseph Ton was toen predikant in een 
baptistenkerk. En weet je wat hij schrijft? ‘Als evangelist in Roemenië predikte 
ik Christus en redding door het kruis, de dood en de opstanding van  Jezus 
Christus. En ik nodigde de mensen uit om Christus te aanvaarden en zo 
christen te worden. Duizenden mensen werden gered. In mijn eigen gemeente 
doopten wij tussen 1977 en 1981 ruim 850 bekeerden. En,’ zegt Joseph Ton 
dan, ‘ik zei: Weet wat je doet! Als je christen wordt, dan kom je nooit omhoog 
op de maatschappelijke ladder. Je verliest je baan. Je wordt opzij gezet. Zelfs 
je familie kan je gaan haten. Maar, ‘ zegt hij dan, ‘het wonderlijke was dat mijn 
prediking de grootste respons had als ik heel concreet al die vormen van 

verdrukking noemde die volgelingen van Jezus te wachten staan.’ 
Dus: hoe méér Joseph Ton vertelde van de nádelen van het christen-zijn, hoe meer mensen christen 
wilden worden. Weet je waarom? Eén van de jongeren zei het zo: ‘Joseph, ik weet het; maar Jezus 
stierf voor mij. Zou ik dan niet eens een baantje voor Hem kunnen verliezen?’ 
Jezus stierf voor mij. Zou ik dan niet voor Hem me inzetten, om mensen te helpen? Mensen met 
armoe? 
Jezus stierf voor mij. Zou ik dan niet gewoon een deel van mijn geld willen inzetten voor werk in Zijn 
Koninkrijk? Misschien 10 % van mijn geld, dat is een prachtige bijbelse regel, maar misschien ook wel 
meer? 
Jezus stierf voor mij. Zou ik me dan niet willen verdiepen in de Bijbel, in Zijn boodschap? Vind ik dat 
allemaal te moeilijk en te lastig? 
En weet je wat ik zo mooi vind? Als je inderdaad je geeft aan de Here Jezus, dan rust daar Zijn zegen 
op. In het najaar heb ik hier in een jongerendienst gepreekt, onder andere over seks voor het huwelijk. 
De Bijbel is daar heel duidelijk over: gemeenschap hoort binnen het huwelijk. En na die dienst heb ik 
met drie stellen een gesprek gehad. Drie stellen die zeiden: ‘We gaan ervoor, om te wachten tot we 
getrouwd zijn. Dat is niet makkelijk, maar het voelt zó goed! Daar rust zegen op!’
Of iets anders: wat er nu gebeurt met het Braziliëproject. Samen zijn we ermee bezig, het bindt samen 
en steeds weer is er reden om te bidden, en óók om te danken, voor al die acties en wat het oplevert.

4. Eerst een doornenkroon, dan een overwinningskroon! 
Geef je aan de Here Jezus, en je krijgt een kroon! Ja, vergis 
je niet: éérst is het een doornenkroon. Jezus volgen doet 
pijn! Doe het maar: bereken de kosten, in alle eerlijkheid. Als 
je ervoor kiest om Jezus te volgen, reken dan maar op die 
doornenkroon. Maar er komt een dag: dan verwisselt Jezus 
die doornenkroon voor de kroon van de overwinning! Dan 
mag je voor eeuwig heersen met Hem op Zijn troon. En de 
vreugde van die overwinningskroon, daarvan krijg je nu al 
heel regelmatig voorproefjes. 
Die overwinningskroon, die ligt nú al klaar, voor jou, in de 
hemel. Zul je ‘m ook ontvangen? Jezus zegt in Openbaring 
2: 10: ‘Wees getrouw tot de dood, en Ik zal je geven de 
kroon van het leven.’ Volg Hem, in alles, en Jezus Zelf zal 
die kroon met liefde op jouw hoofd zetten!
Amen.  

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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