
Overdenking in de jongerenzangdienst, Capelle-Schollevaar, 8 juni 2008, 16.00 uur
Thema: ‘Kom mee!’ naar aanleiding van Hooglied 2: 8-17

1. Geniet van elkaar! 
Als jij nou verliefd bent, en het is ‘s morgens prachtig 
weer, een mooie lentedag, wat doe je dan? 
Natuurlijk, dan ga je naar die ander toe, en je zegt: 
‘Kom op! Ga mee, dan trekken we erop uit!’ Als je 
ook maar even tijd hebt, dan ga je samen naar het 
strand, of je 
gaat ergens 
een lange 
wandeling 
maken, in 
het bos of 
op de hei. 
Of je gaat 
heerlijk 
samen 
fietsen! 
Koning 
Salomo is 
verliefd op dat meisje van het platteland, Sulammit, 
het meisje uit Sulam. Zij heeft zijn hart in vuur en 
vlam gezet. En daarom gaat hij op weg, om haar op 
te halen. Ze ziet hem al aankomen, hij rent naar haar 
toe over de heuvels. Bij de muur van het huis waar 
ze woont kijkt hij naar binnen. Hij zoekt met zijn blik 
door het raam, of hij haar al ziet. ‘Kom op, mooi 
meisje!’ roept hij. ‘Kom mee, het is lente!’ 
Als je nou een vriend hebt, of een vriendin, en die 
komt je zó ophalen, wat doe je dan? Blijf je dan duf 
in huis zitten? Zeg je dan: ‘Nou, ik heb geen zin’, of 
’Ik ben nou te moe’, of: ‘Ik heb ‘t veel te druk.’ 
Natuurlijk niet! Al die andere dingen zijn nou 
onbelangrijk. Je gaat mee! Dát is een sprankelende 
verkering, als je samen dingen onderneemt, als je 
samen bewondering hebt voor de prachtige 
schepping van God. Als je geniet van elkaar! 

2. Ga mee met Jezus!
En nu heeft het Hooglied altijd twee lagen, dat heb ik 
vorige week uitgelegd: de laag van de natuurlijke 
liefde, liefde tussen man en vrouw, tussen een 
jongen en een meisje. En de laag van de liefde 
tussen God en Zijn volk op aarde, tussen Jezus en 
Zijn gemeente. Die liefde tussen man en vrouw 
wordt in de Bijbel altijd gezien als een afspiegeling 
van de liefde tussen God en Israël, tussen Jezus en 
ons. En daarom gaat het hier, in Hooglied 2, niet 
alléén over Salomo, die zijn geliefde Sulammit komt 
ophalen. Nee, het gaat ook over jou, en over u en 
mij! En het gaat over Jezus, die staat aan het raam 
van ons leven. En die het roept: ‘Kom mee! Kom, we 
trekken er samen op uit! We zullen genieten van 
elkaar, en we zullen zien wat God allemaal voor ons 
in petto heeft!’
Geloven in Jezus Christus, dat is niet, dat je duf blijft 
zitten waar je zit, en dat je denkt: ‘Oké, ik geloof in 
God’, terwijl dat helemaal niets met je doet. Net 
zoiets als dat je zegt: ‘Ja, ik geloof dat de aarde rond 
is.’ Nou, èn? En verder? Verder niks! Als je op die 
manier gelooft, dan doet het niets met je! ‘Ik geloof in 

God, en natuurlijk geloof ik in Jezus, en in de Heilige 
Geest, het is allemaal waar...’ maar je dóét niets. Je 
geloof is passief, en niet actief. 
‘Kom op!’ zegt de Here Jezus. ‘Wordt actief! Ga met 
Mij mee! Volg Mij en we zullen samen wat gaan 
beléven!’ We hoorden het ook aan het begin van de 
dienst, die tekst, Johannes 12: 26: ‘Wie Mij dient 
moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook Mijn dienaar 
zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd 
worden.’ Wil je Jezus dienen? Dan moet je Hem ook 
volgen! Ga dan mee! Blijf niet zitten waar je zit! 
Wat betekent dat concreet? Nou, zomaar eens een 
paar voorbeelden. Het Brazilië-project: op pad gaan 
om mensen te dienen, om de handen uit de mouwen 
te steken, om samen te bidden en de Bijbel te lezen. 
Maar ook dichter bij huis: de EO-Jongerendag van 
komende zaterdag. Of ga eens een weekend van 
EO Ronduit, zo’n Wervelwindweekend. Of ga mee 
met een vakantiekamp van de HGJB, of van Youth 
for Christ. Misschien heb je nog tijd over deze 
zomer, en er is hier of daar nog een plekje. Je zult 
merken hoe goed dat is: met andere jongeren samen 
je geloof beleven. Of je gaat meedoen als sporter bij 
Athletes in Action, er zijn nog een paar sporters 
nodig voor in het team. 
Maar je kunt ook wat grootsere plannen maken. 
Vorig jaar gingen Wouter Klop en Geert-Jan van 
Breugel een half jaar naar Zuid-Afrika. Dat is een 
enorm vormende tijd geweest voor hun geloof. Heb 
jij daar al eens over nagedacht? Of een half jaar op 
zo’n schip, de Logos of de Doulos, dat het Evangelie 
doorgeeft. Er zijn zóveel mogelijkheden om dichter 
bij God te komen, om heel concreet de Here Jezus 
te volgen. ‘Kom!’ zegt Hij. ‘Ga mee!’ Misschien ben 
je nu nog te jong, maar doe het dan over een paar 
jaar. En als je gaat studeren, ga op een christelijke 
studentenverenging! Zelf ben ik daar héél erg 
gevormd, en vervolgens heb ik tien jaar gewerkt voor 
IFES-Nederland, voor zo’n koepel van christelijke 
studentenverenigingen, en ik heb zóveel stuedenten 
helemaal zien openbloeien in geloof! 

3. Jezus daagt je uit
‘Kom mee! Blijf niet binnen zitten!’ Dat is de oproep 
van de Here Jezus. En dat geldt ook, hier, in de kerk. 
Blijf niet thuiszitten, kom naar de kerk. Niet alleen als 
er een jongerendienst is, maar gewoon: altijd! Kom 
naar een jongerenkring, of een club, en als er niet 
iets is voor jouw leeftijd, nou: richt er één op! 
En je zúlt het zien, naarmate je er méér op uittrekt, 
met Jezus, ga je ook stééds meer van Hem houden! 
Die band, die wordt steeds hechter. En steeds meer 
ga je Hem ook zíén in je leven, je ziet Hem aan het 
werk, je merkt dat Hij je leven stuurt. ‘Kom mee!’ Dat 
is de oproep, vanmiddag! De Here Jezus daagt jou 
uit, zoals Salomo zijn vriendin uitdaagt: ‘Sta op, 
vriendin, mooi meisje, kom! Je bent voor mij als een 
duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Maar 
kom! Laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar 
je stem.’ 



4. Vang de vossen, de blokkades, de 
zonden!

Alleen... als ze dan samen door de wijngaarden 
gaan lopen, dan willen ze daar niet gestoord worden. 
En daarom roepen ze uit, samen: ‘Vang voor ons de 
vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de 
wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken.’ Die

 

vossen, dat is alles wat er tussenkomt, waardoor je 
niet 100 % kunt genieten van elkaar. Misschien heb 
jij een vriend, of een vriendin, en misschien voel je 
precies aan wat hier bedoeld wordt. Die ander is 
helemaal geweldig, maar die éne gewoonte, die is zó 
irritant. Of je hebt een heerlijke vriendschap, en 
opeens blijkt dat die ander iets voor je geheim houdt. 
Opeens zit er een deuk in je vertrouwen. Dat is nou 
zo’n vos. 

En dat is naar God toe precies hetzelfde. Ook in de 
relatie met God kunnen er vossen zijn, dingen die 

tussen God en jou instaan. Zonde, die je stiekem 
blijft koesteren. Dingen waar jij aan vast zit, en die je, 
als het erop aankomt, belangrijker vindt dan God. Je 
wilt bést geloven, maar God moet niet aan je muziek 
komen. Of aan je computergames. Je wilt best 
geloven, maar wat je doet met je vriend of je 
vriendin, dat maak je zelf wel uit. Daar heeft God 
niks over te vertellen. Als je zo leeft, dan laat je het 
toe, dat de vossen hun werk doen. Dat ze de 
wijngaard kapot maken, de tuin waar jij wandelt met 
God. Salomo en Sulammit, ze nemen geen 
genoegen met die vossen. ‘Vang ze voor ons! We 
willen niet dat iets onze relatie in de weg staat! We 
willen niet dat iets ons geluk verstoort!’

Hoe is dat bij jou? Laat je ze gewoon maar hun gang 
gaan, die vossen? Laat je zonde maar een beetje 
sudderen in je leven? Of ben je radicaal, net als dat 
stel in het Hooglied: ‘Vang ze! Hup, weg ermee!’ 
Alleen dán kun je ten volle de liefde ervaren van je 
Minnaar, Jezus Christus.

5. Jezus komt terug! Ga je dan mee?!
Nog even terug naar het begin. ‘Hoor! Mijn lief! Kijk! 
Hij komt, springend over de bergen, dansend over 
de heuvels.’ Jezus komt! Hij komt in jouw leven! Hij 
daagt je uit om mee te gaan. Maar op een dag komt 
Hij zó, dat je Hem zult zien! Met je eigen ogen! En 
hoe méér je liefde voor Hem nú al groeit, hoe meer 
je gaat verlangen naar die dag! De dag dat Jezus 
terugkomt. De dag dat Hij alle dingen nieuw maakt. 
De dag dat al die vossen voorgoed wég zijn. Kijk je 
er al naar uit? Verlang je ernaar? Als je je uitstrekt 
naar Jezus, dan zal Hij het zeggen: ‘Kom mee! Kom 
mee! Samen zullen we altijd gelukkig zijn!’ 
Amen. 

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


