
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 20 juli 2008, 9.15 uur
Thema: ‘De vreze des HEREN: geheim van de levenskunst!’ n.a.v. Spreuken 31: 10-31 (kern: vs. 30) en Markus 4: 35-41

1. Hoe tekent de Bijbel de ideale vrouw?
* Veel mensen denken dat het ideaalbeeld van een vrouw in de Bijbel is: stil, onderdanig, teruggetrokken, zwaar 

gesluierd. Het opschrift in de NBG-vertaling van 1951 lijkt dit te ondersteunen: ‘De lof der degelijke huisvrouw’. 
* Maar letterlijk staat er (Hebreeuws): ‘een vrouw van kracht’! In het vervolg blijkt zo’n vrouw als volgt te typeren.
* Ze is (1) betrouwbaar (vers 11, 12). Haar man kan blind op haar vertrouwen, Ze is integer. Ze is (2) een 

aanpakker (vers 13, 14, 19, 27). Ze heeft een hele productielijn van het vlas, via het linnen, naar de kleding, en 
van de wol, via wollen stoffen , naar kleren en tapijten. Ze is een actieve manager van een familiebedrijf met 
personeel. Ze is (3) creatief (vers 21, 22, 24). Zelf ontwerpt en maakt ze kleding, gordels en tapijten. Ze is (4) 
ondernemend (vers 16, 24). Ze koopt akkers en drijft handel. Ze is (5) zorgzaam (vers 15, 21). Ook al is ze een 
zakenvrouw, ze is niet hard, maar erg betrokken. Ze zorgt goed voor haar gezin én voor haar personeel. Ze is (6) 
ruimhartig (vers 20). Haar zorg reikt verder dan haar gezin en bedrijf: ze heeft een warm hart voor mensen die 
het moeilijk hebben. Ze is (7) positief (vers 25). Elke nieuwe dag lacht ze toe! Ze is (8) verstandig (vers 26). Ze 
geeft goede raad. Ze is (9) vriendelijk (vers 26). Ze doet dat op een vriendelijke manier. Ze (10) stimuleert 
anderen (vers 23). Haar man is een bekende persoonlijkheid, en dit is (mede) aan háár te danken: doordat dit 
hele familiebedrijf zo goed loopt, kan hij zijn invloed uitoefenen. 

* Dit is een schets van de volmaakte vrouw. De vorm van dit bijbelgedeelte onderstreept dat: het is een gedicht 
waarvan de regels beginnen met de letters van het Hebreeuwse alfabet. van A tot Z is deze vrouw ideaal! Een 
orthodox-Joodse man zingt bij het begin van elke shabbath dit lied voor zijn vrouw, als dank- en huldebetoon.  

2. Wat is het geheim van de ‘vrouw van kracht’? 
* Als je dit zo leest, zinkt de moed je in de schoenen. Wie kan hieraan tippen, als vrouw, of als man? Aan iemand 

met al deze eigenschappen? Dit is blijkbaar het vrouw-zijn, maar ook het mens-zijn zoals God dat heeft bedoeld! 
Vanzelf komt de vraag op: ‘Wat is het geheim van deze vrouw? Waar ligt haar krachtbron?’ 

* Het antwoord staat in vers 30: ‘Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de 
HERE vreest, die is te prijzen!’ Wij hebben altijd de neiging om te kijken naar de buitenkant, zeker bij een vrouw. 
Maar het geheim van de ‘vrouw van kracht’ is dat ze de HERE vreest. ‘De vreze des HEREN is het begin van de 
wijsheid’ (Psalm 111: 10). 

* Wat is dat, de ‘vreze des HEREN’? Dat is niet: bang zijn. Maar het betekent dat je intens onder de indruk bent 
van Gods majesteit, macht en luister. Je hoeft niet bang te zijn voor Hem, maar besef wél met wie je te maken 
hebt! Toen tijdens een klimrace honderden mensen de Zugspitze in Duitsland op wandelden in t-shirts en korte 
broeken, wrden ze overvallen door regen, sneeuw en storm. Twee van hen kwamen om. Wie spot met de bergen, 
spot met zijn leven... De bergen zijn onvoorstelbaar mooi, maar ze roepen ook diep ontzag op. 

* De HERE vrezen wil zeggen: God erkennen als je Schepper, Hem de juiste plaats geven in je leven, Hem het 
gewicht toekennen dat Hem toekomt. Hij verdient de eerste en centrale plaats. Als de discipelen op het Meer van 
Galilea door een storm worden overvallen en hun boot dreigt te zinken, zijn ze bang. Dan stilt Jezus met een paar 
woorden de storm. Het is volkomen stil. En dan staat er: ‘Zij werden bovenmate bevreesd.’ Geen angt, wel diep 
ontzag. ‘Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn...?’ (Markus 4: 41). 

* Als je God tegenóver je vindt, als je je tégen Hem keeert, dan heb je álle reden om bang te zijn! Maar Hij is vol 
liefde voor ons! In Jezus is Hij ons komen redden! Juist omdat Hij weet dat wij dat bijbelse ideaal niet halen, stierf 
Jezus voor onze zonden. Als je dat beseft, neemt je bewondering voor Hem alleen maar toe. 

3. De vreze des HEREN is het geheim van de levenskunst!
* De ‘vreze des HEREN’, dat is bijvoorbeeld het kippenvel-moment als je ergens om hebt gebeden en het antwoord 

komt zó krachtig als je nooit voor mogelijk had gehouden. Het moment waarop je heel duidelijk merkt dat Hij leeft!
* Als je de HERE vreest, dan vallen alle puzzelstukjes in je leven op de goede plaats. Vergelijk de aarde: door het 

gewicht van de zon vliegt de aarde niet uit haar baan, de donkere ruimte in... De zwaartekracht bindt de aarde, 
als met een onzichtbaar touw, aan de zon, als ze haar rondjes draait. Zó is het ook met God. Als je Hem het 
gewicht geeft dat Hem toekomt, vlieg je niet uit je baan, de duisternis in, maar ervaar je Zijn licht en warmte. 

* De vreze des HEREN is het geheim achter al die tien eigenschappen van de ‘vrouw van kracht’. Ze is 
betrouwbaar, omdat ze een open boek wil zijn voor haar Schepper. Ze is een aanpakker, omdat ze niet haar 
eigen lusten achternaloopt en lui is, maar bveseft dat God haar een taak geeft. Ze is creatief, omdat ze de gaven 
gebruikt die God haar heeft gegeven. Ze is ondernemend, omdat ze geen profiteur wil zijn. Nee, God Zelf roept 
haar! Daarom is ze ook zorgzaam en ruimhartig. Ze heeft immers ene ruimhartige God? Ze is positief, hoe kan 
het ook anders met een God die de dood heeft overwonnen? Ze is verstandig, vriendelijk en een stimulans voor 
anderen, omdat ze niet zichzelf centraal stelt, maar God en dient in Zijn naam. 

* Dát is het leven vanuit het diepe ontzag voor God, of je nu vrouw bent of man! Gelukkig ben je, intens gelukkig, 
als je dat geheim hebt ontdekt, als je zó leeft! 

Om (samen?) over na te denken:
1. Wat dacht u dat het ideaalbeeld van de vrouw in de Bijbel was? Klopt het met Spreuken 31?
2. ‘Al je de HERE vreest, vallen de puzzelstukjes op hun plaats.’ Wat vindt u van die stelling?
3. Op welke momenten voelt u een diep ontzag voor God?
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


