
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 11 oktober 2009, 9.15 uur
Thema”Heb je je brief al uitgespreid?’ naar aanleidng van Jesaja 37: 8-38 (kernteksnt: vers 14)

0. De dreiging
* Wat doe je, als je met je rug tegen de muur staat? Koning Sanherib van Assyrië belegert Jeruzalem. Hij hoort dat 

koning Tirhaka van Ethiopië hem aan gaat vallen. Hij wil voorkomen dat koning Hizkia hieruit hoop put. 
Bovendien wil hij Jeruzalem snel innemen om niet ook daar een front te hebben en troepen te moeten inzetten. 
Dus stuurt hij de maarschalk terug naar Hizkia met een brief, waarin hij Hizkia bezweert zich over te geven. 

* Hizkia is in nood! Hij voelt de dreiging, en ziet de mensen in Jeruzalem lijden. Wat doet hij? Hij gaat naar God!

1. God is een schuilplaats (vers 14-15)
* Hizkia leest de brief, en gaat meteen de tempel binnen. Hij spreidt de brief uit voor God, alsof hij zegt: ‘HERE, 

leest U hem Zelf maar! Het is Úw eigen zaak!’ Wij moeten leren radicaal onze zorgen uit handen te geven aan 
God. Natuurlijk moeten we wel doen wat in ons vermogen ligt, Hizkia had de muren van Jeruzalem versterkt (2 
Kronieken 32: 1-8). Maar als mens ben je begrensd in je mogelijkheden. 

* In bevindelijke kring zeggen mensen soms: ‘Heb je je brieven al gespreid?’ Dat gaat hierop terug. Een goede 
vraag! Je moet bij God zijn, in Zijn huis (Psalm 63)! In de gemeente, maar ook thuis mag je bidden en zingen.

* Wij mogen het probleem rechtstreeks aan God voorleggen, zonder te hoeven komen met suggesties voor 
oplossingen. We hoeven God ook niet te verdedigen. Als iemand ons aanvalt op ons geloof in God, kunnen we 
die ander uitnodigen met zijn of haar vragen rechtstreeks naar God toe te gaan in gebed. En als er in de krant 
staat dat het een vertaalfout zou zijn dat God de Schepper is van hemel en aarde, mogen we die krant 
openleggen voor God. Als we bidden zullen we snel merken, dat Hij wel degelijk de Schepper is en alle macht 
heeft. Wij hoeven niet zelf te strijden, maar mogen het in Gods handen leggen.

2. God is de Almachtige (vers 16-20)
* Hizkia is niet paniekerig, maar richt zich op Gods grootheid en macht. Hij noemt God de ‘HERE der heerscharen’, 

Heer van de engelenmachten, van de hemelse legers, eindeloos groot! Hij is ook de ‘God van Israël’, Hij is 
Bondgenoot van dat volk. Zo mogen wij ook een beroep doen op onze doop: God heeft Zich aan ons verbonden!

* Hij is ook de God ‘die op de cherubs troont’, Hij woont heel concreet dichtbij in de tempel! Die tempel is er nu niet 
meer, maar nog steeds is God heel concreet dichtbij. Door Zijn Geest woont Hij in het lichaam van ieder die 
gelooft in Jezus, ons lichaam is een ‘tempel van de Heilige Geest’ (1 Korinthiërs 6: 19). Zo dichtbij is Hij dus! 

* Bovendien is God de énige God over alle koninkrijken op aarde, zegt Hizkia. Sanherib wilde de HERE 
afschilderen als een stamgod van Israël, niet machtiger dan andere stamgoden. Maar Hij is de enige ware God, 
de ‘levende God’ (vers 17). Ook nu willen mensen van Israëls God een stamgod maken, de God van een 
bepaalde groep, de christenen. Voor anderen is een andere god weer de ware. Maar wat wij dénken bepaalt niet 
wat echt waar is. Lang dachten alle mensen dat de aarde plat was, maar de aarde was ook toen al rond. De 
HERE is de Koning van alle volken, en er is maar één Naam, waardoor er redding is, de naam van Jezus 
(Handelingen 4: 12). Hizkia bidt dat álle volken op aarde de HERE zullen erkennen. Dát is altijd het doel. God wil 
niet alleen Israël helpen, dan zou Hij inderdaad een stamgod zijn. Hij wil de hele mensheid redden!

* Onze God is zó groot en machtig, als je je concentreert op Hem wordt vanzelf je probleem kleiner. ‘Groter dan de 
Hepler is de nood toch niet?’ (Johannes de Heer 7). 

3. God geeft antwoord op gebed (vers 21-38)
* God geeft inderdaad antwoord. Via Jesaja zegt Hij tegen Sanherib: ‘Tegen Wie dacht je dat je het had? Tegen de 

Heilige van Israël! Ik liet toe dat jullie die landen veroverden. Maar omdat je zo trots bent, zal Ik je vernederend 
terugsturen naar je land.’ 

* Juda krijgt een teken (vers 30-32). Twee jaar lang zal het volk eten wat vanzelf op het land groeit, daarna zal het 
weer kunnen zaaien en oogsten. Wat gebeurt er? De Engel van de HERE zaait dood en verderf in het Assyrische 
leger, in één nacht komen 185.000 manschappen om. Flavius Josephus schrijft dat de pest rondwaarde. De rest 
van de manschappen zullen zich hebben aangesloten bij de Assyrische hoofdmacht in Libna. Waarschijnlijk 
hebben de Judeeërs daarom nog twee jaar niet vrijelijk kunnen zaaien en oogsten, omdat de Assyriërs nog in de 
omgeving waren, maar God zorgde voor genoeg voedsel van het land. 

* Sanherib geeft zelf toe, dat hij Jeruzalem niet heeft kunnen innemen (op een zeshoekig zuiltje, de Taylorprisma, 
te zien in het British Museum). Hij zegt: ‘Ik sloot Hizkia op in Jeruzalem als een vogel in een kooi.’ Dat kleine 
landje weerstond de enorme wereldmacht Assyrië! Als God voor je is, wie kan dan tegen je zijn?

* Een mevrouw vertelde evangelist Charles Inglis (19e eeuw, USA), dat ze alleen thuis was met haar dochters, 
toen ze in een spiegel een inbreker zag. Ze beefde van angst, maar ging net als anders uit haar Bijbel lezen. 
Hardop las ze Jesaja 53, daarna knielde ze en bad, ook hardop. Toen ze were ging zitten, voelde ze een hand op 
haar schouder en hoorde een stem: ‘Ik kwam hier als inbreker, maar wees niet bang.. Dat hoofdstuk las mijn 
moeder vroeger ook, en uw gebed herinnerde mij aan haar gebed. U heeft niets te vrezen, ik ga weg.’  

* Al onze zorgen, we mogen ze in Gods hand leggen! Spreid de brieven maar uit voor Hem!

Om (samen?) over na te denken:
1. Hoe kun je schuilen bij God? Hoe doe je dat concreet, in het dagelijks leven?
2. Wat is de uitwerking, als je je richt op Gods grootheid en majesteit?
3. Wat betekent het voor u, dat de HERE geen stamgod is, maar God van de hele aarde?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


