
Op dit kerkraam staat bisschop 
Valentijn, die een jong stelletje trouwt. 

Preek in de kinderdienst in de Ontmoetingskerk, Capelle-Schollevaar, 14 februari 2010, om 16.00 uur
Thema: ‘Op zoek...’ We lezen Mattheüs 18: 12-14

1. Valentijn vond liefde belangrijker dan oorlog
Wat is het vandaag voor dag? Valentijnsdag! Maar wie was 
nou Valentijn? Weet je, Valentijn was een bisschop, een 
soort dominee eigenlijk, in de 3e eeuw, dat is wel 1800 jaar 
geleden! In die tijd waren de Romeinen de baas. En de 
Romeinen hadden altijd soldaten nodig voor hun leger. Nu 
was er een keizer, keizer Claudius II, en die zei: ‘Iedereen 
die het leger ingaat, iedereen die soldaat wordt, mag niet 
trouwen. Want anders denk je alleen maar aan je vrouw, 
als je aan het vechten bent. Nee, een soldaat moet nergens 
anders aan denken, alleen maar aan het vechten. Dus voor 
soldaten is trouwen verboden!’ 

Nou, wat gebeurde er, 
volgens het verhaal? 
Op een dag kwam er 
een jonge soldaat bij 
bisschop Valentijn, met 
een jonge vrouw, en zij 
zeiden: ‘Bisschop, wilt 
u ons trouwen?’ Toen 
dacht Valentijn: ‘Het 
mag niet, maar de 
liefde is belangrijker 
dan de oorlog, en de 
wetten van de keizer.’ 
Dus hij trouwde ze wel. 
En toen kwamen er nog 
meer soldaten met hun 
vriendinnen, die wilden 
trouwen. Valentijn deed 
het. Maar de keizer, die 
hoorde het, en hij zei: 
‘Neem die bisschop 
Valentijn gevangen!’ 
Valentijn moest naar 
de keizer toe. En weet 
je wat hij deed? Hij 
vertelde de keizer over 
Jezus, en over de 

liefde van Jezus. En hij zei: ‘De Here Jezus houdt ook van 
u, keizer!’ Maar keizer Claudius II, die werd woedend, en hij 
zei: ‘Valentijn moet onthoofd worden.’ Dat is ook gebeurd: 
Valentijn werd vermoord, op 14 februari. Daarom denken 
we op 14 februari, op Valentijnsdag, nog altijd aan de 
liefde. 

2. Echte liefde gaat altijd OP ZOEK!
Misschien ben jij ook wel een beetje verliefd, stiekem. En 
op Valentijnsdag kun je dan een briefje schrijven aan die 
ander. ‘Ik hou van je! Je Valentijn.’ En de ander moet dan 
raden van wie het briefje komt. Eigenlijk ben je op 
Valentijnsdag op zoek. Je zoekt die ander op, natuurlijk wil 
je graag het hart van die ander veroveren. Je wilt dat die 
ander ook van jou gaat houden. Echte liefde gaat altijd OP 
ZOEK! 

En dat is nou precies waar Jezus ook over vertelt. Over 
liefde die op zoek gaat. ‘Kijk’, zegt Jezus, ‘stel je voor dat je 
een herder bent. Je hebt honderd schapen.’ Nou, dat is 
best een hoop, vind je niet? Honderd! 
Om voor honderd schapen te zorgen, dat valt niet mee! Je 
moet ze steeds allemaal in de gaten houden. Gaan ze 
allemaal mee? Ja? Ook dat ene beestje, dat altijd zo 
langzaam loopt? En dat andere schaapje, dat een mank 
pootje heeft? Zijn ze er allemaal?

Eigenlijk loopt die herder de hele dag op te letten. Gaat het 
goed met de schapen? Komt er geen wolf aan, die een 
schaap wil doodbijten? Of een leeuw? De herder waakt 
over zijn schapen. Hij zorgt voor ze. Hij neemt ze mee naar 
een plek, waar lekker gras is, heerlijk groen gras, lekker 
sappig! En de herder neemt de schapen ook mee naar een 
heel rustig beekje, daar kunnen ze heerlijk drinken! Zo 
zorgt de herder voor die schapen.

3. De duivel wil je ongelukkig maken
Ja, zo zorgt God ook voor ons! Wist je dat? Elke dag, nee, 
elk momént kijkt Hij hoe het met jou gaat. Of het wel goed 
gaat met je. Want weet je, ook in deze wereld is er een 
soort wolf, dat is de duivel. De duivel wil niet dat jij gelukkig 
wordt, nee, hij wil dat jij ongelukkig wordt. Hij zegt: ‘Ach joh, 
vergeet God maar. Bij mij is het véél leuker! God zegt wel 
dat je eerlijk moet zijn, maar dat hoeft niet hoor, je mag best 
liegen. En God zegt wel dat je iets weg moet geven aan 
zieke kinderen of aan Haïti, maar dat moet je niet doen 
hoor. Zonde van het geld! Je moet sparen voor een nieuwe 
DS, en niks weggeven! En God zegt wel dat je andere 
kinderen niet moet pesten, maar dat moet je wel doen! 
Want als je meedoet met pesten, dan vinden de anderen 
jou leuk! Dan word je populair!’

4. Maar gelukkig! De herder zoekt verloren schapen!
Zo is de duivel altijd bezig, net als een wolf. Hij probeert jou 
mee te nemen, weg van de kudde, weg van God, weg van 
de anderen die van God houden. 
Jezus zegt: ‘Eén schaapje, dat gaat verdwalen...’ De 
herder, die gaat eens tellen: ‘Eén, twee, drie... 26, 27, 28... 
97, 98, 99! Hè, waarom geen 100? Waar is dat éne schaap! 
O nee, he, nou is het gaan dwalen, en straks komt die 
gevaarlijk wolf!’
Zo is het in ons leven ook, he? Als je wegloopt bij God, als 
je niks met God te maken wilt hebben, kijk dan maar uit, 
want voor je het weet is daar die ellendige duivel, die je 
mee wil nemen. 

Maar wat doet de herder? Denkt hij: ‘Nou ja, ik heb er toch 
nog 99 over. Dat ene, dat kan ik wel missen.’ Zou hij dat 
denken? Nee, natuurlijk niet! Die herder, die gaat op zoek! 
Want hij houdt van dat schaapje! Want hoe was het? Echte 
liefde gaat altijd... OP ZOEK! 



Hij zoekt, en hij zoekt, en hij zoekt... ‘Waar ben je toch, 
schaapje? Ben je per ongeluk verdwaalt? Ging je van het 
éne graspolletje naar het andere, zo steeds verder bij de 
kudde vandaan? Of was je eigenwijs? Dacht je: “Nou, ik red 
het zelf wel”? Waar ben je nou toch? Schaapje!!!’ 
En dan, opeens.... ja!!! Daar is het!!! Het verloren schaap! 
‘Ik heb je gevonden!!!’ De herder, die jubelt het 
uit! En hij tilt het schaap op zijn schouders en 
neemt het mee. Wat is hij blij! Hij kan wel een 
gat in de lucht springen! Zielsgelukkig is hij!

En wat zegt Jezus nu? ‘Zo wil uw hemelse 
Vader niet dat ook maar één mens verloren 
gaat.’ De Here Jezus wil niet dat jij ongelukkig 
wordt. Hij wil niet dat je overvallen wordt door 
de wolf, door de duivel. Hij verlangt ernaar dat 
je dichtbij Hem bent! Want Hij houdt van jou, 
en van u, en van mij. Daarom is de Here 
Jezus uit de hoge hemel gekomen, naar deze 
wereld, om ons te zoeken. Want echte liefde 
gaat altijd... OP ZOEK! Hij heeft zélfs Zijn 
eigen leven gegeven aan het kruis, om jou en 
mij te redden! Hij heeft er écht álles over over 
gehad om ons te vinden!

5. Je mag áltijd bidden of Jezus je helpt, Hij zál het 
doen!
En weet je, nu kan het zijn dat jij in jouw leven je soms 
alleen voelt. Misschien heb je iets doms gedaan. Er kan 
een dag komen, dat je zó’n stomme fout hebt gemaakt, dat 
je het aan niemand durft te vertellen. Dan denk je: ‘O, ze 
moeten vast niets meer van mij weten! Voortaan sta ik 
alleen.’ Of opeens kom je erachter dat je God eigenlijk 
helemaal vergeten bent. Je ontdekt dat je verdwaald bent, 

ver van God. Weet je wat je dan moet doen, als dat 
gebeurt? Dan denk je terug aan deze kinderdienst, aan het 
schaapje, dat verloren was. En als je dan gaat bidden: 
‘Here Jezus, hier ben ik, kom alstublieft mij helpen!’ dan 
komt de Here Jezus. Hij draagt ook jou. Je hoeft niet bang 
te zijn. Wat er ook gebeurt. Hij blijft altijd zoeken. 

Afgelopen dinsdag werd er in Haïti nog een man levend 
onder het puin uitgehaald, bijna een maand na de 
aardbeving. Heb je dat gehoord? Een man van 28, Evan 
Muncie. Ongelooflijk! Zó lang alleen, en toch nog gered. 
Stel je nou voor dat er niemand meer had gezocht. Dan 
was hij niet gered. Maar ze zijn blijven zoeken, en Evan is 
gered! Jezus blijft altijd zoeken, echte liefde is altijd OP 
ZOEK! Blijf maar heel dicht bij Hem! Maar als je tóch 
verdwaald bent: bid maar, roep maar: ‘Here Jezus, help!’ 
En Hij zál helpen! Hij laat je nooit vallen!
Amen.

René van Loon, dominee in de Ontmoetingskerk
Wie dat wil mag me altijd bellen of mailen: 010-4426280, c.m.van.loon@freeler.nl
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