
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 2 mei 2010, 9.15 uur
Thema: ‘De derde tempel’, naar aanleiding van Lukas 24: 44-53 en Handelingen 1: 1-5 (kern: vers 4)

1. De eerste vraag bij bijbelstudie: WAT STAAT ER?
* Als je bijbelstudie doet, kunnen drie vragen je enorm helpen: (1) Wat staat er? Lezen, lezen en nog eens lezen! 

(2) Waarom staat het er? (3) Wat betekent het voor mij?
* In Handelingen 1: 4 staat Jezus’ opdracht aan Zijn discipelen, om ‘Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven 

wachten op de belofte van de Vader...’ In Lukas 24: 49 staat dezelfde opdracht: ‘Blijf in de stad.’ 

2. De tweede vraag bij bijbelstudie: WAAROM STAAT HET ER?
* Waarom mogen ze de stad niet uit? Voor we verder gaan even een uitstapje over Mattheüs en Lukas. De Heilige 

Geest schakelt hen allebei in om via hen twee verschillende dingen duidelijk maken. Mattheüs schrijft als Jood 
voor zijn volksgenoten. In zijn Evangelie ligt alle nadruk op de buitenwereld. Mattheüs zegt als het ware: ‘Wij 
moeten niet denken dat God alleen onze God is. Hij is de God van de hele wereld!’ Daarom begint en eindigt het 
Mattheüs-evangelie in Galilea, de verachte provincie in het noorden. Mattheüs schrijft over de wijzen uit het 
oosten, die kwamen om Jezus te aanbidden, terwijl uit Jeruzalem soldaten kwamen die Jezus wilden doden. 

* Lukas schrijft als niet-Jood voor niet-Joden. Zoals Mattheüs (als Jood) nederig van zichzelf afwijst (naar Gods 
liefde voor de volken) wijst Lukas (als niet-Jood) ook nederig van zichzelf af (naar Gods liefde voor Israël). Zijn 
Evangelie begint en eindigt in Jeruzalem, in de tempel. Hij vertelt over Jezus in de tempel, als baby en als 
twaalfjarige. Lukas zegt als het ware: ‘Wil je God leren kennen, dan moet je in Israël zijn, aan dat volk heeft Hij 
Zich bekendgemaakt!’ 

* Na Zijn opstanding heeft Jezus Zijn leerlingen naar Galilea gestuurd, en hen daar ontmoet (beschrijven Mattheüs 
en Johannes). Daarna moesten ze weer naar Jeruzalem, om daar te wachten op de Heilige Geest (aldus Lukas). 

* Nu weer de vraag: waarom moeten ze in Jeruzalem blijven? Lukas, die ook Handelingen heeft geschreven, laat 
het duidelijk zien: Jeruzalem is de woonplaats van God! Het is Gods bruggehoofd op aarde. Daar is Jezus 
gekruisigd en opgestaan. Daar zal Zijn kerk de Geest ontvangen. Want de kerk van Christus is......... Gods 
tempel!!! Zie 1 Korinthiërs 3: 16-17. ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt?’ 

* Gods staat dus op het punt om de derde tempel in de wijden, om daar te gaan wonen! De eerste tempel was door 
Salomo gebouwd en verwoest door de Babyloniërs, de tweede was door Ezra gebouwd, door Herodes uitgbreid 
en zou in 70 door de Romeinen verwoest worden. Terwijl de tweede tempel er als gebouw nog staat, wordt al een 
derde tempel ingewijd: een levende tempel, bestaande uit Jezus’ volgelingen.

* Handelingen 1/2 en 2 Kronieken 6/7 laten opvallende parallellen zien tussen de inwijding van de eerste en derde 
tempel: vurig gebed; vuur dat van de hemel daalt; Gods aanwezigheid vervult het huis; mensen gaan God eren. 

3. De derde vraag bij bijbelstudie: WAT BETEKENT DAT VOOR ONS?
* Wat betekent het voor ons, dat wij als wereldwijde gemeente Gods tempel zijn? 
3.1 Gezamenlijkheid. We vormen sámen die tempel. Als pilaren en stenen los liggen, is er geen tempel, maar een 

ruïne. Betrokkenheid bij de gemeente vergroot de betrokkenheid bij het geloof’, concludeerde het 
onderzoeksbureau SOS Retail na onderzoek in de Ontmoetingskerk. Het omgekeerde is ook waar! Als de 
betrokkenheid bij de kerk daalt, daalt vaak ook de betrokkenheid bij geloof. Laten we elkaar vasthouden! Mist u, 
mis jij iemand die er eerder vaak was/ Zoek hem of haar op! 

3.2 Nabijheid. Als wij Gods tempel zijn, is God ons dus heel erg nabij! Vergelijk Psalm 84: de dichter verlangt naar de 
tempel, om daar dichtbij God te zijn. dat is iets héél bijzonders! Bij de inwijding van de eerste tempel verteert het 
hemelse vuur de offerdieren, en kan niemand in het huis komen vanwege de heilige aanwezigheid van God. Bij 
de inwijding van de derde tempel worden geen offerdieren verteerd, want het Lam, Jezus Christus, ís al getroffen 
door de bliksem van Gods toorn. Zó is de hoogspanning tussen Gods heiligheid en onze zondigheid tot een 
ontlading gekomen, en deze bliksem heeft Jezus gedood. daarom is er voor ons vrede, en kunnen de discipelen 
rustig in het huis blijven ‘zitten’, als de Geest wordt uitgestort. God komt niet bij ons op bezoek (zoals koningin 
Victoria indertijd in het bejaardenhuis op het Isle of Wight). Nee, Hij woont in osn midden!

3.3 Heiligheid. Als wij samen een tempel vormen waarin God woont, kunnen wij ons geen onheiligheid en zonde 
veroorloven. In de tempel moest alles met het zuiverste goud overtrokken zijn: alleen dat was goed genoeg voor 
God. Alle zonde in ons leven, zoals bedrog, verspilling, haat, verslaving, grove taal kán niet in Gods nabijheid. Al 
deze zonden vargen om schuldbelijdenis, en moeten worden aangepakt. Daarvoor zijn er hulpverleners, ga naar 
hen toe! De kerk als derde tempel is als een onderzeeboot, en de zondige wereld is als het water. De kerk is 
geroepen in deze wereld, maar wel als plaats van heiligheid. Als er scheuren in de romp komen, en het water 
binnenkomt, is de onderzeeboot verloren. Door zonde gaat de kerk kapot, en mensen gaan eraan ten onder. 

3.4 Openheid. Gods tempel is een ‘bedehuis voor alle volken’ (Jesaja 56: 7). De gemeente is geroepen tot openheid: 
openheid over wie onze God voor ons is, openheid om mensen te ontvangen die op zoek zijn, openheid om 
mensen te helpen God te leren kennen. Wij doen een Boekje open over onze Verlosser!

Als wij een tempel zijn en God in ons midden woont, want kunnen we dan anders dan stil worden en Hem aanbidden?!

Om (samen?)  over na te denken:
1. Vindt u bijbelstudie mooi? Moeilijk? Kunnen deze drie vragen u helpen?
2. Wat doet dat met u: bedenken dat de gemeente de tempel van God is?
3. Welke van de vier consequenties raakt u het meest? waarom?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


