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Thema: ‘My Jesus, I Love Thee’, naar aanleiding van Lukas 7: 36-50

1. De keuze van de actrice
‘My Jesus, I Love Thee’, wij kennen dat lied in de 
Nederlandse vertaling: ‘Mijn Jezus, ik houd van U’. Aan 
dat lied is een bijzonder verhaal verbonden. Het moet 
plaatsgevonden hebben in Amerika, zo rond 1870. Een 
jonge actrice, met veel gaven op het toneel, gevierd bij 
het publiek, liep door de straten van een grote stad. 
Opeens zag ze een deur half open staan, van een 
prachtig huis. Achter die deur stond een bank, en op die 
bank lag een meisje, bleek en ziek. De actrice dacht: 
‘Weet je wat? Ik ga even bij dit meisje naar binnen, 
misschien kan ik haar een beetje opvrolijken.’ Wat 
gebeurde er? Dat zieke meisje was christen, met hart en 
ziel, en hoe ziek ze ook was, haar ogen gingen stralen 
als ze sprak over haar geloof en haar God. 
Toen de actrice weer wegliep, had ze veel om over na te 
denken. Niet lang daarna kwam ze tot geloof, heel intens, 
heel bewust. Maar die bekering zette wel haar hele leven 
op z’n kop. De glamour en de glitter van het theater, die 
gingen haar tegenstaan. Ze nam een besluit: ‘Ik stop 
hiermee. Ik wil iets anders gaan doen.’ 
Dat besluit, dat vertelde ze aan haar vader. Maar haar 
vader was diep geschokt, want hij was de leider van de 
theatergroep. Zijn dochter was de ster van het 
toneelgezelschap. Als zij zou stoppen, dan zou heel de 
zaak geruïneerd zijn. Dus hij smeekte haar: ‘Denk er 
alsjeblieft nog eens over na.’ De actrice hield heel veel 
van haar vader, dus ze voelde zich erg tussen twee 
vuren zitten. Ze beloofde om eerst nog een poosje mee 
te doen. Afijn, het volgende optreden kwam in zicht, en 
haar vader was blij, dat hij zijn dochter weer 
teruggewonnen had. Die avond kwam er, net als anders, 
veel publiek, een volle zaal. Het doek ging omhoog, de 
actrice stapte naar voren, en de zaal applaudiseerde. 
Haar gezicht, dat straalde, en toen iedereen stil was 
geworden, klonk het uit haar mond:

‘My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign;
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.’

‘Mijn Jezus, ik houd van U, ik weet dat u de mijne bent,
voor U neem ik afstand van al mijn zondige dwaasheden.
Mijn genadige Verlosser, mijn Redder bent U,
als ik ooit van U gehouden heb, mijn Jezus, dan is het 
nu.’

Dat was alles. Door de kracht die God haar gaf, had ze 
standgehouden en overwonnen. In tranen liep ze weg, 

het toneel af, en ze is er nooit meer teruggekomen. En 
haar vader? Haar vader kwam tot geloof, en samen 
hebben ze ontzettend veel werk voor God verzet. Door 
die twee hebben veel mensen Jezus leren kennen.

2. Jezus’ liefde voor mensen die foute keuzes maken
Ik las dat verhaal, en het ontroerde me. En ik dacht: ‘Wat 
zijn er toch veel dingen gebeurd in de loop van de tijd, 
waarin je kunt zien hoe God mensen kracht geeft, en hoe 
God door mensen heenwerkt. Mensen die lef krijgen, 
mensen die moed tonen voor het Evangelie. De 
geloofshelden, in het groot en in het klein. En moet je nou 

zien: zo’n vader komt dan ook weer tot geloof. En via die 
twee weer anderen. Het heeft zóveel uitwerking!’ 

Maar ik weet niet hoe het met u is, of met jou, als je zo’n 
verhaal leest. Aan de éne kant bemoedigt zo’n verhaal je. 
Je denkt: ‘Wat prachtig, als je zó kunt staan voor je 
geloof.’ Maar aan de andere kant kun je je ook zó mislukt 
voelen als je dat leest. Je denkt: ‘Waarom gaat het in 
mijn leven zo vaak níét goed? Ook al neem je het je voor: 
“Ik wil trouw zijn aan God. Ik wil bidden en ik wil 
bijbellezen, en ik wil het uitstralen naar mensen...” en 
toch: het lukt je niet. Steeds weer komt er van alles 
tussen. Of je durft niet. En ook naar mensen toe kun je zó 
het gevoel hebben dat je faalt. Je zegt dingen die 
helemaal verkeerd overkomen, of je verliest jezelf in je 
drift, je bezwijkt voor allerlei verleidingen. En de volgende 
morgen denk je: ‘Hoe kon ik zo stom zijn?!’ 

Zo’n verhaal over zo’n actrice, het is prachtig, maar dan 
denk je: ‘Kwam door míj nou maar eens iemand tot 
geloof. Bij haar was dat haar vader, en later nog meer 
mensen, maar bij mij gebeurt dat nooit. Ik zie alleen maar 
mensen afdwalen: mijn eigen kinderen, of mijn man of 
mijn vrouw.’ Soms twijfel je aan jezelf...

Soms vliegt het je allemaal aan, en je voelt jezelf zo’n 
mislukkeling. En zo komen we uit bij Lukas 7. Ook daar 
zien we een mislukkeling. Een vrouw die de foute keuzes 
heeft gemaakt, elke keer maar weer. En het één stapelde 
zich op het ander. Natuurlijk, er zal vast wel een 
aanleiding zijn geweest, misschien had ze het ook niet 
makkelijk gehad in haar kindertijd. Maar feit is: zij voelde 
zich diep en diep en diep mislukt. Haar leven: één grote 
puinhoop, en heel de stad wist ervan.
En nu komt ze binnen, bij die nette burger Simon de 
Farizeeër, want daar is Jezus! En als ze één ding bij 
Jezus heeft ontdekt, dan is het: liefde. Liefde voor 
mislukte mensen. Liefde voor mensen die foute keuzes 
hebben gemaakt. Liefde voor mensen met een verleden. 
En voor het oog van al die nette mensen laat deze vrouw 
haar tranen de vrije loop. En terwijl al die ogen van al die 



brave burgers priemen in haar rug, pakt ze haar cadeau, 
een flesje geurige olie, ze kust de voeten van Jezus en 
smeert ze in met die olie. ‘Mijn Jezus, ik houd van U!’ 

En in die zaal, vol nette mensen, zegt Jezus tegen zijn 
gastheer: ‘Simon, als je wilt weten wat liefde is, kijk dan 
naar deze vrouw. Jij kijkt op haar neer, als een smerige 
hoer, te vies om aan te pakken, maar aan deze vrouw 
kun jij een voorbeeld nemen. Zij heeft ontdekt dat ze 
gezondigd heeft, op zoveel punten, zij heeft ontdekt wat 
genade is, en vergeving, daarom geeft ze zóveel liefde. 
Die liefde, Simon, heb ik bij jou niet geproefd.’ 
En voor het oog van al Zijn tafelgenoten verklaart Jezus 
deze vrouw rein, volkomen schoon: ‘Uw zonden zijn u 
vergeven.’ 

3. Je bent gelukkig als je met al je falen naar Jezus 
gaat!
Wanneer ben je gelukkig? Je bent een gelukkig mens als 
je hebt ontdekt waarin je 
faalt. Gelukkig ben je, als je 
eindelijk stopt om je stand 
op te houden, als je 
eindelijk je masker laat 
vallen en je hele hebben en 
houden neerlegt bij Jezus. 
Gelukkig ben je, als je 
toegeeft, op je punten je 
mislukt bent. Gelukkig ben 
je, als je hebt ontdekt dat je 
kunt uithuilen bij Jezus, net 
als deze vrouw. Gelukkig 
ben je, als je een potje kunt 
janken in de kerk, omdat je 
het níét kunt vatten, dat die 
heilige God houdt van jou, 
klein mensje met al je 
zwakheid en fouten. 
Gelukkig ben je, als het je 
niet meer kan schelen, dat 
iedereen het ziet: dat je 
Jezus je liefde bewijst, uit 
de grond van je hart.

4. Verklaar je Jezus je liefde?
Dit lied, ‘My Jesus, I love Thee’, is een openlijke 
liefdesverklaring aan Jezus. Het is een liefdesverklaring, 
geschreven door een jongen van 16 jaar, William Ralph 
Featherston, een Canadees, uit Montreal. Eigenlijk weten 
we van Featherston maar heel weinig. Er is maar één lied 

van hem bekend, dat is dit. Hij stuurde het anar een 
tante, in Califormië, en die zorgde weer dat het in een 
liedbundel terechtkwam. Maar Featherston zelf, kijkt u 
eens mee op uw liturgieblad, ziet u het? Geboren 1846, 
overleden 1873. Zijn 2e verjaardag heeft Featherston niet 
gehaald. En als je dat weet, dan komt het lied nog weer 
meer binnen: ‘I’ll love Thee in life, I will love Thee in 
death, And praise Thee as long as Thou lendest me 
breath; And say when the death dew lies cold on my 
brow, If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.’ ‘Ik houd 
van U in mijn leven, ik zal van U houden in mijn dood en 
Ik prijs U zolang U mij adem geeft; en ik zeg, wanneer de 
dauw van de dood kil op mijn voorhoofd ligt, als ik ooit 
van U gehouden heb, mijn Jezus, dan is het nu.’ Wij 
worden niet allemaal 80 of 90. Featherston werd maar 
26, en al op zijn 16e schreef hij dit liefdeslied. En jij? 
Misschien ben jij nu wel 16, of 15 of 17. Schrijf jij ook een 
liefdeslied voor Jezus? Doe het maar eens! Probeer het 
maar eens! En u, als u 40 bent, of 56 of 68, doet u het? 

En als je het niet kunt 
schrijven, kun je het altijd 
nog wel zingen, 
meezingen: ‘My Jesus, I 
love Thee!’
Die actrice in Amerika, 
die heeft met deze 
woorden haar keuze 
gemaakt. Zou ze zichzelf 
hebben gezien als een 
geloofsheld? Ik weet wel 
zeker van niet. Huilend 
ging ze weg. Nee, een 
held, zo voelde ze zich 
niet. Maar ze kón niet 
meer anders! 

Vandaag staat Jezus 
klaar. Zoals Hij volgende 
week hier klaar zal staan 
met brood en wijn, in het 
Avondmaal. Vandaag 
staat Hij klaar in Zijn 
Woord, en in de liederen. 

‘Kom maar! Al ben je mislukt, al heb je gefaald. Kom, 
geef je over, geef je zonden aan Mij, schuil bij Mij! Ik 
stierf ook voor jou! Ik geef je een nieuw begin, een nieuw 
leven. Je zonden zijn je vergeven. Je geloof heeft je 
gered: ga in vrede!’
Amen.  
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