
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 18 juli 2010, 9.15 uur
Thema: ‘God is aan het werk!’ naar aanleiding van Handelingen 18: 1-17 (kerntekst: vers 9-10)

1. Hoe reageer je op weerstand?
* ‘Als je tegen de wind in fietst, word je sterker.’ ‘Wrijving leidt tot glans.’ Weerstand kan je als mens goed doen: Je 

kunt er ook door ontmoedigd raken. Hoe is dat bij jezelf? Hoe zou dat bij Paulus geweest zijn?
* Als Paulus het Evangelie brengt, stuit dat ook vaak op weerstand. Hier in Korinthe is dat net zo. Korinthe was een 

belangrijke haven- en handelsstad, hoofdstad van de provincie Achaje, een stad die slecht bekend stond. Paulus 
ontmoet er Aquila en Priscilla, een echtpaar dat hetzelfde beroep heeft (tentenmakers) én christen is. Wat een 
bemoediging voor alle drie! Een knipoog van God. Belangrijk om dat op te merken en te zien hoe God de dingen 
leidt! En ook belangrijk om Hem ervoor te danken! Hij is de grote Regisseur! 

* Dat God de dingen bestuurt, betekent niet dat er geen weerstand is. Paulus probeert Joden en Grieken te 
overtuigen dat Jezus de Redder is. Er wordt vaak afkeurend gesproken over ‘zieltjes winnen’, maar Paulus ging 
het wel degelijk om het winnen van zielen! Dat is juist wat Jezus op het hart ligt! Als je ziel gewonnen wordt voor 
Jezus, gaat er een wereld van geluk voor je open.

* Als Silas en Timotheüs uit Macedonië aankomen, kan Paulus zich helemaal wijden aan de prediking. 
Waarschijnlijk hadden zij een gift bij zich uit Macedonië, waardoor Paulus geen tenten meer hoefde te maken 
voor de kost. Er gebeurt veel, zelfs Crispus, de leider van de synagoge, komt tot geloof. Maar de Joden keren 
zich tegen Paulus. Dan zegt hij: ‘Uw bloed zij op uw hoofd, voortaan ga ik naar de niet-Joden.’ Dat wil zeggen: 
‘Jullie zonden blijven nu op jezelf drukken. De Here Jezus neemt die niet over, daarom is er geen eeuwig leven...’ 
Buiten Christus om ga je verloren! Nonchalant zijn in je geestelijk leven is bloedlink! 

* Er is dus veel weerstand, maar God gaat tóch door! Als Paulus niet meer welkom is in de synagoge, mag hij 
verder werken in het huis ernaast, van Titius Justus. Als God een deur sluit, opent Hij een venster! En waar Hij 
een deur opent, kan niemand die sluiten (Openbaring 3: 7-8). 

* Hoe zou Paulus op de weerstand gereageerd hebben? Zelfs de dapperste strijder kan moe zijn, en moedeloos... 

2. Gods bemoediging: ‘Ik heb veel volk in deze stad!’
* In de nacht bemoedigt Jezus Paulus in een visioen: ‘Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; want Ik ben 

met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad’ (vers 9-10). 
* Paulus zelf ziet nog maar een beginnende gemeente. Jezus ziet al ‘veel volk’! Terwijl Paulus nog aan het zaaien 

is, ziet Jezus al de oogst! Kennelijk is de Heilige Geest al volop bezig om mensenharten voor te bereiden op het 
Evangelie. Allerlei mensen die Paulus tegenkomt en die nog niet geloven, zullen straks ook christen zijn! 

* Als de Here Jezus zèlfs over het zondige Korinthe zegt; ‘Ik heb veel volk in deze stad’, wat een bemoediging is 
dat dan voor elke andere plaats, ook voor ons! Zijn Geest is ons al vooruit om de grond klaar te maken voor het 
zaad, dat wij mogen uitstrooien. Hij zorgt dan voor de groei!

* Gód is aan het werk! De zending is Zijn werk, de kerk is Zijn werk. Hij gaat soeverein Zijn weg! Wij kunnen soms 
in de put zitten en denken dat het werk geen zin heeft en de kerk geen toekomst, maar dan doen we of het 
allemaal van óns afhangt! En als we gemeenten gaan vergelijken met ‘onze’ gemeente, doen we of die ons 
eigendom is! Er is teveel IK in de kerk en te weinig Christus! Hij is aan het werk! Dat heeft gevolgen voor ons.

3. Dat God Zelf aan het werk is, heeft voor ons twee gevolgen
3.1 Niet bang zijn, maar ontspannen. Kennelijk is Paulus bang geweest (zie ook 1 Korinthiërs 2: 3). Maar hij en wij 

mogen vertrouwen op God! We mogen ontspannen! Dat betekent niet dat er geen weerstand meer is. Paulus 
wordt voor de landvoogd Gallio gesleept. Die blijft onverschillig: ‘Dit is een interne Joodse zaak, vecht het zelf 
maar uit.’ Dan sleurt de Joodse menigte Sostenes erbij, opvolger óf (voormalig) collega van Crispus als leider van 
de synagoge. Ook Sostenes is christen geworden (zie 1 Korinthiërs 1: 1), de Joden geven hem stokslagen voor 
de ogen van Gallio, maar die trekt zich er niets van aan. Toch gebruikt God ook deze Gallio ten goede. Zijn 
uitspraak betekent dat voorlopig het christendom wordt beschouwd als een tak binnen het Jodendom, dat in het 
Romeinse Rijk een beschermde status had: Joden hoefden geen keizeroffer te brengen. God bespaart ons niet 
alle tegenslag, maar stelt ons wel gerust: ‘Wees niet bang, wat er ook gebeurt, je bent veilig in Mijn hand.’ 

3.2 Niet zwijgen, maar spreken. Wat mooi als we daarin groeien, persoonlijk en als gemeente, om open te zijn over 
ons geloof! De Heilige Geest is ons al vooruit gegaan. Dat kan tot verrassende gesprekken leiden! 

4. De Here Jezus ziet de oogst al, als wij nog zaaien
* Jezus ziet al wat wij nog niet zien. Zo was het ook bij Ludwig Nommensen (1834-1918). Als kind van twaalf kwam 

hij onder een boerenkar. Hij beloofde God zendeling te worden als God hem zou genezen, wat ook gebeurde. In 
twintig jaar tijd kwam door zijn werk de hele bevolking van het Batakland op Sumatra tot geloof in Jezus. Daarna 
trok hij naar de streek rond het Tobameer. De bevolking daar was toen nog heel vijandig. In gedachten zag 
Nommensen in dat hele land al kerken, scholen, Sumatraanse predikanten en leraren. In de twintig jaar die 
volgden heeft hij dat alles werkelijkheid zien worden! De kerk op Sumatra is één van de grootste in Zuidoost-Azië!

* God Zelf is aan het werk. En wij? Wij mogen ontspannen, en we mogen spreken! 

Om (samen?) over na te denken:
1. Hoe kun je zien dat God Zelf aan het werk is? Hoe herken je Zijn ‘knipoogjes’?
2. De kerk is niet onze zaak, maar Gods zaak. Waarom is het belangrijk om dat voor ogen te houden?
3. Zou u kunnen groeien in het spreken over Jezus? Op welke manier zou u daarin willen groeien?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


