Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 7 november 2010, 9.15 uur
Thema: ‘Gods wekker’ naar aanleiding van Numeri 10: 1-10 (kern: vers 1-2) en 1 Thessalonisenzen 4: 13-18
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Om (samen?) over na te denken:
1.
2.
3.

De twee zilveren trompetten: Gods sirenes!

Als de sirene gaat, moet je reageren! Naar binnen, deuren en ramen sluiten, radio aanzetten.

God gaf Mozes opdracht om twee zilveren trompetten te laten maken, met een soortgelijke functie: het volk
wakker schudden, oproepen om iets te doen.

Dit soort trompetten staat afgebeeld op de triomfboog van Titus in
Rome, nadat hij Jeruzalem had verwoest in 70 na Christus. Het zijn
langgerekte instrumenten, met een einde dat uitlopend in een soort
trechter.

Naast de trompet werd en wordt in Israél de sjofar veel gebruikt, de
ramshoorn. Beide instrumenten worden in het Nieuwe Testament
‘bazuin’ genoemd (Grieks: salpinx). De ‘laatste bazuin’ (1
Korinthiérs 15: 52, 1 Thessalonisenzen 4: 16) is waarschijnlijk een
sjofar, al is het niet uitgesloten dat een trompet bedoeld wordt.
Vaak werden die twee instrumenten samen gebruikt (Psalm 98: 6).
De zilveren trompetten werden gemaakt in opdracht van God, en mochten alleen door priesters bespeeld worden.
Ze vormen de wekker waarmee God Zelf Zijn volk wakker schudt! Zoals God ook osn soms wakker schudt, door
een crisis, of door een gesprek, een boek, een kerkdienst...

Wanneer gebruikt God deze ‘wekker’?

In Numeri 10 geeft God aan dat Hij Zijn ‘wekker’ zal gebruiken in vier situaties.

Als God het hele volk Israél bijeen roept bij de tent der samenkomst (vers 3). Als op beide trompetten een stoot,
een ononderbroken toon klinkt, moet het totale volk zich verzamelen bij de tent der samenkomst. God Zelf wil hen
ontmoeten en heeft hun wat te zeggen. Terwijl satan altijd ‘uiteen werpt’ (diabolos, ‘duivel’, betekent letterlijk:
‘iemand die iets eregns doorheen gooit’), is God altijd aan het bijeen brengen. Daar moeten we op bedacht zijn, in
onze huwelijken, families, kerken, kerkenraden, enz. God roept ons in Zijn nabijheid, ook in de kerk. Hij heeft een
boodschap voor ons! Daarom lezen we eerbiedig de Bijbel.

Als God de leiders bij elkaar roept (vers 4). God roept mensen om verantwoordelijkheid te dragen, om een taak
op zich te nemen, en bij Hem te komen om instructie te krijgen. Ook vandaag de dag! Stellen we ons open voor
die roepstem? En bidden we of God mensen roept, tot predikant, kerkelijk werker, ambtsdrager, zendeling?
Bidden we om mensen die allerlei taken op zich nemen, ook kleine taken? Bidden we ook om goede leiders in de
gezondheidszorg, en in het bedrijfsleven, en in de politiek?

Als God het leger oproept tot de strijd (vers 5, 6, 9). Als er gevaar dreigt, moet er gevochten worden. Voor ons is
dat gelukkig geen strijd tegen mensen (zie Efeziérs 6: 12). Het is de strijd tegen jezelf, tegen verkeerde
verlangens en lusten, tegen de verslavingen. Het is de strijd tegen je eigen lauwheid, maar soms ook de strijd
tegen de publieke opinie. Tegen onrecht en ellende (zie ook Gezang 469). Strijden is nooit gemakkelijk. Juist
daarom is het indrukwekkend wie er als eerste moet optrekken: de oostelijke legerafdeling (vers 5). Dat is de
stam van Juda (Numeri 2: 3), de stam waaruit de Messias zal voortkomen, Jezus! Hij is de Vorst van Juda, Hij
gaat voorop! Hij is voor ons het strijdperk ingegaan, en Hij heeft de satan de beslissende nederlaag toegebracht.
Hij heeft voor ons de strijd gewonnnen, als we in Hem geloven ontvangen we eeuwig leven! Als de trompet klinkt,
worden de Israélieten ‘in gedachtenis gebracht’ bij God in de hemel. Als er gevochten moet worden, dan vergeet
God je niet!

Als er feest gevierd mag worden (vers 10)! Feest vieren is een essentieel onderdeel van geloof. God is het
waard, dat we jubelend de zondag vieren, en de christelijke feesten!

Hoor je Gods wekker?! En.... bén je Gods wekker?!

De vraag is: horen wij Gods wekker, Zijn ‘trompet’? Luisteren we naar Zijn
roepstem, ook in deze dienst? In Sydney, Australi€, liep een kleine man met
wit haar veertig jaar lang te evangeliseren in George Street. Hij vroeg aan de
voorbijgangers: ‘Pardon, mijnheer, mevrouw, bent u gered? Als u vanavond
sterft, gaat u dan naar de hemel?’ De Engelse predikant dr. Francis Dixon
kwam steeds mensen tegen die door deze ‘trompetstoot’ in hun leven
christen waren geworden. Toen zocht hij de man zelf op, Frank Jenner (zie
foto hiernaast), inmiddels 84 jaar oud. Wat bleek? Hij had zelf al die jaren
nooit gehoord dat iemand door hem tot geloof was gekomen. Nu bleek hoe
God hem had gebruikt als ‘trompetter’.

Horen wij Gods trompet? Op een dag komt Jezus terug. Dan klinkt de
bazuin, de sjofar, de trompet. Dan komt Jezus terug. Hoe vindt Hij ons? U,
jou en mij? Vandaag klinkt Gods wekker. Het is tijd om op te staan!

God roept mensen bij elkaar. Heeft u daar een concreet voorbeeld van?
Ervaart u ‘strijd’ in uw leven? Zo ja, op welke terreinen?
Bent u er klaar voor om Jezus te ontmoeten als Hij terugkomt?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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