
‘Redding van boven!’ 
 

Toespraak in de Kerstnacht in Schollevaar, 24 december 2010 
 
1. Opgesloten als een mijnwerker... 
De hele wereld leefde mee, en de hele wereld keek mee, 
en luisterde mee. En misschien voelde u zich ook zo intens 
betrokken bij wat er gebeurde, daar, in Chili, afgelopen 
najaar. Op 5 augustus kwamen ze vast te zitten, 33 
mijnwerkers, 700 meter onder de grond. En op dat moment 
was het volstrekt onzeker, of ze ooit nog levend uit de mijn 
tevoorschijn zouden komen.  
Ik dacht: ‘Je zult er maar zitten!’ In het donker, afgesloten 
van de buitenwereld, met beperkte voorraden voedsel en 
zuurstof, en de tijd tikt door... 
 
Misschien zit u hier en denkt u: ‘Ik voel me af en toe ook 
zo’n mijnwerker. Natuurlijk, ik ben wel vrij en ik kan gaan 
en staan waar ik wil, maar ik voel me ook in het nauw 
gedreven. Ik heb allerlei goede plannen en goede 
voornemens, maar op de één of andere manier lukt het 
elke keer toch weer niet. Voortdurend zijn er weer al die 
taken en al die verantwoordelijkheden, ik moet dit doen en 
dat doen, en soms zou ik het wel uit willen schreeuwen: 
“Stop nou eens even allemaal!!!” Ik ben terechtgekomen in 
een situatie waar ik helemaal niet in terecht wilde komen! Ik 
voel me bekneld, en ik kan geen 
kant op!’  
Of misschien voelt u zich op een 
heel andere manier opgesloten. 
Opgesloten in een lichaam, dat 
niet meer wil. Uw lichaam, dat u 
steeds meer beperkingen oplegt. 
Jouw lichaam, dat heel anders is 
dan je zou willen: altijd droom je 
ervan om anders te zijn, er anders 
uit te zien. 
Of u voelt zich opgesloten in een 
relatie, waarin u niet gelukkig 
bent. U denkt: ‘Hoe moet dit 
allemaal verder?’ Je kunt je 
opgesloten voelen op allerlei 
manieren. Zélfs door je succes! 
Het gaat zó goed, met je zaak, of 
met je sport, maar de mensen om 
je heen verlangen elke keer van 
jou, dat je jezelf nóg weer 
overtreft. Het maakt je moe, het 
maakt je sjacherijnig.  
 
Opgesloten zitten, in het donker. Als u dat gevoel hebt, als 
jij dat gevoel hebt, dan kun je weleens denken dat je de 
enige bent. Iedereen om je heen lijkt gelukkig. Maar je bent 
niet de enige. Er is zó ontstellend veel nood, en zoveel 
verlangen. Verlangen naar vrijheid. Verlangen naar rust. 
Verlangen naar geluk, echt geluk. Verlangen om uit de 
duisternis van de mijn, 700 meter diep, bóven te komen, en 
op te ademen! 
 
Sterker nog: de Bijbel zegt: ‘Eigenlijk geldt dat voor ieder 
mens! Deze wereld is geen ideale wereld, ook al zouden 
we dat willen. Deze wereld is een gebroken wereld. Deze 
wereld wordt getekend door breuken en bartsen en pijn en 
verdriet, ook al is er gelukkig ook heel veel om dankbaar 
voor te zijn. Maar hoe dan ook: ieder van ons komt op een 
dag tot diezelfde conclusie: ik heb bevrijding nodig, 
verlossing. Wie geeft me echte vreugde, echt geluk?’ 
 

2. Een arts daalt af 
Hoe ging het verder, daar in Chili? Door briefjes, bevestigd 
met tape aan een boorkop, konden de mijnwerkers de 
mensen boven laten weten dat ze nog leefden. En toen 
begon die reddingsoperatie. Uiterst spannend. Er moest 
een nieuwe schacht geboord worden naar beneden. En in 
die schacht werd een soort lift gemonteerd, een capsule, 
die één persoon tegelijk kon vervoeren. Op 12 oktober was 
de capsule klaar en uitgetest. Maar voordat de eerste man 
naar boven kwam, gebeurde er iets anders. Er ging een 
arts in de capsule naar beneden. Hij zou de mijnwerkers 
beneden bijstaan, en als laatste weer terug naar boven 
komen.  
 
En nu zitten we hier in de Kerstnacht. En als u zich 
afvraagt: ‘Wat is nou eigenlijk Kerst?’, denkt u dan aan die 
arts in Chili. Hij gingvan boven naar beneden, hij daalde af 
om de mijnwerkers te redden. Dat is de missie geweest 
van Jezus Christus. Daarom lag Hij als een Kind in de 
kribbe van Bethlehem.  
Want als er Eén is die ziet hoe wij op aarde worstelen, als 
er Eén is die bewogen is met ons, met ons lot hier op 

aarde, dan is het wel onze hemelse Vader! En als er Eén is 
die ons wil helpen, die ons wil redden, dan is Hij het wel!  
En zo, beste mensen, is in de hemel dat plan ontstaan, dat 
Jezus naar beneden zou gaan, vanuit de hoge hemel, 
vanuit het licht, naar deze donkere aarde. Hij, de Zoon van 
God, zou afdalen, om mens te worden, mens onder de 
mensen, om ons te komen redden.  
 
Wat zeggen de engelen tegen de herders? We hebben het 
gelezen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij 
is de messias, de Heer.’ 
Grote vreugde, want de Redder is gekomen! Hij is 
afgedaald naar deze wereld. En wat is Hij komen doen? Hij 
is gekomen om de band met God te herstellen, de band 
met onze Schepper! Alles wat er in de weg zit tussen God 
en ons, al onze fouten en zonden en gebreken, al ons 



getob en al ons falen, Hij heeft het op Zich genomen en is 
ermee naar het kruis gegaan. Hij zegt tegen ons: ‘Als je 
gelooft in Mij, als je vertrouwt op Mij, dan neem Ik ook jouw 
fouten en jouw schuld van je af. Ik neem ze van je 
schouders! Je hoeft niet meer te tobben! Ik neme het van je 
over! Ik ben ervoor gestorven! Als je bidt om vergeving, 
dan krijg je vergeving! Je mag een beroep doen op Mij! 
Dan wordt ook bij jou de band met God hersteld! En jij mag 
in die capsule. Jij mag de weg gaan omhoog, naar het licht, 
naar de vrijheid, naar de vrede!’  
 
3. Wat verandert er, als je een band krijgt met God? 
U denkt misschien: ‘Dat is nogal makkelijk gezegd. Alsof al 
die dingen die mij bezighouden zomaar worden opgelost, 
als ik een band krijg met God.’ En u heeft gelijk: als je 
gelooft in Jezus, en je krijgt een band met God, dan 
betekent dat niet dat al je problemen worden opgelost. Dat 
je meteen geneest van je ziekte. Dat je geldzorgen meteen 
verdwijnen. Noem maar op. dat niet. En toch... Toch wordt 
alles anders! Want God Zelf is groter dan elk probleem!  
 
Die mensen daar in die mijn, die hadden alle reden om in 
paniek te raken. Zij zaten écht in de problemen. Maar wat 
gebeurde er? Eén persoon nam de leiding. Dat was niet de 
chef. Nee, het was Mario Gomez, 63 jaar, de oudste van 
allemaal. Hij deed twee dingen: hij stelde een buddy-
syteem in: mensen werden gekoppeld, twee aan twee, om 
elkaar te steunen, zodat niemand buiten de boot zou 
vallen. En hij ging bidden, samen met de andere 
mijnwerkers. Mario Gomez, hij besefte heel diep: ‘We 
hebben God nodig. Zonder hem komen we hier nooit uit. 
Hij heeft alle macht, Hij kan ons redden!’  
 
Kent u de kracht van het gebed? Ieder mens kan bidden. 
Ook als u het niet gewend bent, of als jij het nog nooit hebt 
gedaan. Ga maar in je slaapkamer, doe de deur dicht, zet 
je mobiel uit, kniel maar neer voor je bed en ga praten 
tegen God. Alles wat er op je hart ligt, alles! Dat mag 
zachtjes, het mag ook hardop. En als je thuis geen rust 
hebt, trek maar een paar snowboots aan en ga in het 

Schollebos lopen. 
Vertel God alles wat 
je bezighoudt, alles! 
Je hoeft geen 
suggesties te doen 
voor oplossingen, 
want Hij weet het 
toch veel beter! 
Denk aan Mario 
Gomez, denk aan de 
wijsheid van een 63-
jarige mijnwerker in 
Chili.  
 

Jezus is gekomen om ons bij te staan, om ons te redden! 
Nee, niet al onze problemen worden opgelost, maar alles 
komt in een ander licht te staan. Waarom? Omdat het 
allergrootste probleem wèl wordt opgelost, en dat is de 
dood. Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven, wie 
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij (of zij) gestorven.’ 
Jezus neemt je mee, uit de duisternis van de dood, naar 
het leven! Hij heeft Zelf de schacht geboord, de schacht 
naar boven. Ten koste van Zijn eigen leven!  
 

4. Jezus is de Redder van Boven, maar niet uit de 
hoogte! 
Kerst 2010. De redding komt van Boven! Maar ik moet er 
wel iets bij zeggen: Jezus, de Redder, kwam wel van 
Boven, maar Hij is niet uit de hoogte! Nee, Hij kwam als 
een Kind in een voerbak, een Baby in een stal. Kan het 
eenvoudiger? Kan het nederiger? Hij kwam wel van Boven, 
maar is niet uit de hoogte. Jezus is zó nederig, zó 
eenvoudig, je zou Hem bijna over het hoofd zien! Zoals 
daarnet in de sketch. Iedereen is in rep en roer! De Koning 
komt!!! Maar als de Koning komt, verborgen nog in de 
schoot van een zwangere vrouw, dan heeft niemand dat in 
de gaten. Iedereen verwacht een hoop bombarie, 
koninklijke bombarie. Maar de Koning komt als een Kind. 
Hij dringt Zich nooit op, maar Hij biedt Zich wel aan.  
 
Waar zoekt u uw heil? Waar zoek jij je heil? Iemand zei 
tegen mij, een poosje geleden: ‘Ik heb een hele zwerftocht 
achter de rug. Allerlei religies, boeddhisme, zenmeditatie, 
van alles en nog wat heb ik uitgeprobeerd. Maar wat heeft 
het me gebracht? Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? 
Wanneer voel ik nou echt rust, van binnen? Als ik denk aan 
vroeger, gewoon in de kerk. Wat was daar een vrede, en 
een blijdschap. En als ik liederen hoor, op de radio, 
liederen bij de EO, over God. Dán voel ik de vrede, dán 
merk ik dat de stress wegzakt.’  
Waar zoekt u het eigenlijk? Heel veel weg, in allerlei 
oosterse mystiek, en bij de sjamanen? In allerlei therapieën 
en wonderlijke cursussen? Of misschien wel heel anders. 
Zoek je soms je heil in meer geld, in nog luxere vakanties, 
in een nog mooiere auto, méér en nog méér, groter en nóg 
groter? Of in beroemdheid, of in carrière? Waar zoek je je 
heil? In allerlei grootse dingen? In allerlei exotische 
godsdiensten? 
 
5. Zoek je heil bij Jezus! 
Weet u, vanavond is hier dat heel eenvoudige antwoord, 
het antwoord op al uw zoeken en vragen: Jezus. Heel 
eenvoudig, een Kind in een kribbe. Je zou Hem haast 
vergeten zijn.  
Ik besef het heel goed, als dominee, dat het christelijk 
geloof helemaal niet zo erg in is. Veel mensen vinden het 
maar achterhaald, een beetje te gewoon allemaal. De kerk 
om de hoek, ach... Dat is geen relaxtherapie uit Thailand, 
en het is ook geen sjamanistische meditatietechniek. Jezus 
belooft je geen rijkdom, en geen glanzende carrière. Maar 
Hij belooft iets anders: eeuwig leven. Vrede in je ziel.  
 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag 
is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer.’ De Arts, Jezus Christus, is afgedaald 
naar deze donkere aarde. Hij komt van Boven, maar is niet 
uit de hoogte. Hij nodigt u uit, en jou, vanavond: ‘Wees 
welkom bij Mij! Bid maar, lees je Bijbel, ontdek wat daar in 
staat, kom in de kerk, en leer Mij maar kennen. Kom maar 
bij Mij, als je moe bent en belast, want Ik zal je rust geven.’ 
 
Die uitnodiging, die staat. Voor u, hier in de kerk, voor jou. 
En voor u, die via internet meeluistert. Het is geen 
oppervlakkig Kerstpraatje. Het is menens. U kunt echt 
nergens, nérgens beter terecht dan bij Jezus! 
Amen. 

  
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 

Mario Gomez dankt God op zijn knieën 
voor zijn redding. 


