
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 25 december 2010, 9.15 uur (Eerste Kerstdag) 
Thema: ‘Voedsel voor alle volken’ naar aanleiding van Micha 5: 1-4a en Lukas 2: 1-20 (kern: vers 7) 
 
1. Jezus is de dienende Koning 
* Het Hmong-volk in de bergen van Vietnam telt zo’n 150.000 mensen. Momenteel stijgt het aantal christenen 

onder hen heel snel. De Hmong-kerk hoort bij de snelst groeiende ter wereld, ook al worden de christenen zwaar 
vervolgd en mishandeld door de overheid. Eén van de redenen is een oude overlevering, dat er ooit een koning 
zal komen die (in tegenstelling tot andere koningen) zijn onderdaden zal dienen. De Hmong hebben Jezus hierin 
herkend.  

* Jezus is de dienende Koning, vanaf het eerste begin: Hij ligt als baby in een kribbe. Wat schrijnend... Lukas 
plaatst de kribbe tegenover de herberg: ‘... ze legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg.’ Je zou verwachten: de herberg tegenover een stal, of de kribbe tegenover een bed, maar zo schrijft 
Lukas dat niet op. Waarom dan deze tegenstelling? Omdat je in een herberg voedsel krijgt, terwijl vanuit een 
kribbe, een voederbak, voedsel gegeven wordt. Jezus ís het voedsel! Hij geeft Zichzelf, als dienende Koning! 

* Dat Jezus in een kribbe ligt, wordt door de engel een ‘teken’ genoemd (vers 12). Het ‘be-teken-t’ iets: Christus is 
neergedaald als voedsel voor alle mensen! 

 
2.  Jezus: het levende Brood 
* Dat Jezus neergedaald is als voedsel voor de mensen, komt ook tot uiting in de naam van zijn geboorteplaats: 

Bethlehem, dat betekent: ‘Broodhuis’. Rondom Bethlehem groeide veel graan, terwijl een paar kilometer verderop 
de woestijn begint. Micha voorspelde al ruim 700 jaar eerder, dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden 
(Micha 5: 1). Ook deze profeet tekent de Messias als een Koning die vrede is, een Koning die dient.  

* Later zegt Jezus het Zelf: ‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is’ (Johannes 6: 51). Brood 
staat in de Bijbel voor ál ons voedsel, vergelijk het Onze Vader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Een mens 
kan wel even zonder voedsel maar niet heel lang. Wat is dat ingrijpend: honger! Zelfs een etmaal zonder voedsel, 
zoals in een sponsoractie, is al heel moeilijk!  

* Jezus trekt de lijn nog verder door: als je Zijn ‘vlees’ en niet eet en Zijn ‘bloed’ niet drinkt, heb je geen leven in 
jezelf, zegt Hij (Johannes 6: 53-54). Hij is werkelijk brood-nodig!! Warom? Omdat de band tussen ons als mensen 
en onze Schepper verbroken is, vanweg de schuld en zonde aan onze kant. De boodschap van Kerst is, dat 
Jezus kwam om deze verbinding te herstellen! Hij gaf Zijn leven om de straf te boeten voor onze zonden, om 
onze rekening bij God te betalen. Wie in Hem gelooft, krijgt vergeving, een nieuw band met God, nieuw leven. 
Andere profeten (Mohammed, Boeddha) beloven dat je eeuwig geluk krijgt door vooral veel goede daden te 
doen. Maar met goede daden gum je nooit je fouten uit. Zoals de Belastingdienst je toch straft als je 20 % van je 
inkomen verzwijgt, ook al geef je 80 % wèl op.  

* Is die band met God dan zo nodig? Kan het ook niet zonder? Je kunt wel éven zonder, zoals een afgezaagde 
kerstboom nog wel een poosje sierlijk kan pronken, maar hij heeft geen toekomst, want de band met de bron is 
afgesneden. Zonder God kun je best een stralende ster zijn, beroemd en met een fantastische carrière, maar je 
hebt geen toekomst, omdat je van je Bron bent afgesneden. Juist daarom zegt Jezus: ‘Je kunt niet zonder Mij!’ 

 
3. Jezus, de gulle Koning!  
* Waarom zou je Jezus níét volgen?! Hij is zó goed!!! Hij gaf Zichzelf hélemaal! In het Heilig Avondmaal vieren we 

dat. Hij Zelf gaf de opdracht om dat te doen en zei: ‘Dit is Mijn lichaam, doe dit tot Mijn gedachtenis’ (Lukas 22: 
19). Hij nodigt ons uit, wat een gulheid!  Gezang 147: ‘Hij wordt en knecht en ik een heer: wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij, als Jezus heeft voor mij.’ Tegenover al onze 
menselijke gul-zig-heid stelt Jezus Zijn gulheid.  

* Een jongetje kwam er op school niet helemaal uit, toen hij moest leren rekenen met breuken. De meester zei: ‘Als 
jou moeder nou een taart gebakken heeft, en jullie zijn met z’n zessen: vader, moeder en vier kinderen, hoeveel 
krijg jij dan?’ Het jongetje zei: ‘Eénvijfde deel, meester.’ ‘Ik geloof dat je het toch nog niet begrijpt,’ zei de meester. 
‘Denk eraan, jullie zijn met z’n zessen. Hoeveel krijg je dan?’ ‘Ja, meester,’ zei het jongetje, ‘ik begrijp het wèl. 
Maar u kent mijn moeder niet. Zij zegt altijd dat ze zelf niet hoeft, want 
dan kan ze ons meer geven!’ Zó is ook Jezus! Ten voeten uit! 

* Een boer uit het grensgebied van Bulgarije en Servië schreef aan 
Trans World Radio (TWR), dat hij na de dood van zijn moeder een heel 
eenzaam bestaan leidt, ver van de bewoonde wereld. Elke zondag 
fietst of loopt hij 15 km heen en terug naar de kerk. Als dat door een al 
te grote sneeuwlaag niet lukt, luistert hij naar TWR, evenals door de 
week. Deze boer ontdekte hoezeer Jezus voedsel is voor zijn ziel!  

* Jezus biedt Zichzelf aan, in Vietnam, in Bulgarije en ook aan ons! Als 
de dienende Koning. Wij hebben Hem broodnodig! Laten we Hem 
praten, of zoeken we Hem op? Wie Hem zoekt, zál Hem vinden! 

 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Wat betekent Jezus voor u? Waar staat hij op uw ranglijst van prioriteiten?  
2. Waarom zouden mensen in Vietnam en Bulgarije er zoveel voor over hebben om Christus te volgen en om naar 

de kerk te gaan? Wat heeft u ervoor over? 
3. Wat zou Jezus u willen geven op deze Kerstdagen?  
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  


