
Preek in de gezinsdienst,  Capelle-Schollevaar, 1 juli 2012, 9.15 uur 
Lezing uit de Bijbel: 1 Samuël 17 (Het Boek)  
 
1. Durf je anders te zijn? 
Durf jij, durft u anders te zijn dan 
anderen? Iemand had bericht gekregen 
van KPN, dat ze voortaan méér moest 
gaan betalen voor het abonnement van 
haar mobieltje. De meeste mensen 
denken dan: ‘Hè, wat vervelend, maar ja, 
niks aan te doen,’ en betalen dan gewoon. 
Maar zij niet. Ze ging bellen, en ze ging 
vragen stellen. Ze zei: ‘Hoe kan dit nou? 
Ik vind dat veel te duur worden, dit kán toch gewoon niet? 
U wilt toch niet dat ik naar een andere aanbieder ga?’  
De man van KPN aan de andere kant van de lijn zei: ‘Maar 
mevrouw, wat had u dan in gedachten?’ Dus zij noemde 
een bedrag wat een heel stuk lager was.  
‘Nou, dan doen we dat toch zo?’ Dus ze had in een paar 
minuten tijd tientallen euro’s verdiend! Waarom? Omdat zij 
anders was dan anderen! Kijk, je kunt natuurlijk gewoon 
met de stroom meegaan, net als iedereen, maar je kunt ook 
denken: ‘Wacht eens even, is dit eigenlijk wel goed?’ 
En dat is precies wat David doet. Hij komt bij zijn broers in 
het leger van koning Saul. En hij ziet aan de overkant van 
het dal reus Goliath naar voren lopen. Hij hoort hoe Goliath 
daar staat te schreeuwen en te vloeken en hoe hij staat te 
spotten met God. David denkt: ‘Nou zeg, dit kán toch 
helemaal niet?!’ Maar als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij 
alleen maar doodsbange gezichten. Niemand durft wat te 
zeggen, niemand durft de strijd aan te gaan tegen Goliath. 
Dan gaat David vragen stellen: ‘Als je nou die Filistijn 
verslaat, wat krijg je dan? Trouwens, wie is eigenlijk die 
kerel, dat hij de legers van de levende God uitdaagt?’  
David durft kritische vragen te stellen! Zijn broers vinden 
dat maar niks. ‘Wat doe je hier eigenlijk?’ zeggen ze.  
David kijkt verbaasd. ‘Wat heb ik fout gedaan? Ik stelde 
alleen maar een paar vragen!’  
 
2. Durf vragen te stellen! 
Durf anders te zijn! Durf vragen te stellen. Waarom zijn er 
zoveel dingen die niet kloppen? Ik stond een keer bij een 
station te wachten op de bus. Daar zag ik een man in een 
rolstoel, met een collectebus in zijn hand. Hij stond te 
collecteren voor de gehandicaptensport. En eerlijk waar, 
bijna iedereen liep hard langs hem heen. Is dat normaal, 
zoiets? Mensen die allemaal gezegend zijn met twee 
armen en twee benen, en die nog geen muntje van tien 
cent in die bus willen stoppen? Anders zijn, dat is wat God 
van ons vraagt! Niet met de massa meegaan! Het ís niet 
normaal dat daar een reus staat, die zomaar God en Gods 
volk staatscheldt, en dat niemand daar wat aan doet!  
Weet je, ouderen vinden jongeren weleens lastig, omdat 
jongeren kritische vragen stellen. Nou, dat doet David hier 
ook! Doe het vooral! Stel maar vragen, ook over het geloof. 
Het is niet Gods bedoeling dat jij alles voor zoete koek slikt, 
maar dat je Hem leert kennen! 
Je mag gerust vragen stellen over het geloof! Maar vergeet 
niet om ook vragen te stellen over het ongeloof. Miljoenen 
mensen in Nederland geloven dat alles wat er is uit toeval 
ontstaan is. Maar is het wel logisch om zo te denken? Zijn 
er veel dingen in de natuur die in de loop van de tijd vanzelf 
mooier worden, of vanzelf beter, of vanzelf ingewikkelder? 
Meestal is het andersom. Als jij een mooie houten tafel 
buiten zet, dan is die na tien jaar lelijk en verweerd, en na 
dertig jaar zakt hij van ellende in elkaar. Is het dan logisch 
om te denken dat na een paar miljard jaar alles alleen maar 
mooier en beter geworden is?  

Durf kritisch na te denken! Dan blijkt dat 
geloven zo gek nog niet is! Stel je vragen 
maar, net als David. Want wat gebeurt er 
met hem? Zijn broers willen hem 
wegsturen, maar andere mensen zien dat 
deze jongen precies de goede vragen 
stelt. Kijk maar, hoe het verder gaat! 
 
3. Geloof maakt je moedig 
31 Toen men eindelijk doorhad wat David 

bedoelde en iemand dat aan koning Saul had verteld, liet 
Saul hem bij zich brengen. 32 David zei: "Wees niet 
bezorgd over deze Filistijn. Ik zal met hem afrekenen." 
33 "Je weet niet wat je zegt", bracht Saul er tegenin. "Hoe 
kan een jongen als jij vechten tegen deze Filistijn? Jij bent 
nog veel te jong en hij is al van jongs af aan soldaat!" 
34 Maar David hield voet bij stuk. Hij zei: "Ik heb wel 
meegemaakt, toen ik de schapen van mijn vader hoedde, 
dat een leeuw of een beer opdook die een lam greep. 35 Ik 
ging hem achterna met een stok om het lam te bevrijden. 
Toen hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg 
hem dood. 36 Ik heb dat gedaan met leeuwen en beren en 
ik zal het ook met deze heidense Filistijn doen, omdat hij de 
legers van de levende God heeft uitgedaagd! 37 De HERE, 
Die mij beschermde tegen de klauwen van leeuwen en 
beren, zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn!" 
Tenslotte gaf Saul toe. "Goed, ga je gang maar", zei hij, 
"De HERE zal je beschermen!"  
Zie je wat er hier gebeurt? Koning Saul, die kijkt zoals alle 
mensen kijken. Een grote, sterke reus van een militair, 
tegen een heel gewone herdersjongen! Zo kijkt iedereen! 
Maar David durft anders te kijken. Hij zegt: ‘We hebben 
toch een grote God?! Ik heb dat al gemerkt in mijn leven! 
Als God me heeft geholpen tegen die leeuw en tegen die 
beer, dan zal Hij me zéker helpen om deze Filistijn te 
verslaan!’ Kijk, dát is nou geloof! Veel jongeren denken: 
‘Geloof, dat is niet stoer. Geloof, dat is iets voor watjes.’ 
Maar dít is dus geloof! Dat je dúrft wat een ander niet durft. 
Omdat je weet dat je een grote God hebt!  
 
In Ierland, in Dublin, heb je een heel oude kerk, dat is de 
Sint Patrick’s Kathedraal. In die kerk is een heel oude deur. 
En in die oude deur zit een vierkant gat. Hoe komt dat gat 
daar? Weet je, in 1492 waren er twee families in Ierland, de 
Ormonds en de Kildares, die zo’n verbitterde ruzie hadden 
dat ze elkaar wilden uitmoorden. Lange tijd waren ze 
ongeveer even sterk, maar toen won de Graaf van Kildare. 
De Graf van Ormond, die vluchtte, samen met zijn hele 
familie en zijn legertje, die kerk in. Daar sloten ze zich op.  
De Graaf van Kildare en zijn mannen belegerden de kerk. 
Maar toen ging de Graaf van Kildare nadenken. Hij dacht: 
‘We horen bij één volk en we dienen één God en één Ver-
losser, Jezus! Waarom willen we elkaar dan vermoorden?’  
Dus wat deed hij? Hij riep naar de Graaf van Ormond: ‘Kom 
naar buiten, laten we het goed maken!’ Maar de Graaf van 
Ormond vertrouwde hem niet. Hij kwam niet naar buiten. 
Wat moest de Graaf van Kildare toen doen?  
Met zijn speer hakte hij een rechthoekig gat in de deur. En 
toen bleek wat hij wilde gaan doen. Hij wilde de Graaf van 
Ormond door dat gat de hand geven. Iedereen zei: ‘Doe dat 
niet! Hij hakt meteen uw hand eraf!’ Iedereen vond het véél 
te gevaarlijk. Maar de Graaf van Kildare dacht aan die éne 
God, en hij deed het toch. Wat gebeurde er? De Graaf van 
Ormond greep zijn hand, en ze werden vrienden. Geloof in 
God maakt een moedig mens van je, wist je dat? Je hoeft 



niet te kijken naar wat ménsen allemaal van je vinden. Het 
gaat erom wat God van je vindt!  
In Johannes 6 laten veel mensen Jezus in de steek. ‘Toen 
trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met 
Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf discipelen: ‘Willen 
jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: 
‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt 
woorden die eeuwig leven geven.’ Dat is het! Je kunt wel 
met de massa meegaan, die denkt aan veel bier, en seks, 
en geld, en rijk worden, en beroemd zijn, enzovoorts.  Maar 
alleen bij Jezus zijn woorden van eeuwig leven!  
Deze week sprak ik iemand, die mij vertelde: ‘Ik was 25 en 
ik deed alles wat God verboden heeft. En toen werd ik 
verliefd op een meisje dat christen was. Ik dacht: “O nee 
he, dat heb ik weer...” Maar dat meisje zei tegen mij: “Jij 
kunt wel overal achteraan rennen, maar in het hart van 
ieder mens is een lege ruimte, en alléén Jezus kan die lege 
ruimte opvullen.”’ Hij zei tegen me: ‘Ik vond dat onzin, en ik 
ging gewoon door met drinken en noem maar op. Totdat ik 
thuis op bed lag en dacht: Is dit het nou? Is dit nou wat ik 
wil?’ Hij zei: ‘Toen ben ik gewoon op mijn knieën gegaan, 
en ik heb gevraagd: Jezus, kom in mijn hart! Vult U die lege 
plaats op!’ En hij zei: ‘Ik ben een ander mens geworden.’  
Tegen de stroom in durven gaan! Hoeveel jongeren zeggen 
niet, als ze een jaar of 13, 14, 15 zijn: ‘Nou heb ik het wel 
gehad met die kerk, en met God...’ Dat is het normale 
patroon in Nederland: natúúrlijk, als je jongere bent, dan ga 
je niet naar de kerk en je leest niet uit de Bijbel en je vindt 
geloof belachelijk. Maar jij kunt tegen de stroom ingaan! 
Want alleen bij Jezus zijn woorden van eeuwig leven! Er 
zijn nog meer jongeren die tegen de stroom ingaan. Je kunt 
elkaar steunen.  
 
4. Laat je niet in een keurslijf persen 
Hoe gaat het verder met David?  
38-39  Hierna gaf hij David zijn eigen wapenrusting: een 
koperen helm en een pantser. David trok het aan en deed 
enkele stappen om te voelen hoe het zat, want hij had nog 
nooit een wapenrusting aangehad. "Ik kan me niet 
bewegen", zei hij tegen Saul en trok alles weer uit. 40 Toen 
pakte hij vijf gladde kiezelstenen uit een beekje en deed die 
in zijn herderstas. Zo ging hij op Goliath af, slechts 
gewapend met zijn herderstas en zijn slinger.  
Merk je dat? Saul denkt wel te weten wat David moet 
aantrekken. Maar David denkt: ‘Zo’n pantser, dat pást mij 
niet.’ ‘Ja’, zegt Saul, ‘maar iederéén heeft een pantser aan! 
En dit is de béste wapenrusting, want dit is die van mijzelf!’  
‘Ja,’ zegt David, ‘misschien kunnen ánderen hier wel mee 
vechten, maar ik niet.’ God heeft jou gemaakt zoals jij bent! 
Jij hoeft je niet in een keurslijf te laten persen! Vraag je af 
wat God wil, niet wat mensen willen! 
 
5. Durf te gaan in de kracht van God! 
41-42  Goliath kwam ook naar voren, luid commentaar 
gevend op dat jonge ventje met zijn rossige haar. 43 "Ben 
ik soms een hond", donderde hij tegen David, "dat je met 
een stok op mij afkomt?" En hij vervloekte David in de 
naam van zijn goden. 44 "Kom maar eens hier, dan zal ik je 
vlees aan de vogels en de wilde dieren geven", brulde 
Goliath. 45 David schreeuwde ten antwoord: "U komt op mij 
af met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom in 
de naam van de HERE van de hemelse legers en van 
Israël; dezelfde God Die u hebt beledigd. 46 De HERE zal 
u vandaag overwinnen; ik zal u doden en uw hoofd 
afhakken; de lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en 
de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een 

God is in Israël! 47 En Israël zal leren dat de HERE niet 
afhankelijk is van wapens om Zijn plannen uit te voeren; 
onze God heeft de strijd volledig onder controle! Hij zal u in 
onze macht geven!"  
Goliath zegt: ‘Kijk mij eens!’ Maar David zegt: ‘Kijk God 
eens!’ Anders zijn, dat wil zeggen: dat je God de eer geeft 
van jouw leven. En dat je het aandurft, met Hem!  
En nu even de mensen die ouder zijn. Vandaag nemen er 
jongeren afscheid van de kindernevendienst. Maar hoe zit 
het met de twintigers, de dertigers, de veertigers, de 
vijftigers? Hoe is het bij u, bij jou, op je werk. Durf jij alleen 
te staan, als het moet? Durf jij verder te gaan dan een 
ander, in de kracht van God? Kun je eens iets noemen uit 
de afgelopen week, een beslissing die jij nam omdat je 
christen bent? Of drijf je zomaar mee met de massa?  
 
En hoe is het met u, als oudere? Als allerlei ouderen om u 
heen alleen maar klagen over de jeugd van tegenwoordig, 
en dat alles bergafwaarts gaat, huilt u mee met de wolven 
in het bos? Of vertelt u over een God die er ook nog is? 
Een God die mensen roept, jongeren en iets ouderen, 
mensen in de drukte van het  bestaan, een God die 
mensen roept om naar Tanzania te gaan, of naar Bolivia? 
Durft u anders te zijn, als oudere? Gaat u in de kracht van 
God? Eén ding is zeker: Jezus Zelf is voor ons uit 
getrokken. Jezus, de ‘Zoon van David’. Hij hééft de 
overwinning al behaald, aan het kruis op Golgotha. En die 
overwinning is duidelijk geworden, toen Hij opstond uit de 
dood. Wij mogen gaan in de kracht van Jezus!  
 
48-49  Terwijl Goliath dichterbij kwam, rende David hem 
tegemoet. Al lopend pakte hij een kiezelsteen uit zijn 
herderstas en deed die in zijn slinger. Hij slingerde de 
kiezel weg en raakte de Filistijn op het voorhoofd. De steen 
drong de schedel binnen en de man viel met zijn gezicht op 
de grond. 50-51  Zo versloeg David de Filistijnse reus met 
een slinger en een kiezelsteen. Omdat hij geen zwaard 
had, rende hij naar Goliath, doodde hem met zijn eigen 
zwaard en hakte zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat 
hun beste kampvechter dood was, draaiden zij zich om en 
sloegen op de vlucht. 52 Uit het Israëlitische kamp klonk 
een luide triomfkreet en iedereen zette de achtervolging in 
op de vluchtende Filistijnen, tot aan Gath en de poorten van 
Ekron. 
David wacht niet angstig af. Hij rent Goliath tegemoet. Dat 
is het! Dúrven! Dúrf anders te zijn. Mark en Sheila gingen 
verhuizen, met hun kinderen en met hun hond. Maar de 
buren waar ze naast kwamen te wonen waren niet erg 
vriendelijk. Er ging een bal over de heg, en de buurman, die 
werd me toch kwaad! De hond, die blafte weleens. Op een 
dag stond de buurman Sheila op te wachten. ‘Als je niet 
zorgt dat die hond z’n bek houdt, dan roep ik de politie.’ 
Sheila werd inwendig zó kwaad, ze werd helemaal rood. 
Maar ze hield zich in, en ze bad: ‘O God, help me om rustig 
te blijven. En help me om deze man het Evangelie door te 
geven.’ De volgende dag bakte ze muffins. En opeens 
kreeg ze een idee. Ze deed een stel muffins in een zak, liep 
naar de buren en belde aan. ‘Kijk eens, buurman, ik was 
aan het bakken en ik dacht: u lust die misschien ook wel.’  
De man gromde wat, maar nam de zak wel aan. Dat was 
het begin, en in de weken daarna draaide de buurman 
helemaal bij. Uiteindelijk werd hij christen. 
Dat is het! Durf anders te zijn! Durf anders te reageren. 
Durf God te vertrouwen! Durf naar een ander te gaan in de 
kracht van Jezus. Hij is betrouwbaar! Je zult verbaasd 
staan wat er gebeurt! Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


