
Preek in de dienst op Eerste Paasdag, Capelle-Schollevaar, 8 april 2012, 9.15 uur 
Thema: ‘Pasen: feest van Gods opstandigheid’, naar aanleiding van Psalm 68: 1-5 en Lukas 24: 1-12 (kern: vers 5-6a) 
 
1. Chongjin (Noord-Korea) 
Ik heb u al een paar keer eerder iets verteld uit het boek 
van Barbara Demick: Hand in hand in het donker. Leven en 
liefde in Noord-Korea. Dit boek bevat het relaas van 
vluchtelingen uit Noord-Korea, allemaal afkomstig uit 
dezelfde stad: Chongjin. Noord-Korea is totaal afgesloten 
van de buitenwereld, en wordt met ijzeren vuist geregeerd 
door de familie Kim. Eerst Kim Il-sung, toen zijn zoon Kim 
Jong-il, en nu zijn kleinzoon Kim-Jong-un. Maar de 
bevolking weet niet beter dan dat deze Kims geweldige 
redders zijn, die het land beschermen tegen de 
afschuwelijke toestanden die er in kapitalistische landen 
zouden zijn: honger, armoede, ellende 
en onrecht. De Kims worden bejubeld 
als een soort goden. Alleen de Kims 
brengen rust, en vreugde, en blijdschap. 
Zó denkt een heel groot deel van de 
Noord-Koreanen, nóg steeds, tot de dag 
van vandaag.  
Ook mevrouw Song heeft héél lang zo 
gedacht. Ze verloor haar man en zoon 
door de hongersnood. Maar elke dag 
stofte ze eerbiedig, met een witte doek, de portretten af van 
Kim Il-sung en Kim Jong-il, die in haar woonkamer hingen.  
Alleen: haar dochter, Oak-hee, werd hoe langer hoe 
tegendraadser. Tot ze op een bepaald moment verdween. 
Later zou mevrouw Song horen dat ze gevlucht was, naar 
China, en vandaar naar Zuid-Korea. Daar vandaan kocht 
ze mensen om, die mevrouw Song meelokten en 
ontvoerden naar China. Oak-hee belde haar op en smeekte 
haar: ‘Kom naar Zuid-Korea!’ Demick vertelt: ‘Mevrouw 
Song kon haar oren niet geloven. Ze was zo kwaad dat ze 
trilde van woede. Oak-hee was overgelopen naar de vijand. 
“Verrader! Je bent geen dochter van mij,” gilde ze in de 
telefoon voordat ze de hoorn op de haak gooide. De drie 
dagen daarna belde Oak-hee meerdere malen. Mevrouw 
Song weigerde met haar te praten. Uiteindelijk gaf ze toe. 
Oak-hee huilde aan de andere kant van de lijn. “Ik hou van 
je, moeder. Ik wil dat je hier bij me komt wonen.”  
“Als het in Seoul zo geweldig is, waarom huil je dan?” wilde 
mevrouw Song weten. Ze vermoedde dat de Zuid-
Koreanen, marionetten van de imperialistische yankee-
smeerlappen, haar dochter met geld hadden omgekocht. 
Als ze eenmaal genoeg informatie van Oak-hee hadden 
losgekregen, zouden ze haar martelen en vermoorden’  
Dan, in de dagen die volgen, blijft mevrouw Song nog in 
huis bij de Chinese familie waar ze logeert. En héél 
langzaam komen in haar hoofd de twijfels boven. Op de 
televisie ziet ze beelden uit Zuid-Korea, beelden van auto’s, 
wolkenkrabbers, winkels, beelden van miljoenen mensen, 
blakend van gezondheid. Eerst weet ze heel zeker dat het 
allemaal nep-beelden zijn. Zo rijk kunnen de mensen daar 
onmogelijk wezen. Het zijn natuurlijk allemaal leugens van 
de Zuid-Koreaanse staatstelevisie. Maar heel langzaam 
dringt het tot mevrouw Song door, dat het geen leugens 
zijn. Het is écht. Ze is zelf altijd voor de gek gehouden. Ze 
heeft levenslang geloofd in de leugens van het Noord-
Koreaanse regime. Al het lijden van haar en haar familie, 
de hongerdood van haar man en haar zoon, dat was 
allemaal niet nodig geweest als er andere leiders waren 
geweest. Van lieverlee wordt de waarheid duidelijk: ik ben 
altijd in de greep geweest van een stel bandieten. Oak-hee, 
dat opstandige kind, heeft haar de ogen geopend. En 
mevrouw Song begint aan een nieuw leven.  
 

2. Jeruzalem (Israël) 
Het is zondagmorgen, heel vroeg. Daar gaan ze, die 
vrouwen, een groepje trouwe volgelingen van Jezus. Hun 
hart gebroken en hun ziel huilt. Ze zijn overstelpt door 
verdriet, want hun Heer, hun Verlosser, hun Redder, Jezus, 
de Messias, Hij is dood. Ze hebben het zelf gezien, hoe Hij 
daar hing, op Golgotha. Ze hebben het gehoord, wat Hij 
riep. ‘Het is volbracht!’ En toen Zijn laatste woorden: 
‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Ze zijn erbij 
geweest, deze vrouwen, toen het lichaam van Jezus van 
het kruis werd afgehaald door Jozef van Arimathea. En 
Nicodemus was er ook. Wonderlijk, twee Joodse leiders, 

die allebei in Jezus waren gaan geloven. 
Maar ja, het moest allemaal snel, snel, want 
de shabbath, die ging invallen, en op de 
shabbath, dan moet je niet meer met doden 
in aanraking zijn. Die shabbath, die begint op 
vrijdagavond en duurt tot zaterdagavond. 
Vóór de shabbath moet de begrafenis 
afgerond zijn. Daarom hebben ze zich 
voorgenomen: ‘Zondagmorgen vroeg, na de 
shabbath, gaan we naar het graf, en dan 

zullen we het lichaam beter gaan verzorgen, met kruiden 
en specerijen.’  
 
Dat is waar ook! Die steen! Die moeten ze nog wel eerst 
weg zien te krijgen, om naar binnen te kunnen. Maar als ze 
dan aankomen, bij het graf, wat blijkt dan? De steen is al 
weg! Het graf is open! Wat is er gebeurd? Zijn er al 
anderen in het graf?! Of... is het lichaam van Jezus 
weggehaald? Meegenomen? Door wie dan? Door 
vrienden? Of is het geroofd, door vijanden? De adem stokt 
bij deze vrouwen in hun keel. Wat is er aan de hand? Wat 
is hier gebeurd? We hebben het gelezen, in vers 4: ‘En het 
gebeurde, terwijl ze daarover in twijfel waren...’ Twijfel is 
nog zacht uitgedrukt: ze stonden perplex!  
En dan, opeens, zijn er twee mannen in blinkende 
gewaden. De vrouwen beven van schrik! Ze vallen op hun 
knieën en buigen naar de grond. Ze horen de stem van die 
ene gestalte: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden?’ 
Ze zitten hier dus verkeerd! Dit is niet de goede plaats! 
Hoezo dan? Ze hebben Zijn lichaam toch echt hier 
begraven?! Ze waren er allemaal bij!  
Dan klinkt opnieuw die stem: ‘Hij is hier niet, maar Hij is 
opgewekt! Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen 
Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet 
overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’  
 
En dan, opeens, in een flits, komt die herinnering weer 
boven. Lukas schrijft het in vers 8: ‘En zij herinnerden zich 
Zijn woorden.’ En als dát besef eenmaal tot hen is 
doorgedrongen: ‘Hij leeft! Hij is niet dood! Hij is opgestaan!’, 
als die lichtstraal eenmaal tot hun ziel is doorgedrongen, 
dan kunnen ze wel juichen! Ze móéten het de anderen 
gaan vertellen, ze moeten naar de elf discipelen! Maar wat 
zeggen die? ‘Kletspraat! Wat staan jullie te bazelen?! Hij is 
gestorven! We hebben zelf Zijn lichaam in het graf gelegd, 
met Jozef van Arimathea. Wat een onzin staan jullie uit te 
kramen...’  
Merkt u de overeenkomst met Noord-Korea? Hier zijn 
mensen die als het ware onder een verstikkende deken 
leven. Een deken van leugens. En wat is het moeilijk om 
die leugens te gaan doorzien! ‘Dood is dood, en wie 
gestorven is, kan nooit meer tot leven komen. Het is over 



en uit met Jezus. Hij was een geweldig mens, een heel 
bijzondere Leraar, indrukwekkend in Zijn liefde, Zijn 
onderwijs, Zijn genade voor mensen. Maar het is nu over 
en uit. Hij is gekruisigd, het is allemaal voorbij. Voortaan 
moeten we verder zonder Hem.’  
Het lijkt allemaal heel aannemelijk. Het klinkt allemaal zo 
logisch. Natuurlijk, een gestorvene kan niet opstaan. De 
dood is definitief, of je nu hoog springt of laag springt, niets 
en niemand kan daar iets aan doen... 
 
Niemand... behalve Eén! Er is er Eén die daar niet tegen 
kan, tegen die hele leugendeken van de satan. Eén is er, 
die zich niet neerlegt bij alles wat zo vanzelfsprekend lijkt: 
dat de dood het einde is, dat dit leven alles is, dat er geen 
toekomst is, dat het bij het sterven over is, over en uit. Eén 
kan daar niet aan wennen, Eén weet dat het anders ligt, 
totaal anders, radicaal anders! En die Ene, dat is God!  
Als God ziet hoe mensen lijden, als God ziet hoe mensen 
verscheurd worden door verdriet, als God ziet hoe mensen 
een speelbal worden van de duivel, van de wanhoop en 
van de uitzichtloosheid, dan komt Hij in opstand! Hij! 
Inderdaad: u hoort het goed: God wordt opstandig! 
Letterlijk! Hij staat op! Het staat er al in Psalm 68, 
geschreven door koning David, duizend jaar voor Christus: 
‘God staat op!’ Dat woordje opstaan, opstanding, dat 
kennen we natuurlijk uit het Nieuwe Testament, de 
opstanding van Jezus Christus. ‘Anastatis’, is dat in het 
Grieks, ‘opstanding’! En nu staat er in de Griekse vertaling 
van het Oude Testament  - het Oude Testament is 
geschreven in het Hebreeuws, en vertaald in het Grieks, al 
vóór de tijd dat Jezus leefde, in het Nieuwe Testament 
wordt vaak het Oude Testament aangehaald in die Griekse 
vertaling – in die vertaling van Psalm 68 staat datzelfde 
woord voor opstaan! ‘Anastasis’! God staat op! Hij kan het 
niet langer aanzien! Dit mag niet meer! Het is genoeg! 
Eeuwenlang lag de grauwsluier van de dood over de 
wereld. Eeuwenlang regeerde de leugen, maar nu, nú laat 
Hij zien wie Hij is! De dood ís niet onoverwinnelijk, de satan 
hééft niet het laatste woord! ‘God staat op, Zijn vijanden 
worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn 
aangezicht.’ Wie zijn die vijanden van God? Satan en zijn 
trawanten, dood en verderf, leugen en haat, wanhoop en 
uitzichtloosheid, angst en paniek. ‘Maar de rechtvaardigen 
verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods 
aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.’  
Pasen is het feest van Gods opstandigheid! Maar o, wat is 
het moeilijk om in die opstand tegen de dood medestanders 
te krijgen! De vrouwen, die weten niet wat ze ermee aan 
moeten. De discipelen, ze vinden het kletspraat! Wat kost 
het een moeite om de leugens te doorbreken! Mevrouw 
Song, ze zat dagenlang in een cocon van boosheid, omdat 
Oak-hee haar had laten ontvoeren, uit de kluisters van 
Noord-Korea via China naar de vrijheid van Zuid-Korea.   
 
Maar God zij dank! De HERE is niet afhankelijk van ons. Hij 
heeft Zelf Zijn daad gesteld! In het vroegste morgenlicht 
heeft Hij Zijn Zoon tot leven gewekt  in een onsterfelijk 
lichaam! Jezus, Hij is verrezen, Hij leeft! De macht van de 
duivel is voorgoed gebroken! Ja, hij zal nog wel rondgaan 
als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. 
Maar ieder die vast vertrouwt op deze levende Heer, heeft 
eeuwig leven! Dan ben je onoverwinnelijk! Jezus zegt in 
Lukas 12: 4: ‘Vrees hen niet die het lichaam doden en 
daarna niets meer kunnen doen.’ Oftewel: ‘Ze kunnen 
hooguit je lichaam doden, maar je ziel, daar kan niemand 

bij!’ En zelfs voor dat lichaam is een toekomst! Houd u dat 
vast? Ook uw lichaam heeft eeuwigheidswaarde! Knijp 
uzelf maar eens goed in uw arm! Dit lichaam, ditzelfde 
lichaam zal ooit in onstefelijkheid opstaan, zelfs al zou het 
helemaal vergaan zijn, als zou er niets meer van over zijn. 
Jezus is opgestaan, met lichaam en al! En zo zullen wij met 
Hem leven: als we geloven in Hem, is er eeuwig leven, voor 
ons, helemaal: ziel, geest en lichaam!  
 
3. Capelle aan den IJssel (Nederland) 
En zo komen we bij het hier en nu! Wat betekent de 
opstanding voor ons leven? Weet u wat het betekent? Dat 
de leugens van de duivel voorgoed zijn ontmaskerd! Hij 
fluistert het ons in: ‘Dood is dood.’ Maar dood ís niet dood! 
Dit leven is alleen maar een voorbereiding op de 
eeuwigheid. Dit leven is de training, de opleiding, daarna 
begint pas het echte werk!  
Satan zegt: ‘Ouder worden, dat is verschrikkelijk. Je 
voorraad tijd raakt op, wat triest om ouder te worden!’ Maar 
wat is de boodschap van Pasen? Er ligt een eeuwigheid 
voor ons! We leven toe naar een nieuw begin, vol licht en 
luister! Ouder worden betekent: rijker worden aan ervaring 
met God en mensen. Hoe dichter ik nader naar het huis 
van mijn Vader.  Hoe sterker ik hijg, naar de eeuwige 
woning, het feest van mijn kroning, en het eind van de krijg. 
En jij als jongere: satan brengt je altijd aan het twijfelen, of 
je wel de moeite waard bent, hij wil je altijd de wanhoop in 
drijven: ‘Je bent niet leuk, je bent niet goed, je bent niks 
waard!’ Maar wat is de boodschap van Pasen? Jouw leven 
heeft eeuwigheidswaarde! Voor jouw zonden stierf Jezus 
aan het kruis! Jij mag opstaan, met Jezus Christus, in een 
nieuw leven! Als God opstandig is tegen de leugens van de 
duivel, kom dan ook in opstand! Stuur hem weg, in de 
naam van Jezus, als je wordt aangeklaagd, en als de 
wanhoop je naar de keel grijpt!  
Satan fluistert ons in, dat God geen wonderen kan doen, en 
dat de dingen toch gaan zoals ze gaan. We kunnen wel 
bidden, dat geeft niets, als we maar niet denken dat God 
ook écht reageert op het gebed, want natuurlijk doet Hij dat 
niet. Daarom kun je eigenlijk net zo goed niet bidden, je 
kunt maar beter snel aan het werk gaan! Dat is de leugen 
van de tegenstander. Maar Pasen is het grootste bewijs in 
de wereldgeschiedenis: Gods macht overtreft alles! Hij is 
een God van wonderen! Hij kan zelfs de dood vernietigen! 
Wat zou Hij dan níét kunnen?! Er is álle reden voor om te 
bidden, om vurig te bidden en om God te smeken om Zijn 
werk te doen!  
De duivel komt met leugens over de kerk: ‘De kerk, dat is 
een aflopende zaak. Hhet wordt toch niks meer in 
Nederland.’ Maar wat is de boodschap van Pasen? Jezus 
leeft! Hij leeft, ook vandaag, nu! Zoals Hij is opgestaan uit 
de dood, zo brengt Hij ook vandaag de dag mensen tot 
nieuw leven, tot bekering en geloof! Er is alle reden om te 
bidden dat de kerk mag groeien, dat meer mensen tot 
geloof komen. Elke week staat er een herinnering op de 
weekbrief. Doet u mee, één minuut per dag?  
 
Pasen, feest van Gods opstandigheid. Hij staat op, en Zijn 
tegenstanders, ze moeten vluchten! De macht van de 
duivel is gebroken. Jezus heeft de dood als een lat over 
Zijn knie gelegd en voorgoed geknakt! Houdt u het vast? 
Hou jij het vast? Kom in opstand tegen de leugens van 
satan! Kom in het licht van God! En aanbid de Heiland, de 
levende Heer, Jezus Christus, de Vorst van Pasen, de 
Koning van het leven! Amen.   

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 


