
Preek in de Paaszangdienst, Capelle-Schollevaar, 8 april 2012, 16.00 uur 
Thema: ‘De kracht van Jezus’ opstanding’, n.a.v. Mattheüs 28: 1-10 en Filippenzen 3: 4a-16 (kern: vs. 10a) 
 
1. Paulus wil Jezus kennen en de kracht van Zijn 
opstaning ervaren  
Een predikant was eens in Italië, en zag daar het graf 
van een man die eeuwen eerder gestorven was. Het 
was blijkbaar een man geweest die niet geloofde en die 
ook echt heel erg anti-christelijk was. Maar deze man 
was toch ook een beetje bang geweest. Hij had een 
enorme stenen plaat over zijn graf laten leggen, zó, dat 
hij niet uit de doden zou kunnen opstaan, in het geval er 
toch een opstanding uit de doden zou zijn. Op de dikke 
stenen plaat stond een 
inscriptie: ‘Ik wil niet 
worden opgewekt uit de 
dood. Ik geloof daar niet 
in.’ Maar blijkbaar was 
er tijdens zijn 
begrafenis een eikeltje 
in het graf gevallen. 
Want wat was er 
gebeurd? Uit het 
eikeltje was een boom 
gaan groeien, die de 
dikke stenen plaat had 
gespleten. Het was nu 
een grote, dikke 
eikenboom. De 
predikant keek ernaar 
en dacht: ‘Als een 
eikeltje, dat de kracht 
van biologisch leven in 
zich draagt, een stenen 
plaat van die omvang 
kan splijten, wat kan 
dan het zaad van van 
Gods 
opstandingskracht 
teweeg brengen in 
iemands leven?!’ 
 
Wat schrijft Paulus? ‘Ik heb heel veel redenen gehad om 
op mijzelf te vertrouwen. Ik was trots op alle wat ik had 
bereikt! Maar alles wat voor mij winst was, ben ik 
omwille van Christus gaan beschouwen als verlies! 
Sterker nog: alles beschouw ik als verlies! Het kennen 
van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles!’ 
Dat kennen van Jezus, dat is voor Paulus een passie 
geworden. En ‘kennen’, dat woord betekent in de Bijbel 
altijd veel méér dan bij ons. ‘Kennen’ in de Bijbel, dat is 
niet: ‘O wacht eens, dat gezicht ken ik, ik weet wel wie 
dat is!’  
‘Kennen’ in de taal van de Bijbel, dat betekent: helemaal 
één worden met die ander. Een onverbrekelijke band 
krijgen. Voorgoed aan elkaar vastgeklonken zijn. ‘Ik wil 
Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding 
ervaren,’ schrijft Paulus. Maar we moeten goed opletten! 
Paulus beseft ook dat de opstanding nooit los 
verkrijgbaar is. Hoe kun je uit de dood opstaan? Alleen 
door eerst die dood in te gaan. Daarom schrijft hij er 
meteen iets achteraan. ‘Ik wil Christus kennen en de 
kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn 
lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop 
misschien ook zelf uit de dood op te staan.’  

De weg naar de opstanding gaat via het lijden. Als je 
Jezus Christus wilt kennen door de kracht van de 
opstanding, dan kan dat alleen als je bereid bent de weg 
van het lijden te gaan, achter Hem aan. Voor Paulus is 
dat heel concreet: als hij deze brief schrijft zit hij 
gevangen, en hoe het met hem verder zal gaan, dat is 
heel onzeker. Maar dit is zijn diepste verlangen: Christus 
kennen, helemaal één zijn met Hem, de kracht ervaren 
van de opstaning, en dan door de weg van lijden en 
sterven heen ook zelf opstaan.  

U merkt wel: Paulus is ambitieus, 
heilig ambitieus: ‘Ik ‘wil Christus 
kennen en de kracht van Zijn 
opstanding ervaren...’ Dat is 
prachtig, als je niet met minder 
genoegen wilt nemen! En tegelijk is 
Paulus ook heel nederig, heel 
bescheiden. ‘Ik wil delen in Zijn 
lijden en aan Hem gelijk worden in 
Zijn dood, in de hoop misschien 
ook zelf uit de dood op te staan.’ 
Dat woordje ‘misschien’, dat moet 
ons niet op het verkeerde been 
zetten. Het is niet zo, dat als we 
geloven in Jezus Christus, dat we 
dan ‘misschien’ ook mogen 
opstaan als Hij terugkomt. Nee, als 
we ons vertrouwen stellen op 
Jezus, dan is die opstanding in 
heerlijkheid zéker! De Herziene 
Statenvertaling vertaalt het anders: 
‘om hoe dan ook te komen tot de 
opstanding uit de doden’. Je kunt 
ook de vertaling ‘misschien’ 
aanhouden, maar dan is het die 
bescheidenheid: Paulus beseft dat 
het gaat om iets heel groots, iets 
geweldigs! Vergelijk het met 
iemand die jou heeft beloofd dat je 

duizend euro krijgt. Dat weet je zeker. Je mag het 
komen halen. Dan zeg je: ‘Komt het uit dat ik vanavond 
op bezoek kom, en zou ik dan misschien dat bedrag 
mogen krijgen?’ 
Paulus is er vast van overtuigd: die opstanding uit de 
dood, die ligt klaar! Maar dat is niet niks! Het is een 
wonder van genade om daar te mogen uitkomen. En nu 
al, in dit leven, mag je de kracht ervaren van die 
opstanding!  
 
2. Hoe kun je die kracht ervaren? 
Hoe dan? Nou, een paar praktische voorbeelden.  
Christenen die lijden om hun geloof, in moslim-landen 
bijvoorbeeld, komen vaak tot moedige daden. Ondanks 
doodsbedreigingen gaan ze vaak door met bijvoorbeeld 
evangelisatiewerk. Waarom doen ze dat? Omdat ze 
weten: ‘Ik kan wel gedood worden, maar de dood is 
overwonnen! Ik zal opstaan in heerlijkheid, dus ik hoef 
niet bang te zijn voor mijn vijanden.’ De kracht van de 
opstanding wil zeggen: verder kijken dan de dood.  
 
Een ander voorbeeld. Er zijn mensen hier in West-
Europa, die gaan werken in kerken die bijna dood zijn, 



kerken met nog een paar oude mensen, en die een 
rotsvast geloof hebben: ‘Als God Jezus uit de dood kon 
laten opstaan, dan kan Hij ook deze gemeente nieuw 
leven geven!’ De opstanding geeft dan zicht op Gods 
kracht! En juist de opstanding zet dan aan tot volharderd 
gebed!  
 
Of nog een voorbeeld. Een vrouw die blijft bidden voor 
haar niet-gelovige man, terwijl haar man geen enkel 
signaal geeft dat hij ooit interesse in geloof zal krijgen. 
Die vrouw weet: ‘Als God Zijn Zoon uit het graf naar 
buiten kon roepen, dan kan Hij ook mijn man uit zijn 
doodsheid laten opstaan in een leven van geloof, hoop 
en liefde.’  
 
Geloof in de opstanding maakt je als mens 
hoopvol. De kracht van de opstanding 
maakt je sterk. Je laat je niet zomaar omver 
praten, als je weet dat onder uit een graf 
met een stenen plaat erop tóch een 
eikenboom kan groeien. De kracht van de 
opstanding geeft je ruggegraat als gelovige. 
Je merkt dat je tot dingen in staat bent die je 
zelf nooit voor mogelijk had gehouden! Je 
staat met iemand te praten, en later ben je 
zelf verbaasd: ‘Die woorden, waar haalde ik 
ze vandaan? Vooraf zou ik echt niet 
geweten hebben wat ik moest zeggen, maar 
het gebeurde gewoon!’ Dat is de kracht van 
de opstaning in je leven, Jezus zelf leeft in 
jou door Zijn Heilige Geest!  
 
3. Strekken we ons ernar uit die kracht te ervaren? 
Paulus strekt zich ernaar uit, om Christus te kennen en 
de kracht van Zijn opstanding te ervaren. Strekt u er zich 
ook naar uit? Of blijft u er lauw onder? Weet u wat 
misschien een probleem is? Dat wij zó gewend zijn aan 
de boodschap van de opstanding, dat we het niet meer 
zien als iets ongehoords, als iets magnifieks! Ja, en als 
het allemaal heel gewóón is, dan is er ook niets meer 
om ons naar uit te strekken! Daarom is misschien wel de 
belangrijkste roeping voor ons op deze Paasdagen: 
opnieuw ontdekken hoe bijzonder de opstanding is! Of 
misschien wel voor de eerste keer echt beseffen wat het 
wonder van Pasen inhoudt, hoe onvoorstelbaar groots 
het is, en hoe groot de kracht van God is, dat Hij dit 
heeft gedaan! 
 
4. Wat hebben we het nodig om de opstanding 
opnieuw als een wonder te ervaren! 
De opstanding: een wonder! Ik las een verhaal over de 
Jezusfilm. Er zijn natuurlijk veel films over het leven van 
Jezus, maar er is één film, gemaakt naar het 
Lukasevangelie, die vooral voor evangelisatiedoeleinden 
wordt gebruikt. De film is ingesproken in heel veel talen, 
ook talen van volken die voor het grootste deel bestaan 
uit analfabeten. Die mensen kunnen dus niet uit de 
Bijbel lezen, maar ze kunnen wel de film zien! Nu werd 

deze film een keer vertoond in een dorp, diep in het 
oerwoud ergens in Oost-Azië. De mensen hadden nog 
nooit over Jezus gehoord, en ze hadden ook nog nooit 
filmbeelden gezien. En opeens keken ze op een avond 
naar een film, gesproken in hun eigen taal! 
Onvoorstelbaar en diep indrukwekkend voor hen! 
 
De mensen zagen hoe Jezus blinden de ogen opende, 
hoe Hij verlamde mensen weer liet lopen, hoe Hij de 
kinderen zegende en hoe Hij zelfs doden opwekte. 
Ademloos zaten ze te kijken en te luisteren. Maar toen 
kwamen de beelden van het lijden: Jezus werd 
gevangen genomen en mensen schreeuwden: ‘Kruisig 
Hem!’ Het publiek in het dorp in Azië werd nu 

luidruchtig: ze stonden 
op, begonnen te 
schreeuwen en te 
roepen: ‘Het is niet 
eerlijk! Jezus moet 
vrijgelaten worden!’ Ze 
kwamen zelfs naar de 
man die de projector 
bediende, en ze 
dreigden hem wat aan 
te doen. Hij moest 
noodgedwongen de 
film stopzetten. De 
zendingen vroegen om 
stilte en legden uit dat 
de film nog niet 
afgelopen was. Toen 
ging iedereen weer 

zitten.  
De film werd weer aangezet. Na een poosje kwamen de 
beelden van Jezus aan het kruis. Opnieuw raakte de 
hele menigte heftig geëmotioneerd. Mensen zaten hard 
te huilen en te jammeren, zodat het geluid van de film 
niet meer te horen was. Weer werd de vertoning 
onderbroken, en weer zeiden de zendelingen dat de film 
nog niet afgelopen was.  
Uiteindelijk kwam dan de omslag. Er kwamen beelden 
van het lege graf en toen van de opgestane Jezus. 
Spontaan brak de menigte uit in luid gejubel! Mensen 
sprongen op, ze dansten in het rond en sloegen elkaar 
vrolijk op de schouders! Het werd één groot feest! Dit 
keer kwamen de zendelingen er niet meer tussen. Deze 
mensen hadden het Evangelie begrepen, misschien wel 
veel beter dan westerlingen die het met de paplepel 
ingegoten hadden gekregen.  
 
De opstanding is een wonder van Gods kracht! Als God 
dít kan, dan kan Hij alles! Verlangt u ernaar, om sterker 
met Jezus verbonden te zijn, om méér te ervaren van de 
kracht van Zijn opstanding? Strek u ernaar uit! Bid erom! 
En vooral: vier het Paasfeest! Vier het uitbundig, met 
alles wat in u is! Want Jezus is opgestaan! Hij leeft! 
Halleluja! 
Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 
 


