
Preek Capelle-Schollevaar, Hemelvaartsdag, 9 mei 2013, 9.15 uur 
Thema: ‘Hemelvaartsdag, kroningsfeest!’n.a.v. Psalm 68: 8-21, Lukas 24: 50-53 en Efeziërs 4: 1-16 (met name 7-10). 
 
Hemelvaartsdag: het kroningsfeest van Jezus 
We hebben een nieuwe koning! Na jarenlang gissen (‘Wanneer 
zou Beatrix afstand doen van de troon? Wanneer zou Willem-
Alexander koning worden?’) is het dan nu eindelijk zover. Wat was 
het een gigantisch feest! De beelden zijn de wereld over gegaan, 
tot in Israël en Jordanië toe.  
En vandaag vieren we Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag is om zo 
te zeggen de inhuldiging op een oneindig veel hoger niveau. 
Hemelvaartsdag, in één woord, is het kroningsfeest van Jezus 
Christus. Daarom zullen we aan het eind van de dienst dat lied 
zingen: ‘Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon.’ 
Hij heeft hier op aarde Zijn strijd geleverd, en nu wordt Hij, om zo 
te zeggen, gehuldigd. Ingehuldigd. 
Dát is de hemelvaart van Christus, Zijn huldiging als Koning van 
hemel en aarde. Dat is wat we vieren vanmorgen. Aan de hand 
van de tekst uit Efeziërs 4 wil ik met u stilstaan bij vier dingen, die 
hier worden gezegd over Jezus, de Koning. 
1. De Koning is Overwinnaar. 2. De Koning is een gulle Gever. 3. 
De Koning is een Bekende. 4. De Koning is de Volmaker. 
 
1. De Koning is Overwinnaar 
(Efeziërs 4: 8a) 
De Koning is Overwinnaar, dat is het 
eerste. Paulus haalt in dit 
bijbelgedeelte een tekst aan uit Psalm 
68. En Psalm 68 is een 
overwinningslied, een loflied op de 
HERE, de grote Triomfator. ‘God staat 
op, Zijn vijanden worden verstrooid’, 
zo zet die Psalm in. Het is een Psalm 
die afkomstig is uit de bundel van 
koning David. David heeft heel wat 
overwinningen op zijn naam staan. In 
al die overwinningen herkende Hij de 
hand van God, die hem kracht gaf, en die hem hielp.  
In deze Psalm zingt David de lof op God, die niet voor het eerst 
een overwinning heeft gegeven, nee, de hele geschiedenis van 
Israël door heeft God Zich bekendgemaakt als een God op wie je 
kunt vertrouwen, een God die je draagt. Zo staat dat in vers 20, 
die prachtige tekst, die bekende tekst: ‘Geprezen zij de HERE, 
dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.’ Die God, die Zijn 
volk draagt, heeft ook in het verleden al laten zien dat Hij een 
Overwinnaar is. David denkt dan aan de tocht, vanuit Egypte, het 
slavenhuis, dwars door de woestijn naar het beloofde land. Vers 
8: ‘O God, toen Gij vóór Uw volk uittoogt, toen Gij in de wildernis 
voortschreedt, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, voor het 
aangezicht van God, zelfs de Sinaï voor het aangezicht van God, 
de God van Israël.’ U voelt wel: het is een Psalm vol beeldspraak.  
En nu is er in het leven van David een enorm hoogtepunt 
gekomen. Een dag die misschien wel de grootste dag in zijn leven 
is. Welke dag is dat? Dat is niet de dag waarop hij zelf tot koning 
over Israël wordt gekroond. Nee, het is later. David heeft 
Jeruzalem veroverd, die sterke burcht, hoog op de berg Sion. 
Daar heeft David zich gevestigd als koning. En van meet af aan 
wil hij ook de ark van God naar Jeruzalem halen, de ark, die kist 
van hout, helemaal overtrokken met goud, met twee engelfiguren 
op het deksel, die ark waarvan God heeft gezegd: ‘Daar, op die 
ark, tussen die engelen, daar wil Ik wonen.’  
Eerst is er tegenslag, maar dan komt toch die grote dag: David 
haalt de ark naar Jeruzalem. En onder enorm feestgedruis wordt 
de ark omhooggedragen, de berg Sion op, de poorten van 
Jeruzalem is. David is uitzinnig van blijdschap. Voor hem is dit de 
dag waarop hij al zó lang gewacht heeft, de dag van zijn leven, de 
dag waarop voor alles en iedereen duidelijk wordt: de HERE is 
Koning. Eindelijk is de Koning, om zo te zeggen, thuisgekomen in 
Zijn eigen stad. Eindelijk is Hij Zijn heiligdom binnengegaan, in de 
tijd van David nog een tent, later zal zijn zoon Salomo in 
Jeruzalem de tempel bouwen.  
David roept het uit in vers 16 en 17: ‘Gebergte van Basan, aan de 
andere kant van de Jordaan, hoge bergen, waarom kijk je zo 
jaloers naar die ene berg, waar God wilde komen wonen, die berg 
Sion, waarop Jeruzalem ligt? Echt waar, de HERE zal er voor 

eeuwig wonen.’ En dan, in vers 18, dan zegt David eigenlijk: ‘God 
is vanaf de berg Sinaï, waar Hij een verbond sloot met Israël, 
meegereisd, door de woestijn heen, het beloofde land in, en zo is 
Hij omhoog gegaan, de berg Sion op, Zijn heiligdom in, om daar te 
wonen.’ Het is net zoiets als de huldiging van een koning die als 
overwinnaar terugkeert uit een oorlog. Hij komt thuis, met in zijn 
kielzog –zo ging dat in die tijd- met in zijn kielzog een hele stoet 
krijgsgevangenen. Zó is de HERE de stad Jeruzalem 
binnengekomen. Daarom zingt David in vers 19: ‘Gij zijt 
opgevaren naar de hoge, Gij hebt gevangenen meegevoerd.’  
God is Overwinnaar! En nu zit Paulus zijn brief te schrijven aan de 
gemeente van Efeze. Een brief, geschreven vanuit de 
gevangenis. Zo lezen we dat in Efeziërs 3: 1 en ook in 4: 1: ‘Als 
gevangene in de HERE, vermaan ik u dan’ enz. Maar als Paulus 
denkt aan Jezus, Zijn Heiland, de Verlosser aan wie hij zichzelf 
met huid en haar heeft overgeleverd, dan denkt hij aan een 
Overwinnaar. Een Koning, die zegevierend de hemel is 
binnengevaren. En dan opeens moet hij denken aan Psalm 68: 
‘Gij zijt opgevaren naar de hoge, Gij hebt gevangenen 

meegevoerd.’  
Ja, voor David was het een 
dichterlijke manier om te 
beschrijven hoe de ark de berg 
Sion op werd gedragen, de 
poorten van Jeruzalem in, maar 
Paulus voelt aan dat die tekst 
eigenlijk in Jezus nog veel meer 
werkelijkheid is geworden. Jezus 
is de Koning, die binnengegaan is 
in Zijn heiligdom, als Triomfator, 
als Degene die de strijd heeft 
geleverd en heeft overwonnen.  
Jezus is overwinnaar! Weet u 
wanneer ik dat denk? Als ik 

terugdenk aan een gesprek met een vrouw, heel oud, heel erg 
oud, die zei: ‘Ik was bijna twee jaar getrouwd, toen mijn man 
invalide werd. 53 jaar heb ik voor hem mogen zorgen, ik ben zo 
blij dat ik het kon. Wat een zegeningen hè, dominee?’ Dan denk 
ik: ‘Hoe is het mogelijk! Dwars tegen alle ellende in, dwars door 
alle nood heen, zit hier een vrouw de loftrompet te steken op haar 
Heer en Heiland. Jezus is Overwinnaar! 
Wanneer zie je dat? Als je rondloopt in Israël. Terwijl de satan zijn 
overwinningen vierde in Hitlers Derde Rijk, draaide Koning Jezus 
zijn plannen helemaal om, volstrekt ondersteboven, en zorgde 
ervoor dat juist vanwege de gruwelijke holocaust het volk Israël 
eindelijk, na 19 eeuwen ballingschap, een eigen staat kreeg. 
Jezus is Overwinnaar! 
Een apenvanger uit de Apenheul, potige knaap, ging voor de lol 
meedoen met een Alpha-cursus, een introductiecursus christelijk 
geloof. Natuurlijk was het een geintje, hij piekerde er niet over om 
zelf christen te worden. Weet u wat er gebeurde? Hij werd zelf 
christen en sleepte al zijn vrienden mee naar de cursus. ‘Ik vang 
nu geen apen meer, maar mensen,’ zei hij lachend. Jezus is 
Overwinnaar! 
En satan heeft het nakijken. Hoe hij ook brult en tiert en tekeer 
gaat. En dat doet hij! Wat kan hij bruut te werk gaan! Als je hoort 
over schietpartijen op scholen, als je hoort over misbruik van 
kinderen, dan moet je soms naar adem happen, zó beklemmend 
is het. Gemeente, we zijn ontzettend dom als we de satan 
onderschatten. Maar God zij dank, Hij ís al overwonnen. Hij heeft 
de nederlaag al geleden. Alleen, juist omdát hij dat weet, gaat hij 
tekeer als een beest. Maar vandaag, hier in de kerk, staat hij voor 
schut, want wij vieren dat Jezus Overwinnaar is.  
Hier, in de kerk, zingen wij een loflied op Jezus Christus, en als 
we dat zingen, dan druipt de duivel af, met zijn staart tussen zijn 
poten. Jezus is Overwinnaar, en als u het niet ziet, als u tot 
híértoe vol zit met vragen en zorgen en verwarring en angst, zeg 
het dan maar hardop: ‘Jezus is Overwinnaar.’ Slinger het de 
duivel maar in zijn gezicht: ‘Jezus is Triomfator.’ Zoals op die 
heuvel bij Rio de Janeiro dat prachtige beeld van Christus als 
Koning staat (zie foto), majesteitelijk groots, rustig, kijkend naar 
een stad vol onrecht en misdaad, haat en ellende. Wat er ook 



gebeurt: Jezus is Overwinnaar, en er komt een dag dat Hij 
terugkomt en iedereen het zal erkennen. Hij is gekroond met eer 
en heerlijkheid, en vandaag vieren we Zijn kroningsfeest. 
 
2. De Koning is een gulle Gever (Efeziërs 4: 8b) 
De Koning is Overwinnaar, dat was het eerste. De Koning is een 
gulle Gever, dat is het tweede. Paulus haalt Psalm 68 aan: 
‘Opgevaren naar de hoge voerde Hij krijgsgevangenen mee, 
gaven gaf Hij aan de mensen.’ Als u een scherp 
opmerkingsvermogen heeft, dan zult u gemerkt hebben dat die 
tekst in Psalm 68 anders is. Daar staat: ‘Gij hebt gaven in 
ontvangst genomen onder de mensen.’ Terwijl Paulus in zijn citaat 
zegt: ‘Gaven gáf Hij aan de mensen.’ In Psalm 68 krijgt de Koning 
geschenken, in Efeze 4 gééft de Koning geschenken. 
Hoe zit dat? Heeft Paulus Psalm 68 naar zijn eigen hand gezet? 
Nou, dat is niet Paulus’ gewoonte.  
Er zijn al heel oude versies van Psalm 68, veel ouder dan Paulus, 
waarin ook wordt gesproken over de Koning die geschenken 
géeft. Waarschijnlijk heeft Paulus dus zo’n afwijkende versie in 
zijn gedachten gehad. En dat er zo’n afwijkende versie bestond, is 
niet zo heel erg raar. Want wat gebeurde er, als een koning in die 
tijd zegevierend terugkwam uit de oorlog? Dan brachten zijn 
soldaten de buit, die ze hadden veroverd, bij de koning. De koning 
nam de buit mee naar huis, en daar werd het allemaal weer 
verdeeld. Dus eigenlijk klopt het alletwee: de koning neemt 
geschenken in ontvangst en deelt ze weer uit.  
Dát is het beeld dat Paulus voor ogen heeft. Jezus heeft Zijn strijd 
geleverd, hier op aarde. Hij heeft geleden, heeft het kruis op Zich 
genomen voor onze zonden. Hij is gestorven, en heeft daarmee 
de complete straf voor al ons falen gedragen, helemaal uitgeboet. 
Toen Hij opstond uit de dood, was er niets meer dat ons als 
mensen van God hoeft te scheiden. Niets meer. De vijand is 
verslagen. En daarom is het nu mogelijk dat Jezus Zijn geschenk 
uitdeelt: de Heilige Geest.  
Hij heeft het gezegd tegen Zijn discipelen, in Johannes 16: 7: ‘U 
bent nu wel verdrietig omdat Ik wegga, maar het is beter voor u 
dat Ik heenga, want indien Ik niet heenga, kan de Trooster, de 
Heilige Geest, niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem 
tot u zenden.’  
Jezus, de triomferende Koning, deelt uit. Hij is een gulle Gever. 
Weet u wat u krijgt? De Heilige Geest, die uw leven wil vervullen. 
U denkt misschien: ‘Dat klinkt zo vaag, wat gebeurt er dan 
concreet?’ De Bijbel is daar heel helder over. De Geest wekt in 
ons leven het verlangen om God te dienen, te kennen, steeds 
meer te gaan leven zoals Hij het wil, zoals het Zijn bedoeling is. 
De Geest laat Zijn vrucht rijpen in ons leven. Wat is die vrucht van 
de Geest? Galaten 5: ‘De vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Dat is de vrucht van de 
Geest, die groeit naarmate we meer met die Geest vervuld zijn. 
Voelt u, hoe hard we dat nodig hebben, dat de Geest in ons Zijn 
vrucht laat rijpen? 
Maar Hij heeft nog meer geschenken, Hij komt ook met Zijn gaven 
in ons leven: gaven op allerlei gebied. Leiderschap, gastvrijheid, 
dienstbetoon, maar ook andere gaven: muzikale gaven, 
intellectuele gaven, sociale gaven, en ook heel bijzondere gaven: 
spreken in tongentaal, de taal van God, vreemde klanken die een 
ander niet begrijpt; profetie, dingen doorzien die een ander niet 
doorziet; gaven van het onderscheiden van geesten, helder inzicht 
in wat van God komt en wat van de boze. Ik kan het in deze preek 
alleen maar aanstippen, het is veel te veel om allemaal uit te 
stallen: al die geschenken die Christus uitdeelt, door ons de 
Heilige Geest te geven. We leven toe naar Pinksteren. Bidt u om 
de Heilige Geest? Om vervulling met die Geest? Om de 
doorwerking van de Heilige Geest in uw leven? Ik moet u wel 
waarschuwen: als u bidt om de doorwerking van de Heilige Geest 
in uw leven, dan wordt het herrie. ‘Als iemand bij een ander 
inwoont, dan geeft dat altijd herrie,’ zei ooit de Utrechtse theoloog 
prof. Van Ruler. ‘Zo is het ook als de Heilige Geest bij je inwoont: 
dat geeft herrie. Alles wat er niet thuishoort, in je leven, dat moet 
eruit. Weg ermee, hup in de container.’ Herrie. Maar het is wel 
heilzame herrie. Grote schoonmaak. De Koning is een gulle 
Gever, Hij geeft: Zijn Heilige Geest. Bent u er klaar voor?  
 

3. De Koning is een Bekende (Efeziërs 4: 9-10a) 
Dat was het tweede, en dan het derde: de koning is een Bekende! 
Wie is die Koning die naar de hemel vaart, die gekroond wordt? 
Wie wordt er bedoeld in Psalm 68? Dat is de vraag, die Paulus 
stelt in vers 9. ‘Wat betekent dat: Hij is opgevaren, anders dan dat 
Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?’ Wie is 
er bedoeld met de Koning die opvaart? Natuurlijk degene die eerst 
naar beneden is gekomen. Anders kan Hij toch niet opvaren? 
Oftewel, de conclusie die Paulus trekt is: ‘De Koning, waarover 
het gaat in Psalm 68, dat is een Bekende! Die hoogheilige 
majesteit, die opvaart naar de hemel, temidden van Gods wagens, 
tweemaal tienduizend, duizenden bij duizenden, onzichtbaar voor 
het oog, maar ze zijn er wel: de engelenlegers, ontelbaar veel 
engelen, die Koning, die opvaart, is niemand anders dan Jezus! 
Want het is Jezus die eerder is nedergedaald naar deze wereld. 
En juist omdát Hij dat gedaan heeft, juist omdát Hij Mens werd 
onder de mensen, heel gewoon, juist daarom krijgt Hij nu zo 
ongelooflijk veel eer.  
De Koning, Jezus Christus, die zo vol majesteit naar de hemel 
vaart, is Dezelfde die Zich vol liefde over een verlamde man boog, 
en hem oprichtte. De Koning, die vandaag wordt gehuldigd, is 
Dezelfde die een gevallen vrouw in bescherming nam tegen haar 
beschuldigers, en die het zei: ‘Wie zonder zonde is, werpe de 
eerste steen naar haar.’ De Koning, die wordt binnengehaald in 
een hemel met miljoenen, en nog eens miljoenen engelen, is 
Dezelfde die de voeten waste van Zijn discipelen.  
Die Koning is niet ver, maar dichtbij. Hij kent ook jou. Misschien 
ga jij je examentijd in, en zit je in de rats. Hij kent je, Hij legt Zijn 
hand op je schouder, Hij geeft je rust en moed. Misschien denkt u: 
‘Wat is God toch ver weg? Hoe kan ik Hem ooit bereiken?’ Dan 
komt Jezus u tegemoet, en Hij reikt u de hand, en zegt: ‘Je kent 
me toch? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’  
 
4. De Koning is de Volmaker (Efeziërs 4: 10b) 
De Koning is Overwinnaar. Dat was het eerste. De Koning is een 
gulle Gever. Dat was het tweede. De Koning is een Bekende. dat 
was het derde. En dan het vierde: De Koning is een Volmaker. 
Vers 10: ‘Hij die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren 
ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.’  
Hij maakt alles vol. Dat is een prachtig beeld. Wij zeggen het 
weleens tegen elkaar: ‘Ik voel me zo leeg.’ Maar Jezus maakt vol. 
En Hij vol-maakt. Wij hebben heel wat van die woorden met ‘vol’ 
in onze taal: volmaakt, voltooid, volkomen, volbracht, volledig, 
volwaardig, volstrekt, volharding, enzovoorts enzovoorts. In al die 
woorden proeven we iets van: het is áf. Het is goed, het is zoals 
het is bedoeld, totaal, compleet. Vol.  
 
Jezus is naar de hemel gevaren om alles tot volheid te brengen. 
Wat dan? Alles! Dat is Zijn uiteindelijke doel: alles tot volheid 
brengen. Hij zal terugkomen, en dan alles goedmaken, alles 
volmaken. Maar Hij bereidt dat voor vanuit de hemel, in en door 
Zijn gemeente. Want daarover gaat het hier, in Efeziërs 4: over de 
gemeente van Christus. Het gaat dus over u en mij.  
Christus is opgevaren, en vanuit de hemel, als de gekroonde 
Koning, zorgt Hij voor Zijn gemeente. Hij zendt Zijn Heilige Geest, 
Hij geeft genadegaven, Hij helpt mensen die gevallen zijn weer op 
de been, Hij geeft mensen met berouw over hun zonden 
vergeving, Hij bouwt aan Zijn gemeente. Waarom? Om via Zijn 
gemeente alle mensen te bereiken met het Evangelie, om 
iedereen erbij te betrekken, en zo Zijn komst voor te bereiden, 
zodat zoveel mogelijk mensen er klaar voor zijn: voor een 
toekomst waarin God zal zijn: alles, en in allen.  
 
De Koning is Overwinnaar. Vandaag, op de Hemelvaartsdag 
huldigen wij Hem als Triomfator. En zelf geeft Hij met gulle hand, 
Hij, de Koning die wij kennen, Jezus, die Mens was zoals wij. Hij 
zal alles tot volheid brengen. Alles. Tussen Hemelvaart en 
Pinksteren mogen we bidden, vurig bidden: ‘Maak ook ons vol, 
Here, vol van U, vol van Uw Geest, en laat die Geest maar 
doorstromen, via ons de wereld in. Maak alles vol, Here Jezus, vol 
van U, vol van uw Geest. Zodat we U bij Uw komst mogen 
begroeten met een grote gemeente, die vol is van U, helemaal vól 
van U!’ Amen. 

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


