
Spreekbeurt van de dominee in de Schoolkerkdienst van de Ontmoetingskerk en Het Baken, 
Capelle-Schollevaar, 9 oktober 2011, 15.30 uur 

 
Thema: ‘Kom aan boord!’, we lezen Markus 4: 35-41 

  
Opeens is er zo’n zware storm! 
‘Heb je dat gezien?’ zegt één van de vrienden van Jezus, 
tegen een andere vriend. 
‘Kijk daar! De zon, die gaat al zakken. Het wordt avond! 
Zou Jezus nog niet stoppen met vertellen?’ 
Ze kijken naar Jezus. Jezus zit in een boot, een 
vissersboot. Die boot, die ligt vlakbij het land, en vanuit die 
boot is Jezus aan het vertellen. En alle mensen op het land 
staan te luisteren. 
Ze vinden het zó mooi, wat Jezus zegt! Ze kunnen er geen 
genoeg van krijgen! 
Maar nu stopt Jezus. De mensen gaan naar huis. En Jezus 
zegt tegen Zijn vrienden, de discipelen: ‘Zullen we 
overvaren, naar de andere kant van het meer?’ Dat doen 
ze. En Jezus Zelf? Jezus is zó moe! Hij heeft de hele dag 
verteld! Hij gaat even liggen, achter in de boot, en Hij valt 
zomaar in slaap.  
De discipelen varen. Dat zijn ze wel gewend. Een aantal 
van die vrienden waren altijd visser geweest, hier op het 
meer. Ze kennen dat meer op hun duimpje.  
Maar wat gebeurt er? ‘Jongens’, zegt er één, ‘Het gaat wel 
erg hard waaien!’ En even later is het gewoon een storm! 
Echt een heel zware storm! De golven zijn wel méters 
hoog. Het schip gaat omhoog, en het valt weer terug in de 
diepte. De golven slaan naar binnen. De discipelen 
schreeuwen 
tegen elkaar: 
‘Het gaat niet 
goed! Straks 
gaat die boot 
zinken!’  
De vrienden 
van Jezus zijn 
doodsbang! 
Hoe moet dit 
nou! Straks 
zullen ze 
allemaal nog in 
dat meer 
terechtkomen, 
misschien 
zullen ze allemaal wel verdrinken!  
Het is eigenlijk zó gek! Daarnet was het nog gewoon rustig. 
En nu is er zo’n vreselijke storm! Dit is écht gevaarlijk! Ze 
zijn echt héél bang. 
 
Ook wij kunnen opeens in angst zitten... 
Weet je, soms gaat het in ons leven ook zo. Op het ene 
moment is er nog niks aan de hand, en op het volgende 
moment, dan lijkt het wel of het gaat stormen in je leven! En 
misschien ben jij ook weleens héél erg bang. Bijvoorbeeld 
omdat er iemand heel ziek wordt, iemand van wie jij heel 
veel houdt. Of omdat je zelf ziek wordt. Je kunt ook bang 
zijn, als er opeens een grote hond naar je toe komt rennen. 
Of je kunt bang zijn, als er mensen ruzie hebben, en ze 
gaan schelden, of slaan. Dan zou je het liefste maar in een 
héél klein hoekje kruipen. Soms lijkt het wel of er ook zo’n 
storm over je leven heenkomt.  
Dat kan iets zijn, wat op een soort storm lijkt, maar het kan 
ook een echte storm zijn. Dat buiten de takken van de 
bomen waaien. Of er is onweer, met van die donderslagen 
waar het huis helemaal van staat te schudden.  
 

Soms ben je bang. Je kunt als kind bang zijn. Maar als je 
een groot mens bent, kun je ook bang zijn. Hoe moet dit 
nou?! En hoe moet het verder?! Je wéét het gewoon niet 
meer... 
 
Eén van de discipelen, die roept opeens, boven het lawaai 
van de storm uit: ‘Waar is Jezus eigenlijk?!’ En dan gaan ze 
kijken, en wat zien ze? Jezus ligt achter in het schip... te 
slapen! Alsof er niks aan de hand is! Daar ligt Hij, gewoon 
heel rustig! Nou zeg... Ze maken Hem wakker en roepen: 
‘Meester, kan het U niks schelen dat we vergaan! We gaan 
zinken, merkt U dat dan niet?!’  
 
Jezus is dichterbij dan je denkt 
En dan gebeurt het! Wat doet Jezus? Hij staat op, Hij kijkt 
naar de zee en naar die golven, en Hij zegt tegen de wind 
en de zee: ‘Zwijg! Wees stil!’ En de golven zakken... en de 
wind gaat liggen, en het meer wordt helemaal rustig...  
Hoe is het mógelijk....?! 
Jezus kijkt ze aan, Zijn vrienden, één voor één, en Hij zegt: 
‘Waarom hebben jullie nou zo weinig moed? Geloven jullie 
nog steeds niet? Vertrouw je Mij niet? Als Ik bij je ben, dan 
komt het toch goed? Weten jullie dat niet meer? Zijn jullie 
dat vergeten?’  
 

De vrienden van Jezus, die weten niet wat ze 
zeggen moeten. Ze kijken Jezus met grote 
ogen aan. Hoe is het mogelijk! Hij zegt gewoon 
tegen de wind en de golven: ‘Zwijg!’ en het 
wórdt stil. Wie is Hij toch, Jezus? Hoe kán Hij 
dit?!?  
 
En weet je, nu is dit niet alleen een verhaal 
van tóén, heel ver weg. Het is óók een verhaal 
voor jou en mij. Nee, wij kunnen de Here 
Jezus niet zien. Maar net als die vrienden van 
Jezus mogen wij dat leren: Hij is véél dichterbij 
dan wij denken! Wij zien Hem niet, maar Hij is 
er wel! En je mag het vragen aan Hem: ‘Heer, 
help mij! Alstublieft!’ En dan doet Hij het! Je 
denkt toch niet dat Hij je in de steek laat?!  

Als er over jouw leven een storm heengaat, dan mag je het 
gewoon vragen! Je mag bidden: ‘Here Jezus, help mij! En 
dan doet Hij dat ook!’  
 
Er was een meisje van vier jaar, die ‘s avonds door haar 
moeder naar bed werd gebracht. Maar zij was een beetje 
bang in het donker. En toen keek ze nar buiten, en wat zag 
ze daar? De maan! ‘Mama,’ vroeg ze, ‘is dat het licht van 
God?’  
‘Ja’, zei mama, ‘God heeft het licht gemaakt, ook het licht 
dat van de maan komt’.  
Toen vroeg het meisje: ‘Als God gaat slapen, doet Hij dan 
het licht uit?’  
‘Nee’, zei haar moeder. ‘God gaat nooit slapen.’ 
Toen keek het meisje heel blij: ‘Als God altijd wakker blijft, 
dan kan ik rustig gaan slapen, hè mama?’  
 
En zo is het! God waakt altijd over jou. Je mag op Hem 
vertrouwen. En je mag bidden: ‘Here God, wilt U bij mij 
zijn.’ En als je dat nou doet, je hele leven, dan zul je het 
merken: juist als je het héél moeilijk hebt, net als die 
vrienden van Jezus is de storm, juist dan wil God je helpen! 



Hij geeft je rust in je hart, vertrouwen dat het goedkomt, 
hoe dan ook. 
 
En als het dan toch niet goed gaat...? 
En nu zit jij hier, vanmiddag, of u zit hier, en je denkt: ‘Ja, 
maar is dat niet een beetje te makkelijk? Soms gaat het 
toch echt niet goed? Dat er iets vreselijks gebeurt? En 
natuurlijk denk je dan vanmiddag ook aan Jessica. Zij is 
toch overleden? Was God haar dan vergeten? 
 
Weet je, God vergeet niemand. Ook Jessica niet. Ik ga je 
nog één verhaal vertellen. Daar heb ik een paar foto’s bij.  
Weet je wat dit voor vogel is? Een adelaar! Of een arend, 
dat mag je ook zeggen. 
Als adelaars een nest maken, dan zit dat vaak heel hoog in 
een boom, of op een bergtop. Kijk, hier heb ik een foto van 
zo’n nest. Zo’n adelaar legt eieren, en daar komen dan 
kleine adelaartjes uit. Kijk maar.  
Alleen: die kleine adelaartjes moeten leren vliegen. Maar 
dat nest zit zo hoog in ene boom! Dat is toch eng, om dan 
te leren vliegen?  
Nou, ze wachten ook wel een hele tijd, eerst zitten ze twee 
maanden lang in het nest, en na die twee maanden zijn het 
al behoorlijk grote vogels. Maar dan moeten ze toch echt 
gaan leren vliegen.  
En als zo’n kleine adelaar dat doet, voor het eerst vliegen, 
dan is hij zó bang! Echt waar! Maar wat doet dan de 
moedervogel? Weet je, de moederadelaar, die gaat 
erboven vliegen, boven dat jonge adelaartje, en als het 
jonge adelaartje niet meer kan, het gaat vallen, wat doet 
dan de moederadelaar? Die schiet er snel onder, en die 
vangt ‘m op! De kleine adelaar valt op haar vleugels.  
Vind je dat niet mooi?  
Soms ben je, net als die kleine adelaar, bang. ‘O, ik ga 
vallen!’ En inderdaad: soms gáát het ook echt niet goed. Er 
gebeuren erge dingen. Ook jonge mensen kunnen 
overlijden. Maar jij mag vertrouwen op de Here Jezus. 
Want Hij is net zo’n moederadelaar. Als het in jouw leven 
niet goed gaat, dan schiet Hij onder jou. Hij vangt je op. En 
Hij neemt je mee. Hij zegt: ‘Geloof maar in Mij, vertrouw op 
Mij, Ik geef jou eeuwig leven. Wat er ook gebeurt in je 
leven, zelfs al gebeurt het meest erge: Ik vang je op. Je 
hoeft niet bang te zijn.’  
 
Vertrouw op Jezus! Kom aan boord! 
Wat is er eigenlijk mooier dan dicht in de buurt zijn van 
Jezus? Je mag dicht bij Hem komen, net als die vrienden in 
dat schip. Kom jij ook maar aan boord! En u ook! Deze 
dienst is niet alleen voor kinderen, maar ook voor u! Kom 
aan boord bij Jezus, ook voor jou, ook voor u is er een 
plekje! Hij hoort het als je bidt. En Hij zegt: ‘Wees niet bang! 
Ik ben bij je!’ Amen.   
 
René van Loon, dominee in de Ontmoetingskerk 
 
Als u of jij me wilt bellen of mailen over deze kerkdienst, of 
als u of jij meer wilt weten over de Ontmoetingskerk, dan 
kan dat! 
Mijn telefoonnummer is 010-4426280. Mijn emailadres is 
c.m.van.loon@freeler.nl 
 
De website van de kerk is www.ontmoetingskerkonline.nl, kijk dan op Hervormde Gemeente. 
Via deze website kun je ook altijd naar de kerkdiensten luisteren, op het moment dat ze aan de gang zijn en ook nog 
daarna (je kunt dan doorklikken naar www.kerkdienstgemist.nl).  
Graag tot ziens in de kerk! 
 


