
Overdenking in de Adventszangdienst, Capelle-Schollevaar, 9 december 2012, 16.00 uur (2e Adventszzondag) 
Thema: ‘Kom tot ons, de wereld wacht!’ naar aanleiding van Psalm 98 en Openbaring 22: 6-21 (kern: vers 20) 
 
1. Elke dag naar de Olijfberg... 
Mark Kagan was in de periode na de Tweede Wereldoorlog 
één van christelijke leiders in Engeland die oog had voor de 
bijzondere betekenis van het volk Israël. Tijdens een 
bijeenkomst vertelde hij een keer over een bezoek aan 
Jeruzalem. Hij was daar samen met andere christenen, en 
ergens in de Oude Stad hadden ze net een bijzondere 
dienst gehad, waarin ze stil hadden gestaan bij het lijden en 
sterven van de Here Jezus. Na die dienst was Mark Kagan, 
samen met een vriend, naar de Olijfberg gelopen. En daar, 
onderweg, ontmoetten ze een orthodoxe Jood, die ook op 
weg was naar de Olijfberg. Die Joodse man, die zei dit: ‘Wij 
als orthodoxe Joden, wij kunnen geen andere conclusie 
trekken, als we zien wat er gebeurt in de wereld, dan dat de 
Messias nu wel héél snel zal komen. Op die dag zullen Zijn 
voeten staan op de Olijfberg, dat zegt de profeet Zacharia. 
Daarom loop ik elke dag naar de Olijfberg, om Hem daar, 
als Hij komt, welkom te heten!’  

 
Met de orthodoxe Joden delen wij het Oude Testament. 
Maar een orthodoxe Jood gelooft niet in Jezus als Messias, 
als Zoon van God. ‘Nee’, zegt zo’n orthodoxe Jood, ‘Jézus 
was niet de Messias, de Messias, die moet nog komen!’  
Als christenen geloven we óók dat de Messias zal komen. 
Maar wij geloven dat de Messias die kómt, al eerder een 
keer ís gekomen. Wij geloven dat de Messias die komt, dat 
we die al kennen! Hij was hier al, hier op aarde! Jezus 
Christus, de Zoon van God!  
En als nu een orthodoxe Jood, die zijn Messias nog niet 
kent, zó vol verwachting naar Hem uitkijkt, hoe kunnen wij, 
die de Messias al wél kennen, dan vaak zo lauw zijn?  
 
2. Verlangen naar de komst van Jezus? 
‘Kom tot ons, de wereld wacht!’ Dat is een uitroep vól 
passie! Vol verlangen! Maar als we nu heel eerlijk zijn: wie 
deelt dat verlangen? 
Misschien zit u hier en zegt u: ‘Ik verlang elke dag naar de 
komst van Christus! Elke dag!’ Misschien zou u wel, net als 
die orthodoxe Jood, elke dag naar de Olijfberg willen lopen!  
Maar het ook zijn dat u hier zit, of meeluistert, en dat u 
denkt: ‘Nou, ik weet het niet... Ik vind het meer een angstig 
idee. Als Jezus terugkomt... wat gebeurt er dan?’ Of 
misschien denkt u er eigenlijk nooit over na! 
 

‘Kom tot ons, de wereld wacht.’ Daarnet hebben we 
gelezen uit Openbaring, het laatste stuk van hoofdstuk 22, 
dat magnifieke slotaccoord van de Bijbel. Johannes, de 
oude apostel, hij heeft allerlei visioenen gekregen op dat 
eiland Padmos, waar hij naartoe verbannen is. Hij heeft het 
gezien en gehoord, wat God te zeggen heeft in een tijd van 
vervolging. Want als Johannes deze visioenen krijgt, 
worden de christenen in het Romeinse rijk wreed 
onderdrukt. Ze worden gevangen gezet en keizer 
Domitianus laat ze voor de leeuwen gooien.  
Terwijl die nachtmerrie zich voortzet, ziet Johannes in 
allerlei beelden de strijd voor zich, de strijd van God en het 
Lam aan de ene kant, het Lam, dat is Jezus. En aan de 
andere kant: de wereld van de draak en het beest, de satan 
in zijn wrede vernielzucht, het onverdunde kwaad.  
Maar de strijd wordt beslist: het Lam is overwinnaar. Hij 
wint, niet doordat Hij met het zwaard Zijn strijd gestreden 
heeft, nee, Hij overwint doordat Hij Zichzelf heeft 

opgeofferd aan het kruis, en doordat Hij 
opstaat in een nieuw leven. Als dan al het 
boze verslagen is, dan daalt het nieuwe 
Jeruzalem neer op aarde.  
En dan, als Johannes alles gezien heeft en 
gehoord, en het allemaal heeft opgeschreven, 
dan neemt Jezus Zelf het woord. En Jezus 
zegt: ‘Ik kom spoedig! Wie onheil aanricht zal 
nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is 
zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal 
nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog 
heiliger worden.’  
Alle dingen lopen nu naar een climax. Het 
gaat van kwaad tot erger, en van goed tot nog 
beter.  
Misschien denkt u weleens: ‘Ik zie zoveel 
ontwikkelingen om me heen, die de verkeerde 
kant uitgaan.’ Mensen zeggen dat vaak tegen 
mij: ‘Ik vind het beangstigend, je kunt niet 
meer rustig over straat. Respect verdwijnt, en 

het wordt steeds killer.’ Deze week zijn we allemaal 
opgeschrikt door die vreselijke gebeurtenissen op dat 
voetbalveld in Almere. Gaat het niet van kwaad tot erger? 
Natuurlijk moet je daar altijd een beetje mee oppassen, 
want iedere generatie mensen heeft het idee dat er dingen 
achteruit gaan. Maar toch: is het niet zo dat het kwaad 
steeds brutaler wordt? Dat het contrast tussen goed en 
kwaad gaat toenemen? 
Je kunt dan de neiging hebben om te denken: ‘Het is 
avond. De dag loopt ten einde. Het wordt donker.’  
Maar hier, in Openbaring 22, is de boodschap veel 
radicaler! Het wórdt niet donker, nee, het is al donker! Het 
is geen avond, nee, het is nacht. En naarmate de nacht 
vordert, gaat de satan steeds wilder om zich heen slaan. 
Denkt u maar aan de Tweede Wereldoorlog. Toen de 
Duitsers gingen beseffen dat ze de oorlog zouden 
verliezen, werden ze alleen maar nóg brutaler en wreder. 
‘Satan gaat rond als een briesende leeuw’ (1 Petrus 5: 8), 
‘want hij weet, dat hij weinig tijd heeft (Openbaring 12: 12).’  
Het is geen avond, maar het is nacht. Máár: het loopt tegen 
de dag! Hoe weten we dat? Dat weten we door die 
morgenster! ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie 
deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben 
de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 
morgenster.’  



In de nacht straalt de morgenster. Nog éven, nog heel 
even, dan breekt de nieuwe dag aan! ‘Ja,’ zegt de Here 
Jezus dan in vers 20: ‘Ik kom spoedig!’ 
 
Wat doet dat met u, dat Jezus spoedig komt? Wat doet dat 
met jou? Als je nu zou weten dat Jezus vannacht terug zou 
komen, zou dat je bang maken, of juist blij? Er zijn mensen, 
die geloven dat volgende week zaterdag, 21 december, 
deze wereld vergaat. Dat komt omdat dit zou worden 
aangegeven door de kalender van de Maya’s, van de 
Indianen in Guatemala. Naar schatting 90.000 mensen 
reizen volgende week naar Guatemala-Stad om voorbereid 
te zijn op de komende gebeurtenissen. Zelfs de paus is hier 
al een keer op ingegaan. Wat stond er in de kranten? 
Zoiets als: ‘Paus stelt iedereen gerust: hecht geen waarde 
aan de voorspellingen van doemdenkers.’  
 
Natuurlijk heeft de paus gelijk: niet de Mayakalender 
bepaalt wanneer aan deze wereld een einde komt. Dat 
bepaalt alleen God de Vader! En Jezus zegt, in Mattheüs 
24: 36, dat niemand weet wanneer Hij zal terugkomen. 
Zelfs Hij Zelf weet dat niet, alléén de Vader weet het. Maar 
ik denk dat de media niet begrepen hebben wat de paus 
bedoelde. De paus bedoelde niet te zeggen dat er géén 
einde komt aan deze wereld, maar dat we alleen niet wéten 
wanneer dat einde komt.  
Want stel dat het nu eens wél de 21

e
 is? Jaagt dat u nou 

schrik aan? Of kijkt u er naar uit? 
 
3. Hoe kun je feest vieren als de hemelse Rechter er 
aan komt?!  
We hebben gelezen die indrukwekkende Psalm 98, over de 
HERE die naar 
deze aarde zal 
komen om recht 
te spreken. En als 
de hemelse 
Rechter naar 
deze wereld 
komt, wie zou 
dan 
standhouden? De 
volmaakte 
Rechter, die komt 
in heiligheid en 
majesteit? Zou je 
niet sidderen?  
En toch, tóch is 
Psalm 98 geen 
angstlied, maar 
een feestlied! 
Vers 6: ‘Blaas op 
de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw 
Koning, verschijnt. Laat bruisen de zee en alles wat daar 
leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de 
rivieren in de handen klappen en samen met de bergen 
jubelen voor de HEER, want Hij is in aantocht als Rechter 
van de aarde.’  
Hoe kan de aarde nu juichen, als de hemelse Rechter in 
aantocht is?! Hoe kun je nu zingen: ‘Kom tot ons, de wereld 
wacht?’  

4. Dat kan omdat de Rechter die komt dezelfde is als de 
Redder die al eerder kwam: Jezus! 
Weet u hoe dat kan? Dat kan alleen, omdat wij die 
komende Koning al kennen! Wie is er aan het woord, in 
Openbaring 22? Het is Jezus! Hem, die wij kennen als het 
Kind uit de kribbe, geboren in armoede, als Kind al met de 
dood bedreigd door koning Herodes. Jezus, die wij kennen 
als het Lam, dat onze zonden op Zijn schouders droeg. 
Jezus, die Zich liet slaan en bespotten, Jezus die voor ons 
de spijkers door Zijn polsen liet slaan. Jezus, die het uitriep 
aan het kruis, voor ons: ‘Het is volbracht!’  
 
Jezus, Híj is het, die het zegt in Openbaring 22: ‘Ja, Ik kom 
spoedig!’ Hij die komt als Rechter, is al een keer gekomen 
als Redder! U kent Hem toch?! Of kent u Hem nog niet 
persoonlijk? Heeft u uw leven nog niet aan Hem 
toevertrouwd? Heeft u nog niet gevraagd om vergeving van 
al uw zonden en om vervulling met de Heilige Geest? En jij, 
hoe is dat bij jou? Vandaag nodigt Jezus u uit, vandaag 
staat Jezus klaar voor jou! En als je je hele leven aan Hem 
uitlevert, als je bidt om vergeving en vernieuwing, dan 
maakt Hij je hele leven schoon! En dan hóéf je niet bang te 
zijn als Hij komt! Dan kún je ook niet meer bang zijn! Want 
dan wil je niets liever dan Hem welkom heten!  
 
Die orthodoxe Jood in Jeruzalem, die keek uit naar de 
Messias. Hij kende van die Messias alleen de profielschets 
uit het Oude Testament. Dat is die profielschets Jezus zou 
passen, dat had hij nog niet ontdekt. Maar die profielschets 
alleen as voor hem al voldoende, om hem elke dag naar 
Olijfberg te brengen.  
U en ik, jij en ik, wij mogen weten wie de Messias is: Jezus 

van Nazareth, de Koning der 
Joden, de Redder van de wereld. 
Wij verwachten niet de grote 
onbekende, een geheimzinnige 
Mister X, nee, wij verwachten 
onze Redder, onze Heiland, wij 
verwachten onze Bruidegom, 
onze Beminde. Verlangt u mee 
naar Zijn komst?  
 
5. ‘Misschien vannacht, Heer?’ 
‘Misschien vandaag, Heer?’  
Er gaat een verhaal over de 
Schotse predikant dr. Horatius 
Bonar. Misschien kent u zijn 
naam, hij is de dichter van 
Gezang 255: ‘Ere zij aan God de 
Vader’. Het verhaal, dat is dit. 
Elke avond als Horatius Bonar 
naar bed ging, dan keek hij nog 

even uit het raam, voordat hij de gordijnen dichttrok. En 
elke avond zei hij dan: ‘Misschien vannacht, Heer?’  
En elke morgen, als hij weer opstond en het gordijn 
opentrok, dan waren dit zijn eerste woorden van die dag: 
‘Misschien vandaag, Heer?’     
 
‘Kom tot ons, de wereld wacht.’ Ja, kom, Here Jezus! 
Maranatha! 
Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  
 


