
Preek in de jongerenpraisedienst, Capelle-Schollevaar, 13 februari 2011, 16.00 uur 
Thema: ‘The King is a Servant, the Servant is King!’ naar aanleiding van Markus 10: 35-45 (kern: vers 43-45) 
 
1. Waar droom jij van? 
Waar droom jij van? Als jij nou denkt aan iets wat je wilt 
bereiken, wat komt er dan bij jou boven? ‘Oh... dat lijkt me 
geweldig, als ik...’  
‘... als ik beroemd was! En uitgenodigd werd in één of 
ander TV-programma.’ Of: ‘... als ik rijk was, en ik kon alles 
doen wat ik wilde: reizen, en mijn rijlessen betalen, en een 
prachtige auto kopen.’ Of: ‘Het lijkt mij geweldig als ik 
machtig was, en iedereen zou luisteren 
naar wat ik wilde.’ Of: ‘Ik zou willen dat 
ik knap was, zó knap, dat iedereen op 
straat om zou kijken, naar mij!’  
 
Waar droom jij van? Wees maar even 
héél eerlijk voor jezelf! Jakobus en 
Johannes zijn ook eerlijk, en ze maken 
geen geheim van hun droom. ‘Here 
Jezus, als U heerst in Uw glorie, mogen 
wij dan naast U zitten? De één rechts 
van U, en de ander links van U?’ Dat is 
hun droom: naast Jezus zitten. Ja, dat 
vragen ze zomaar, waar alle andere 
discipelen van Jezus bij zijn. Mattheüs 
vertelt, dat hun moeder ook nog een 
goed woordje voor ze doet. Je denkt bij 
jezelf: ‘Wat dom! Dat vraag je toch niet waar al die anderen 
bij zijn? Dat is toch niet leuk voor die anderen?’ En 
inderdaad: al die andere tien discipelen worden kwaad: 
‘Wat denken jullie wel?! Dat je beter bent dan wij?’ En als je 
daar even over nadenkt, dan proef je in die reactie, dat zij 
dat zelf óók wel willen! De ereplaats, naast Jezus! ‘Waarom 
zouden jullie daar wèl mogen zitten, en ik niet?!’ Eigenlijk 
willen ze alle twaalf hetzelfde!  
En zou dat eigenlijk niet in ons allemaal zitten? Dat je net 
iets meer wilt dan die ander? Iets meer aandacht? Iets 
meer belangstelling? Iets meer macht, of geld, of 
aantrekkelijkheid, of wat dan ook? Waar droom jij van? En 
u? Waar droomt u van?  
 
2. Wil jij dicht bij Jezus leven? 
Die andere leerlingen worden boos. En Jezus? Je zou 
zeggen: natuurlijk wordt Hij ook boos. Wat is dat nou voor 
een arrogante vraag?! Maar Jezus... Jezus wordt helemaal 
niet boos! Misschien proefde Jezus wel méér in die vraag, 
dan alleen maar eerzucht, en ambitie om aan de top te 
komen. Zit er eigenlijk ook niet iets heel moois in, dat twee 
jonge mensen zeggen: ‘Here Jezus, wij willen graag zo 
dicht mogelijk bij U zijn! Wij willen aan de top staan van 
iedereen die U volgt!’ Daar proef je ook enthousiasme in, 
en liefde voor Jezus! Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ik hoop 
eigenlijk dat jij dat ook hebt, die passie! ‘Here Jezus, ik wil 
zo dicht mogelijk bij U zijn! Ik wil niet wijken van Uw zijde!’  
 
3. Wat betekent dat eigenlijk: dicht bij Jezus leven?  
Het is opvallend: Jezus geeft deze twee broers geen 
standje. Hij doet iets anders. Hij zegt: ‘Jullie begrijpen niet 
waar je het over hebt. Weet je wel wat dat betekent, dicht 
bij Mij zijn? Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet 
drinken? Kunnen jullie de doop ondergaan, die Ik moet 
ondergaan?’ Jezus weet dat Hij zal gaan lijden en zal gaan 
sterven, en Hij weet ook dat niemand, niemand ooit dat 
lijden zal kunnen meemaken op de manier waarop Hij het 
meemaakt. Kijk, andere mensen kunnen ook gekruisigd 
worden. Maar Jezus was op een unieke manier verbonden 
met Zijn Vader, één God, en toch kwam er aan het kruis in 

God Zelf een breuk. Jezus werd verlaten door Zijn Vader. 
Hij riep het uit: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?’ Hoe onvoorstelbaar diep dat gegaan is, dat 
kunnen wij nooit bevatten. Niemand kan op diezelfde 
manier die beker drinken, die Jezus heeft gedronken. De 
beker van het lijden, of, met een ander voorbeeld: de doop, 
waarmee Hij werd gedoopt. Hij werd als het ware 
ondergedompeld in het lijden. 

Maar wat zeggen die twee broers: 
‘Diezelfde beker drinken? Ja, Here 
Jezus, dat kunnen wij!’  
En dan zegt Jezus: ‘Ja, jullie zúllen 
hem ook drinken. In Mijn lijden 
zúllen jullie delen.’ Dat kan nooit op 
dezelfde manier. Maar in het lijden 
van Jezus worden deze twee broers 
meegenomen. Jakobus zal later 
worden onthoofd, door koning 
Herodes. En Johannes zal als oude 
man worden verbannen naar het 
eiland Padmos, een vreselijk oord, 
waar gevangenen moest zwoegen 
in de steengroeven.  
‘Jullie zullen uit de beker drinken 
waaruit Ik moet drinken,’ zegt 

Jezus, ‘maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik 
niet bepalen, die plaatsen horen toe aan hen voor wie ze 
zijn bestemd.’  
 
En voor wie zijn die plaatsen dan bestemd? Dat zegt Jezus 
meteen daarna. Vers 42: ‘Jullie weten dat de volken 
onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun 
leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet 
gaan. Wie van júllie de belangrijkste wil zijn’, - wie wil zitten 
op de eerste plaatsen – ‘die zal de anderen moeten dienen’ 
– Wie een King wil zijn, zal een Servant moeten worden - , 
‘en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar 
moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven als losgeld voor velen.’ Als je een Koning wilt 
worden, moet je een Dienaar zijn, waarom? Omdat dé 
Koning een Dienaar werd! ‘Thé King is a Servant’, en 
daarom geldt: ‘the Servant’, díé ‘is King’!  
Ik zei net: ‘Ik hoop dat jij ook die passie hebt om dichtbij 
Jezus te leven.’ Ik hoop dat jij véél wilt betekenen in het 
Koninkrijk van God! Dat is een goede ambitie. Een heilige 
ambitie! Maar vandaag zegt Jezus: ‘Let wel op! Hoe kun jij 
veel betekenen voor God? Hoe kun jij veel betekenen voor 
mensen? Door te dienen!’ Hoe dieper jij gaat, hoe hoger 
God jou stelt! 
 
4. Dienen... hoe doe je dat? 
Wat betekent dat? Dat betekent in ieder geval dat je niet 
zégt dat je dient, dat je er niet mee te koop loopt, terwijl je 
ondertussen toch je eigen voordeel zoekt. Dat deed 
Moebarak. Die zei: ‘Ik, Hosni Moebarak, dien het 
Egyptische volk.’ Maar ondertussen graaide hij mijoenen uit 
de staatskas. Dienen, dat doe je altijd zo onopvallend 
mogelijk. In stilte.  
Ik las een verhaal over Dwight L. Moody, één van de 
grootste evangelisten in de geschiedenis van het 
christendom. Hij leefde in de 19e eeuw in Amerika. Moody 
organiseerde ook bijbelconferenties, en op een keer kwam 
daar een hele groep Europese evangelisten, die graag van 
hem wilden leren hoe hij het deed. Hoe kon het toch, dat 



zóveel mensen tot geloof kwamen als Moody ging 
spreken? De gasten bleven tijdens die conferentie ook 
slapen, in het gebouw waar die bijeenkomst plaatsvond. In 
die tijd was het gewoonte in Europa om je schoenen op de 
gang te laten staan. Er kwam dan een bediende, en die 
ging ze poetsen. Maar ja, in Amerika bestond die gewoonte 
niet. Bij die conferentie waren helemaal geen bedienden.  
Moody zag al die schoenen, en hij riep en paar studenten 
van de bijbelschool. ‘Kunnen jullie misschien die schoenen 
poetsen?’ Maar de één zei: ‘Nee... ik moet nog mijn 
bijbelstudie uitwerken’, en de ander zei: ‘Ik wilde juist tijd 
nemen om te bidden.’ Ze hadden allemaal prachtige 
argumenten. 
Wat deed Moody? Hij nam al die schoenen mee, keek goed 
welke schoenen hoorden bij welk kamernummer, en ging 
naar zijn eigen kamer. En daar zat de hoofdspreker van de 
conferentie, wereldberoemd evangelist, in zijn eentje, 
midden in de nacht, schoenen te poetsen... 
Nooit zou iemand dat geweten hebben, als er niet een 
vriend van hem was geweest, die onverwacht de kamer 
was binnengelopen.  
Die evangelisten uit Europa, die wilden het leren. Hoe moet 
dat nou, het Evangelie brengen, zó dat mensen tot 
bekering komen? Eigenlijk was dit het antwoord: je moet 
leren om te dienen. Een dienaar worden, de laagste plek 
innemen.  

 
Je staat op het veld en je krijgt de bal. Of het nou bij 
voetbal is, of bij korfbal of bij basketbal... Je denkt: ‘Ik kán 
scoren, maar als ik ‘m doorspeel naar m’n teamgenoot, dan 
heeft die nóg meer kans om een doelpunt te maken!’ Dan 
kun je twee dingen doen: het tóch zelf proberen, zelf in het 
middelpunt willen staan, of ‘m afspelen. Dat is dienen. Het 
gaat niet om jou, het gaat om het grotere geheel.  
 
Zó is dat ook in het Koninkrijk van God. Dienen, dat wil 
zeggen: niet kiezen voor wat léúk is, maar voor wat góéd is. 
Je hebt een leuke vriendengroep, maar je weet dat er ook 
iemand is die er buiten staat. Leuk is, dat je gezellig met je 
vrienden onderling blijft. Maar goed is, dat je dient: dat je 
die ander erbij betrekt. En misschien wordt het juist dan 
nog leuker ook!  

5. Dienen betekent: bereid zijn om offers te brengen. 
Dat doet zeer! 
Dienen, weet je wat dat is? Dat je bereid bent om offers te 
brengen. Wat zegt Jezus? ‘De Mensenzoon is gekomen om 
te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 
Jezus liet Zich aan het kruis slaan, voor jou, voor u! Mag 
het jou wat kosten om Hem te volgen? Bijvoorbeeld: 
iemand vraagt jou om hulp. ‘Kun je em helpen?’ Maar je 
zou net naar de film gaan, met een stel vrienden. ‘Kan ik je 
later niet helpen?’ Nee, eigenlijk niet. Niet mee met je 
vrienden naar de film, au, dat doet zeer. Een offer brengen, 
dat doet zeer. Anders is het geen offer. Je kunt geven van 
je overvloed, van je tijd of van je bezit, en het doet je toch 
geen pijn, want jij... je had toch niks anders te doen, of je 
hebt toch genoeg. Je dient pas echt, je brengt pas echt een 
offer voor een ander, als het zeer doet.  
 
Dienen. Een paar jaar geleden kwam er een jonge knul in 
Rotterdam-Zuid wonen. Hij mailde: ‘Ik wil graag bij jullie lid 
worden, want bij jullie zijn veel jongeren.’ Ik mailde terug: 
‘Je bent hartelijk welkom! Maar ik weet van de predikant in 
jouw wijk, waar jij woont, dat die heel hard probeert om in 
die wijkgemeente, helemaal vergrijsd, weer nieuw leven te 
blazen. Misschien kun je daar ook eens gaan kijken.’ Dat 
heeft hij gedaan, en hij zit er nu in de kerkenraad! Hij heeft 
er helemaal zijn draai gevonden, en zegt: ‘Geweldig, we 
zijn aan het bouwen!’ Dat is dienen. Niet altijd de 
makkelijkste weg, of de leukste weg, maar wel de beste 
weg.  
 
Onopvallend. Weet je wat misschien wel de mooiste manier 
is om te dienen? Als je bidt. Bidden, daar merkt niemand 
wat van, alleen God. Je krijgt geen aanzien, of status, 
omdat jij bidt. Nee... Jij, alleen, in je slaapkamer, of 
misschien in het Schollebos, jij dient anderen door voor hen 
te bidden. 
Ik hoorde over een jongen, die psychisch nogal in de knoop 
zat. Op een dag zag hij het niet meer zitten, en hij 
probeerde een einde aan zijn leven te maken. Maar hij is 
gered, nèt, op het nippertje. Ze hadden geen kwartier later 
bij hem binnen moeten komen. En wat bleek? Juist die 
week waren er allerlei mensen geweest, in zijn familie, die 
heel intensief voor hem hadden gebeden. Voor iemand 
bidden, dat is misschien wel de mooiste vorm van 
dienstbaarheid.  
 
6. De mooiste droom die je kunt hebben...! 
Waar droom jij van? Zo begon ik daarnet. Wat wil jij 
bereiken? Wil jij dicht bij Jezus zijn? Wil jij in de voetsporen 
van Jezus veel betekenen voor mensen? Dat is de mooiste 
droom die je kunt hebben! De vreugde van Jezus 
doorgeven! De blijdschap van Hem uitdelen!  
 
Wil je dat? Dan is dit de weg: de weg omlaag. Want Jezus, 
onze Koning, Hij werd een Dienaar. En wie mèt Hem dient, 
die mag later met Hem regeren. Die krijgt de ereplaats, die 
maakt Hij koning. The King is a Servant, the Servant is 
King! 
Amen. 

 
Reageren? Bel of mail René van Loon, 010-4426280, c.m.van.loon@freeler.nl  
 


