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Thema: ‘Maak je geen zorgen’
Lezing uit de Bijbel: Mattheüs 6: 25-34

1. We maken ons allemaal weleens zorgen
‘Maak je geen zorgen!’ staat er voorop het boekje 
van deze dienst. Maar is dat niet een beetje 
makkelijk gezegd?! 
Soms héb je toch 
gewoon zorgen?!
Bijvoorbeeld als je gaat 
verhuizen. Dan denk je: 
‘Zou ik het wel naar 
mijn zin hebben, in mijn 
nieuwe huis?’ Daar kun 
je best wel eens mee 
zitten...
Of je moet ander werk gaan doen. Of naar een 
andere afdeling. ‘Zal ik het wel aankunnen, mijn 
nieuwe werk?’ Daar kun je ook best zorgen om 
hebben.
Of je hebt misschien wel een groot feest, 
binnenkort, een bruiloft of zo, en je hebt eigenlijk 
geen mooie kleren. Daar kun je dan ook je zorgen 
om hebben: ‘Zou ik nog op tijd iets nieuws kunnen 
kopen?’ 
Of je hebt al een tijdje pijn in je buik, en je denkt: 
‘Wat zou het toch zijn?’ Er is een afspraak gemaakt 
met de dokter. Maar soms lig je in je bed te woelen: 
‘Zou ik erg ziek zijn?’ 

2. Toch zegt Jezus: ‘Maak je geen zorgen!’
Zorgen. We hebben die allemaal weleens. Toch? 
Dat je je druk maakt. ‘Komt het allemaal wel goed?’ 
En nu zegt de Here Jezus, we hebben dat gelezen, 
samen: ‘Ik geef u deze raad: Maak u geen zorgen 
over eten, drinken en kleren’, en noem maar op! 
‘Maak u géén zorgen!’
Waarom zegt de Here Jezus dat? Is dat niet een 
beetje erg makkelijk?
Nee! Wat Jezus zegt is helemaal 
niet makkelijk! Als mens blijf je 
altijd aan het tobben. Maar de 
Here Jezus zegt er wat bij! Hij 
zegt: ‘Je hebt toch een Vader in de 
hemel?! Denk aan Hem! Denk aan 
God! Hij zorgt voor jou! Echt waar!’

3. Kijk naar de vogels!
En dan geeft de Here Jezus twee 
heel mooie voorbeelden. Hij zegt: 
‘Kijk eens naar de vogels! De 
vogels maken zich geen zorgen 
over wat ze moeten eten. Ze 
werken ook niet op het land. En 
toch zorgt de hemelse Vader ervoor, dat ze altijd te 
eten hebben.’ 
Nou, dat is zo! Heb jij weleens een vogel zien 
werken op het land? Een vogel die zaaide? Of die 

met een schop in de aarde stond te werken? 
Natuurlijk niet! Toch geeft God die vogels te eten! 

Ik heb een paar mooie foto’s meegenomen 
van vogels. Kijk, die gaan we hier 
ophangen. Want de Here Jezus zegt: ‘Let 
op de vogels!’ Nou, dan kunnen we er ook 
echt op letten.
Wat is dit voor een vogel? Een mus! 
Gewoon zo’n bruin, klein musje. Helemaal 
niet opvallend. Maar God vindt dat musje zó 
belangrijk, dat Hij ook voor dat kleine, 
bruine, gewone musje zorgt. Wat denk je: 

zou Hij jou dan vergeten? Natuurlijk niet! Jij bent 
voor God toch véél belangrijker dan een mus?!
En dit: wat is dit? Een zwaan! Een zwaan is een 
veel grotere vogel. Die heeft ook meer eten nodig 
dan een mus. En toch: God zorgt ervoor dat ook die 
zwaan genoeg heeft! 

En nu een moeilijke! Wie weet er wat dit is? Een 
halsbandparkiet! Weet je, eigenlijk leven deze 
parkieten in warme landen. Hier in Nederland 
leefden ze alleen binnen, in kooien, bij mensen 
thuis. Maar sommige mensen wilden van hun vogel 

af, en lieten hem buiten 
wegvliegen. En er ontsnapten 
ook weleens van die 
halsbandparkieten. En God 
heeft ook deze vogels niet 
vergeten! Want ze hebben 
elkaar opgezocht, en er zijn 
weer kleintjes gekomen, en nu 
zijn er héél veel 
halsbandparkieten, hier in 
Capelle, en in Rotterdam. God 
zorgde ook voor deze vogels. 
Die hele koude winters, vorig 
jaar en dit jaar, die hebben de 
halsbandparkieten toch 

overleefd! God heeft goed voor ze gezorgd! 

‘Kijk maar eens goed!’ zegt Jezus. ‘Let maar goed 
op, hoe God zorgt voor die vogels! Als Hij zorgt voor 
de vogels, zorgt Hij zéker voor jou!’ 



4. Kijk naar de bloemen!
Dat is het éne voorbeeld van Jezus. Hij heeft nog 
een tweede voorbeeld. Hij zegt: ‘Kijk óók maar eens 
naar de bloemen. Maken die bloemen zich druk? 
Nee! Maken ze zich zorgen? Helemaal niet! Ze 
staan er zomaar! En ze zijn zó mooi! Zelfs koning 
Salomo, die koning die zó rijk was, zó machtig, die 
had geen kleren die zó mooi waren als die bloemen. 

Vind jij bloemen ook zo mooi? Ik wel! Kijk, daar 
staan prachtige bloemen. En ik heb ook van 
bloemen een paar prachtige foto’s meegenomen.

Wat is dit voor bloem? Een narcis! In Brabant 
worden deze bloemen Paasbloemen genoemd. 
Meestal, als het Pasen is, staan de narcissen in 
bloei. Kijk, het lijkt wel of een narcis een trompet 
heeft, en het zo uittrompettert: ‘Jezus is opgestaan!’ 
De narcis is een bloem, die laat het geloof zien! ‘De 
Heer leeft!’ 
En dit, wat is dit? Een tulp! Wanneer komen de 
tulpen uit 
hun knop? 
In de 
lente! De 
lente is de 
tijd van de 
hoop: de 
zomer 
komt 
eraan! Het 
zal weer 
mooi weer 
worden! Tulpen, dat zijn bloemen van de hoop!
En wat is dit? Een roos! Waneer geef je iemand 
een roos? Als je van iemand houdt! Ja, de roos is 
de bloem van de liefde! 
Kijk maar naar die bloemen: geloof, hoop en liefde! 
Als God nou die bloemen zó mooi maakt, zou jij dan 
zorgen moeten hebben over je kleren? ‘Wat moet ik 
nou aantrekken op dat feest?’ Ach joh, het komt wel 
goed! Ook op die nieuwe afdeling. Ook in je nieuwe 
huis. En zelfs als jij naar de dokter moet. 

Weet je wat je moet doen? Bidden! Echt waar, 
bidden maakt je rustig! Als je gaat bidden, mag je 
alles leggen in de handen van God. Hij zorgt toch 
voor jou? Jij hoeft dan niet meer bang te zijn. Je 
hoeft je geen zorgen meer te maken. Wat je bent 
veilig bij God. 

5. En die tsunami dan...?
‘Ja’, denk jij nu misschien. ‘dat is wel heel mooi. 
Maar die mensen in Japan dan? Daar zijn heel veel 
mensen gestorven... Zorgde God dan niet voor 
hen? Is God hun dan vergeten?’
Weet je, als je die vraag hebt, dan moet je even 
nadenken: WIE zei dat ook alweer, maak je geen 
zorgen? Wie zei dat? Jezus! De  Here Jezus Zelf! 
Hij zei het niet zómaar. Want Hij wist Zelf wat lijden 
was, en pijn. Hij wist dat Hij later naar het kruis zou 
gaan. Dat Hij zou sterven, nog maar 33 jaar oud! 
dat wist Hij allemaal. Echt zegt Hij hier: ‘Maak je 
geen zorgen!’ Hoe komt dat? 
Dat komt hierdoor: juist omdát Jezus gekomen is, 
mag jij veilig zijn, wát er ook gebeurt! De Here 
Jezus is gestorven aan het kruis voor al onze fouten 
en zonden. Hij heeft de straf gedragen voor alles 
wat wij niet goed hebben gedaan. Geloof maar in 
Hem, vertrouw op Hem! Want Hij wil ook al jouw 
fouten vergeven! En dan wil Hij jou in dít leven 
helpen, en voor je zorgen. Maar Hij wil óók voor je 
zorgen, later, als je bent gestorven. Dan mag je bij 
Hem komen, in de hemel. Daar is alles goed. Alle 
tranen, die zal God Zelf van je gezicht wegvegen. 
Daar is geen pijn meer, en geen verdriet. Nooit 
meer zorgen!

6. Bij God ben je veilig, wàt er ook gebeurt!
Jezus zegt: ‘Dat is het belangrijkste! Dat je voor 
God leeft! Dat je God en Zijn Koninkrijk de hoogste 
plaats geeft in je leven! Want dan ben je altijd veilig! 
In dit leven, wat er ook gebeurt. Zelfs al gebeurt er 
iets vreselijks, zoals in Japan. Tóch ben je veilig, 
want God geeft jou eeuwig leven! 

Kijk maar 
naar de 
vogels. 
Kijk maar 
naar de 
bloemen. 
En denk 
aan die 
woorden 
van de 
Here 

Jezus: ‘Als je dicht bij God leeft, hoef jij je geen 
zorgen te maken.’ Echt niet! Bij Hem ben je veilig. 
Voor altijd!
Amen.
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