
Preek in de bevestigingsdienst van ambtsdragers, Capelle-Schollevaar, 15 januari 2012, 9.15 uur 
Thema: ‘In dienst van de Overwinnaar’, naar aanleiding van Lukas 10: 1-20 (kern: vers 18)  
 
1. De Heer Zelf roept! 
In dit bijbelgedeelte gaat het over een uitzending. Zeventig 
mensen worden erop uitgezonden. En dat lezen wij niet 
voor niets, want ook vanmorgen worden wij uitgezonden! 
Allemaal! Jullie in een ambt, als kerkenraadslid. Zeven 
mensen, die worden bevestigd of herbevestigd. Maar het 
blijft niet beperkt tot zeven, of tot zeventig, nee, wij allen 
hebben een roeping! 
Het is de Heer die roept. Ziet u at? In vers 1: ‘Daarna wees 
de Here nog (tweeën)zeventig aan...’ Hier staat niet: 
‘Jezus’, nee, hier staat: ‘de Heer’! ‘Here’ of ‘Heer’, dat is 
hetzelfde. ‘De Heer’, dat wil zeggen: ‘Hij die regeert!’ En er 
staat niet: ‘Hij ging zeventig mensen vragen of ze wat voor 
Hem wilden doen, vrijwilligerswerk.’ Nee, Hij wees ze aan! 
Met goddelijk gezag! En zo is dat nog altijd! De Heer is aan 
het werk! En Hij is vanmorgen hier, en Hij roept u, en jou, 
en mij, en Hij zegt: ‘Ik heb jou nodig! Ik zend je erop uit!’  
‘Ja, maar Heer, dat kan ik helemaal niet! En ik heb het te 
druk, en het is zo moeilijk, en... en... en... en...’ 
Jezus, de Heer, Hij zegt: ‘Doe het! Ga!’  
 
2. Hij roept de vertegenwoordigers van Zijn volk 
Wat is de situatie, hier in Lukas 10? Jezus is inmiddels drie 
jaar aan het werk in het openbaar. Hij gaat rond, Hij brengt 
Zijn boodschap van Gods liefde voor zondige mensen, 
mensen die bereid zijn om te 
buigen, om zonde te belijden, 
mensen die bereid zijn om 
Jezus te volgen. Nog maar 
pas hiervoor, in Lukas 9, staat 
dat Jezus op weg gaat, vanuit 
Galilea, het noorden, naar 
Jeruzalem. Dat is de weg 
naar het kruis, de weg naar 
Zijn dood. Maar het is ook de 
weg naar de opstanding! De 
weg naar de overwinning! En 
nu roept Jezus hier 70 
mensen om voor Hem uit te 
gaan, om Zijn komst aan te 
kondigen, als een soort 
herauten. Zo staat het in vers 
1: ‘Hij zond hen twee aan 
twee voor Zich uit naar alle 
steden en plaatsen, waar Hij Zelf komen zou.’ Waarom 
zeventig? Of tweeënzeventig? In sommige oude 
handschriften staat 70, in andere staat 72, dat wordt niet 
helemaal duidelijk, of het 70 of 72 moet zijn. Dat weten we 
dus niet, maar wat we wél weten is de achtergrond van dit 
getal.  
In Numeri 11 (als u het wilt, kunt u het thuis nalezen) lezen 
we over Mozes, die het volk Israël moet leiden vanuit 
Egypte, uit de slavernij, naar het beloofde land, Kanaän. En 
dan staat er, dat Mozes zijn nood klaagt bij God: ‘Here 
God, het is mij te zwaar! Ik kan die niet allemaal alleen!’ En 
wat doet God dan? Hij zegt: ‘Zoek 70 betrouwbare mensen 
uit, en dan zal Ik een deel van de Heilige Geest die op jou 
is, op hen leggen. Zij zullen je dan helpen met je taak.’ Dat 
is wat er ook gebeurt. Maar wat blijkt nu? Twee mannen, 
Eldad en Medad, die zijn daar niet bij, als die 70 mannen bij 
elkaar staan en de Heilige Geest krijgen, maar die Eldad en 
Medad blijken óók de Heilige Geest ontvangen te hebben. 
Dus daar ziet u het al: zijn het er nou 70 of 72? Hoe dan 
ook, het gaat daar om mensen die de Heilige Geest 
ontvangen om Gods volk te leiden.  

 
3. Hij zendt uit naar alle volken 
Maar waarom 70? Dát heeft weer te maken met Genesis 
10. Ja er zijn zóveel lijnen in die Bijbel! Het is één groot 
kunstwerk. In Genesis 10 wordt een lijst gegeven van alle 
volken op aarde. En hoeveel volken zijn er? U raadt het al: 
70. In de Hebreeuwse Bijbel staan 70 namen. In in de oude 
Griekse vertaling van het Oude Testament, de vertaling die 
werd gebruikt in de tijd van Jezus, hoeveel namen denkt u 
dat er daar staan in Genesis 10? U raadt het alweer: 72!  
Dus deze 70 mensen rondom Jezus vertegenwoordigen als 
het ware het volk Israël, dat van Zijn Koning gaat getuigen 
naar alle volken van de aarde! De 70 oudsten die op weg 
gaan naar de 70 volken! Dat is hier de diepere betekenis!  
Jezus geeft ze instructies mee. Hij zegt: ‘Groet niemand 
onderweg!’ U denkt: ‘Dat is ook onbeleefd...’ Maar weet u 
hoe ze in het oosten elkaar groeten? ‘Hoe is het met jou, en 
met je familie, en met met de oom van de kennis van je 
neef...?’ Je bent zó een uur verder! Jezus zegt: ‘Houd je 
doel voor ogen! Als je ergens komt en je krijgt een 
slaapplaats, en iemand zegt: “Ik heb een veel beter bed 
voor jou,” ga dan niet van het ene huis naar het andere! En 
als ze je niet willen ontvangen: schud het stof van je voeten 
en ga verder!’ U voelt aan alles: dit is urgent, er is haast bij! 
Het gaat om mensenlevens!  

 
Het Evangelie, dat is niet iets, nou ja, 
daar kun je ook nog eens wat mee 
doen, als je daar zin in hebt, een 
aardige liefhebberij, het ligt je of het ligt 
je niet... Nee, het gaat in het Evangelie 
om leven of dood! Eeuwig leven, of 
eeuwige verlorenheid! Zó scherp ligt 
het! U denkt toch niet dat Jezus voor de 
lol naar het kruis is gegaan? Omdat het 
een soort hobby was? Hier, in de kerk, 
gaat het om zaken die zaken die de 
kern raken van je bestaan! De basis 
onder je leven! Als jullie vandaag 
worden bevestigd, of herbevestigd, dan 
is dat niet niks! Het is een enorme 
verantwoordelijkheid!  
 
4. Gaan voor Hem geeft blijdschap! 

En tegelijkertijd biedt die verantwoordelijkheid een enorme 
blijdschap! Bezig zijn in de dienst van God, dat geeft je een 
blijdschap, een vreugde, die overal vanaf straalt en vanaf 
spat. Vers 17: ‘En de tweeënzeventig zijn teruggekeerd met 
blijdschap, en zeiden: Heer, ook de boze geesten 
onderwerpen zich aan ons in Uw naam!’ Ze zijn 
stomverbaasd! ‘We hadden veel meer kracht dan we zelf 
dachten! We moesten zieken genezen, maar we hebben 
zelfs demonen kunnen uitdrijven!’  
In de dienst van God gebeuren wonderen. Ook vandaag. 
Heel wat mensen hier in de kerk kunnen vertellen over 
bijzondere dingen die zijn gebeurd. Soms lijken het kleine 
dingen. Jij belt op, want iemand staat op je lijstje, en je 
denkt: ‘Nou, laat ik eens op huisbezoek gaan.’ En de 
persoon aan de andere kant van de lijn zegt: ‘Dat is ook 
frappant, dat u precies op dit moment belt!’ En je gaat op 
bezoek, en je moet achteraf samen de conclusie trekken: 
‘Dit heeft God zo geleid!’ Wonderen in de dienst van God. 
Mensen die tot geloof komen, tot bekering. Mensen die 
tegen mij zeggen: ‘Als je twee jaar geleden tegen mij had 



gezegd, dat ik nu hier in de kerk zou zitten, dan zou ik je 
vierkant uitgelachen hebben!’  
Wonderen... Die zeventig, die zijn vól verwondering. Wat 
we nóú toch meegemaakt hebben...’ 
 
5. Voor satan is geen plaats meer in de hemel 
En dan zegt Jezus: ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de 
hemel vallen.’  
‘Hé,’ denk je dan, ‘wat zou dat nou betekenen? Wat bedoelt 
Jezus?’ Weet u, ik houd altijd van die teksten die op het 
eerste gezicht onduidelijk zijn. Want als je gaat speuren in 
de Bijbel, dan kom je de mooiste dingen tegen. Als het gaat 
over de satan die uit de hemel valt, dan kunnen we daar 
ook over lezen in Openbaring 12. Daar gaat het over de 
oorlog in de hemel: de engelen van God tegenover de 
duivel en zijn trawanten. En dan staat er in vers 9: ‘En de 
grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, 
die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele 
wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn 
engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel 
zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het 
koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde, 
van Zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is 
neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het 
bloed van het Lam, van Jezus, en door het woord van hun 
getuigenis.’  
Dus wat is er aan de hand? Er is een tijd geweest dat de 
satan bij God in de hemel diende als aanklager. Hij klaagde 
de mensen aan: ‘Kijk eens, Here God, wat hij daar doet! En 
zij, kijkt U eens wat zij doet! Als U nu een rechtvaardig God 
bent, dan straft U ze!’ En de satan had daar ook het recht 
toe, want het was wáár! Daarom had de satan een 
rechtsgrond, om daar in de hemel te zijn. ‘Maar’, staat er 
dan, ‘zij hebben hem overwonnen door het bloed van het 
Lam.’ Wat is er gebeurd? Toen Jezus stierf op Golgotha, 
voor de zonden van ons, als mensen, toen zei Hij daarmee: 
‘Ik neem al die zonden op Mij. En Ik draag daarvoor de 
volle straf. En als nu ooit nog iemand zondigt, maar om 
vergeving vraagt en een beroep doet op Mij en op Mijn offer 
aan het kruis, dan krijgt die persoon totale vergeving. Dan 
is de zonde weg. Wie gelooft in Mij, die was Ik helemaal 
schoon!’ Dus toen Jezus stierf aan het kruis, toen verviel 
voor de ‘broeders’, dat wil zeggen voor ieder die gelooft, de 
rechtsgrond van de satan in de hemel. Hij kon wel 
aanklagen, maar die aanklacht hield geen stand! En dus 
werd hij uit de hemel gestoten! ‘Weg jij, aanklager!’  
En wat gebeurt er nu? Overal waar het Evangelie van 
Jezus in het leven van een mens naar binnen komt, daar 
wordt wéér een mens bevrijd van zonde en van schuld. En 
wéér lijdt de satan daar een nederlaag! Dat satan uit de 
hemel gevallen is, dat wordt zo voor steeds meer mensen 
de redding! Jezus is Overwinnaar! Openbaring 12: ‘Zij 
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam 
(Jezus wast de zonde weg) en door het woord van hun 
getuigenis’ (overal waar dat Evangelie door mensen wordt 
aanvaard, daar bijt de satan in het stof!). Jezus heerst! Hij 
is Koning! Hij triomfeert!  
 
Napoleon Bonaparte stond een keer met zijn legerofficieren 
gebogen over een grote landkaart. Hij wees op een rood 
stuk land. Dat was Engeland. En hij zei: ‘Messieurs, als dat 
rode stukje land er niet was, dan kon ik de wereld 
overheersen!’  
Zo is het ook met de satan. Hij tandenknarst! ‘Als dat éne 
stukje rode grond er niet was, op Golgotha, waar het loed 

van Jezus vloeide, dan kon ik de wereld overheersen!’ 
Maar dat éne stukje grond, dat is er wèl!  
‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’, zegt 
Jezus. En daarom, wat iedereen ook zegt, de kranten en 
het het Sociaal en Cultureel Planbureau, en de statistieken, 
wat iedereen ook zegt: de toekomst is aan Jezus Christus! 
Hij is Heer! Hij zendt ons de wereld in, vertegenwoordigers 
van Zijn volk, met als dragende grond: Israël. Hij zendt ons 
naar alle volken! Ook heel concreet hier in de wijk: naar alle 
volken, Nederlanders, Surinamers, Antillianen, Pakistanen, 
Molukkers, Turken, Marokkanen. Hij zendt ons naar 
ouderen, naar hangjongeren, naar criminelen en naar 
slachtoffers van criminaliteit. Hij zendt ons naar kinderen, 
naar zakenmensen, naar politici. Naar iedereen! Iedereen! 
‘De oogst is wel groot!’ zegt Jezus in vers 2. ‘Maar 
arbeiders zijn er weinig. Bid om arbeiders!’ Dat doet u toch 
wel? En jij ook? Je bidt toch wel om arbeiders? En weet u, 
als je bidt om arbeiders, dan ligt de gebedsverhoring soms 
wel héél dichtbij: waarom zou ik zélf niet gaan?   
 
6. Jezus is Overwinnaar! 
Jezus zegt ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel 
vallen.’ Dat is een bemoediging. Hij is Overwinnaar! Dus ga 
maar! En tegelijkertijd is het ook een waarschuwing. Want 
als de satan uit de hemel valt, valt hij dus op de aarde. 
Openbaring 12: ‘Daarom, verheugt u gij hemelen en wie 
daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is 
tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetend, dat hij 
weinig tijd heeft.’  
De strijd is soms héél heftig! Voor de duivel zijn alle 
middelen geoorloofd. Hij probeert door verleiding 
huwelijken kapot te maken en gezinnen uit elkaar te 
rukken. Hij probeert twijfel te zaaien aan de goedheid van 
God, en je aan te vuren in je opstandigheid. Hij spoort 
mensen aan om je geloof belachelijk te maken. Hij zuigt je 
mee in het succes op je werk of in de sport, zodat je God 
vergeet. Hij stookt in kerken om mensen uit elkaar te 
drijven. Daarom is er alle reden om juist samen te bidden in 
deze gebedsweek!  
Maar wat de duivel ook verzint, en hoezeer het hem vaak 
ook lukt om van alles kapot te maken, hij is uit de hemel 
geworpen! Jezus is Overwinnaar! Zult u het vasthouden? 
Jezus is Overwinnaar! Schuil bij Hem in alle nood, want hij 
heeft alle macht! 
 
7. Ons doel: mensen bij Jezus brengen! 
Dundee ligt in Schotland, en daar, in Dundee, woonde een 
man, die als jongen van vijftien zijn rug had gebroken. 
Veertig jaar had hij op bed gelegen. Altijd pijn, altijd pijn, 
maar de genade van God straalde van hem af. Jezus 
Christus was zijn lust en zijn leven.  
Ze vroegen aan hem: ‘Heeft de satan u nooit ingefluisterd, 
dat God onrechtvaardig is, om u zo te laten lijden?’  
‘O ja!’ zei hij. ‘Als ik anderen zie die een gelukkig en 
makkelijk leven hebben, dan zegt de satan het zo vaak 
tegen mij: Kijk eens, als God goed zou zijn, dan zou jij er 
óók zo bijlopen!’  
‘En?’ vroegen ze. ‘Wat doet u dan, als de satan dat zegt?’ 
Hij antwoordde: ‘Dan neem ik de satan mee naar Golgotha, 
en ik laat hem Christus zien, en Zijn wonden, en dan zeg ik: 
Zie je hoeveel Hij van mij houdt?’ En dan is is de satan zó 
bang, altijd weer vlucht hij dan van mij weg.’ 
Vandaag worden wij uitgezonden. Om mensen te brengen 
bij Jezus, die overwon door Zijn bloed. Dat is ons doel: 
mensen bij Jezus brengen. Bij de Overwinnaar! In de 
vreugde! Intense blijdschap! Amen.   

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl   


