
Preek in de belijdenisdienst, Capelle-Schollevaar, 17 april 2011, 9.15 uur
Thema: ‘Ruim baan voor de Koning!’ naar aanleiding van Markus 11: 1-10 (kern: vers 3)

1. Belijdenis doen betekent: Jezus herkennen als 
Messias!
Hoe herken je een Verlosser? Hoe herken je dé Messias, 
de Redder die God naar de aarde heeft gestuurd? Die 
vraag kwam in mij boven, toen ik dit bijbelgedeelte op me 
liet inwerken. Want dát is wat hier gebeurt. Er is een hele 
mensenmenigte op weg naar Jeruzalem, om daar het 
Paasfeest te vieren, het Joodse Pesachfeest. Zo ging dat 
vroeger, zo gaat dat nog steeds: van heinde en ver komen 
Joden naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Deze 
mensenmenigte trekt vanuit Jericho, bij de Jordaan, naar 
Jeruzalem. Dat is zo’n 1200 meter klimmen. Jericho ligt bij 
de Dode Zee, ongeveer 400 meter beneden de zeespiegel, 
en dan klim je omhoog naar 800 meter, de Olijfberg, en 
dan, aan de andere kant van de Olijfberg, ligt Jeruzalem. 
Die hele weg vanaf Jericho is woestijn. En nu beschrijft 
Markus het zó: die hele meniget van pelgrims, op weg naar 
het feest, is bijna bij de Olijfberg, 
en dan gebéúrt er iets! Het lijkt 
wel alsof er een vonk overspringt 
van de één op de ander. Mensen 
beginnen te roepen, en te juichen, 
en te zingen, woorden uit Psalm 
118, we hebben dat gezongen 
aan het begin van de dienst: 
‘Hosanna! Gezegend Hij, die komt 
in de naam van de HERE! 
Gezegend het komende rijk van 
onze voorvader David! Hosanna 
in de hoogste hemelen!’ 

Hoe komt dat? Wat gebeurt er 
hier, dat opeens dat loflied 
opklinkt? Laten we ons even 
inleven in de situatie. Veel 
mensen die daar lopen, in die 
massa, hebben al veel over Jezus 
gehoord, en misschien ook zelf 
veel van Hem gezien en gehoord. 
Door het hele land gaan verhalen 
over Jezus. Over Zijn onderwijs, 
dat je hart raakt, en waar je 
versteld van staat, omdat je nog 
nóóit zoeist hebt gehoord: zó wijs, 
zó goed! Er gaan verhalen over 
de wonderen die Jezus heeft verricht. Zieken zijn genezen, 
verlamden kunnen weer lopen, huppelen van blijdschap! 
Daarnet, in Jericho, is nog een blinde man genezen, 
Bartimeüs. Overal rondom Jezus zindert het van de 
verhalen, en van de vragen: ‘Zou Hij de Messias zijn? Zou 
Hij misschien de Romeinse bezetters gaan verjagen?’ Zou 
Hij weer plaatsnemen op de troon van koning David, de 
grote koning uit de geschiedenis van Israël, duizend jaar 
eerder? Zou het zo zijn...?

De sfeer is uiterst geladen. Bovendien, het einddoel van de 
reis, Jeruzalem, is in zicht. Er is nog maar één vonkje nodig 
om de massa in vuur en vlam te zetten voor Jezus. En wat 
is dat vonkje? Dat vonkje is een ezeltje. Als Jezus 
plaatsneemt op een ezel, een klein ezeltje, eigenlijk nog 
een veulen, waar nog nooit iemand op heeft gereden, als 
dát gebeurt, dan bréékt de blijdschap uit! De mensen zijn 
uitzinnig van blijdschap! 

Hoe komt dat? Waarom heeft dat ezeltje die uitwerking? 
Dat komt omdat voorspeld is, vijf eeuwen eerder, door de 
profeet Zacharia, dat precies op deze manier de Messias 
naar Jeruzalem toe zou komen. We hoorden dat aan het 
begin van de dienst: ‘Jubel luid, gij dochter van Sion; juich, 
gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, Hij is 
rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdend op een 
ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.’
‘Rechtvaardig en zegevierend’. Zo kennen de mensen 
Jezus! Als er nou één echt rechtvaardig is, dan is Hij het 
wel! En zegevierend... Hij heeft macht over ziekte en dood. 
Op Zijn bevel ging de storm liggen op het Meer van Galilea. 
‘Rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdend op een 
ezel...’ Nederig: deze koning rijdt niet trots, op een paard, 
een stralende witte hengst, of een Arabische volbloed. Nee, 
Hij rijdt op een ezelsveulentje. Een geléénde ezel. Ik las 
een mooie zin in een bijbelverklaring, van Matthew Henry: 

‘Christus ging het meer op in een 
geleende boot, gebruikte het Pascha 
in een geleende opperzaal, werd 
begraven in een geleend graf en hier 
reed Hij op een geleend veulen.’ 

Die mensen om Hem heen, die 
hebben Hem meegemaakt, ze hebben 
Hem leren kennen, en als Hij hier 
plaatsneemt op een ezel, dan opeens 
valt het kwartje: ‘Hij is de beloofde 
Koning! Hij is de Messias!’ En het 
resultaat is één grote zee van 
blijdschap!

Vandaag doen jullie belijdenis. En wat 
is nu belijdenis doen? In feite 
hetzelfde! Je hebt Hem leren kennen, 
Jezus! In Hem heb je God ontdekt, 
Jezus heeft je een blik gegeven in het 
Vaderhart van God. Hoe dat precies in 
zijn werk gaat, dat is bij ieder mens 
verschillend. Maar het groeit: de 
herkenning: ‘Ja, Hij is mijn Verlosser! 
De Messias! Mijn Redder!’ En het 
resultaat is blijdschap! Deze dag is de 
beste dag van je leven! Want deze 
keus is de beste keus die je kunt 

maken! Blijdschap, dankbaarheid, dat is het gevolg als je 
Jezus hebt ontdekt als Koning! En dat zeg ik gelijk ook 
maar tegen u, tegen jou, als je hier als gast bent gekomen. 
Misschien heb je zelf niets met de kerk, maar je bent hier 
gekomen voor één van hen. Als dat zo is, echt een vét 
compliment! Maar als je denkt dat je alleen voor hén 
gekomen bent, dan heb ik een extra verrassing voor je. 
Jezus wil jou diezelfde blijdschap geven! Datzelfde geluk. 
Dat is geen oppervlakkig geluk, want aan de oppervlakte 
van je leven gebeurt van alles, voorspoed en tegenspoed. 
Maar het is een diep geluk, verborgen in je ziel, een geluk 
dat van binnenuit je leven doortrekt. 

2. Belijdenis doen betekent: alles geven in Zijn dienst
Deze mensen, op weg naar Jeruzalem, ze herkennen 
Jezus als Koning, als Messias. En wat gebeurt er dan? Dan 
gaan álle seinen op groen! Alles moet meewerken aan de 
triomftocht van Jezus! Ruim baan voor de Koning! Jezus 
stuurt twee van Zijn leerlingen op pad met een wonderlijke 
opdracht: ‘Ga vooruit naar het volgende dorp, als je daar 



binnenkomt, zul je een veulen vinden, dat vastgebonden 
staat bij de weg, het is een veulen waarop nog nooit 
iemand heeft gezeten. Maak het los, en breng het hier. En 
als iemand zegt: “Wat doen jullie daar?” zeg dan: “De Heer 
heeft het nodig, en Hij zal het meteen terugsturen.”’ Die 
twee leerlingen, die beginnen niet te sputteren, nee, ze 
doen precies wat Jezus zegt. 
De mensen die daar bij die ezel staan, die vragen 
inderdaad: ‘Hé, wat doen jullie daar?’ Maar als ze horen dat 
het voor Jezus is, dan geven ze meteen toestemming.   
De discipelen van Jezus, ze doen hun mantels uit en ze 
leggen die als een zadel over de ezel, alsof het volstrekt 
vanzelfsprekend is om dat te doen!
Het diertje zelf... Er heeft nog nooit iemand op gereden! Het 
is niets gewend! Maar als Jezus plaatsneemt op zijn rug, 
dan protesteert het niet. Het loopt! 
De mensen, ze pakken hun kleren, en ze spreiden ze uit op 
de weg, als eerbetoon aan de Koning, de rode loper gaat 
voor Hem uit! Dat is toch ongehoord? Kleren, zó kostbaar, 
vooral in die tijd! Als er een ezel overheen loopt, en 
misschien wel massa’s mensen daar pal achteraan, dan 
kunnen die kleren toch kapot gaan? En vies worden? Stel 
je voor, dat die ezel wat laat vallen! Maar het deert de 
mensen niet! Ze doen het! Álles steelen ze in dienst van 
Koning Jezus! Ze plukken groen van de velden, en 
palmtakken van de bomen, en ze zwaaien Jezus lof toe, 
want Hij is Koning! Inderdaad: alles staat op groen! Ruim 
baan voor de Koning!

Hoe kan dat allemaal? Waarom is iedereen opeens bereid 
om álles te geven aan Jezus? Waarom die overvloeiende 
liefde? Dat uitbundige eerbetoon? 
Weet u, als je Jezus hebt leren kennen, dan gaat dat 
vanzelf! Hoe meer je Hem leert kennen, als de 
rechtvaardige Koning, die tegelijk nederig is, zó vol liefde, 
zó dienstbaar, dan kún je niet anders dan Hem álles geven! 
Je hele leven! Ook dat hoort erbij, als je belijdensi doet. Dat 
je je hele leven in Zijn handen legt. Voortaan is alles voor 
Hem! Je tijd, je gaven en talenten, je mogelijkheden, je 
bezit, je geld, je computer, maar vooral, je hart, je liefde! 
Alles is nu van Hem! En dan ga je het gebruiken zoals Hij 
het zou willen. Je gaat handelen in Zijn Geest. En dat 
maakt dat je hele leven anders wordt. Elke dag krijgt een 
gouden randje. Want alles wat je doet, doe je voor Hem! En 
daarmee krijgt het eeuwigheidswaarde. Het krijgt een diepe 
glans! Wonderlijk! Voor dat kleine ezeltje was er geen 
grotere eer mogelijk, dan dat Hij de Koning van het heelal 
mocht dragen op zijn rug. Voor jullie, voor u, voor jou en 
mij, is er geen grotere eer mogelijk, dan dat we dienstbaar 
mogen zijn voor Jezus!

3. Belijdenis doen betekent: je toevertrouwen aan de 
Koning!
Jezus wordt hier herkend als Koning. En daardoor geven 
mensen alles in Zijn dienst. Maar in dit verhaal zit nóg een 
laag, een nog diepere laag. In ons voorgesprek op deze 
dienst hebben we ook dit stukje gelezen. Toen vroegen we 
ons af: ‘Waarom ligt hier zóveel nadruk op dat gebeuren 
met die ezel?’ Markus schrijft véél meer over die ezel, en 
over het ophalen van die ezel, dan over de intocht in 
Jeruzalem zelf! Weet u waarom? Omdat Markus hier laat 
zien, dat er maar één de regie heeft, en dat is Jezus! Die 
mensen, inderdaad, die komen plotseling tot herkenning, 
en tot feestvreugde. Maar Jezus Zélf heeft daarvoor het 
sein gegeven, door plaats te nemen op een ezel. En Hij 
Zelf heeft dáárvoor Zijn twee leerlingen vooruit gestuurd. 

En Zelf heeft Hij, met voruitziende blik, goddelijke wijsheid, 
al voorspeld hoe het zou gaan, en hoe de mensen bij die 
ezel zouden reageren. Jezus heeft macht over de situatie, 
Hij heeft macht over mensen, Hij heeft zélfs macht over 
dieren: dat onbereden, onervaren ezeltje, dat neemt Hem 
gehoorzaam op zijn rug. 
Jezus heeft de regie! Hij Zelf beslist dat Hij naar Jerzualem 
zal gaan, om daar te lijden en te sterven voor de mensheid. 
Om daar aan het kruis te gaan, en zo, als Plaatsvervanger 
de straf te dragen wie wij verdienen. Hij gaat, heel bewust, 
om te sterven, én om op te staan! Zó is Hij Koning! Een 
dienende Koning!

Koning van Israël! Koning van de mensheid. Koning van de 
kosmos! En als jullie straks belijdenis doen, dan is dat een 
onvoorstelbaar bemoedigende gedachte: je vertrouwt je toe 
aan de Koning van de kosmos. En Hij heeft alle macht! 
Sommige van deze mensen, die nu zo lopen te zingen, op 
weg naar Jeruzalem, ‘Hosanna!’ – sommige van hen 
hebben misschien een paar dagen later wel meegeroepen, 
toen er wéér een mensenmenigte op de been was: ‘Kruisig 
Hem!’ Je kunt als mens zómaar de fout in gaan. Petrus, 
één van de vurigste leerlingen van Jezus, laat, wanneer het 
er écht op aankomt, Zijn Meester als een baksteen vallen. 
Maar God zij dank! De regie is in handen van Jezus 
Christus! Hij neemt Petrus weer terug in Zijn dienst. En áls 
er mensen zijn, die nu ‘Hosanna’ roepen en straks ‘Kruisig 
Hem’, dan zijn ze er misschien óók bij op de eerste 
Pinksterdag, als drieduizend mensen in Jeruzalem tot 
geloof komen en zich laten dopen. 

Vandaag leggen jullie heel bewust je leven in de handen 
van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je 
leeft met Hem, dan sta je versteld over Zijn regie! Gisteren 
kreeg ik een boekje in de bus van Trans World Radio, met 
dertien waargebeurde verhalen. Eén van die verhalen gaat 
over een Nederlandse radiotechnicus in Kenia. Na jaren 
voorbereiding zou daar een radiostudio worden ingericht en 
een zendmast worden gebouwd bij de plaats Lodwar, 700 
kilometer van Nairobi. Zo kunnen christelijke programma’s 
in de hele regio worden beluisterd. De technicus reist die 
700 kilometer in een pickup-truck, met een Keniaanse 
chauffeur, en met een radiopresentatrice. Ze weten dat ze 
door gevaarlijk gebied gaan, waar stammenoorlogen zijn. 
En wat gebeurt er op dei dag? Ze krijgen een lekke band. 
Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Uren 
oponthoud. Ze worden er wanhopig van, en mismoedig en 
opstandig. Dit gebeurt nooit, en dan nu drie keer!
Vervolgens worden ze aangehouden door de politie. Er zijn 
meldingen van onlusten. ‘Maar’, zegt de politieagent, ‘als je 
een beetje doorrijdt, kun je aansluiten bij een konvooi, dat 
militaire begeleiding heeft.’ Dat doen ze. En terwijl ze in dat 
konvooi rijden, wordt er opeens geschoten. Ze duiken weg. 
Er is een vuurgevecht, maar de militairen weten de 
overvallers te verdrijven. Ze zijn gered! 
En dan wordt pas echt duidelijk wat er gebeurd is: er was 
een hinderlaag, van een bende rovers. Zonder de 
bandenpach zouden zij het konvooi vèr vooruit zijn 
geweest, en rechtstreeks in handen zijn gevallen van de 
bandieten. God Zelf had hun reis vertraagd. 

Er is er maar Eén die de regie heeft. Alle macht in hemel en 
op aarde. Vandaag vertrouwen jullie je toe aan Hem. En ik 
kan alleen maar iedereen, iedereen oproepen om hetzelfde 
te doen! Want je bent veilig in Jezus’ armen!
Amen.
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