
Preek in de Gezinsdienst, Capelle-Schollevaar, 23 juni 2013, 9.15 uur 
Thema: ‘Jezus maakt je blij!’, naar aanleiding van Handelingen 8: 26-40 (Het Boek) 
 
1. Op reis om God te aanbidden 
Vandaag heb ik een koffer meegenomen! Want ja, 
afgelopen vrijdag hebben Annette en ik van de gemeente 
een waardecheque gekregen om op reis te gaan, naar 
Israël. Dus ik dacht: hup, meteen mijn koffer pakken!  
De man in het bijbelverhaal van vandaag maakt ook een 
reis. Hij gaat naar een hele mooie stad, waar een prachtige 
tempel staat. Welke stad was dat ook al weer? Inderdaad, 
Jeruzalem! Hé, dat is ook Israël!  
Ik dacht: ‘Als ik nu die man was, dan zou ik in mijn koffer 
ook een boekje stoppen over Jeruzalem. En een paar 
kaarten. Die man, dat is een heel belangrijke man. Hij komt 
uit Ethiopië, een ver 
land, en hij is daar in 
dienst van de 
koningin. Hij is de 
Minister van 
Financiën, de man die 
over al het geld gaat. 
Deze minister krijgt al 
het geld binnen van 
de belastingen, en hij 
moet ervoor zorgen 
dat het weer goed 
besteed wordt. Hij 
gaat naar Jeruzalem, 
lezen we in de Bijbel, 
‘om God te 
aanbidden’. De God 
van Israël.  
Aanbidden, dat 
woordje lijkt erg op 
‘bidden’, en het heeft 
er ook heel veel mee te maken. Als je bidt, dan ga je 
bijvoorbeeld dingen vragen aan God, en je gaat Hem ook 
bedanken, dat is ook heel erg belangrijk! Maar ‘aanbidden’, 
dat is ook iets dat je kunt doen als je aan het bidden bent, 
dan zeg je: ‘Here God, wat bent U toch ontzettend goed, 
wat bent U machtig en sterk, wat bent U liefdevol, wat bent 
U trouw.’ Als je aanbidt, dan zeg je tegen de Here God 
waarom je zoveel van Hem houdt. Aanbidden, dat doen we 
misschien wel heel weinig. We vragen dan wel veel, en we 
danken ook wel, maar aanbidden, dat is gewoon zeggen 
hoe ontzettend goed we God vinden.  
Nou, die minister gaat helemaal naar Jeruzalem om God te 
aanbidden, in de tempel. Hij heeft daar die hele lange reis 
voor over. Hij neemt de tijd voor God! Terwijl hij wel een 
heel belangrijke man is, die het vast heel erg druk heeft. 
Maar hij heeft begrepen: ‘God is zó belangrijk, voor God 
moet je de tijd nemen, ook al heb je het nog zo druk.’ 
 
2. God laat je soms iemand anders helpen 
Hoe ga je eigenlijk op reis? Och heden, ik moet natuurlijk 
wel mijn OV-chippas meenemen, als ik met de trein ga 
reizen. Of mijn rijbewijs, als ik met de auto ga.  
Maar die minister uit Ethiopië heeft geen rijbewijs nodig, en 
ook geen OV-chippas. Hij heeft een eigen wagen, 
misschien wel met een paard ervoor. En in dit verhaal is hij 
al weer op de terugweg. Hij is in Jeruzalem geweest, en nu 
reist hij weer naar huis. En opeens loopt er een man naast 
zijn wagen.  
Die man, dat hebben we gelezen, hoe heette die man ook 
alweer? Ach ja, Filippus! 
Filippus is daar op een heel bijzondere manier 
terechtgekomen. Filippus was eerst één van de zeven 

diakenen in Jeruzalem geweest, één van de zeven helpers 
van de apostelen in de kerk. Maar toen was Filippus uit 
Jeruzalem weggetrokken naar Samaria. Daar woont 
Filippus nu, en heel veel mensen in Samaria hebben door 
Hem de Here Jezus leren kennen. Maar op een keer 
gebeurde er zoiets bijzonders! Opeens zag Filippus een 
engel! En die engel zei tegen Filippus: ‘Filippus, ga naar de 
weg van Jeruzalem naar Gaza, dat is een eenzame weg, 
daar zul je wel merken wat je moet doen.’  
Nou, dat doet Filippus dan maar. En dan ziet hij de wagen 
van de minister aan komen rijden. Opeens weet hij het heel 
zeker, de Heilige Geest zegt tegen hem: ‘Filippus, ga bij 

deze wagen lopen, deze 
man moet jij gaan helpen. 
Deze man moet jij over 
Jezus gaan vertellen.’ 
Ik denk dat de meesten 
van ons nog nooit een 
engel hebben gezien. Dat 
gebeurt niet zo vaak. Het 
komt weleens voor, dat 
iemand een engel ziet. 
Maar niet zo vaak. Toch 
zegt de Here God tegen 
ons allemaal weleens: ‘Je 
moet die persoon gaan 
helpen.’ Nee, dan hoor je 
geen stem, en je ziet ook 
geen engel, maar je weet 
het van binnen wel: ‘Die 
persoon moet je echt gaan 
helpen.’  
 

3. Vertel het door, wat de Bijbel zegt! 
Filippus ziet, dat de minister iets moois heeft meegenomen 
uit Jeruzalem. Een souvenier. Ik zat te denken, wat zou ik 
voor souvenier meenemen als ik in Jeruzalem geweest zou 
zijn? Ik dacht: ‘Misschien een kandelaar, een zeven-armige 
kandelaar, een ‘menora’ heet zoiets. Maar de minister heeft 
iets anders meegenomen. Een boekrol. Die gebruikten de 
mensen vroeger, om uit te lezen. En in die boekrol van de 
minister staat het bijbelboek Jesaja opgeschreven. Nou, 
Jesaja staat ook in onze eigen bijbels.  
En als je wijs op reis wilt gaan, dan moet je die in ieder 
geval niet vergeten, je Bijbeltje! 
De Bijbel, dat is een prachtig cadeau van de Here God! 
Want wil je wat weten over God? Lees dan de Bijbel! Daar 
staat alles in! Dus in ons hele leven is dit eigenlijk het 
belangrijkste boek: de Bijbel.  
Weet je wat die minister uit Ethiopië, zit te lezen uit die 
boekrol van Jesaja? Hij leest dit:  

‘Hij was als een schaap, dat voor de slacht 
weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, 
zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Hij 
werd vernederd en zijn recht werd hem ontnomen. 
Wie zal over zijn nageslacht vertellen? Zijn leven is 
immers van de aarde weggenomen.’ 

 
Dus zoals een schaap stil blijft, ook al wordt het bijna 
geslacht, bijna gedood, zo bleef ook deze man stil. En 
zoals een lam stil blijft als het geschoren wordt, zo hield 
ook deze man zijn mond.  
De minister begrijpt er niets van. Over wie gaat het hier? 
Bedoelt Jesaja soms zichzelf? Of bedoelt hij iemand 
anders?  



Gelukkig! Net op dat moment loopt Filippus naast de 
wagen. En Filippus vraagt: ‘Begrijpt u wel wat u leest?’ 
‘Nee’, zegt de minister, ‘ik begrijp er niets van! Maar als u 
het begrijpt, kom dan maar naast me zitten in de wagen en 
legt u het me alstublieft uit!’ 
Dat doet Filippus. Hij gaat alles uitleggen.  
 
Wat is dat prachtig als je ook andere mensen over de Here 
Jezus kunt vertellen. Isabel, jij hebt ook veel verhalen over 
God gehoord, van je moeder, en van de juf op school, en 
hier in de kerk. Wat mooi als we zo elkaar over Jezus 
mogen vertellen! De één die hoort die bijbelverhalen al 
vanaf dat-ie héél klein is, en de ander hoort het later, als-ie 
al groot is. Maar héél veel mensen worden blij door de 
verhalen van God. Want God houdt van jou! Ja, ook van 
jou, zoals je hier zit! En van u! Echt waar! Misschien ben je 
vanmorgen voor Isabel gekomen, maar het gaat ook over 
jouzelf! God houdt ook van jou!  
 
4. Hoe begrijp je de Bijbel beter? 
Maar ja, wat betekent het dan, wat er in die Bijbel staat? De 
Bijbel is vaak best moeilijk. Vinden jullie ook niet? Maar 
gelukkig zijn er altijd weer mensen die je kunnen helpen. Er 
zijn mensen die kinderbijbels hebben geschreven. Dan 
begrijp je het vaak al beter. Eens kijken, heb ik ook een 
kinderbijbel meegenomen? Ja, gelukkig! En er zijn mensen 
die boeken hebben geschreven om de Bijbel uit te leggen. 
Zo zijn er heel wat mooie dagboekjes te koop. Heb ik een 
dagboekje bij me? Ja, hoor! 
En hoe kun je nog meer leren over de Bijbel? Nou, 
bijvoorbeeld in de kerk, hier, en in de kindernevendienst. 
En op de kinderclubs. Woensdagavond hier in de kerk, en 
op zaterdagmorgen in de Sjalomschool. In september 
begint het weer!  
 
De Bijbel is vaak best een moeilijk boek. We hebben er 
uitleg bij nodig! Daarom komen we ook elke keer weer naar 
de kerk, om meer te leren over wie God is, en ook om 
samen te zingen en te bidden.  
Filippus gaat uitleggen wat de bedoeling is van Jesaja. Wie 
zou die man zijn, die stil bleef, net 
als een lam dat op weg is om 
geslacht te worden? 
Inderdaad, dat is Jezus. 
Jezus! Jezus was bij God en is op 
aarde gekomen. Dat heeft Hij niet 
zómaar gedaan. Nee, Hij heeft dat 
gedaan omdat wij als mensen heel 
veel fouten gemaakt hebben. 
Eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, 
hebben we heel vaak niet gedaan 
wat God ons heeft geleerd, bijvoorbeeld in de Tien 
geboden. Dan waren we stiekem toch wel jaloers, of we 
zeiden niet helemaal de waarheid, of we hadden eigenlijk 
een hekel aan iemand anders. De Here God vindt dat heel 
erg. En Hij heeft gezegd: ‘De mensen hebben zóveel fout 
gedaan, daar moet Ik ze voor straffen. Maar tegelijkertijd 
houd Ik ook zóveel van die mensen, Ik wil ze helemaal niet 
straffen!’ En toen heeft Jezus gezegd: ‘Vader, straft U Mij 
dan maar, in hun plaats. Ik ga wel naar de wereld toe. Ik ga 
wel bij de mensen wonen. En Ik zal sterven aan het kruis. 
Dan hoeft U al die mensen geen straf te geven, die straf 
draag Ik dan, in hun plaats.’  
Zo heeft Jezus het kruis gedragen, en Hij heeft niet 
gescholden, of gevloekt, of boze dingen gezegd. Nee, Hij 
bleef stil. Net als een lam, dat bijna geslacht wordt.  

Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Ook voor u en 
voor jou en voor mij. Maar de Here God zegt wel: ‘Ik 
vergeef je als je om vergeving vráágt.’ Als je dat zegt: ‘Here 
God, wilt U mij vergeven dat ik niet de waarheid heb 
gesproken tegen Bart of tegen Sanne?’ Dan vergeeft de 
Here God het jou. Maar dan moet jij het ook tegen Bert of 
tegen Sanne zeggen. Dat is soms best moeilijk, maar dan 
kan het ook goedkomen. En dan wil God alles vergeven, 
omdat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven.  
 
5. Jezus geeft enorme blijdschap!!! 
‘Weet u’ zegt Filippus, ‘als je gelooft in Jezus, dan zijn al 
die vuile, nare dingen in je leven helemaal weg. Dan lijkt 
het wel, alsof je eerst helemaal vies was, en nu helemaal 
schoon bent geworden.’ En dat weten we wel. Gewoon 
moeten we ons ook wassen, anders worden we helemaal 
vies. Eens kijken hoor. Ja! Ik heb het bij me: een 
washandje, een baddoek, en zeep. Als je in Jezus gelooft, 
dan worden al je fouten, al je zonden vergeven, dan word je 
helemaal schoon. 
En om dat nu aan iedereen te laten zien, daarom worden 
mensen ook gedoopt. In sommige kerken worden mensen 
helemaal ondergedompeld in het water, in andere kerken 
worden er een paar druppeltjes gesprenkeld op iemands 
voorhoofd, maar dat water, dat betekent: Jezus wast je 
helemaal schoon. 
Nou, dat wil de minister ook heel graag. Opeens komen ze 
met die wagen langs een beekje. En hij zegt: ‘Kijk, daar is 
water! Mag ik ook gedoopt worden?’ En Filippus zegt: ‘Als 
je gelooft in Jezus, dan mag het!’ 
‘Ja,’ zegt de minister, ‘ik geloof in Hem, ik geloof dat Hij de 
Zoon van God is.’ En daar gaan ze, samen, Filippus met de 
minister, het water in. En de minister gaat helemaal kopje 
onder. Dat is echt het allermooiste bad van zijn hele leven! 
Vandaag word jij gedoopt, Isabel. Je hoorde al bij God, 
want God heeft ook jou gemaakt. Maar vandaag laat Hij het 
ook nog eens heel duidelijk zien: ‘Isabel, ook jouw leven wil 
ik helemaal schoon maken, helemaal puur, helemaal mooi, 
zodat jij straalt!’ God zegt: ‘Isabel, je mag bij Mij horen, Mijn 
naam, de naam van de Vader en van de Zoon en van de 

Heilige Geest, maar ik nu vast aan jouw 
naam.’ Wat is dát mooi! Vind je niet? 
 
Als de minister weer boven water komt, 
dan weet hij het: ‘Ik hoor nu bij Jezus!’ En 
Filippus? Filippus is weg! God Zelf heeft 
Filippus meegenomen. Maar de minister  
kan er niet eens verdrietig om zijn. Want 
hij is zó ontzettend gelukkig! Hij gelooft in 
Jezus! En Jezus maakt je blij! 
Ja, en als ik nu jou gedoopt heb, Isabel, 

dan ga ik ook weg. God roept ook mij. Vanmiddag neem ik 
afscheid van Capelle. Maar God blijft bij je! En daarom mag 
je blij zijn, want dit is een heel mooie dag in je leven. Zet 
het maar op de kalender! 23 juni: mijn doopdag.   
 
Nou, als je blij bent, dan kun je van alles doen. Je kunt 
gaan springen en dansen, je kunt in je handen klappen, je 
kunt een ballon pakken en ermee gaan ballen. Zo blij kun je 
zijn!  
Ik weet niet wat de minister heeft gedaan. Maar weet je wat 
we in de kerk doen als we blij zijn? In de kerk zingen we. 
We zingen het uit, omdat God zo goed voor ons is, en 
omdat Hij ons kent. Hij houdt zoveel van ons, wij mogen 
zijn als een parel in Zijn hand. Hij blijft altijd trouw! 
Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl   


