
Preek op de Eeuwigheidszondag, Capelle-Schollevaar, 25 november 2012, 9.15 uur 
Thema: ‘Een toekomst vol licht’, naar aanleiding van Jesaja 60: 1-5 en 17-22 (kern: vers 20) 
 
1. De moedeloosheid slaat toe... 
‘Wordt het ooit nog wat?’ Die vraag, die stel je jezelf 
weleens. ‘Wordt het ooit nog wat met de post?’ 
Postkantoren zijn allemaal verdwenen, postbodes worden 
ontslagen, het lijkt een aflopende zaak. ‘Wordt het ooit nog 
wat met de kranten?’ Steeds meer kranten komen in de 
problemen, de oplages lopen terug, mensen lezen nieuws 
op internet. Je merkt: in een aantal sectoren van de 
samenleving slaat de moedeloosheid toe. Het tij lijkt niet 
meer te keren. Mensen geloven er niet meer in. 
En die zelfde moedeloosheid, maar dan nog nog véél 
dieper, en veel intenser, tekent het volk Israël op het 
moment dat het in ballingschap verblijft in Babel. Ver van 
huis en haard, meegenomen door een vijandig volk. 
Jeruzalem is enorm ver weg. Letterlijk: zo’n 1500, 2000 
kilometer. Maar nog meer: figuurlijk. Alle dromen voor de 
toekomst liggen aan flarden. Het wordt nóóit meer wat: met 
volk van de Joden, met het land, en met de stad Jeruzalem. 
Zó is de teneur. Het is afgelopen!  
 
2. ‘Sta op, word verlicht, kijk om je heen!’ 
Maar daar, in dat verre Babylon, komen de woorden van de 
profeet Jesaja tot leven. Jesaja leefde anderhalve eeuw 
eerder, maar opeens blijken zijn woorden zó actueel te zijn! 
En zo hoopvol!  
Hier, in Jesaja 60, richt de profeet zich namens de HERE  
tot de stad Jeruzalem. Jeruzalem wordt voorgesteld als een 
vrouw, de ‘dochter van Jeruzalem’, zo wordt de stad ook 
wel genoemd op andere plaatsen in Jesaja. Wij hebben niet 
het hele hoofdstuk gelezen vanmorgen, maar in vers 14 
blijkt duidelijk dat God Zich richt tot die stad: ‘De stad van 
de HERE, het Sion van de Heilige van Israël.’ Sion, dat is 
de berg waarop Jeruzalem gebouwd is.  

En het eerste wat Jesaja in 
dit hoofdstuk zegt tegen 
Jeruzalem, dat is dit: ‘Sta op! 
Word verlicht!’ Jeruzalem ligt 
in het donker, als een 
vernederde vrouw, geschopt, 
geslagen, mishandeld. Maar 
opeens, opeens is er een 

Redder! ‘Jeruzalem, vernederde vrouw, sta op! Al denkt 
iedereen dat het nooit meer wat wordt met jou, al is 
iedereen moedeloos en hopeloos, God Zelf denkt daar 
anders over! ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en 
de heerlijkheid van de HERE gaat over u op.’ Alsof na een 
nacht vol stikdonkere duisternis opeens in het oosten de 
lucht lichter wordt. Het is God Zelf die Jeruzalem de hand 
reikt en zegt: ‘Mijn liefste, sta op!’   
‘Want (vers 2) zie, duisternis zal de aarde bedekken en 
donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en 
zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen 
opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende 
opgang.’ 
Het is nacht geweest, maar hier, over de berg Sion, straalt 
nieuw licht! Over Jeruzalem gaan de stralen op van de zon 
van Gods liefde. En wat ziet Jesaja dan voor zich, als in 
een visioen? Hij ziet de volken komen naar déze stad. 
Koningen, ze komen van alle kanten, en ze komen niet 
alleen. Nee, wat staat er in vers 4? ‘Hef uw ogen op en zie 
rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen 
komen van verre en uw dochters worden op de heup 
aangedragen.’ Prachtig zoals dat hier staat! ‘Hef uw ogen 
op en zie rondom.’ Die vrouw, die daar net nog lag, op de 
grond, in het donker, die vrouw, die als het ware nog met 

haar ogen knippert tegen het licht, ál dat licht, die vrouw 
moet goed haar ogen de kost geven. ‘Kijk dan! Kijk eens 
om je heen!’ En overal waar ze kijkt, kan ze haar ogen niet 
geloven! Daar! De koning van Babel! Van Assyrië! Van 
Perzië! Van Egypte! Van alle kanten komen de volken naar 
haar toe. Naar háár! Naar die vernederde vrouw, die 
platgebrande stad Jeruzalem.  
En wat nemen ze mee? Het volk Israël! ‘Zij allen 
verzamelen zich, zij komen tot u; uw zonen komen van 
verre en uw dochters worden op de heup aangedragen.’ 
 
Een vernederde stad wordt een stad vol licht! Een volk dat 
geen enkele hoop meer had, dat volk wordt het centrum 
van de wereld! En waarom is dat? Omdat God Zélf aan het 
werk gaat! Omdat de HERE Zijn heerlijkheid laat zien. Dat 
woordje ‘heerlijkheid’, dat betekent letterlijk in het 
Hebreeuws: ‘gewicht’. ‘Kabod’, dat is Gods grote majesteit, 
Zijn enorme luister, Zijn blinkende pracht! Gods heerlijkheid 
gaat op over Jeruzalem!  
 
3. Een nieuwe toekomst voor Jeruzalem 
Wat betekent dit visioen? Wat konden de Joden, daar in dat 
verre Babylon, nou met deze profetie? Weet u, die woorden 
van Jesaja hebben de hoop weer laten opleven in een 
situatie vol moedeloosheid en hopeloosheid. En het is ook 
gebeurd! Toen de Meden en de Perzen het Rijk van 
Babylon veroverden, toen kregen de Joden toestemming 
om terug te gaan naar Jeruzalem. En de stad is inderdaad 
weer opgebouwd. dat ging niet gemakkelijk, het ging met 
horten en stoten, maar het ís gebeurd! En in die stad, die 
stad Jeruzalem, daar heeft de Zon van God gelopen. Daar 
heeft Hij Zijn Vader gediend in de tempel. Daar, net buiten 
die stad, is Hij gestorven voor de zonden van de hele 
wereld. En daar, bij Jeruzalem, daar is Hij opgestaan! Op 
die eerste dag van de week, ’s morgens vroeg, klonk 
opnieuw de stem van God, die nu niet de stad Jeruzalem 
riep, maar Zijn eigen Zoon: ‘Mijn Zoon, sta op! Word 
verlicht! Kom uit je graf, kom in het licht!’ En daar, in het 
vroegste morgenlicht, kwam de Zoon tot leven en is Hij 
opgestaan in het licht!  
Hier, in Jesaja 60, vinden we een profetie die een nieuwe 
toekomst voorspelt voor Jeruzalem. Maar die profetie, die 
reikt veel verder dan de terugkeer uit de ballingschap. 
Jezus is opgestaan in het licht, en Hij heeft Zijn leerlingen 
erop uit gestuurd, om het licht van Zijn liefde te verspreiden 
over de hele wereld! En wat is nu het resultaat? Dat 
mensen uit alle volken, en uit alle landen en alle culturen 
zich richten tot de God van Israël. Jeruzalem is als het ware 
het geestelijke centrum geworden van de hele wereld. En 
hier, in Jesaja 60, krijgt Jeruzalem dan ook al de trekken 
van het nieuwe Jeruzalem.  
‘Het nieuwe Jeruzalem’, dat is in de Bijbel een aanduiding 
voor het eeuwige leven, als hemel en aarde als het ware 
één geworden zijn, en God woont bij de mensen. Aan het 
einde van de Bijbel, in Openbaring 21, wordt dat nieuwe 
Jeruzalem beschreven. En daar, in Openbaring 21 en 22, 
vinden we allerlei woorden en beelden terug die hier al 
worden aangekondigd, in Jesaja 60. Jesaja ziet als het 
ware in één lijn de hele toekomst voor zich: de terugkeer 
van de Joden uit de ballingschap, maar ook de eeuwige 
toekomst, als Jezus terugkomt op aarde, als God alle 
dingen nieuw maakt. Ook naar dat nieuwe Jeruzalem 
komen mensen uit alle windstreken. Dat gebeurt, ook 
vandaag de dag. Wist u dat er gemiddeld elke dag 
wereldwijd meer dan 60.000 christenen bijkomen? Dat is 
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bijna de bevolking van Capelle! Elke dag! Van alle kanten 
stromen mensen naar dat nieuwe Jeruzalem. 
En nu moet u eens opletten: die vreemde volken, die 
nemen het Joodse volk mee. Dat zagen we toch, daarnet? 
‘Zij allen verzamelen zich, zij komen tot u; uw zonen komen 
van verre en uw dochters worden op de heup 
aangedragen.’ 
Misschien wel de grootste tragiek van de geschiedenis, dat 
is dat het Joodse volk in meerderheid Jezus heeft 
afgewezen, Jezus, die kwam om juist Israël redding te 
brengen. Zo ging het Evangelie over de hele wereld, maar 
het lijkt wel of Israël in het donker blijft. Daar heeft de kerk 
ook ontzettend veel schuld aan, want christenen hebben 
alle eeuwen door Joden vervolgd. Maar wat zien we hier 
gebeuren? Als die volken, uit al die landen, al die mensen 
die Jezus hebben ontdekt als Verlosser, die gaan op weg 
naar het nieuwe Jeruzalem, en zij nemen het Joodse volk 
mee! Zo wordt het één groot volk, uit Joden en niet-Joden, 
samen in het licht van God.  
 
4. De HERE is Zelf het licht voor Jeruzalem... 
Vers 19: ‘De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch 
de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal 
u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.’ Wat 
betekent dat? In de taal van dit visioen ziet Jesaja voor zich 
dat God zóveel licht uitstraalt, zóveel licht, dat de zon 
gewoon verbleekt! En de maan, die stelt niets meer voor. 
God komt als het waren in de plaats van zon en maan. 
Vers 20: ‘Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet 
meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht 
zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.’ 
In het nieuwe Jeruzalem is het nooit meer nacht. Nooit 
meer. Misschien zit u wel hier en u denkt: ‘Ik weet heel 
goed wat nacht is. Momenteel maak ik mijn reis door de 
nacht.’  
Vanmorgen komt God Zelf naar u toe, en Hij geeft u deze 
belofte mee: ‘Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan 
niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig 
licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.’ 
Ook voor u is er een plek, daar in die toekomst 
vol licht. Want ook voor u hing Jezus Christus 
aan het kruis, in het donker. Drie uur lang was 
het stikdonker boven de kruisheuvel Golgotha. 
Maar ook voor u stond Hij op in het licht! Ook 
aan uw dagen van rouw, ook aan jouw dagen 
van verdriet zal een einde komen. Jezus 
Christus staat klaar met open armen! Hij nodigt 
u uit, Hij nodigt jou uit! Waarom zou je toekomst 
in het duister liggen? Hij gunt je een toekomst 
vol licht!  
Vroeger had je in de grote steden mensen met 
een bijzonder beroep, het beroep van 
lantaarnopsteker. Zij moesten de lichten van de 
lantaarnpalen één voor één aansteken, met een 
lange stok. Die lantaarns, die werkten op gas 
of op olie. ’s Morgens moesten de lampen 
weer worden gedoofd. Nu was er een keer 
zo’n lantaarnopsteker tot geloof gekomen in 
Jezus Christus. Dat was heel bijzonder en hij zat er ook 
helemaal vol van. Hij vertelde het tegen één van zijn 
vrienden, maar die vond het maar belachelijk. Wat een 
vroom gedoe! De lantaarnopsteker zei: ‘Man, het is zó 
mooi! Het is net als mijn werk. ’s Morgens, nog voordat het 
gaat schemeren, dan doe ik één voor één die lantaarns uit. 
Als ik dan achterom kijk, is het allemaal donker, maar als ik 
vooruit kijk, dan zie ik allemaal licht op mijn pad.’ ‘Ja,’ zei 

z’n vriend, ‘maar dan kom je bij de laatste lantaarn, en dan 
heb je die uitgedaan, en dan? Dan zie je niks meer voor je!’ 
‘Weet je’, zei z’n vriend, ‘als ik de laatste lamp uitdoe, dan 
zie ik boven de huizen dat het licht gaat worden. En dan 
duurt het niet lang meer, of de zon komt op. En als de zon 
op is, dan heb je geen lantaarns meer nodig.’  
Dat is wat hier staat! Als we Jezus Christus voor ogen 
houden, dan is ons leven een weg, die uitkomt in het licht. 
Alle lichten van deze wereld, die verbleken dan, ze zijn niet 
meer nodig. ‘Úw zon zal niet meer ondergaan en úw maan 
niet meer afnemen’, want wie is jouw zon? Jouw maan? 
Dat is de HERE Zelf! ‘Want de HERE zal u tot een eeuwig 
licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.’ 
 
5. ... en aan de dagen van rouw komt een einde! 
‘De dagen van uw rouw...’ Rouw kan zijn: het verdriet om 
iemand die is overleden. Vandaag herdenken we die 
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons 
zijn heengegaan. Maar natuurlijk denken we ook aan vele 
anderen, van wie nu niet de naam wordt genoemd, maar 
die in onze herinnering voortleven.  
Rouw. Maar rouw kan ook breder zijn. Je kunt door een 
rouwproces gaan omdat je lichaam aftakelt. Of omdat je 
niet meer kunt werken. Of omdat er ander verdriet is dat 
aan je knaagt. Hier, in Jesaja 60, geeft God Zijn woorden 
van troost mee: ‘De dagen van uw rouw zullen ten einde 
wezen.’ 
Bhagubai Tode, een Indiaas evangelist werkte temidden 
van zijn eigen volk in Manubai, ongeveer 400 kilometer van 
Mumbai. Hij werkte temidden van mensen die altijd op blote 
voeten liepen, en zelf liep hij ook altijd op blote voeten. Hij 
wilde aan de mensen uitleggen hoe goed het is in dat 
hemelse Jeruzalem, hoe mooi het eeuwige leven bij God is. 
Hij somde een hele serie dingen op die er allenmaal niet 
zouden zijn. Geen tranen meer, geen verdriet, geen 
zorgen, geen ziekten, geen honger, geen pijn. Enzovoorts 
enzovoorts. En op het laatst, als climax, zei hij: ‘Daar, in dat 
nieuwe Jeruzalem, daar zijn ook geen dorens meer.’ Al die 
mensen, die keken onwillekeurig meteen naar hun voeten. 

Voeten vol littekens, van alle dorens waar ze ooit in 
getrapt hadden. Ze keken elkaar aan, met 
glanzende ogen, en ze luisterden verder met meer 
interesse dan ze ooit hadden gehad. Een land 
zonder dorens! 
Mag ik u eens vragen, vanmorgen: wat zijn de 
dorens waardoor uw voeten gewond zijn? Welke 
dorens hebben bij u hun littekens achtergelaten? En 
bij jou? Zijn het misschien opmerkingen van 
mensen, die je intens geraakt hebben? Pijn, die je te 
verduren hebt gehad? Pesterij, op school of op je 
werk? Verdriet om een broer of een zus die je ziet 
lijden? Is het bij u angst voor de ouderdom? Angst 
voor een pijnlijk sterfbed? Wat zijn alle dorens in je 
leven? ‘De dagen van uw rouw zullen ten einde 
wezen.’ ‘De dagen van uw dorens zullen ten einde 
wezen.’ Vandaag staat Jezus Christus klaar met 
open armen. Hij nodigt u uit voor een toekomst vol 
licht. Hij nodigt jou uit, je bent van harte welkom! Dat 

aanbod, daar loopt u toch niet achteloos aan voorbij? U laat 
uw Verlosser toch niet maar wat praten? Hij wil niet dat u 
verdwaalt in het donker! Hij wil niet dat jij op de grond ligt in 
de duisternis. Niet de moedeloosheid mag het laatste 
woord hebben, maar de hoop! Niet de dood, maar het 
leven! Ook nu klinkt de stem van God: ‘Mijn kind, sta op, 
word verlicht, want je licht komt, en Mijn heerlijkheid gaat 
over jou op!’ Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


