
Samenvatting preek in de jongerendienst, Capelle-Schollevaar, 17 april 2005, 9.15 uur 
Thema: ‘De laatste dagen op aarde…’ naar aanleiding van Mattheüs 24: 3-14, 29-31 en 36-42 
 
1. Dat er écht iets ingrijpends staat te gebeuren, dat is m oeilijk te geloven 
* Op 24 augustus 79 barstte de vulkaan Vesuvius uit. Het stadje Pompeii werd bedolven onder een 

metersdikke laag as, stenen en rotsblokken. Wie nog leefde en probeerde te vluchten, werd de volgende 
morgen gedood door giftig gas, dat om 7.30 uur ontplofte. 

 Stel dat je er had gewoond, en op de 23e de boodschap gekregen had: ‘Morgen zal de Vesuvius uitbarsten.’ 
Wat had je gedaan? 

* Dat er iets ingrijpends staat te gebeuren, is vaak moeilijk te geloven. Op de Titanic bleven mensen 
doordansen na het bericht dat het schip lek was gescheurd. En in 1940 konden velen niet geloven dat 
Duitsland ons écht aanviel.  

* In dit bijbelgedeelte wordt de terugkomst van Jezus getekend als een gigantische en huiveringwekkende 
gebeurtenis. De zon wordt verduisterd, de maan geeft geen licht meer, de sterren vallen naar beneden… Wij 
weten niet wat hiermee bedoeld wordt, het is in ieder geval indrukwekkend. Dan komt er een teken aan de 
hemel, dat de komst van de Mensenzoon, Jezus, aankondigt. Maar welk teken, dat weten we ook niet. Ieder 
zal de Mensenzoon zien, lezen we. Hoe dat kan, blijft ook verborgen. Sommige dingen begrijpen we als 
mens niet. Zo is het ook als mensen over de grens van de dood hebben gekeken en weer terug komen in dit 
leven. Dan zeggen ze vaak: ‘Ik kan het niet in woorden uitdrukken, wat ik heb meegemaakt.’ 

 
2. Niet wanneer en hoe het zal plaatsvinden, is belangrijk. We l dát het zal gebeuren! 
* Jezus heeft net gezegd, dat van Jeruzalem niets overeind zal blijven. Daarmee doelt Hij op de verwoesting 

van de stad in 70 na Chr. door de Romeinen. Maar in het verlengde daarvan ziet Jezus het einde van deze 
wereld. De discipelen vragen Hem daarnaar: ‘Wanner zal het gebeuren? En hoe? Waar kunnen we het 
aanzien, welk teken?’ 

* Die vragen zijn ook vaak onze vragen! Wanneer zal Jezus terugkomen? En hoe zal dat gaan? Maar Jezus 
zegt: ‘Wanneer weet alleen de Vader.’ En over het ‘hoe’ spreekt Hij in beelden. Waarom? Omdat dát niet het 
belangrijkste is! Waar het om gaat, is dát Jezus zal terugkeren. Dát God zal ingrijpen! Alle ellende en nood 
en verdriet en dood en tranen en rouw, Hij ziet het allemaal! En Hij zal het kwaad uitzuiveren uit deze 
wereld. Dat is een zeer ingrijpende reiniging, die wordt vergeleken met zilvererts, dat gloeiend wordt 
gemaakt, om het echte zilver vrij te laten komen (Maleachi 3: 3).  

 
3. Als Jezus terugkomt, zal er een scheiding plaatsvinden…  
* God zál ingrijpen en een scheiding aanbrengen. De engelen zullen op Zijn bevel door de wereld gaan om de 

uitverkorenen bij elkaar te brengen. De één zal meegenomen worden, de ander zal achtergelaten worden 
(Mattheüs 24: 31, 40-41). Dat is een bloedserieuze boodschap: er zijn mensen die voor eeuwig met Jezus 
gelukkig mogen zijn, en anderen die achterblijven.  

* Wie mogen dan wél mee? Zijn dat mensen die beter zijn? Nee! Het hart van ons allemaal is ten diepste een 
beerput waar allerlei kwaad in huist. Het zijn niet de betere mensen, maar de mensen die hun zonde onder 
ogen hebben gezien, en gevraagd hebben om vergeving, mensen die zijn gaan geloven in Jezus, die ook 
voor hun zonden wilden sterven aan het kruis. Als je gelooft in Hem, hoef je geen moment bang te zijn! dan 
wordt het één groot feest van licht en blijdschap! 

 
4. Hoe leef je toe naar die komst van Jezus? 
* Hoe leef je ernaar toe, naar die dag? Jezus zegt: ‘Laat je niet van de wijs brengen!’ Niet door valse 

messiassen, die de plaats van Jezus willen innemen als weg naar God, ook niet door oorlogen, 
hongersnoden, aardbevingen en christenvervolging. Jezus voorspelt dit alles, het zijn tekenen dát Hij komt! 
Deze dingen herinneren ons eraan, dat we leven in een wereld die verlossing nodig heeft. Daarom zetten ze 
ons ertoe aan, ons uit te strekken naar de komst van Jezus.  

* Leef naar Hem toe! En geef het Evangelie door aan anderen! Want als het goede nieuws aan alle volken 
gebracht is, dán komt het einde (vers 14).  

* Daarom: wees standvastig! ‘Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered!’ (vers 13).  Dat vers mag je 
best standaard op je bureaublad zetten! 

 
5. De uitgestoken hand van Jezus, wat doe je daarmee? 
* Stel je voor: je zit in Pompeii, op 23 augustus 79. En er komt een Man voorbij, in witte kleren. Hij zegt dat het 

morgen mis zal zijn. En Hij nodigt je uit ommee te gaan met Hem, op Zijn schip, dat vaart naar een land 
zonder tranen, zonder verdriet, zonder zorg, zonder dood. Wat doe je?  

* Laat je redden!!! Maak je schoon! Doe de zonde weg uit je leven! ga met Jezus mee, en geef Zijn 
boodschap door aan anderen! Want misschien zijn dit wel de laatste dagen op déze aarde… Morgen kan 
alles anders zijn! 

 
Om (samen?) over na te denken (wilt u voor voor ‘jij’ ‘u’ leze n s.v.p.?): 
1. De terugkeer van Jezus: word je daar angstig van, of kijk je ernaar uit? Waarom? 
2. Vind je het moeilijk te geloven dat het echt zal gebeuren? Waarom wel of niet? 
3. Hoe bereid jij je voor op de dag dat Jezus terugkomt? 
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


