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Thema: ‘Waar zijn we nou helemaal mee bezig?!’ naar aanleiding van Lukas 2: 40-52 
 
‘Waar zijn we nou helemaal mee bézig?!?’ Soms is er 
opeens iemand die dat uitroept. Bijvoorbeeld als je loopt te 
dollen, en het gaat mis. Iemand krijgt iets in zijn oog. Het 
zijn momenten in ons leven, dat we eens even stil moeten 
staan. Is het eigenlijk wel goed wat we doen? Vaak denk je 
daarover pas na als er iets ergs gebeurt, bijvoorbeeld 
wanneer iemand met wie je ruzie hebt heel ziek wordt. 
Vanmorgen gebeurt er niets ergs, en tóch komt God 
vanmorgen aan ons vragen: ‘Waar ben je mee bezig?’ God 
houdt zóveel van ons, dat Hij níét wacht tot er iets ergs 
gebeurt, Hij zegt het nú. ‘Ben je wel op de goede weg?’  
 
Wat is de goede weg? De weg van Jezus! 
Wat is die goede weg? Als je wilt weten wat góéd is, kijk 
dan naar de Here Jezus! What Would Jesus Do? Wat zou 
Jezus doen? Wat deed Jezus toen Hij twaalf jaar was? 
Vandaag neemt een aantal kinderen afscheid van de 
kindernevendienst. Dan ben je ook ongeveer twaalf. Dat is 
eigenlijk een overgangsleeftijd. Je bent geen kind meer. Je 
begint aan je tienertijd. Je komt in een andere fase.  
In het Jodendom, de godsdienst van Israël, wordt dat ook 
op een bijzondere manier gevierd. Als een Joodse jongen 
13 jaar en één dag is, dan wordt hij ‘bar mitswa’, ‘zoon van 
de wet’. Dat betekent dat hij er voortaan hélemaal bijhoort. 
Mag hij alles dan al zelf weten, zelf bepalen? Nee, dat nog 
niet, maar hij mag bijvoorbeeld wel in de synagoge, in de 
kerk van de Joden, voorlezen uit de Hebreeuwse 
bijbelrollen. Je moet dan dus in het Hebreeuws kunnen 
voorlezen! En de Joden mogen pas een dienst houden als 
er tien mannen aanwezig zijn. Nou, ben je bar mitswa, dan 
tel je mee voor die tien. En Joodse meisjes? Die worden 
‘bat mitswa’, ‘dochter van de wet’, en dat is al een jaar 
eerder, als ze twaalf zijn. Ja, zeggen de Joden, meisjes 
worden meestal wat eerder volwassen…  
 
Waar was Jezus mee bezig? 
Maar waar was Jezus nou mee bezig toen Hij twaalf was? 
Ja, dat is de vraag die Jozef en Maria ook stellen! Ze 
hebben al een hele dag gelopen, op weg naar huis, naar 
Nazareth, samen met heel veel andere mensen, die ook 
allemaal feest hebben gevierd in Jeruzalem. En nu is Jezus 
niet te vinden! Maria en Jozef krijgen echt de schrik van hun 
leven! Ze gaan zoeken, ze gaan vragen: ‘Heb jij Jezus 
gezien?’ ‘Jij soms?’ Maar iedereen schudt van nee… 
Andere jaren ging het altijd goed! We hebben gelezen uit 
Het Boek, en daar staat wel dat Jezus voor het eerst 
meeging, maar dat is een vertaalfoutje, kinderen gingen ook 
mee. En nu, dit jaar, loopt het mis! In paniek beginnen Jozef 
en Maria terug te rennen, terug naar Jeruzalem. En dan, na 
drie dagen angst komen Jozef en Maria in de tempel, en 
wie zien ze daar? Jezus! Jézus!!!! Tussen de 
godsdienstleraren! Aan het luisteren, vragen stellen, 
nadenken… Jezus zit daar, in een serieus gesprek!  
‘Jongen toch!! Maria stormt op Hem af! ‘Jezus! Waar was je 
nou mee bézig? Wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik 
hebben je overal gezocht! We wisten ons geen raad!’ 
En dan zegt Jezus: ‘Dat hoefde toch niet? Wist u niet dat ik 
bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader?’ Opeens is 
het duidelijk! Waar is Jezus mee bezig? Met de dingen van 
Zijn Vader! Zijn hemelse Vader! Want dáárvoor is Hij op 
deze wereld gekomen! Daarvoor is Hij geboren als kindje in 
een kribbe. Hij is gekomen om Zijn hemelse Vader te 
dienen op de aarde.  

Vond Jezus het dan niet belangrijk, dat Jozef en Maria 
zouden weten waar Hij was? Ja, natuurlijk wel! Jezus was 
niet een Kind wat gewoon dwars tegen de wil van Jozef en 
Maria inging. Hij was gehoorzaam, staat er in vers 51. Maar 
Jezus is alleen heel erg verbaasd. Begrepen Jozef en Maria 
dan niet dat Hij híér moest zijn? Hier gaat het toch om?  
What Would Jesus Do? Als je twaalf jaar bent? Nou, nu 
weet je het! Voor Jezus zullen een heleboel dingen echt 
belangrijk zijn geweest. Om te kunnen leren, en om 
vrienden te hebben, en om gezond te zijn, en al die dingen 
meer. Maar één ding was voor Hem het allerbelangrijkste: 
bezig zijn met de dingen van God. Steeds meer ontdekken 
over Zijn hemelse Vader.  
 
Waar zijn wij nou helemáál mee bezig? 
En nu is de vraag natuurlijk, aan ons allemaal: ‘Is dat ook 
voor ons het belangrijkste? Voor jou? Is dat voor jou het 
allerbelangrijkste in het leven? God, en dat je van God gaat 
houden, en dat je doet wat Hij vraagt?’ En voor u?  
Waar zijn we nou helemaal mee bézig?!? Die vraag kun je 
ook anders stellen: ‘Waar zijn we nou helemáál mee bezig?’ 
Wat boeit je nou het méést! Wat neemt je nou hélemaal in 
beslag?  
Nou, ik kan zo wel een paar dingen bedenken. Bijvoorbeeld: 
de computer, en computerspellen. Of je sport. Of je uiterlijk 
(of je nou een meisje bent of een jongen!). Of een vriendje 
of vriendinnetje… Of de tv, of je vrienden, of noem maar op.  
Jezus is twaalf jaar, als Hij het zegt: ‘Wist u niet dat Ik bezig 
moet zijn met de dingen van Mijn Vader?’ Hij maakt een 
keuze, al heel jong. En natuurlijk: Jezus is Jezus, je kunt 
Hem niet vergelijken met ons. Maar toch… ook voor ons 
komt het aan op een keuze. Eerst God, en dan de rest. 
Dus: tijd nemen om te bidden!  
Mag je dan niet meer sporten, en niet meer achter de 
computer zitten, en niet verliefd worden? Natuurlijk wel! Als 
je God op nummer één zet, dan geniet je van al die dingen 
véél meer. Omdat je er niet zo krampachtig aan vastzit. Je 
kunt gerust een poosje achter de computer zitten, maar je 
hebt er geen moeite mee om hem ook weer uit te zetten. 
Net als Joël, die is geinterviewd in de laatste Ronduit Insite. 
Hij was verslaafd aan games, maar gaf zich over aan God 
en werd bevrijd. Nu is hij veel creatiever geworden!  
Jozef en Maria begrijpen er niets van, wat Jezus bedoelt, 
staat er in vers 50. En als wij die keuze maken, net als Joël, 
dan zullen er ook mensen zijn die ons niet begrijpen. Maar 
vandaag roept God. Ook al is er misschien niet eerst iets 
ergs gebeurd.  
 
De dingen van je Vader, die zijn de moeite waard!!! 
Waar ben je helemaal mee bezig? Met de dingen van deze 
wereld? Of met de dingen van je hemelse Vader? Weet je: 
als je vader op een kantoor werkt, of in een groot bedrijf, 
dan denk je misschien: ‘Die dingen van mijn vader, die 
interesseren me niks. Wat heb ik daar nou mee te maken?’ 
Maar als je vader nu eens koning is? Dan ben jij prins, of 
prinses. Dan zul jij later als koning op de troon zitten om te 
regeren. Interesseert het je dan ook niet? Of toch wel? De 
Bijbel zegt: ‘Als je gelooft in Jezus, dan mag je later met 
Hem als koning meeregeren’ (Openbaring 5: 10).  
Waar ben jij mee bezig? Geef je je hart aan je computer, of 
aan je uiterlijk? Of aan Jezus? Vandaag worden we 
stilgezet. Jong en oud, en alles ertussen. Jezus zegt: ‘Ik 
heb jou Mijn leven gegeven. Geef jij jouw leven aan Mij?’ 
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