
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, Eerste Kerstdag 20 05, 9.15 uur 
Thema: ‘En wij noemen Hem... Jezus’ n.a.v. Mattheüs 1: 21 
 
1. Een generaal die ongewapend zijn eigen komst voorbereidt... 
* Het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. De bevolking van een bergstreek komt in 

opstand, omdat de regering deze streek vreselijk verwaarloost. De regering stuurt generaal Léon de 
la Paz er met een leger op af, om de opstand neer te slaan. Maar... De la Paz komt zelf uit deze 
streek! Hij kent de rebellenleiders persoonlijk, heeft begrip voor hun actie, en houdt van zijn volk.  

* Via de TV en radio roept De la Paz de rebellen op hun wapens neer te leggen. Ook stuurt hij 
bemiddelaars. Maar de leiders vertrouwen hem niet. ‘De la Paz? Twee handen op éne buik met de 
president en de corrupte regering! Ook al komt hij hier vandaan, hij staat niet aan onze kant!’ 

* De la Paz ligt er wakker van. Hij wil niet met bommen en granaten zijn eigen mensen bestoken! Dan 
neemt hij een besluit. Per helicopter vliegt hij ’s avonds naar de bergen, en landt met een parachute 
in een stil dal. Hij loopt naar het dorp waar de leiders vergaderen, en komt plotseling binnen in hun 
vergadering. Dan zegt hij: ‘Hier ben ik zelf. Ongewapend! Zonder leger. Ik wil jullie bewijzen dat het 
mij menens is, dat ik écht de vrede zoek. Jullie kunnen mij vermoorden, martelen, doden of gijzelen. 
Maar als jullie je overgeven, zal ik ervoor zorgen dat mijn soldaten met vrede komen, ze zullen geen 
schot lossen! Bovendien heb ik met de regering afgesproken, dat als dit vreedzaam wordt opgelost, 
jullie allemaal amnestie krijgen en de regering de problemen van deze streek aan zal pakken. 
Geloven jullie mij? Laat me dan gaan, en ik zal terugkomen met het leger, in vrede. Geloven jullie mij 
niet? Doen jullie me wat aan? Ook dan zal het leger komen, maar dan met wapens. Ik ben zelf 
vooruit gekomen om jullie te redden! Daarvoor zet ik hier mijn leven op het spel. Wat is jullie 
antwoord?’ 

 
2. Zó is Jezus de eerste keer gekomen, om zijn tweede komst v oor te bereiden 
* Wat zou ú doen in zo’n situatie? Léon de la Paz (Leeuw van de Vrede) wílde niet komen om met 

geweld de orde te herstellen. Hij wilde dat zijn leger zou komen met vrede. Daarom ging hij zelf 
vooruit, ongewapend, en zette zijn leven op het spel, om vrede te bewerkstelligen, en zijn volk te 
redden. Hij wilde hen voorbereiden op de komst van zijn eigen leger, zodat dat leger niet met 
wapens zou hoeven komen.  

* Zó is ook Jezus gekomen in de Kerstnacht! Jezus (Hebreeuws: Jeshoua) betekent: ‘De HERE redt!’ 
‘Want’ zegt de engel, ‘Hij is het die Zijn volk zal redden van hun zonden’ (vers 21).  

* Van de Messias, waar de Joden al eeuwenlang op wachtten, was inderdaad door de profeten 
voorzegt, dat Hij de mensen zou verlossen van zonden (bijv. Jesaja 53: 5, Jeremia 31: 31-34). 
Maar... dat is maar één aspect van het werk van de Messias. De Messias zal volgens de profeten 
álles veranderen! Hij zal de wereld maken tot een goede wereld, zonder onrecht, pijn, oorlog, 
geweld, enzovoorts (zie bijv. Jesaja 2: 1-5 en Jesaja 11: 1-10). Is redding van zonden niet erg 
weinig, als de taak van de Messias? 

* Dat is zo! En daar draait het nu juist om! Hij zál komen in volle glorie, en inderdaad álles doen wat de 
profeten voorspeld hebben. Alles zal anders worden, alles nieuw! Maar als Hij komt, op die dag, zal 
Hij komen als Rechter. Hij zal levenden en doden oordelen. En wie kan dan voor Hem bestaan? Wie 
is er zonder zonde? Wie is volmaakt? Niemand toch?!  

* Juist dáárom is Hij al een keer gekomen! Om Zijn eigen komst voor te bereiden, en ons te verlossen 
van onze zonde. Hij nam al onze schulden op Zich, en ging daarvoor naar het kruis. In onze plaats 
droeg Hij de straf. En wie in Hem gelooft, op Hem vertrouwt, mag het weten: ‘Hij droeg ook míjn 
schuld. Hij betaalde mijn rekening!’ 

 
3. Hij die als Rechter zal komen, is eerst als Redder gek omen 
* Veel orthodoxe Joden zeggen: ‘Jezus was misschien wel een bijzonder leraar, maar Hij was niet de 

Messias. Anders zou er toch geen oorlog en geen kwaad meer zijn?’ Het is een heel begrijpelijke 
reactie. En het is waar: als de Messias komt, zal Hij álle dingen nieuw maken! Maar Jezus, de 
Messias, houdt zóveel van ons als mensen, dat Hij als Redder gekomen is, om Zijn eigen komst als 
Rechter voor te bereiden. Hij heeft laten zien dat Hij niet tegenóver ons staat, maar náást ons. Eén 
van Zijn namen is dan ook: Immanuël, ‘God met ons!’ Ons licht, uitgeblazen door de zonde, wordt 
door Hem weer ontstoken! 

* Léon de la Paz, hij deed zijn aanbod. ‘Vertrouw op mij, dan komt mijn leger met vrede!’ Zo zegt 
Jezus: ‘Geloof je in Mij? Geef je je leven aan Mij? Of wil je zonder Mij verder? Wat kies je?’ 

* Hoe noemen wij de Messias? Jezus! ‘De HERE redt!’ Hij wil ook u, ook jou redden! 
 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Waarom zou de zonde van de mensen voor God zo’n belangrijk probleem vormen, dat daarvoor de 

Messias al op aarde kwam? Wat is er zo erg aan zonde? 
2. ‘Vrede op aarde’, zingen de engelen in het veld van Efratha. Maar als je om je heen kijkt, is er 

helemaal geen vrede. Helpt deze preek u om te begrijpen wat de betekenis is van het engelenlied?  
3. Heeft u al vrede gesloten met God?  
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 


