
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 15 januari 2006, 9.15 uur (bevestiging ambtsdragers) 
Thema: ‘Blijf gericht op God!’ Lezing: Mattheüs 4: 1-11 
 
1. Jezus gaat de confrontatie aan met de duivel (vers 1) 
* De Heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn, om door de duivel verzocht te worden. Is dat niet vreemd? 
* Net hiervoor is Jezus gedoopt en is de Geest in de gedaante van een duif op Hem neergedaald. Nu moet Jezus 

nog de confrontatie aangaan met de duivel. Zoals je een valse hond strak moet aankijken, zo kijkt Jezus hem hier 
recht in de ogen. Juist zó bereidt de Geest Hem voor op Zijn werk, maakt Hem heel bewust van het strijdtoneel. 

* Vandaag worden wij herinnerd aan onze roeping, om Gods ambassadeurs te zijn, in onze omgeving. En als het 
voor Jezus al nodig was om Zijn tegenstander te ontmoeten, des te meer is het dan voor ons belangrijk om te 
weten wie de satan is, en wat zijn trucks zijn. Want kerk-zijn is niet maar een gezellig onderonsje. Nee, God heeft 
ons geroepen in een strijd op leven en dood! Een strijd om de redding van mensen! Hoeveel mensen worden niet 
door wanhoop de dood in gedreven, terwijl wij de boodschap van hoop hebben gekregen om door te geven! 
Hoeveel mensen lijden niet door geweld, ruzie, verslaving en ander kwaad? Satan is als een briesende leeuw, die 
zoekt wie hij kan verslinden (1 Petrus 5: 8), wie hij kapot kan maken! Wie pakt die duivel nu eens aan?! 

* Jezus! Hij pakt hem aan! Hij gaat op hem af! Hoe zal dat verlopen? De engelen houden hun adem in... 
 
2. De verleiding van het gewone (vers 2-4) 
* Jezus vast. Veertig dagen lang. Vasten is door protestanten vaak gezien als een Rooms-Katholieke vorm van ‘de 

hemel willen verdienen’. Maar het is een heel bijbels gebruik, teken van verootmoediging. Vergelijk een tijd als je 
waakt bij een stervende: dan prop je je ook niet vol. Andere dingen zijn dan belangrijker! Zo is vasten klein 
worden voor God, je helemaal op Hem concentreren. In Handelingen 13 doet de gemeente dat als er een belang-
rijk besluit genomen moet worden. Een maaltijd overslaan op een kruispunt in je leven, is zeker niet verkeerd.  

* Jezus is volledig mens, daarom krijgt Hij honger. De duivel komt hem verleiden door voor te stellen, stenen in 
broden te veranderen. Hij zegt eigenlijk: ‘Doe nou maar gewoon. Dat vasten is nu wel welletjes.’ Zo kan ook dat 
gevoel ons bekruipen: ‘Geloof is prima, maar het moet niet te fanatiek worden, of te vroom. Zoals zo’n heel 
project Schollevaar-Oost, dat hóéft toch allemaal niet? En zo’n gebedsbijeenkomst voor jongeren?’ 

* Jezus prikt er doorheen: ‘Brood alleen is niet genoeg. Een mens leeft van het Woord van God.’ Als eten nu al zó 
essentieel voor ons is, dan is het Woord van God dus nóg belangrijker! Luisteren naar Zijn stem is topprioriteit! 

* We kunnen dan niet maar een beetje lauw-lauw blijven. In de frontlinie heb je maximale voeding nodig. Niet voor 
niets is er elke zondag dienst, en weten de kinderen het al: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag.’ 

 
3. De verleiding van het spectaculaire (vers 5-7) 
* De duivel probeert Jezus ertoe te brengen van het dak van de tempel af te springen. De engelen zullen Hem dan 

toch dragen (Psalm 91: 12)? Zo zullen meteen heel veel mensen zien, dat Hij buitengewoon is, de Messias!  
* De duivel misbruikt met zijn bijbelcitaat het Woord van God. Jezus relativeert de waarde van de Bijbel niet, zoals 

vaak in onze tijd gebeurt: ‘Tja, die Bijbel wordt op zoveel manieren geïnterpreteerd...’ Hij zegt: ‘Je moet hem goed 
lezen en niet misbruiken. Er staat namelijk ook iets anders: je mag God niet verzoeken.’ 

* God verzoeken, Hem voor ons karretje spannen om zelf in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het 
spectaculaire zoeken, vaak op een heel sneaky manier laten merken hoeveel we wel niet doen en hoe belangrijk 
we wel niet zijn, en we allemaal wel bereikt hebben, dat is óók een verleiding. De duivel draait altijd de 
schijnwerpers om, van God naar ons. Maar het is en blijft Góds werk! Wat wij mogen doen, is puur genade! 

 
4. De verleiding van het gemakkelijke (vers 8-10) 
* Vervolgens biedt de duivel Jezus de hele wereld aan. Dat lijkt heel aantrekkelijk: Jezus hoeft dan niet te lijden en 

te sterven! Hij hoeft alleen maar één keer de satan te aanbidden.  
* De verleiding van het gemakkelijke, die bestaat ook nu. Waarom zo nodig de boodschap van Jezus doorgeven? 

Alle godsdiensten komen toch op hetzelfde neer? En waarom zo moeilijk doen over keuzes op het gebied van 
seks, geld, milieu, enz.? Schaf zaken zoals oordeel, hel, duivel, zonde af. Dan neemt niemand aanstoot aan je! 

* Jezus kiest voor de moeilijke weg, de weg van lijden en sterven, omdat het de enige manier is om mensen te 
redden! De enige manier om zondaren eeuwig leven te geven. Hij wijst de satan dan ook radicaal af, door te 
citeren uit Deuteronomium 6: 13. ‘De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.  

 
5. Jezus heeft de overwinning behaald! (vers 11) 
* Hoe houd je stand, als zwak en vaak slap mens, tegenover de duivel en zijn verleidingen? Door je vast te houden 

aan Jezus! Hij is Zijn missie begonnen door de duivel strak aan te kijken. En Hij heeft overwonnen! Wij mogen in 
Zijn naam de boze het zwijgen opleggen. Want wij zijn ambassadeurs van de hoogste Koning! 

* Jezus heeft de verzoeking doorstaan, De duivel druipt af. Dan komen er engelen om Jezus te dienen. Hij straalt 
in majesteit en luister. Als u het moeilijk heeft in het uur van de verleiding, denk dan aan Hem! Blijf gericht op 
God! Dan zal ook bij u de duivel afdruipen. Want achter u ziet hij de blinkende gestalte van de Verlosser. 

* Engelen kwamen en dienden Jezus. Ze buigen zich neer voor Hem. Buigen wij mee? 
 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Welke van de drie verleidingen is voor u het moeilijkst? Waarom? 
2. ‘Blijf gericht op God!’ Hoe doe je dat? 
3. Jezus heeft de satan weerstaan. Geeft u dat ook hoop voor uw eigen leven? 
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


