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EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE 
 

Bijbellezingen: Jesaja 65, 17-25 en Openbaring 21, 1-8 
 
In de afgelopen weken hebben veel mensen gerecreëerd. In 
deze preek zal het ook gaan over recreatie. Maar het zal niet 
gaan over onze recreatie, maar over Gods recreatie. 
Recreatie betekent namelijk letterlijk: ‘herschepping’. Jesaja 
vertelt ons namens God: ‘Zie, Ik schep een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde’. Terwijl wij in deze tijd vaak druk zijn met 
‘waar ben je geweest op vakantie?’ en ‘ben je al weer aan 
het werk gegaan?’ spreekt Jesaja dus over veel grotere 
dingen. Heel het ritme waar wij in zitten of dat wij weer gaan 
oppakken, wordt daarmee doorbroken. Al onze plannen  - de 
nieuwe school, de nieuwe opleiding, de verbouwing van het 
huis, de medische ingreep die moet plaatsvinden - alles 
wordt zo heel erg nietig bij de woorden die Jesaja namens 
God spreekt: ‘Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’.  
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. ‘De hele kosmos, 
hemel en aarde, de lucht boven ons en de grond waarop wij 
leven…, er zal niets meer hetzelfde blijven. Er zal niets on-
beroerd blijven. Alles, alles wordt nieuw! … Deze ene zin al, 
doet je toch duizelen…? Kan je het je voorstellen? Durf je je 
het voor te stellen? Dan ga je toch misschien wel heel 
anders naar de dingen om je heen en naar je eigen leven 
kijken?  
 
Een nieuwe schepping, een recreatie van boven. Geen 
renovatie. Geen grondige verbouwing. Nee, iets totaal 
nieuws… bij God vandaan…. 
  
Jesaja beschrijft deze nieuwe schepping in allemaal beelden. 
En ik ga de beelden straks wat uitdiepen, maar misschien is 
het wel verstandig om eerst iets in zijn algemeenheid over 
die beelden te zeggen die Jesaja gebruikt. Hoe moet je die 
beelden van Jesaja nu lezen? Nu, je moet oppassen voor 
twee dingen: je moet de beelden niet te letterlijk nemen, 
maar ook niet al te figuurlijk nemen. Ik probeer het uit te 
leggen: 
Je moet de beelden niet al te letterlijk nemen, want dan kom 
je in de knel met andere beelden die Jesaja en ook andere 
Bijbelschrijvers gebruiken. Jesaja zegt bijvoorbeeld in 
hoofdstuk 25 van zijn boek dat de dood straks verslonden zal 
zijn. Maar hier in hoofdstuk 65 vertelt Jesaja dat een 
jongeman niet voor zijn honderdste levensjaar zal sterven. 
Dus als die jongeman dus wel een keer sterven, alleen niet 
op jonge leeftijd. Of een andere tegenstrijdigheid: de ene 
keer wordt over Gods nieuwe toekomst als over een nieuw 
Jeruzalem gesproken, een stad met gouden straten en 
paarlen poorten (Openbaring 21). Maar de andere keer 
wordt over Gods nieuwe toekomst gesproken als over een 
paradijs, een prachtige tuin met een geweldige vegetatie en 
vruchten (Openbaring 22). Het zijn allemaal verschillende 
beelden om verschillende aspecten van Gods nieuwe 
toekomst uit te drukken. En beelden spreken elkaar daarbij 
soms tegen. Maar dat is niet erg. Want het zijn beelden, en 
beelden willen geen gedetailleerde informatie doorgeven, 
maar iets oproepen, je hart aanspreken. Zoals een schilder 
met zijn schilderij iets wil oproepen, iets aan je hart wil 
brengen, iets wil vertellen wat eigenlijk niet in woorden is te 
vatten.   
Maar… aan de andere kant moet je de beelden die Jesaja 
gebruikt en die bijvoorbeeld ook Johannes in Openbaring 21 
gebruikt, ook niet al te figuurlijk nemen…, in de zin van ‘ach, 
het zijn maar beelden’. Nee. Dat Jesaja zo aards, zo 
concreet die nieuwe werkelijkheid neerzet, die God straks zal 
brengen… dat heeft iets te zeggen. Blijkbaar zal het zo 
aards, zo concreet straks ook zijn. Blijkbaar zal het straks 
heel erg aards zijn allemaal. Gods nieuwe toekomst, daarbij 
moet je niet denken aan allemaal zieltjes die in het luchtruim 

zweven, op wolken,  met harpen en vleugels. Of ook niet - 
zoals moderne religies beweren – zullen wij opgenomen 
worden in het grote geheel, de eeuwige energie… Nee, God 
zal een nieuwe aarde en hemel, nieuwe grond en lucht, 
nieuwe lichamen en bomen en planten scheppen. Zo aards 
als het maar zijn kan… Dat is misschien niet voor te 
stellen… hoe dan? waar dan? wanneer dan? …, maar dat is 
nu precies de boodschap van Jesaja: God zal scheppen, 
zoals alleen God maar kan bedenken. God zal totaal nieuw 
maken, iets wat voor onze beperkte kennis onmogelijk is, 
iets wat je op deze aardbol die al duizenden jaren draait je 
echt niet kunt voorstellen. Maar dat is nu precies het 
scheppen van God, Gods recreatie: een nieuw begin. Niet 
vanuit de aarde opgekomen, maar een schepping van 
boven. God zal een totaal nieuw begin maken.  
 
Nou, nu maar wat aandachtiger naar die beelden gaan kijken 
die Jesaja namens God mocht doorgeven…  
Toen ik die beelden wat in mij op probeerde te nemen en er 
wat over las, viel het mij op hoe deze beelden en woorden 
precies antwoord geven op de vragen en problemen van 
onze tijd. Kijk maar mee: 
 
Vers 18: Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk 
blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk 
zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer 
gehoord worden, of een stem van geschreeuw.   
Er zal straks een vreugde zijn! Geen stem van geween, geen 
huilen meer. Geen schreeuwen om hulp meer. … Ik moet 
denken aan hoe er in de afgelopen week geschreeuwd en 
gehuild zal zijn bij de ingestorte brug bij Genua. Wat zal dat 
door merg en been zijn gegaan. Schreeuwen die sommigen 
later in nachtmerries nog zullen horen waarschijnlijk. … Maar 
wat zal er in de afgelopen week ook geschreeuwd en gehuild 
zijn door de ouders van die meisjes in Afghanistan die zijn 
omgekomen omdat zij een raket hadden gevonden. Wat zal 
er ook geschreeuwd en gehuild zijn in dorpen in Jemen en in 
de laatste terug te winnen steden door de legers van Assad 
in Syrië. Maar misschien ook wel veel dichterbij: op de 
intensive care van dat ziekenhuis waar je afgelopen week je 
dienst hebt gedraaid. Of in dat huis in een van de straten van 
Schollevaar, waar je langs bent gefietst. … Je kunt het je niet 
voorstellen vanuit onze werkelijkheid, maar straks…, straks 
zal er geen enkele stem van geween, geen schreeuw om 
hulp meer zijn. Straks zal er alleen vreugde zijn. Geen 
gemaakte, of oppervlakkige, maar echte vreugde. Echte 
vreugde, die door niets en niemand bedorven zal worden. De 
vreugde van Jeruzalem en van God samen. Zoals de 
vreugde van een bruid en haar bruidegom, zoals de vreugde 
van een trotse vader en zijn dochter…, zo intiem, zo echt, zo 
samen vreugde beleven…  
 
Jesaja gaat verder: 20Daar zal niet meer zijn een zuigeling 
die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen 
niet zal volmaken. En ook: 21Zij zullen huizen bouwen 
en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun 
vrucht eten. 22In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, 
van wat zij planten, zal geen ander eten. … 23Zij zullen zich 
niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets 
verschrikkelijks.  
De dingen die men zal doen… en de dingen die men zal 
meemaken…, het zal straks niet aan het gevaar van 
zinloosheid blootstaan. Het zal straks allemaal niet voor niets 
zijn. Plotseling afgebroken worden. Opeens weggenomen 
worden. … Ik heb er afgelopen week nog met een van onze 
gemeenteleden over gesproken. Ik vertelde haar waar ik 
over ging preken en vroeg of zij ook naar die toekomst 
verlangde. En toen zei ze: ‘ik verlang er zo naar dat het 
straks volmaakt zal zijn. Want alles hier is toch zo 
onvolmaakt. Zo als het is, zo is het vaak nu eenmaal.’ Nu, 
dat is volgens mij wat Jesaja hier mag doorgeven: straks zal 
het niet meer onvolmaakt, onaf zijn. Zoveel dingen in ons 
leven zijn nu eenmaal zoals ze zijn. We zouden willen dat 
situaties veranderen, maar heel vaak blijven situaties 



gewoon zoals ze zijn. We zouden willen dat er verandering 
zou komen, dat er beweging in zal zijn…, maar vaak is er 
geen beweging in te krijgen en blijft alles zoals het is. Zoals 
Prediker heel krachtig vertelt: de dingen zijn zoals ze zijn en 
wij stervelingen hebben met die vele vormen van ijdelheid en 
zinloosheid nu eenmaal te dealen. … Maar straks zullen er 
niet plotseling mensenlevens worden afgebroken. Straks 
zullen er geen menselijke projecten en idealen meer in 
duigen vallen. Straks zal niet alles wat is opgebouwd 
afgebroken worden door ziekte, of door wat dan ook. Straks 
zal het leven niet worden geplaagd door de vergankelijkheid, 
door zinloosheid, door gevoelens van frustratie en onmacht. 
Je kunt het je toch niet voorstellen hè? Ga je ook al naar die 
nieuwe toekomst mee verlangen?  
 
Nog twee dingen vertelt Jesaja ons over die nieuwe 
toekomst: 24En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík 
(God) zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. 
Ook dat is iets prachtigs… Ik weet niet of je het herkent, 
maar nu is de communicatie met God soms nog zo lastig, 
vanaf onze kant dan. Er staat soms zoveel tussen God en 
ons in: onze zonden en verkeerde patronen die de 
verbinding met God in de weg staan. Soms worden wij ook 
zo geweldig afgeleid, door allemaal gedachten, allemaal 
prikkels. We hebben soms ook o zo’n moeite om echt stil 
voor God te worden… en met Hem te spreken. En soms is er 
dan wel communicatie, antwoordt God ook op ons gebed, 
maar zijn we het na een tijdje al weer vergeten dat God ons 
gebed heeft beantwoord. Je vraagt vaak meer aan God, dan 
dat je je  oren en ogen open hebt voor Zijn antwoorden. De 
communicatie tussen God en mensen is op zoveel manieren 
ingewikkeld, soms zo lastig…Maar straks, zegt Jesaja…, 
straks zal er zo’n open verbinding zijn tussen God en ons. 
Zo’n directe communicatie. Gesprekken van hart tot hart: 
voordat zij roepen, zal Ík antwoorden, terwijl zij nog spreken, 
zal Ík horen. Niets zal ons spreken tot God en ons luisteren 
naar God meer in de weg staan. Geen zonden, geen 
prikkels, geen afdwalende gedachten…, niets! Echt contact. 
Voortdurend contact.  
 
En dan het laatste over die nieuwe toekomst: 25Een wolf en 
een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro 
eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij 
zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel 
Mijn heilige berg, zegt de HEERE.  
Het zal straks eindelijk veilig zijn. Volledig veilig. Geen 
gevaar zal onze wereld meer bedreigen. Nu, als er iets is 
waar wij in onze tijd naar hunkeren, dan is het volgens mij 
wel veiligheid. Hoe vaak gaat het in het nieuws niet over 
terrorismebestrijding, dreigen van aangeslagen, verscherpte 
veiligheidsmaatregelen... Terwijl onderzoeken allemaal 
uitwijzen dat ons land nog nooit zo veilig is geweest, hebben 
veel mensen juist een gevoel van onveiligheid, voelt de 
gemiddelde Nederlander zich juist minder veilig.  
 
Ik vind het zo mooi: juist die dingen die ons heden ten dage 
zo in de greep kunnen houden, juist die dingen zullen in 
Gods nieuwe schepping totaal anders zijn: geen onveiligheid 
meer, geen zinloosheid meer, geen schreeuw om hulp meer, 
maar vreugde met God en met elkaar. Die beelden die voor 
een Israëliet uit de tijd van Jesaja zo herkenbaar waren, zijn 
ook voor onze tijd zo raak en zo veelzeggend…! 
 
Wat wil God met deze prachtige beelden u en mij dan 
zeggen?  
Nu, allereerst heeft Jesaja van God de taak gekregen om 
zijn volk te waarschuwen. Want deze prachtige woorden 
over die nieuwe toekomst zijn onderdeel van de boodschap 
dat God orde op zaken zal gaan stellen op deze wereld. En 
dat orde op zaken stellen, zal eerst bij het volk van God zelf 
plaatsvinden. Degenen die God hebben laten roepen en 
zoeken, die zullen straks tevergeefs tot God roepen en God 
zoeken. Degenen die God met een half hart hebben gediend 
en hun ziel en zaligheid verder aan andere goden hebben 

gewijd, die zullen straks niet mogen delen in die toekomstige 
vreugde van God en van Jeruzalem. Jesaja waarschuwt hen: 
13Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn dienaren zul-
len eten, maar ú zult hongerlijden. Zie, Mijn dienaren zullen 
drinken, maar ú zult dorst hebben. Zie, Mijn dienaren zullen 
verblijd zijn, maar ú zult beschaamd worden. 14Zie, Mijn 
dienaren zullen juichen vanwege een hart vol vreugde, maar 
ú zult schreeuwen vanwege een hart vol leed, en vanwege 
een gebroken geest zult u weeklagen.  
Eenzelfde waarschuwing moet ook Johannes doorgeven, als 
hij in een visioen net zoals Jesaja iets van die nieuwe hemel 
en aarde mag zien (zie: Openbaring 21, vers 8). Het zijn 
geen waarschuwingen voor al die mensen die nog nooit van 
God hebben gehoord en die nog nooit een Bijbel hebben 
gezien, het gaat over u en mij…  
Nee, je hoeft echt niet hard te werken om straks bij die 
geweldige toekomst van God aanwezig te mogen zijn. God 
vraagt geen prestaties van je, God zoekt geen uitzonderlijke 
kwaliteiten…, maar God zoekt je hart. Is je hart bij God? Ben 
je aan Hem toegewijd? Heb je je zonden en je zorgen, maar 
ook je liefde en dankbaarheid aan Jezus’ voeten gelegd? Is 
Hij het doel en het centrum van je leven? Wil je Hem dienen?  
 
God heeft een geweldige toekomst op het oog! God zal een 
nieuwe schepping tot leven brengen… En die kleine 
mensjes, vol met fouten en gebreken, maar die ondanks 
alles en door alles heen van God houden en Jezus willen 
eren met hun leven…. die kleine knechtjes die zullen straks 
die geweldige toekomst mogen binnengaan. Dat mag Jesaja 
hen vertellen… en dat mag Johannes eeuwen later nog eens 
onderstrepen… om hen zo moed te geven en ons te helpen 
om steeds voor ogen te houden waar het werkelijk om gaat 
in ons leven.  
‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de 
aarde’. Ik weet dat deze zin wat uitgesleten is…, dat veel 
christenen dit veel te passief vinden klinken, alsof je met je 
armen over elkaar maar moet gaan zitten wachten en zelf 
niets aan het lijden van de wereld kan doen… Nou 
inderdaad: het is niet afwachten op deze aarde en met de 
armen over elkaar zitten. Het is je inzetten, je leven geven, 
Jezus dienen door de ander te dienen… maar ook: stil maar, 
wacht maar. Het wordt hier op aarde niet mooier en beter. 
Wat aan de ene kant wordt opgebouwd, wordt aan de 
andere kant weer afgebroken. Maar blijf vertrouwen. Blijf 
bouwen. Blijf Jezus volgen. Houd vol. Alles wordt nieuw. De 
hemel en de aarde. Alles. Want God zal Zelf de hemel en de 
aarde, heel de kosmos herscheppen, recreëren. En als God 
gaat scheppen dan zal het al ons denken en bevatten, ons 
verlangen en hopen te boven te gaan. Houd die toekomst in 
het oog. Richt je leven op God. Geef je leven aan Jezus, je 
Redder en Bevrijder. Geef je leven voor Jezus.  
 
En misschien hè, dat je soms al iets van die nieuwe 
schepping van God in je leven mag ervaren. Misschien mag 
je nu al iets ervaren van die veiligheid, ondanks alles 
dreiging om je heen. Van die zinvolheid, ondanks alle 
zinloosheid in ons bestaan. Misschien mag je nu al iets 
ervaren van die vreugde van God en met God, ondanks de 
tranen die er vloeien. Van die open verbinding met de Here 
God, ondanks alle herrie in de wereld. De hemel en aarde 
moeten nog nieuw geschapen worden…, maar het eerste 
begin is al gemaakt: 2000 jaar geleden in de graftuin nabij 
Jeruzalem. Toen was de dood al overwonnen en is Jezus 
opgestaan. En ieder die in Jezus gelooft, is een nieuwe 
schepping, zegt Paulus.  
Houd daarom je ogen op die toekomst van de Here God 
gericht. 
Blijf in je leven heel dicht bij je Schepper en bij je Redder.  
En ontdek hoe God soms nu al stukjes van die nieuwe 
schepping in je leven werkelijkheid wil maken.    
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