
 
23 december 2018 –  Vierde Advent (aangepaste 

dienst) 
 

Thema: Je hoeft niet bang te zijn! 
 

Bijbellezing: Lukas 1, vers 26-38 
 

 
Soms ben je wel eens bang.., of heel onrustig, heel 
gespannen. Als er bijvoorbeeld iemand ziek is in je 
familie, of in het huis. Hoe zal het met hem gaan? Zal 
zij beter worden? … Of als er een nieuwe begeleider 
komt in het huis waar je woont, of op de plaats waar je 
werkt. Je vond het zo fijn met die ene begeleider van 
je, daar kon je alles aan vertellen en die hielp je zo 
goed…, maar die nieuwe, hoe zal dat gaan? 
Spannend hoor! … Soms moeten er ook wel eens 
dingen gebeuren die je heel spannend vindt: zoals 
Maartje naar de dokter moest, of als je naar de 
tandarts moet (dat vind ik best eng!), of als je moet 
geopereerd worden… Of je krijgt een nieuwe kamer: 
hoe moet dat allemaal, zo’n verhuizing? … Soms 
begrijpen de mensen om je heen je niet goed en kan je 
niet goed uitleggen waarom je iets zo moeilijk vindt. 
Dan voel je je alleen, of word je er gewoon boos van… 
Er zijn zoveel verschillende dingen die spannend 
kunnen zijn… Ook – daar moet ik vanmiddag aan 
denken - ook als er iemand sterft, die je heel goed 
hebt gekend. De Bijbelgroep in onze kerk heeft dat 
pasgeleden meegemaakt, toen iemand van de 
Bijbelclub is overleden: Joop Boers. Dat was heel erg, 
we hebben heel vaak aan hem moeten denken en 
voor hem gebeden, ook toen hij zolang ziek was… 
Nou en dan hebben wij nog niet eens al die dingen 
genoemd die er in de wereld gebeuren: oorlogen en 
aardbevingen, mensen die moeten vluchten, landen 
die ruzie hebben met elkaar. Wat kunnen er toch een 
heleboel spannende dingen zijn!  
 
Weet je wat ik dan zo mooi vind aan wat wij hebben 
gelezen uit de Bijbel? Dat de mensen in de Bijbel 
soms ook dingen heel erg spannend vonden. Dat is 
dus helemaal niet vreemd, als ik soms iets heel 
spannend of moeilijk vind.  
Wij hebben gelezen over Maria. Maria kreeg een engel 
op bezoek. Hoe die engel eruit zag, dat weten wij niet 
precies…, misschien wel blinkend en stralend…, maar 
vooral toen de engel begon te spreken, toen raakte 
Maria helemaal in de war…, ze schrok ervan. Wat 
spannend! … Nou, en overmorgen als het echt 
Kerstfeest is, dan zullen wij gaan lezen over de Heere 
Jezus Die geboren werd en over de herders die ’s 
nachts toen zij op de schapen pasten, ook een engel 
hoorden spreken en allemaal engelen het Ere zij God 
hoorden zingen. Nou, die stoere herders, die waren 
ook eerst heel erg bang geworden. Wat waren die 
herders geschrokken! Wat vonden zij het spannend! … 
Dus ook de mensen in de Bijbel – Maria, de herders 
en nog heel veel andere mensen – waren soms wel 
eens bang en vonden dingen wel eens heel erg 
spannend. Blijkbaar is dat helemaal niet vreemd. Je 
hoeft jezelf echt niet raar te vinden als je iets heel 
spannend vindt. Je hoeft je echt niet te schamen. 
Vertel het maar gewoon. Want iets heel spannend 

vinden, dat gebeurt soms. Iedereen heeft dat wel 
eens. En de een soms wat meer dan de ander.  
 
Maar wat zei de engel tegen Maria, toen ze zo 
schrok…?  ‘Wees niet bang!’  
Ja, dat kan de engel wel zeggen, maar dat helpt toch 
niet? Ik kan er toch niets aan doen dat ik soms bang 
ben of heel gespannen? Maar daarom zegt de engel 
nog meer. De engel zegt tegen Maria: ‘wees niet bang 
Maria, want je hebt genade gevonden bij God’. ‘Je 
hebt genade gevonden bij God. Hé, dat moeilijke 
woord gebruikte de engel ook al, toen hij binnenkwam. 
Toen de engel binnenkwam, zei hij tegen Maria: ‘wees 
gegroet, begenadigde. Begenadigde… En nu zegt de 
engel, nu Maria toch van angst een beetje bleek om de 
neus werd, ‘wees niet bang, want je hebt genade 
gevonden bij God’. Twee keer het woord ‘genade’ dus. 
Wat betekent dat woord? Ik leg dat even uit… en dan 
gaan wij straks weer naar Maria en de engel terug:  
 
Genade, dat betekent zoiets als ‘gratis’. Nou, wat 
gratis is, dat weet je wel, denk ik… Gratis, dat 
betekent: je krijgt iets voor niets. Zonder dat je iets 
hoeft te betalen. Zonder dat je er iets voor hoeft te 
doen. Ik heb eens een reclame gezien: ‘soep, 1 + 1 
gratis’. Je koopt één blik soep… en je krijgt er eentje 
gratis bij. Dat is mooi. Maar… is dat nu echt helemaal 
gratis? Waarom zou een winkel nu gratis een blik soep 
geven? …  Nu, ze willen graag dat je allemaal 
boodschappen bij hen koopt. Ze geven iets gratis…, 
maar je moet natuurlijk wel eerst één blik soep kopen, 
anders krijg je het tweede blik niet gratis. En het liefst 
zou men willen dat je ook nog andere dingen bij hen 
koopt. Zo slim zijn ze wel. Je krijgt het gratis…, maar 
je moet er wel wat voor doen.  
Ik heb ook nog een ander plaatje gezien: een meneer 
op een bankje, die een kop soep krijgt.  Die meneer op 
het bankje is een zwerver. Hij heeft geen huis en moet 
op straat leven. Maar de meneer krijgt een kop soep 
van iemand die hem helpt, van iemand van het Leger 
des Heils. Dus ook gratis soep. Maar wel op een 
andere manier dan bij die reclame van 1 + 1 gratis. 
Want die zwerver hoeft helemaal niets te kopen. Hij 
hoeft er niets voor te doen.  Het is echt helemaal 
gratis. Waarom? Omdat deze meneer van het Leger 
des Heils deze zwerver wil helpen.  
Nou, dat is echte genade.  Genade, dat betekent 
‘gratis’. Echt helemaal voor niets. Zo wil God je Zijn 
liefde geven. Zo wil God voor je zorgen. God wil – zeg 
maar – bij je op het bankje komen zitten en je helpen. 
Helemaal gratis iets van Zichzelf geven. Je hoeft er 
niets voor te doen. Je hoeft het niet te betalen. Je 
hoeft niet iets te kunnen of een bijzonder iemand te 
zijn. God wil je hemelse Vader zijn. God vraagt niet, Hij 
geeft. Gratis en voor niets.   
 

 



Nu weer terug naar Maria en de engel… De engel die 
bij Maria op bezoek kwam, zei: ‘wees niet bang Maria, 
want je hebt genade gevonden bij God.’ ‘Maria, God 
houdt van je. En God wil niets van je vragen…, maar 
je iets geven. God vraagt niet wie je bent, hoe je eruit 
ziet, wat je doet, wat je allemaal kunt…, God wil je juist 
iets geven. Iets van Zichzelf aan jou geven.  God ziet 
jou en wil je Zijn liefde geven. Dat is Gods genade.  
En dat wilde de Heere God niet alleen tegen Maria 
zeggen, maar dat wil de Heere God vandaag ook 
tegen jou zeggen. En tegen jou. Tegen jullie allemaal. 
Vandaag is het geen engel die het tegen je zegt, zoals 
bij Maria. Vandaag mag ik het namens God tegen jullie 
zeggen: de Heere God wil je Zijn genade geven. Zijn 
liefde voor jou. Dat mag je ontvangen. Gratis en voor 
niets. God wil je helpen. Hij wil dicht bij je zijn. En God 
vraagt niet eerst wie je bent, wat je doet, wat je kunt, 
wat er allemaal is misgegaan. Nee, God is een 
gevende God. Hij wil geven. Hij wil je liefhebben. Hij 
wil samen met je leven. Dat mag je ontvangen. Gratis. 
En daarom hoef je niet bang te zijn…  
 
Kijk nog maar eens naar Maria... Maria was een jonge 
vrouw, misschien nog maar een meisje, misschien nog 
wel jonger dan jij bent. En ze kwam uit een heel 
gewone plaats, uit Nazareth. En of ze knap of slim 
was, ik weet het niet. En of zij heel veel dingen kon? 
Misschien wel helemaal niet. En zou ze veel vrienden 
hebben gehad, populair zijn, of juist wat eenzaam? Ik 
weet het niet. Waarom liet de Heere God dan Zijn 
engel Gabriël uitgerekend naar die stad gaan…, naar 
dat gewone meisje Maria? Nou, dat is Gods genade. 
Juist dit heel gewone meisje kreeg een heel speciale 
plaats bij God. Zo is God! Maria mocht zelfs de 
moeder worden van Gods Zoon, van de Heere Jezus. 
God zoekt namelijk heel gewone mensen op. Mensen 
zoals jij en ik. God heeft een hart voor heel gewone 
mensen, zoals jij en ik. Voor mensen die soms ook 
heel verkeerde dingen doen, zonden.., voor mensen 
die sommige dingen helemaal niet snappen…, voor 
mensen die soms dingen heel erg spannend vinden… 
‘Ik wil bij je zijn’, zegt God! ‘Ik ben je genadig. Als je in 
Mij gelooft, mag je bij Mij horen. Je hoeft niet alles te 
begrijpen. Je hoeft niets te verdienen bij Mij. Ik houd 
van je, omdat Ik van je houd, zegt God. Dat is Gods 
genade. God zegt: ‘Ik heb je lief. Echt lief. En Ik wil je 
helpen. Helemaal gratis en voor niets. Genade.’ Nou, 
daar word ik als mensje heel klein van…, wat ben ik 
klein!… en wat is de Heere God geweldig groot en 
bijzonder! 
 
Maria hoeft niet bang te zijn, want ze had genade 
gevonden bij God. God had haar lief, gratis en voor 
niets. En – de engel vertelt nog wat  - Maria zal een 
Zoon krijgen. Een heel bijzondere Baby zal zij krijgen. 
Ze mocht moeder worden van de Zoon van God. Van 
Jezus. En die Jezus Die straks geboren zal worden, zo 
vertelt de engel Gabriël, Die zal Koning zijn. Hij zal een 
nog veel grotere en meer bijzondere Koning zijn dan 
Koning David. Nou, iedereen kende koning David toen 
wel…, maar Jezus zal de allergrootste Koning zijn. 
Koning van heel de wereld. Nou, moet je eens 
voorstellen wat dat betekent…: 
Stel dat jij een heel moeilijk gesprek moet gaan 
houden met je dokter, of met de leiding, of met je baas 
als je die hebt…, of met (noem maar iemand) …. en je  

ziet erg tegen het gesprek op, je wordt er al zenuwach-
tig van als je eraan denkt… Maar stel je voor dat dan 
koning Willem Alexander je opbelt. Dat zou wel heel 
bijzonder zijn! En koning Willem Alexander zegt: ‘ik ga 
vanmiddag met je mee naar het moeilijke gesprek. Ja, 
jij moet wel zelf het gesprek voeren. Maar ik zit naast 
je. En als ze vervelend zijn tegen jou, dan zijn ze het 
tegen mij. En als ze aardig zijn voor jou…, dan zijn ze 
ook aardig voor mij. Ik ben helemaal bij jou.’ Nou, dan 
hoef je toch niet meer bang te zijn hè voor het 
gesprek? Dan wordt zo’n gesprek een stuk minder 
eng, minder spannend.  
Weet je dat de allerhoogste Koning altijd bij je is?! Als 
je naar de dokter gaat, zoals Maartje en je heel erg 
bang bent voor die prik. Maar ook als je alleen zit op je 
kamer en je boos of verdrietig bent. Maar ook als je 
jarig bent en je juist een heel fijne dag hebt. Ook als je 
straks Kerstfeest gaat vieren. Alle dagen, altijd is de 
Heere Jezus bij je. ‘Ik ben met je, alle dagen!’, zo zei 
de Here Jezus Zelf, toen Hij was opgestaan uit de 
dood. Dus zelfs de dood, dat hele nare…, zelfs daar 
hoeven wij eigenlijk niet bang voor te zijn…, omdat 
Jezus de Koning is, de machtigste Koning Die er maar 
bestaat.  
 
Nou, nog één ding: toen Maartje naar de dokter ging 
(in de sketch)…, weet je nog hoe het afliep? Ze kreeg 
die prik en ze werd genezen hè? Het was heel span-
nend voor Maartje…, maar uiteindelijk kwam het toch 
goed! Nou, zoiets moest de engel van de Heere God 
ook tegen Maria vertellen. Maria begreep nog niet 
alles, denk ik, van wat de engel vertelde. Het was ook 
wel heel erg bijzonder allemaal… En later zou Maria 
het nog heel erg moeilijk krijgen hoor! Want ze zou wel 
een Kindje krijgen, maar dat Kindje werd niet geboren 
in een lekker warme slaapkamer met een wiegje…, 
nee, in een stal of iets dergelijks, met een voerbak, 
een kribbe als wiegje. Wat naar! … En nog weer later 
zou het nòg moeilijker voor Maria worden. Haar Zoon, 
de Here Jezus, zou jaren later gevangen genomen 
worden… en zelfs gedood worden. Aan een kruis 
gehangen. Vreselijk! En toch zal het goed komen! 
Toch zal het goed komen! God zal redding brengen! 
Jezus zal Koning zijn. Want Hij zal opstaan uit de 
dood! En Hij zal eens alles helemaal nieuw maken!  
 
Je hoeft dus niet bang te zijn. Je begrijpt er soms niets 
van hoe het allemaal gaat. Maria begreep het ook niet. 
En soms loopt het heel anders dan je had gehoopt, of 
had gewild. Wat jammer! Maria had het later ook erg 
moeilijk. Maar toch hoefde Maria niet bang te zijn. 
Want God had haar lief. God wilde haar genade 
schenken. God wilde haar vasthouden. Voor altijd! 
God vroeg niet iets van Maria, maar wilde haar juist 
Zijn geschenk geven.  
Zo wil God ons Zijn liefde geven. Want zo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft…, opdat een ieder die gelooft, niet 
verloren gaat…, maar eeuwig leven heeft. En deze 
Zoon van God, Die God ons heeft gegeven, is Koning. 
De machtigste Koning die er is! Je hoeft niet bang te 
zijn!  
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