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JE WORDT UITGENODIGD: KOM EN ZIE! 
 

Bijbellezing: Johannes 1, 35-52 

 
Mag ik jullie voorstellen aan vier mensen?  
De eerste, dat is Andreas. Andreas was samen met 
nog iemand anders bij Johannes de Doper. Maar toen 
op een dag Jezus voorbij liep, zei Johannes tegen hen: 
‘dat is het lam van God!’, dat is Jezus Die Zichzelf 
straks als een lammetje zal gaan offeren om onze 
schuld te vergeven’. Nou, toen gingen Andreas en die 
andere meneer naar Jezus toe, ze waren nieuwsgierig 
naar Jezus. Andreas en die ander meneer gingen zelfs 
mee naar Jezus’ huis, waar Jezus hen dingen uitlegde 
Wie Hij was en waarom Hij naar de wereld gekomen 
was. Andreas mocht Jezus leren kennen en daar was 
hij zo gelukkig mee!  
De tweede meneer, dat is Petrus. Andreas en Petrus 
waren broers. Nu, Andreas was zo blij dat hij Jezus had 
gezien en veel over Hem had geleerd…, dat moest ook 
zijn broer Petrus weten. Andreas riep Petrus om mee 
te gaan naar Jezus. En Jezus wilde ook met Petrus 
praten.  
Dan de derde meneer. Filippus. Dat is nog meer 
bijzonder. Deze meneer ging niet naar Jezus toe zoals 
Andreas en zoals Petrus…. Nee, Jezus ging Zelf naar 
Filippus toe. Er staat in de Bijbel: Jezus vond Filippus 
en zei tegen hem: ‘volg Mij’. Nou, dat deed Filippus: 
Jezus volgen. Ook Filippus mocht dus ver Jezus horen 
en leren Wie Jezus is. En ook hij was daar zo blij mee. 
Want…kijk maar naar die vierde meneer. Dat is 
Nathanaël. Nathanaël zat onder een boom, een 
vijgenboom, en toen kwam Filippus aangerend. 
Filippus wilde Nathanaël heel graag meenemen naar 
Jezus om hem ook Jezus te laten zien. Nathanael 
wilde eerst eigenlijk niet… hij begreep het niet echt. 
Jezus uit Nazareth? Uit dat kleine stadje Nazareth? 
Wat was daar nu bijzonder aan? Maar Nathanaël ging 
toch mee en ook hij mocht ontdekken hoe bijzonder 
Jezus is.  
Vier mensen die allemaal Jezus mochten leren 
kennen. Allemaal op hun eigen manier. De een liep zelf 
naar Jezus toe (Andreas). De ander werd juist door 
Jezus opgezocht (Filippus). De ander ging met zijn 
broer mee (Petrus). En de laatste werd weer door 
iemand anders meegenomen (Nathanael). Zo kwamen 
zij op allemaal verschillende manieren bij Jezus. 
 

 

 
Maar weet je wat ik nu zo bijzonder vind? Dat hoor je 
helemaal aan het einde van het verhaal, bij Nathanaël, 
de vierde meneer.. Nathanaël zegt tegen Jezus: ‘U 
doet net alsof U mij kent, maar hoe kent U mij dan?’ En 
dan zegt Jezus tegen hem: ‘voordat Filippus jou riep, 
zag Ik jou al onder de vijgenboom zitten’. Nathanaël, Ik 
had jou allang gezien! Toen jij er nog over twijfelde of 
je wel met Filippus mee zou gaan om Mij te zien, had 
Ik jou al gezien en wist Ik al dat jij naar Mij toe zou 
komen. Nathanael was allang gezien door Jezus. … 
Het lijkt wel op – misschien heb je het wel eens 
meegemaakt – dat je in een drukke winkelstraat je 
vader of je moeder loopt te zoeken: ‘waar is mama of 
papa nou?’ Je bent ze kwijtgeraakt. En opeens staat 
mama voor je. ‘Ik had jou allang gezien’, zegt mama. 
Ik zag je zoeken. Maar ik was ook naar jou op zoek en 
daarom heb jij mij gevonden!’ Al deze vier mensen 
zochten Jezus… Maar Jezus was juist Zelf naar hen 
op zoek en had hen allang gezien.  
 
Zou Jezus zo ook naar jou op zoek zijn, denk je?  
Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker. Misschien is het 
bij jou wel net zo als bij een van deze vier mensen. 
Misschien dat jouw papa en of jouw mama je wel over 
de Heere Jezus vertellen. Zoals bij Petrus, die door zijn 
broer Andreas werd verteld over Jezus. … Of 
misschien dat jij wel met je vriendje of vriendinnetje 
naar de kerk of de kindernevendienst of kinderkoor of 
de jv meegaat. Zoals Nathanaël die door Filippus werd 
meegenomen. Of misschien dat jij al zelf uit de Bijbel 
leest en bidt. Dat is mooi! Je gaat al zelf naar Jezus op 
zoek. Zoals Andreas die zelf op Jezus afstapte. Of 
misschien dat jij weleens voelt, dat jij wel eens merkt 
dat Jezus heel dichtbij je is, zoals bij Filippus. Zo zoekt 
Jezus ons allemaal op. Niet allemaal op dezelfde 
manier. Allemaal verschillend. Waarom dat is, dat weet 
ik ook niet precies. Maar Jezus wil dat jullie allemaal 
Hem steeds meer zullen leren kennen. Dat jullie steeds 
meer van Hem zullen gaan zien en dat je dicht bij 
Jezus blijft. ‘Kom en zie’, zegt Jezus. Je wordt vandaag 
uitgenodigd. Geroepen. ‘Kijk eens Wie Ik ben. Luister 
maar naar Mij. Ik wil jou heel veel vertellen. Ik wil jou 
gelukkig maken.’  
 
Jezus zag Nathanaël al, toen hij nog onder de boom 
zat. Jezus wist al wie hij was. Jezus wist wat Nathanael 
aan het doen was. Zoals wij hebben gezongen aan het 
begin van de dienst: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’. 
U kent mij helemaal. Jezus kende Nathanael al 
helemaal. Maar… dat ontdekte Nathanael pas toen hij 
naar Jezus toe ging. Want toen hoorde hij dat Jezus 
hem al had zien zitten onder die boom. Jezus kent ons. 
Jezus roept ons. Nodigt ons uit. Maar… dan moeten 
wij natuurlijk wel naar Hem toekomen om te ontdekken 
hoe bijzonder Jezus is. Als je een uitnodiging krijgt, 
voor een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld, dan moet je 
natuurlijk wel daarna toegaan. Stel je voor dat je thuis 
blijft zitten: ‘ik vind het heel geen leuk feestje’. Nee, 
natuurlijk niet. Je moet wel eerst naar het feestje toe 
gaan. Nou…, een moeilijke vraag: hoe kunnen wij nu 
naar Jezus toe gaan? Want Jezus is nu in de hemel. 
En daar kunnen wij niet zomaar even naar toe gaan. 
Hoe kunnen wij dan naar Jezus toe gaan?  



We hebben het al gezongen: ‘lees je Bijbel, bidt elke 
dag.’ Luister naar de Bijbelverhalen. Praat met Jezus. 
Soms als je op bed ligt. Of misschien ook wel heel even 
als je in de zandbak speelt en aan Jezus wilt vertellen 
hoe blij je bent. Of juist als je verdrietig bent, vertel het 
Hem maar. Ja, Hij weet het al. Dat zeiden wij zojuist. 
Hij weet waar je bent en hoe je je voelt. Maar dan is 
het toch heel fijn om dat ook even aan Hem te 
vertellen. Luister of lees misschien al zelf de 
Bijbelverhalen. Praat met Jezus. Zing voor Hem. Denk 
aan Hem. Gewoon even aan Hem denken, steeds 
weer. Eraan denken hoe Hij voor ons gestorven is, wat 
bijzonder, wat een liefde! Je proberen voor te stellen 
hoe Hij is opgestaan uit de dood, wat geweldig machtig 
is Hij. En probeer ook te doen wat Hij zegt. Zo moeten 
jij en ik steeds weer naar Jezus gaan. ‘Kom en zie’, 
zegt Jezus. Je wordt uitgenodigd. Geroepen. Net zoals 
Nathanael naar Jezus ging en met Jezus praatte.  
Ja, dat moet ik er wel bij vertellen: Nathanael snapte 
Jezus eerst niet zo goed. ‘Kan uit Nazareth iets goeds 
komen?’ Wie is die Jezus nu?, zei Nathanael… Soms 
is het best wel lastig om in Jezus te geloven. Je snapt 
niet alles. Sommige dingen begrijp je gewoon niet. 
Hoe kan Jezus ons nu allemaal zien? En waar is 
Jezus nu? Ja, Hij is hier, ook vanmorgen, maar je ziet 
Hem niet. En misschien heb je nog wel honderd 
vragen, over de wereld, over jouw leven, over de nare 
dingen, over God Zelf. Neem je vragen maar mee 
naar Jezus. Ik weet  niet of Hij ze allemaal zal 
beantwoorden. Maar luister maar naar Jezus, naar de 
verhalen uit de Bijbel. (Ouders, echt meehelpen hoor! 
En de grote mensen moeten dat natuurlijk ook zelf 
doen. Ik hoor veel te veel mensen die niet regelmatig 
uit de Bijbel lezen, maar dan leer je Jezus nooit goed 
kennen; geloof is niet een gevoel, het is discipline.) 
Praat met God. Word stil voor God en denk aan Zijn 
liefde en hoe groot Hij is. En gehoorzaam Hem. Ga zo 
naar Jezus toe. Kom en zie. Dan zal je zien hoe 
bijzonder Jezus is.  
 
Jezus had Nathanael al gezien, voordat Nathanael van 
onder de boom was opgestaan en naar Jezus was 
gegaan. Natuurlijk: Jezus is God. Hij kent ons allemaal. 
Hij ziet ons allemaal. Daar wil ik nog even met jullie 
over nadenken…, want als Jezus nu naar jou kijkt hè… 
wat zou Jezus dan zien van jou?  
Weet je wat mij opvalt, als Jezus Petrus ontmoet en 
later Nathanaël? Dat Jezus heel mooie dingen over 
hen zegt. Petrus zal straks als een rots zijn, zo zegt 
Jezus. En Nathanaël is een eerlijke Israëliet. Nou, als 
je verder in de Bijbel leest, dan kan je ook nog heel 
andere dingen over Petrus en over Nathanael 
vertellen. Want zij deden ook verkeerde dingen. Jezus 
is wel eens een keer heel erg boos op Petrus geweest. 
En Nathanael heeft hier trouwens ook een beetje een 
grote mond tegen Jezus: ‘hoe kent U mij nou?’ Maar 
Jezus kijkt toch met heel veel liefde naar hen. Wat 
mooi! … Zo kijkt Jezus. Met heel veel liefde. Hij weet 
ook van je verkeerde dingen. Vertel ze maar eerlijk aan 
Hem. Maar Hij ziet je. Tussen al die kinderen op het 
schoolplein… en te midden van al die kinderen bij ons 
in de wijk, of bij jou in de straat ziet Hij jou… al die 
kinderen die misschien veel groter, stoerder of knapper 
zijn, wie weet… tussen al die kinderen heeft Hij ook jou 
op het oog. Je bent gezien door Hem! 

 
Nu nog een ding… Ik heb het aller-moeilijkste voor het 
laatst bewaard. Wie kent het Bijbelverhaal over Jakob 
bij Bethel? 
 

  
 
Heel lang geleden lag Jakob eens te slapen, zo maar 
in de buitenlucht, zonder tent. Hij was gevlucht voor 
zijn broer Ezau die heel erg boos op hem was. Maar 
toen hij daar lag te slapen, droomde hij van een trap 
naar de hemel. Op die trap zag hij in zijn droom 
allemaal engelen die de trap op en neer liepen. Nou, 
zo zegt Jezus tegen Nathanael: Ik ben die trap. Ik ben 
die verbinding naar de hemel. Als je naar Mij kijkt, dan 
zie je de hemel geopend. Dan zie je een stukje van 
God. Ja, dan zie je God Zelf.  
Daarom worden jij en ik uitgenodigd om naar Jezus te 
komen. Je wordt geroepen. En als je Jezus steeds 
meer leert kennen, dan zal de hemel voor je open 
gaan. Zoals wij zullen zingen: ‘stap uit je boot, durf op 
water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat 
open. Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.’ Als jij 
en ik steeds meer aan Jezus zullen denken, naar Hem 
zullen luisteren, met Hem zullen praten…, dan zal de 
hemel opengaan. Dan zal er een trap naar de hemel 
zijn. Jezus is die trap. Alles wat voor jou belangrijk is… 
jouw vragen, jouw zorgen…, maar ook waar je 
dankbaar voor bent, de mooie dingen die je hebt 
gedaan… door Jezus is dat allemaal bij de Vader in de 
hemel bekend. Maar ook alles van de Vader in de 
hemel, dat alles komt via de trap naar beneden…, via 
Jezus naar jou en mij. Gods geweldige liefde komt via 
de trap, via Jezus naar jou toe. ‘Kom en zie’, zegt 
Jezus. En Gods grootheid, hoe bijzonder God is…, via 
de trap, via Jezus, komt dat naar je toe. Ook Gods 
verdriet over onze verkeerde dingen, dat God daar 
boos van wordt…, ook dat zie je als je naar Jezus kijkt. 
Maar ook Gods genade, dat God bijzonder goed is 
voor deze wereld… via de trap, via Jezus mag je dat 
ontdekken. Kom en zie. Jezus wil jou God laten zien. 
Zijn liefde. Zijn geduld. Zijn heiligheid en heerlijkheid. 
Zijn trouw. Jezus wil jou het allerbelangrijkste van je 
leven laten zien en je met God verbinden. Want Hij is 
die trap naar de hemel. Hij is de Zoon van God. Zullen 
wij naar Jezus gaan. Je bent uitgenodigd. Jezus roept 
je: ‘kom en zie!’  
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