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Preek 19 november 2023, kinderdienst 

HWS Ontmoetingskerk 

1 Samuël 3:1-11 

 

<Voorafgaande aan de preek is er een gesprek geweest 

met een aantal vaders en moeders, net zoals er bij een 

gewone dienst een gesprek is met een aantal kinderen. 

In het gesprek hebben we gekeken of de ouders goed 

hadden opgelet bij het horen van het bijbelverhaal. Na 

afloop van dat gesprek gingen de vaders en de moeders 

naar de ‘papa-en-mama-nevendienst’. Aan het begin van 

de preek blijken zij heel luidruchtig te zijn.>  

 

Jongens en meisjes en ook alle andere mensen, 

 

Ik ben heel benieuwd… Nee, sorry zo kan ik niet preken 

hoor. Wat een lawaai! Waar komt dat vandaan?  

 

Zijn het de papa’s en de mama’s? Nou zeg… Die vinden 

het zo leuk dat ze een keer mogen knutselen tijdens de 

kerkdienst dat ze zoveel herrie maken… Zullen we ze 

maar laten?  

 

Nee he… Dit kan echt niet. Ik ga er wat van zeggen. 

 

<dominee loopt naar zaal 1 waar de ouders druk bezig 

zijn> 

 

Zeg kan het misschien wat zachter? We hebben echt 

heel veel last van jullie… O zijn jullie nu al klaar. Nou 

jullie hebben flink gewerkt hoor. Mooie knutselwerken. Als 

jullie nu al klaar zijn willen jullie dan weer naar de 

kerkzaal voor de preek? Ja? En willen jullie ook jullie 

mooie knutselwerken laten zien? Neem maar mee en zet 

ze voor in de kerk neer.  

 

<Dominee en ouders gaan weer terug naar de kerkzaal. 

De ouders plaatsen voor in de kerk hun ‘knutselwerkjes’ 

dit blijken een aantal staande lampen te zijn.>  

 

Nou ik vind wel dat jullie dit heel knap geknutseld hebben 

hoor. Maar ik wil toch nog wel even kwijt dat jullie wel 

heel veel lawaai maakten, maar goed dat kan gebeuren 

met zulke papa’s en mama’s. Nu moeten de papa’s en 

mama’s goed stil blijven zitten. Jongens en meisjes letten 

jullie ook dat jullie ouders nu stil blijven? Dan begin ik 

opnieuw met de preek… 

 

Jongens en meisjes en ook alle andere mensen, 

gemeente van Jezus Christus, 

 

Ik ben heel benieuwd wie er al zijn schoen heeft gezet? 

Gisteren is Sinterklaas in het land aangekomen en 

misschien heb jij gisteravond al je schoen gezet… Heel 

misschien zat er zelfs wel een cadeautje in… Ik ben 

benieuwd: wie heeft er vanochtend een cadeautje 

gevonden in zijn schoen?  

 

Dat zijn al veel kinderen! Wie wil er vertellen wat hij of zij 

gevonden heeft in de schoen?  

 

<…>  

 

Mooie cadeau ’s hoor. We hebben net met elkaar een 

verhaal uit de Bijbel gehoord. En we hoorden dat de 

papa’s en mama’s best goed hadden opgelet. Het verhaal 

ging over Samuël, maar niet alleen over hem maar ook 

over God, over Eli en ook over het volk Israël. En 

misschien klinkt het een beetje gek, maar dit verhaal lijkt 

ook wel een beetje op een cadeau. Niet een klein 

cadeautje dat in je schoen past. Maar een heel groot 

cadeau, waar iedereen heel blij mee mag zijn… 

 

En de eerste die hoort van dat cadeau is Samuël. Ik 

vroeg net aan de ouders hoe oud Samuël was tijdens dit 

bijbelverhaal. Zij wisten het niet. En ik weet dat ook niet. 

We hoorden dat in het eerste vers dat we lazen staat: ‘De 

jonge Samuël’. Er staat dus niet hoe oud hij precies was. 

Maar dit woordje jong komen we vaker tegen in de Bijbel. 

Dat gaat soms over kinderen die heel klein zijn, zelfs nog 

kleiner dan jullie. Maar soms gaat het ook over kinderen, 

jongemannen eigenlijk die al een stuk ouder zijn dan 

jullie. We weten het dus niet precies… En ik weet ook 

niet hoe oud jullie precies zijn. Maar dat weten jullie zelf 

natuurlijk wel… Ik wil dat ook wel graag weten. Dus hoe 

oud ben je… Zo meteen tel ik tot drie en dan mag je zo 

hard je kan roepen hoe oud je bent. 1 2 3 

 

Zo… Dat is toevallig. Jullie zijn even oud als Samuël was 

tijdens dit bijbelverhaal. Misschien was Samuël wel iets 

ouder, maar het zal niet veel gescheeld hebben… 

Waarschijnlijk was Samuël een jaar of twaalf, maar 

misschien was hij wel even oud als dat jij bent…  

 

En weet je wat ik dan zo bijzonder vind in dit verhaal? 

God gaat tegen Samuël spreken. Tegen het kind dus en 

wat God zegt is iets heel belangrijks… Toen ik nog een 

kind was gebeurde het weleens dat als het over iets 

belangrijks ging mensen tegen mijn ouders gingen 

praten. Ik was nog te klein, nog te jong… Misschien 

herken jij dat ook wel. Grote mensen doen aardig tegen 

je, maar als het om iets belangrijks gaat zeggen ze het 

tegen je ouders… 

 

Maar God richt zich in dit verhaal niet tot de volwassen 

Eli, of tot iemand anders in Israël, maar tot het kind 

Samuël. God neemt je altijd serieus.  God weet wat je 

kan, en Hij weet ook wat je nog niet kunt. Daar wil Hij je 

ook bij helpen. In de verhalen hierna zien we ook steeds 

dat God Samuël helpt. Want Samuël wordt een heel 
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belangrijk persoon. Samuël gaat Israël leiden, Israël 

helpen.  

 

Eigenlijk was Samuël nog te jong, maar met God gaat het 

lukken. Dat geldt ook voor jou… Je mag God altijd om 

hulp vragen en dan kan het zomaar lukken. En dat is niet 

alleen wanneer je nog jong bent, ook wanneer je ouder 

wordt. Je hoeft het niet alleen te doen. God wil je helpen. 

En zo gaat Samuël met de hulp van God Israël leiden, 

Israël helpen. 

 

En dat is hard nodig, want het gaat niet goed met Israël in 

de tijd van Samuël. De mensen luisterden niet naar God, 

de mensen deden allemaal verkeerde dingen en 

daardoor ging het slecht met het volk. Ze hadden hulp 

nodig… Maar er was niemand die ze hielp… 

 

Is het jou ook opgevallen dat het ’s ochtends nog zo lang 

donker is en dat het ’s avond ook al vroeg weer donker 

wordt? Dat hoort in deze tijd van het jaar. Het is vaak 

donker. En dan kan het ook gebeuren dat je ’s avonds in 

het donker thuis komt. Dan zie je helemaal niets. Je kan 

zomaar ergens tegen oplopen, want je ziet het niet. Wat 

doe je als het zo donker is… Dan maak je licht! Je zet de 

lamp aan. Dan kun je weer goed zien! 

 

Maar wat doe je als het donker is en het is zo donker dat 

je het lichtknopje niet kunt vinden? Dan vraag je om 

hulp… Zo was het ook in de tijd van Samuël. Het ging 

slecht met het volk, maar ze wisten niet goed hoe het 

beter moest. Het was niet echt donker, maar het was net 

alsof het donker was. En ze wisten niet hoe ze het goed 

moesten maken, hoe ze het licht aankregen, waar het 

lichtknopje was.  

 

Zo was het ook bij Samuël. We lazen dat God maar 

weinig sprak, nog maar weinig mensen geloofden. Er 

staat dat de godslamp bijna gedoofd was, bijna helemaal 

donker. Maar dan breekt het licht door. God spreekt tegen 

Samuël. Dat is dat mooie cadeau. God maakt het weer 

licht. Eerst door Samuël te helpen. En daarna maakt 

Samuël het met de hulp van God licht voor het hele volk 

Israël.  

 

Dat ging de jonge Samuël doen, met de hulp van God gaf 

hij het cadeau van God door aan alle mensen. Ook nu 

leven we vaak in een donkere wereld. Er zijn veel slechte 

dingen. Dat doet pijn, dat maakt je verdrietig… Het is 

donker… Maar God wil het licht maken en Hij wil dat jij 

Hem daarbij helpt. En met de hulp van God kunnen wij 

het licht maken, het donker verslaan. Dan wordt alles 

mooier… 

 

En dan vind ik het zo mooi wat de papa’s en de mama’s 

gemaakt hebben. Al die lampen! Misschien willen jullie 

mij wel helpen om ze aan te zetten? Kom maar naar 

voren alle kinderen. 

 

<de dominee zet alle lampen aan samen met de 

kinderen, daarna gaan de kinderen weer zitten> 

 

Jullie zijn zo net als Samuël… Jullie zijn ook kinderen en 

jullie hebben het ook lichter gemaakt. Dat mogen we 

overal doen. Door aardig tegen anderen te zijn, anderen 

te helpen, te vertellen over Jezus. Dan maken we de 

wereld ook een stuk lichter.  

 

In de tijd van Samuël gebeurde dat ook, maar daarna 

werd het weer donker. Het werd weer slecht… Heel veel 

later heeft de Here God toen Jezus gestuurd. En Jezus 

heeft het donker helemaal weggedaan. Jezus is het licht 

van de wereld en met Hem is het nooit meer donker. 

 

Als je met Jezus door het leven gaat wordt het dus nooit 

meer helemaal donker. Dat is het allermooiste cadeau dat 

er bestaat. Jezus die het licht maakt in het donker. 

Halleluja, amen.  

 

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij 

ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-

48883410  
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