
Waar geloof groeit en liefde bloeit  

 

Wij zijn de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar (HWS). Wij 

vinden onze roeping en ons bestaansrecht in het christelijke 

geloof. Het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus 

vormen de basis van ons geloof en staan centraal in onze 

gemeente.  

 

Vanuit deze basis wordt onze kerk gebouwd door Jezus Christus 

en wij mogen meewerken. Daarbij hebben wij een vijftal 

verlangens geformuleerd waarmee wij ons gemeente-zijn tot 

eer van God verder willen invullen:  

 

• Wij verlangen ernaar te groeien in geloof. Wij willen leven in navolging van Jezus 

Christus, geleid door de Heilige Geest. Onze gemeente is een plek waar dit mogelijk is 

en waar wij geholpen worden ons persoonlijk geloof te laten groeien en te bloeien.  

• Wij verlangen ernaar een hechte gemeente te zijn. Wij willen met elkaar een warme 

gemeenschap zijn, met Jezus Christus als middelpunt, waarin iedereen zich thuis voelt 

en gasten zich welkom weten.  

• Wij verlangen ernaar de liefde van Christus uit te delen. Wij willen mensen dichtbij 

en verder weg ondersteunen. Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste lief te 

hebben, zetten wij ons in voor een ieder die hulp nodig heeft. Hierbij denken wij ook 

aan zorg voor de schepping.  

• Wij verlangen ernaar het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Wij willen met 

woord en daad mensen vertellen wie Jezus is. Wij zijn ervan overtuigd dat ons geloof 

in Hem een kostbaar iets is en dat willen we delen met iedereen.  

• Wij verlangen ernaar een geloofsthuis te zijn voor alle jeugd. Wij willen dat kinderen 

en jongeren zich in onze gemeente gezien en gewaardeerd weten. Wij zetten ons 

ervoor in dat zij in onze gemeente (hun eerste) stappen in het geloof zetten.  

 

Deze basis en deze verlangens brengen ons tot deze omschrijving van onze gemeente:  
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Jaarplan 2025 

In 2024 hebben we als gemeente bovenstaande visie geformuleerd en op basis daarvan een 

beleidsplan (2025-2028) opgesteld. Het is een weergave van wat wij als gemeente belangrijk 

vinden en waar wij ons de komende jaren op willen richten.  

  

Hieronder wordt een aantal beleidsvoornemens uit dit beleidsplan genoemd. Wij verlangen 

ernaar om, geleid door de Heilige Geest, in het jaar 2025 met deze voornemens aan de slag 

te gaan.  

 

1. Wij verlangen ernaar te groeien in geloof. 

1.1 Iedere zondag komt de gemeente samen rond Gods Woord. In de kerkdiensten worden 

wij gevoed met Gods Woord en geïnspireerd door de Heilige Geest. Wij horen dat, 

dankzij het verzoeningswerk van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus, ons 

vergeving en zaligheid gegeven wordt, uit genade. Als teken en zegel van het nieuwe 

verbond hebben wij regelmatig diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt of 

waar mensen gedoopt worden in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. In de 

erediensten raken de ontmoeting met God, de ontmoeting met elkaar en de wereld 

waarin we leven elkaar. Hierdoor krijgen we richting en onderwijs vanuit Gods Woord 

voor ons leven van alle dag, over wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. Wij streven 

ernaar om onze kerkdiensten te laten zijn tot eer van God, en tot opbouw van onze 

gemeente en ons persoonlijk geloofsleven. We beseffen dat de Heilige Geest Degene is 

Die ons geloof in Jezus Christus doet groeien. Tegelijk is het onze opdracht om te 

groeien in de genade en kennis van Hem. 

 

1.3 In onze gemeente is er, bijvoorbeeld door middel van kringen, ruimte om met elkaar het 

geloofsgesprek te voeren. Zo kunnen we elkaar helpen op de weg van het leven en het 

geloven in Jezus Christus. We verlangen hierdoor te groeien in geloof en de ander te 

helpen bloeien. Wij streven ernaar om dit geloofsgesprek verder te stimuleren; dit doen 

wij door het kringwerk te ondersteunen en ruimte te creëren voor diepgaande 

gesprekken in pastoraat en bij andere gelegenheden. Wij willen studieavonden en 

cursussen organiseren die ons geloof verdiepen en ruimte geven voor gesprek.  

 

2 Wij verlangen ernaar een hechte gemeente te zijn. 

2.1 Wij ervaren de kerkdiensten op zondagmorgen als een hoogtepunt in ons gemeentezijn. 

Hier ontmoet het grootste deel van de gemeente elkaar. Tijdens de dienst gebeurt dit 

door het samen bidden, samen zingen en het delen van ons geloof, en om de dienst door 

gesprekken met elkaar. Wij streven ernaar dat gasten/nieuwe leden zich op 

zondagmorgen welkom en gezien voelen. Hiervoor kijken wij kritisch naar alle onderdelen 

van de eredienst en waar mogelijk passen wij dit aan ten behoeve van onze gasten en 

nieuwe leden. We willen ook actief stimuleren dat gemeenteleden op een positieve 



manier contact leggen met nieuwe bezoekers. Verder willen wij investeren in een betere 

informatievoorziening.  

 

2.4 In het vorige beleidsplan hebben we het voornemen uitgesproken om een visie te 

formuleren over de positie van mensen in onze gemeente met een niet-heteroseksuele 

relatie. Wij ervaren de behoefte om ons op een duidelijke en liefdevolle wijze uit te 

spreken of, en zo ja, hoeveel ruimte er is voor hen als vrijwilliger, om belijdenis te doen, 

aan het avondmaal te gaan en om een zegen te vragen over hun relatie.  

 

3 Wij verlangen ernaar de liefde van Christus uit te delen. 

3.1 Ons kerkgebouw staat in de wijk Schollevaar en in die wijk zijn we op verschillende 

manieren bezig om de liefde van Christus uit te delen. Wij streven ernaar om dit werk 

meer bekendheid te geven, zowel in de gemeente als daarbuiten. Hierdoor zijn 

gemeenteleden meer betrokken en zullen we in Schollevaar (nog meer) bekend staan als 

betrokken.  

 

4 Wij verlangen ernaar het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. 
4.2 Wij streven ernaar om zowel vaker als beter te communiceren naar en met mensen 

buiten de kerk. Hiervoor kijken we kritisch naar alle huidige vormen van communicatie en 

zoeken we naar andere vormen, plekken en manieren van communiceren. We denken 

hierbij ook expliciet aan mond-op-mond reclame, wat we willen stimuleren. 

 

5 Wij verlangen ernaar een geloofsthuis te zijn voor alle jeugd. 

5.2 Wij verlangen ernaar om op zondag in en rond de kerkdienst meer een thuis te zijn voor 

de jeugd. Hiervoor willen we kinderen en jongeren op verschillende manieren meer 

betrekken bij de kerkdienst en de jongeren meer aanspreken in de preek.  

 


