
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 11 juli 2004, 9.15  uur 
Bijbelgedeelten: Exodus 19: 10-20 en 1 Thessalonisenzen 4:1 - 5:11 (kerntekst: 4:2, ‘Dit wil God: uw heiliging’)  
 
1. Voorbereidingen treffen.... niet urgent, wel belangrijk! 
* Veel medische hulpdiensten blijken niet goed voorbereid te zijn op een ramp. Men is altijd met urgenter zaken 

bezig, terwijl dit wél van levensbelang is! Over voorbereiding gaat het ook in dit bijbelgedeelte. 
 
2. De Thessalonisenzen verwachten Jezus, maar raken in verwa rring  
* Toen Paulus het Evangelie bracht in Thessalonika, was het pas 15 jaar geleden dat Jezus naar de hemel voer, 

en dat engelen Zijn terugkomst aankondigden. Paulus heeft die boodschap vol vuur overgebracht. Deze 
gemeente had een sterke en frisse verwachting van Jezus’ komst (zie ook 1: 10 en 3: 13).  

* Alleen... er zijn nu twee jaar verstreken sinds Paulus er was, en sommige gemeenteleden overlijden. Anderen 
vragen zich in verwarring af: ‘Missen zij nu het grote feest van de ontmoeting met Jezus?’ Dit geeft vele twijfels.   

* Het overlijden van mensen van wie we heel veel houden, kan ook ons in verwarring brengen en ons geloof aan 
het wankelen brengen, ook al staat dit bij ons meestal los van de vraag, waarom Jezus nog niet teruggekomen is.  

 
3. Zij worden bemoedigd: levenden én opgestane overledenen zullen sáme n Jezus begroeten (4: 13-18) 
* Paulus en zijn vrienden bemoedigen de gemeente: ook Jezus is gestorven, maar weer opgestaan. Zó zullen ook 

de overledenen verrijzen. Ze zullen zelfs voorrang krijgen op degenen die nog leven bij de komst van Jezus, en 
sámen zullen deze groepen worden opgenomen, om Jezus tegemoet te gaan, als Hij naar de aarde komt.  

* Een deel van de christenen gelooft dat hier sprake is van de ‘opname van de gemeente’. In deze visie worden 
alle christenen uit de wereld weggenomen, voordat de ‘grote verdrukking’ begint (zie Openbaring 7: 14). Daarna 
zal Jezus dan werkelijk terugkomen om Zijn duizendjarig rijk te stichten.  

* Hoewel er best wat voor deze visie te zeggen is, lijkt een andere visie aannemelijker: de gelovigen gaan Jezus 
tegemoet in de lucht, als Hij als Overwinnaar naar deze aarde komt. Ze worden dus niet blijvend van de aarde 
weggenomen, maar komen met de Heer terug. Vergelijk hiervoor Mattheüs 25: 6: zowel een bruidegom als een 
een zegevierende koning (zie Johannes 12: 18) kwam men tegemoet, om dan gezamenlijk naar binnen te gaan.  

* Wat zal het een enorm feest zijn, deze intocht van de Verlosser in de wereld! Daar mogen ook wij bij staan, mét 
degenen die ons lief waren, en die overleden zijn! Wat een vooruitzicht! Daarmee mogen we elkaar ‘vertroosten’ 
(4: 18, ‘vermanen’ is hier nu niet de juiste vertaling).  

 
4. Onze voorbereiding op die dag: ten eerste heiligheid (3:13 - 4:12 ) 
* Hoe bereid je je voor op die ontmoeting met Jezus? Door heiliging! Vergelijk Exodus 19. God daalt neer, zoals 

later Jezus zal neerdalen. Ook hier een ontmoeting met God, die gepaard gaat met bazuingeschal. Ook in 
Exodus gaat het volk God tegemoet (vers 17). Hoe bereidt het zich voor? Door heiliging! Ze moeten hun kleren 
wassen en zich drie dagen onthouden van geslachtsgemeenschap. Niet omdat seksualiteit verkeerd zou zijn, het 
is juist een geschenk uit het paradijs! Vergelijk het met vasten: eten is goed, maar soms zijn andere dingen 
belangrijker. Zelfs de band tussen man en vrouw is ondergeschikt aan die met God, en dat blijkt hier.  

* Paulus noemt in hoofdstuk 4 in het kader van de heiligheid drie dingen. Het eerste is, ook bij hem, seksuele 
reinheid (4: 1-8). Het gaat erom dat ieder ‘in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven’. Beter vertaald: 
‘... zijn instrument wete te beheren’. ‘Instrument’ of ‘vat’ is bewust verhuld taalgebruik: het past niet om platvloers 
te praten over geslachtsdelen. Het gaat er hier dus niet om, hoe een man aan een vrouw komt, maar hoe 
mannen én vrouwen (‘broeders’ betekent in de grondtekst ‘broeders én zusters’) omgaan met hun seksualiteit. 
Een verkeerd omgaan daarmee kan zóveel schade aanrichten! Niet voor niets heeft God het huwelijk gegeven, 
waarbinnen de seksualiteit veilig en heilig een goede plaats mag hebben.  

* Het tweede wat genoemd wordt is de broederliefde (4: 9-10), de liefde tussen christenen. Mensen merken 
meteen of die er is! Wat mooi als je, ook na een botsing, tóch elkaar weer opzoekt, vergeving vraagt, vergeving 
geeft en ontvangt, en samen verder kunt! Elkaar het goede gunnend.  

* Het derde is werk (4: 11-12). Sommige mensen in Thessalonika verkochten hun zaak of gaven hun werk op om 
te wachten op Jezus’ wederkomst. Paulus zegt: ‘Werk rustig verder! Blijf nuchter!’ Niet iedereen heeft een 
betaalde baan, maar voor iedereen is het van belang rustig en nuchter verder te gaan. Ook dat is heiligheid! 

* Naast deze drie dingen zouden meer kanten van heiligheid te noemen zijn. Wíllen we echt heilig leven?!  
 
4. Onze voorbereiding op die dag: ten tweede waakzaamheid (5: 1-11)  
* Die laatste vragen moeten we serieus nemen! Niet voor niets roept Paulus op tot waakzaamheid (5: 1-11). 

Anders overvalt die dag je als een dief in de nacht. Dat is echt... een ramp! 
* Maar God wil het anders! Wij zijn toch kinderen van de dag? Daarom hoeven we niet bang te zijn, als we 

voorbereid zijn! Als we niet altijd alle urgente dingen voorrang geven, en juist deze vragen van levensbelang laten 
liggen, zoals de hulpdiensten. Waar investeren wij in? Ook als we het nieuwe seizoen ingaan? Laten we ons 
uitstrekken naar de komst van Jezus! Naar dat heerlijke feest van de ontmoeting. Eén ding is zeker: als we 
daarop inzetten, zullen we er in eeuwigheid geen spijt van hebben! 

 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Wat kan in ons leven de voorbereiding op de komst van Jezus in de weg staan? 
2. Kijkt u uit naar die ontmoeting, of ziet u er tegenop? Waarom? 
3. Waar gaat u prioriteit aan geven in het nieuwe seizoen? 
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


