Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 22 augustus 2004, 9. 15 uur
Lezingen: Exodus 1: 8-14 en 22; Exodus 2: 1-10; Hebreeén 11: 1-2 en 23; Hebreeén 12: 1-3

1.

*

‘Waarom grijpt God niet in?!

Vaak komt de vraag op, in tijden van moeite en ellende: ‘Waarom laat God dit toe? Als er een God van liefde is,
zou Hij toch ingrijpen?!” Soms is dit een dooddoener, als mensen zich God en geloof van het lijf willen houden.
Maar het kan ook heel écht zijn. Zelfs al zou je willen geloven, dan nog kunnen deze vragen je benauwen.

Zou Israél deze vragen niet gehad hebben, toen het volk werd onderdrukt in Egypte? Het was er honderden jaren
eerder gekomen, en het was er uitgegroeid tot een groot volk. Zo groot, dat de Egyptenaren bang werden. De
Farao vreesde dat het in tijd van oorlog voor de tegenstander zou kiezen. Hij zette de Israélieten in als goedkope
dwangarbeiders, en hoopte dat ze zo afgemat zouden worden, dat er minder kinderen geboren zouden worden.
De Israélieten schreeuwden het uit tot God (Exodus 2: 23). Tot overmaat van ramp geeft de Farao bevel alle
pasgeboren jongetjes in de Nijl te gooien. Waarom grijpt God niet in?!

God grijpt in! Maar... anders!

Hoofdstuk 2 begint met die eenvoudige mededeling: ‘Een man uit de stam van Levi trouwde met een Levitische
vrouw, en ze kregen een zoon.’ Levi had indertijd samen met Simeon een bloedbad aangericht in Sichem
(Genesis 34), dat klinkt niet veelbelovend. En van deze mensen worden hier de namen nog niet eens genoemd
(pas in Exodus 6: 19: Amram en Jochebed). Natuurlijk is de geboorte van een kind een groot wonder. Maar...
tegen de achtergrond van de ramp die zich voltrekt, de slavernij, klinkt deze mededeling wel heel onbenullig.
Maar juist DIT KIND is Gods antwoord op alle gebeden van Zijn volk!!! Hij grijpt wel degelijk in! Maar niet groots
en spectaculair. Nee, Hij laat een kind geboren worden, en Hij zal ervoor zorgen dat het de allerbeste opleiding
krijgt aan het hof van Egypte. De HERE trekt Zijn plan! Hij wéét wat Hij doet!

Abraham Lincoln, die later als Amerikaans president de slavernij zou afschaffen, werd geboren in een
onopvallend dorpje. Terwijl de slaven leden, werkte God onzichtbaar aan hun redding!

Denk nooit dat God u vergeet! U bidt niet tevergeefs. Hij werkt wel degelijk aan Zijn reddingsplan, maar doet dat
op Zijn manier. Zijn werk groeit als een mosterdzaadje (Matthelis 13: 31-32).

Toen de wereld in de greep was van de Romeinen, werd ergens achteraf, in een stal of grot, een Kindje geboren.
Later werd Hij als uitschot aan een kruis gehangen. Maar de geschiedenis werd niet geschreven in Pilatus’ paleis,
of zelfs in Rome, maar op Golgotha! En in de graftuin, waar Jezus opstond in het vroegste licht. Er is voorgoed
een wissel omgegaan: van wanhoop naar hoop! Wij zijn méér dan overwinnaars door Christus die ons heeft
liefgehad (Romeinen 8: 37). Het gaat naar de totale redding, zoals Israél op weg ging naar het beloofde land.

Welke weg wijst de Bijbel? De weg van het geloof!

Wat betekent dat voor ons, hier en nu? Het betekent NIET, dat de totale verlossing van alle problemen hier en nu
al plaatsvindt. Dat is een ‘Prodent-Evangelie’, met alleen lachende gezichten: ‘Als je maar bidt en gelooft, komt
alles goed.” Maar God heft lang niet altijd het lijden op. Zie Hebreeén 11: 32-38: sommigen zijn wonderlijk gered,
anderen juist gedood. Het succes-Evangelie is onbarmhartig: ‘Als je niet hebt gekregen wat je vroeg van God,
heb je niet goed gebeden, of niet echt geloofd.” Zo klopt het altijd, de theorie is weer rond.

Andersom betekent het ook NIET, dat wij teleurgesteld of verbitterd mogen raken, omdat we geen reactie van
God denken te bespeuren in tijden van lijden of nood. Eigenlijk verwacht je dan 66k dat God meteen alle
problemen oplost, maar omdat die verwachting niet uitkomt, raak je verbitterd. Het succes-Evangelie en het
ongeloof zijn zo gezien twee loten op één stam. Maar de Bijbel wekt nergens de verwachting dat God alles
meteen wel even goed zal maken.

Exodus 2 en Hebreeén 11 wijzen een andere weg: die van het GELOOF! Deze heeft een aantal kenmerken.
Geloof is: oog hebben voor het goede wat God geeft. Amram en Jochebed zien dat het kind ‘schoon’
(Hebreeuws: ‘tov) is, zoals God zag, dat het goed was wat Hij schiep (Genesis 1). Zo mogen wij oog hebben
voor Gods zegeningen, en in het bijzonder voor Jezus! Alleen door Hem in het oog te houden, blijft ons beeld van
God, en van Zijn liefde, ook scherp.

Geloof is: de strijd aanbinden tegen het kwaad. Mozes’ ouders verbergen hun kind dwars tegen de regels is.
Geloof, dat is: strijden tegen het kwaad, de zonde in ons eigen hart, en tegen kwaad dat we zien om ons heen.
Opkomen voor het goede!

Geloof is: je verstand gebruiken! Deze ouders maken een heel doordacht plan om Mozes te redden. Ze rekenen
op de gevoelens van de prinses en voorzien dat zij een voedster voor het kind zal zoeken. Zie ook Markus 12: 33.
Geloof is: in vertrouwen durven loslaten. Jochebed zet het biezen kistje (het Hebreeuws wordt ook vertaald met
‘ark’), het arkje, tussen het riet. Er zijn die momenten, dat je het zelf niet kunt. Dan moet je loslaten. Dingen
biddend aan God overlaten, zonder het krampachtig vast te willen houden. Je mag lolaten!

Geloof is: uitkijken naar Gods redding. Zoals Mirjam op wacht werd gezet, zo mogen wij ook uitkijken naar Gods
redding. Jezus keek naar de vreugde die voor Hem lag, toen Hij het kruis op zich nam (Hebreeén 12: 2). Wij
mogen uitkijken naar wat God gaat doen, en vooral naar de terugkomst van Jezus. God werkt aan Zijn
reddingsplan. En misschien is Hij al wel veel verder dan wij denken!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

‘Waarom grijpt God niet in?’ Houdt die vraag u weleens bezig? Zo ja, in welk verband?
Helpen deze bijbelgedeelten u bij het nadenken over die vraag?
Welk van de vijf punten is voor u juist nu van belang? Waarom?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



