Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 5 september 2004, 9.15 uur
Lezingen: Jesaja 53: 1-7, Markus 6: 7-13 en Jakobus 5: 12-20 (kerntekst: vers 14-16a)

Inle|d|ng bezinning op ziekte, gebed, ziekenzalving: bron van onrust of van verlangen?

*

In Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente beschrijft dr. M.J. Paul hoe zijn kerkenraad
na rijp beraad positief reageerde op een verzoek tot ziekenzalving, met heel mooie gevolgen.

Bezinning op ziekte, gebed en ziekenzalving kan ons onrustig maken door onbekendheid en bepaalde
misstanden. Het kan juist ook verlangen wekken, als we horen hoeveel zegen eruit voortkomt.

Ziekte en de gemeente

Jakobus 5: 14: ‘Is iemand ziek? Laat hij dan de oudsten van de gemeente bij zich roepen..." Ziekte maakt
eenzaam. Daarom is het zo belangrijk om als gemeente rondom zieken te staan. Jakobus verwijst dan ook naar
de eigen, plaatselijke gemeente, naar de oudsten (in onze situatie: leden van de kerkenraad).

Is het dan niet goed om naar speciale genezingsdiensten te gaan, van mensen die (mogelijk) bijzondere gaven
hebben gekregen om te genezen? Je kunt gemakkelijk oordelen, bijv. over Jan Zijlstra, maar Jezus maakt ons
voorzichtig. Als iemand geneest in Zijn naam, is het oordeel niet aan ons (Lukas 9: 49-50). Wél wijst Jakobus
duidelijk de weg naar de oudsten van de plaatselijke gemeente, niet naar iemand met speciale gaven. Hij verbiedt
het ook niet. Mara is het niet een wonder, dat God juist ook heel gewone mensen gebruiken wil?

Ziekte en gebed

‘Laat die oudsten met de zieke bidden,’ zegt Jakobus. Het gebed komt niet in de plaats van een medische
behandeling, maar is er de dragende grond onder. Wat een voorrecht om te mogen bidden. De hoge, heilige God
nodigt ons uit om met Hem in gesprek te gaan, en neemt alle tijd voor ons. Ongelooflijk!

Ziekte en zalving

‘Laat de oudsten de zieke zalven in de naam des Heren.’ Bij ons is het voor de hand liggend dat de predikant dit
doet. Hij smeert wat olijfolie op het voorhoofd van de zieke, en eventueel op een ziek lichaamsdeel.

Waarom zalving? Olie is een symbool van de Heilige Geest (zie bijv. Zacharia 4). Daarom werden in Israél ook
koningen, priesters en profeten bij hun aanstelling gezalfd. Het symbool van de zalving maakt het voelbaar, dat
de Geest heel dichtbij wil zijn. Als ‘christenen’ volgen wij ‘Christus’ (= ‘Gezalfde’), we delen in Zijn zalving
(Heidelbergse Catechismus, Zondag 12). Door het gebed wordt de zieke als het ware omhoog gedragen naar
Gods troon. Door de zalving daalt God af en komt de zieke tastbaar dichtbij. Wat een diepe rijkdom!

De zalving vindt plaats ‘in de naam des Heren’, dat betekent: in Zijn opdracht, met Zijn volmacht. Wat een
geweldig geschenk! Het is niet een gébod, maar een 4anbod. Maar wat een geweldig aanbod!

Het is niet de zalving, maar het gebed, waardoor iemand geneest. De zalving is een teken van Gods innige liefde.

Ziekte en geloof

‘Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken...” Dat betekent niet dat wij ons moeten opwerken tot een
volmaakt geloof. ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ (Markus 9: 24). Geloof is: eerlijkheid, alles van God
verwachten, niet van onszelf, en ook: gehoorzaam op weg gaan, ook v.w.b. het bijbelse aanbod tot ziekenzalving.

Ziekte en genezing

‘Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.” Gebeuren er nog steeds
wonderen? Calvijn dacht dat genezingswonderen alleen in de begintijd plaatsvonden. Maar voor deze visie geeft
de Bijbel geen enkele aanwijzing. Bovendien komen genezingswonderen werkelijk voor in deze tijd.

Alleen: 6f God lichamelijke genezing geeft, dat is Zijn zaak! Het grodnwoord voor ‘gezond maken’ kan ook
betekenen: ‘redden’. En ‘oprichten’ kan ook worden vertaald als ‘laten opstaan’. Dus God kan ook mensen
geestelijk redden, en door de dood heen laten opstaan. Jakobus heeft woorden met een dubbele laag gebruikt.
Niet altijd geeft God lichamelijke genezing, maar Hij redt altijd! Hij geeft nieuwe kracht en nieuwe moed.

Ziekte en vergeving

In vers 15 en 16 legt Jakobus een link met zonde. Dat betekent niet, dat zieke mensen erger zonderen zijn dan
andere mensen! Als God mensen voor hun zonden zou straffen met ziekten, wie was er dan nog gezond?
Jakobus verbindt genezing en vergeving, omdat een mens één is. Als je bepaalde zonden voor God hebt
verzwegen, kun je toch niet bidden om lichamelijke genezing? Eerst schoon schip maken! En wat zou je hebben
aan genezing zonder vergeving? Geeft heeft onze totale redding op het oog. Jezus droeg onze zonden én onze
ziekten (Jesaja 53). Uiteindelijk zal Hij ons allen ook lichamelijk volmaakt maken, als Hij terugkeert.

Ziekte en gewone mensen
‘Elia was een mens zoals wij..." Je hoeft geen supergeloof te hebben, om te bidden om genezing. Juist heel
gewone mensen wil God door Zijn Geest héél dicht nabij komen. Voelbaar, tastbaar. Ongelooflijk, maar waar!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Kent u mensen die de ziekenzalving hebben ontvangen? Zo ja, wat deed het met hen?
Wekt dit thema bij u verlangen? Zo ja, wat met name?
Wekt dit thema bij u onrust? Zo ja, waarom?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



